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Je kent ze wel, die ouderwetse, felgekleurde zuurtjes. Smoelentrekkers, noemde
mijn grootmoeder ze. Je koopt ze per honderd gram op de markt of in een
piepklein snoepwinkeltje, tot de nok gevuld met lekkers. Soms vind je ze ook
in kleine zakjes bij de kassa van de supermarkt.

Smikkelen van zo'n snoepje is een hijzondere ervaring. Wanneer je het harde
staafje tussen duim en wijsvinger uit het snoepzakje pakt, begint je tong al te
prikkelen. En heb je het eenmaal in je mond, dan trekt je gezicht samen van
het zure poeder en verschijnen er zweetdruppeltjes op je voorhoofd of tranen
in je ogen. Lo zuur...

Maar even later wordt het snoepje zachter. De intense zuurheid verdwijnt en
steeds duidelijker proef je die heerlijke zoete fruitsmaak. Er verschijnt een
glimlach.

Lo is het ook wanneer iemand uit jouw omgeving sterft. De eerste tijd ben je
overweldigd door de zure smaak van het afscheid en komt je hele wezen in
opstand. Maar als je deze gevoelens van onmacht, pijn en oneindig verdriet
toelaat, zal er langzaam aan iets veranderen...

Niet de pijn maar de persoon komt dan op de eerste plaats, wie hij of zij was,
wat hij of zij vertelde, de grappige en ernstige momenten die je met hem of
haar deelde. Dat is de zoete smaak van dankbaarheid en herinnering die boven-
komt. Er verschijnt een glimlach, want zoals zij of hij was er maar één en die
blijft in je herinnering voortleven.

Deze map is een handreiking voor hegeleiders die met kinderen en jongeren
gaan werken rond verlies en rouw. Wij hopen dat zij, onder meer met hulp van
dit aanbod, samen door het zure heen willen gaan...om dan de zoete smaak te
ontdekken van een nieuw, ‘geheeld’ leven...
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Verlies en rouw maken deel uit van elk mensenleven. Als volwassenen vinden wij het niet eenvoudig om met
de dood in ons leven om te gaan. We weten dat een rouwproces jaren kan duren en een schaduw kan werpen
over het leven van de nabestaande. Toch hopen we dat de rouwende de draad van zijn leven weer kan
oppakken: een leven dat nooit meer hetzelfde zal zijn, maar dat toch ‘geheeld’ is.

Ook kinderen en jongeren worden geconfronteerd met verlies en rouw. Zij staan nog aan het begin van hun
leven en worden dan al in de wortels van hun bestaan geraakt. Een goede opvang en begeleiding bij het
rouwen is een noodzaak om het vertrouwen in de zin van het leven te behouden. Voor het vervullen van deze
moeilijke opdracht waarvoor ouders en de directe omgeving, maar ook de school en jongerenorganisaties zich
geplaatst kunnen zien, is een degelijke ondersteuning vaak onontbeerlijk.

Bij de christelijk geinspireerde jeugdbewegingen en organisaties die werken met kinderen en jongeren in
Vlaanderen, bestaat grote behoefte aan bruikbaar materiaal om te werken rond verlies en rouw. Materiaal dat
geinspireerd is op het verrijzenisgeloof dat in de christelijke traditie centraal staat. De pastorale verantwoorde-
lijken van deze bewegingen, verenigd in het ‘Netwerk voor pastoraal met jongeren’, sloegen de handen ineen
en werkten zulk materiaal uit voor kinderen en jongeren vanaf zes jaar.

Voor wie de map is bedoeld...

In de map is rouwverwerkingsmateriaal opgenomen voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Omdat kinderen
en jongeren zich snel ontwikkelen, ook in hun visie op de dood, hebben we een verdeling in drie grote leeftijds-
groepen gehanteerd: lagere schoolkinderen, jongeren van 12 tot 16 jaar en jongeren vanaf 16 jaar. Binnen deze
groepen is het materiaal nog eens per twee leeftijdsjaren opgesplitst.

‘Door het zure heen’ is bruikbaar voor alle begeleiders van kinderen en jongeren. Hoewel het op de eerste
plaats bedoeld is voor de leiding van de christelijk geinspireerde jeugdbewegingen in Vlaanderen, geloven wij
dat het (eventueel als inspiratiebron) ook gebruikt kan worden door andere begeleiders, zoals ouders en
familieleden, leerkrachten en jeugdwerkers.

Wat je mag verwachten...

Het materiaal is vooral gericht op activiteiten in groepen. Als kinderen en jongeren samenkomen, brengen zij
hun levenservaringen mee: zij willen geluk, vreugde, verliefdheid, maar ook pijn, verdriet en angsten delen met
leeftijdsgenoten. Hun ervaringen rond verlies en rouw kunnen zo intens zijn dat je als begeleider de noodzaak
voelt om er iets mee te doen. Met deze map willen wij ondersteuning bieden voor dergelijke activiteiten.

De map is opgesplitst in twee hoofddelen. In het eerste deel worden activiteiten aangeboden rond het thema
verlies en rouw los van een concrete aanleiding. Kinderen en jongeren zullen immers beter gewapend in het
leven staan als ze al actief met dood en verlies bezig zijn geweest voordat ze met een concreet sterfgeval
geconfronteerd worden.

Het tweede deel biedt juist wel activiteiten naar aanleiding van een concreet sterfgeval, omdat de dood immers
nooit ver weg is, ook niet in het leven van kinderen en jongeren. We hebben geprobeerd een zo breed mogelijk
scala aan situaties aan te bieden, vaak vanuit onze eigen ervaringen. Op die manier kunnen begeleiders die met
een sterfgeval binnen of in de omgeving van hun groep worden geconfronteerd naar wij hopen altijd verwer-
kingsmethoden vinden die naar de specifieke situatie van het kind of de jongere vertaald kunnen worden.

Hoe je de map kunt gebruiken...

De map is vooral bedoeld om erin te ‘grasduinen’, om inspiratie op te doen en concrete tips te vinden voor
activiteiten rond verlies en rouw.
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Het eerste deel biedt, zoals gezegd, activiteiten rond het thema van de dood voor de verschillende leeftijds-
groepen. Ze kunnen op een willekeurig tijdstip gebruikt worden. De grote diversiteit van het materiaal maakt
aanpassing en vertaling naar specifieke situaties mogelijk.

In het tweede deel nemen we een concreet overlijden als uitgangspunt. Op basis van eigen ervaringen hebben we
gestreefd naar diversiteit in de corzaken van het overlijden en de relaties tussen overledenen en nabestaanden.
De band die iemand met een overledene had, bepaalt immers mede de manier waarop hij of zij met het sterven
omgaat.

Bij de uitwerking hielden we uiteraard rekening met de leeftijd van de kinderen en jongeren, maar we menen
niettemin dat alle activiteiten ook aangepast kunnen worden voor andere leeftijdsgroepen.

Deze map ‘Door het zure heen’ kon slechts gerealiseerd worden dankzij de aanzienlijke
financiéle steun van het Levenslijn-Kinderfonds, in het kader van haar projecten rond
de betere opvang van jonge verkeersslachtoffers. Het Universitair Centrum Sint-
Ignatius Antwerpen (ucsia), onder meer opgericht om de dialoog tussen christelijk
geloof en cultuur te bevorderen, was bereid de promotie van deze uitgave bij de
jeugdbewegingen mede te ondersteunen.
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ALS WE ROND VERLIES EN
ROUW WILLEN WERKEN...

een uitnodiging, een kans
om op verhaal te komen,
om het verhaal van je leven
te (her)ontdekken,

ook in de rauwe tijden

die je meemaakt ...

want er is altijd een weg:
de weg die ieder van ons te gaan heeft,
een weg van verzet en overgave,
. een weg van ondanks en dankzij,
een weg ten leven, ook nu,

tussen gisteren en morgen ...

Patrik Somers







In dit eerste deel vind je activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen om op een willekeurig tijdstip in het jaar de
thema’s dood, afscheid en rouw aan de orde te stellen. We streefden naar een grote diversiteit zodat je het materiaal
(met aanpassingen) ook kunt vertalen naar je eigen leeftijdsgroep.

Activiteiten in groepsverband

Wij gaan in dit deel uit van activiteiten rond afscheid en rouw die in groepsverband worden georganiseerd. Dat betekent
uiteraard niet dat de individuele opvang van emotioneel sterk geraakte kinderen en jongeren in de vorm van persoon-
lijke contacten niet belangrijk zou zijn. Indien nodig kan een kind of jongere bovendien, in samenspraak met de ouders,
naar een professionele hulpverlener worden doorverwezen.

Het is ook van belang voor ogen te houden hoe de groep waarmee je aan de slag gaat, functioneert. Is er voldoende
openheid en vertrouwen? Mag iedereen zichzelf zijn? Moeten er eerst weerstanden worden weggenomen?

Voor je aan de slag gaat rond afscheid en rouw ...

Houd tevoren binnen de leiding een gesprek over verlies en rouw, dood en begrafenis, leven na de dood en over allerlei
gevoelens die bij dit onderwerp naar boven komen. Bereid de activiteit grondig voor. Spreek af hoe jullie de activiteit
gaan uitvoeren, wat ter sprake kan komen, wie welk onderdeel voor zijn rekening neemt. Zorg dat jullie goed op de
hoogte zijn van elkaars visie, die overigens niet eensluidend hoeft te zijn: ieder mag zijn eigen inbreng hebben.
Kinderen en jongeren komen buiten de jeugdbeweging immers ook mensen tegen met verschillende visies.

Zorg voor een rustige plaats voor de activiteit. Te midden van de drukte is het moeilijk om echt bij jezelf en je gevoelens
te komen en de juiste sfeer te realiseren. Probeer ook, voor je met je groep aan de slag gaat, in te schatten hoe sterk
het thema ‘afscheid en rouw’ bij de kinderen en jongeren leeft en pas je activiteiten aan deze beginsituatie aan.

Activiteiten per leeftijdsgroep

Voor kinderen van 6 tot 8 jaar werken we vanuit een verhaal met prenten en een kerkhofbezoek, voor 8- tot 10-jarigen
kozen we verhalen en gedichten. Bij de 10- tot 12-jarigen staan een zoektocht op het kerkhof, een stripverhaal en een
rollenspel centraal, voor de leeftijd van 12 tot 14 zijn dat zeepjes, muziek en een film. Krantenartikelen, een schrijfopdracht
en beeldvorming rond de ‘hemel’ vormen de basis van het materiaal voor 14- tot 16-jarigen, en voor 16- tot 18-jarigen
gaan we uit van ‘the need for speed’, in de vorm van een quiz. Met de 18-plussers werken we enerzijds vanuit stellingen
en het alfabet, anderzijds vanuit teksten op overlijdensberichten en gedachtenisprentjes.

TIP

Bij jonge kinderen is het belangrijk de ouders op de hoogte te brengen van de activiteiten die je rond
afscheid en rouw wilt uitvoeren. Zij kunnen dan mee zorg dragen voor het welbevinden van het kind,
zeker als de activiteit allerlei emoties of vragen heeft losgemaakt.

Kijk ook eens verder...
Soms kunnen werkvormen die wij hebben uitgewerkt ook inspirerend zijn of nieuwe invalshoeken bieden voor een
leeftijdsgroep hoger of lager. Daarom raden wij je aan de map ruimer te bekijken dan alleen voor je eigen leeftijds-
groep. Door een combinatie van werkvormen kun je vaak zelf het beste aanbod samenstellen voor Jouw groep!
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6- TOT 12-JARIGEN

1 | Inleiding

Uit de ontwikkelingspsychologie weten we dat kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, anders omgaan met afscheid
en rouw. Voor begeleiders is het belangrijk inzicht te hebben in het globale verloop van het rouwproces bij kinderen,
ook al weten we dat elk kind anders is. In deze inleiding willen wij een korte schets geven van het mogelijke verloop
van het rouwproces bij kinderen van 6 tot 12 jaar.

Kinderen vanaf 6 jaar beginnen te begrijpen dat de dood van iets (een dier) of iemand onomkeerbaar is. Toch kunnen
ze zich nog niet voorstellen dat ook zijzelf (of leeftijdsgenoten) kunnen sterven. Voor hen is de dood soms een persoon
die mensen meeneemt als ze niet snel genoeg kunnen ontsnappen. ‘Pietje de Dood’ is voor hen niet vreemd.

Kinderen van deze leeftijd hebben vaak moeite om de dood en hun gevoelens daarbij ter sprake te brengen. Zij uiten
zich gemakkelijker via creatieve werkvormen, zoals tekenen, schilderen en kleien, om daarna te vertellen wat ze
gemaakt hebben.

Jonge kinderen stellen veel vragen over het leven, de dood en het leven na de dood. Soms is het moeilijk te achterhalen
wat zij precies met hun vragen bedoelen. Laat hen eerst zelf verwoorden wat ze denken en probeer dan zo concreet
mogelijk te antwoorden op hun vragen. Vaak hebben zij behoefte aan nuchtere en duidelijke antwoorden.

Kinderen kunnen hun (basis)vertrouwen verliezen als ze op jonge leeftijd in hun nabije omgeving met de dood worden
geconfronteerd. Zij uiten hun omgaan met het verdriet vaak in gedragsproblemen, maar ook slecht slapen, slecht eten
en klachten over buikpijn of hoofdpijn kunnen signalen zijn.

Het is belangrijk te laten voelen dat je er bent en open staat voor hun verdriet. Het gevoel van veiligheid is essentieel
voor kinderen om hun verdriet te kunnen uiten.

Kinderen van 7 tot g jaar beginnen in te zien dat alle mensen vroeg of laat zullen sterven, ook zijzelf. Toch is de dood
volgens hen vooral het gevolg van heel oud geworden zijn. Zij gaan vaak gemakkelijker om met de dood dan kinderen
van andere leeftijden omdat zij de meeste zaken aanvaarden zoals ze zich aandienen. Kinderen van deze leeftijd denken
beeldend-mythisch. Ze hebben een levendige fantasie, en tegelijk hebben ze behoefte aan beelden. Ze stellen veel
vragen over het leven, over de dood en over wat er na de dood gebeurt. Als de verhalen die volwassenen hen vertellen
met afbeeldingen ondersteund worden, leidt dat tot een beter inzicht in de wereld om hen heen. Zelf visueel aan de
slag gaan (tekenen, schilderen, kleien) kan een gezonde uitlaatklep zijn vaor hun gevoelens.

Kinderen van 10 tot 12 jaar beseffen ten volle de betekenis van de dood. Zij weten dat de dood niet persé samenhangt
met oud zijn, ook kinderen kunnen sterven. De dood wordt erkend als een deel van het leven, en is onherroepelijk.

De eigen dood blijft voor hen echter veraf: dood is voor anderen. Zijzelf mogen roekeloos en wild zijn, want zij leven in
de zekerheid dat hun toch niets kan overkomen.

Doodgaan kan ook ervaren worden als straf. De kinderen leggen dan een verband tussen ‘slechte’ dingen doen en sterven.
Dat betekent dat er naar aanleiding van een sterfgeval eventueel schuldgevoelens de kop kunnen opsteken. Het is
belangrijk hierbij te benadrukken dat wij mensen geen invloed hebben op de dood van anderen.

Het abstracte denken groeit. Het denkvermogen van de kinderen is in volle ontwikkeling. Ze willen meer weten over de
betekenis van ziek zijn, doodgaan en begraven. Ze willen betrokken worden bij het stervensproces en bij de begrafenis.
Ze starten hun eigen zoektocht naar (de betekenis van) leven en dood.

Tieners gaan op zoek naar hun eigen identiteit. Ze tasten af hoe en met wie ze hun gedachten en hun gevoelens
kunnen delen. Ze leren van volwassenen hoe ze met emoties (ook van pijn en verdriet) kunnen omgaan. Wanneer ze
met een overlijden worden geconfronteerd, willen ze de anderen vaak beschermen en onderdrukken daarom hun eigen
pijn en verdriet. Dat brengt het gevaar met zich mee dat zij hun eigen rouw uitstellen, waardoor die soms pas veel
later een uitweg vindt. Dat gebeurt dan vaak wanneer zij belangrijke stappen zetten in hun verdere leven, bijvoorbeeld
op het moment dat ze hun partner leren kennen, afstuderen, trouwen of kinderen krijgen.
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2 | Concrete werkvormen

» 6- tot 8-jarigen

Doel: de kinderen vertrouwd maken met wat er allemaal gebeurt als er iemand sterft.

TIP ——
Houd tevoren binnen de leidingsploeg een gesprek over verlies en rouw, dood en begrafenis, leven na de dood
en over allerlei gevoelens die bij dit onderwerp naar boven komen. Bereid de activiteit grondig voor. Spreek af
hoe jullie de activiteit gaan uitvoeren, wat ter sprake kan komen, wie welk onderdeel voor zijn rekening neemt.
Zorg dat jullie goed op de hoogte zijn van elkaars visie, die overigens niet eensluidend hoeft te zijn: ieder mag
zijn eigen inbreng hebben. Kinderen en jongeren komen buiten de jeugdbeweging immers ook mensen tegen
met verschillende visies.

Verhaal ‘Het ongeluk’

MATERIAAL

- Tekenpapier, verf en kleurpotioden, eventueel klei en plastic voor op de tafels
- De prenten 1en 2, de prenten 3 en 4 (p. 24 t.e.m. 27)

- Het verhaal ‘Het ongeluk’ deel1,2,3 en 4 (p. 21 t.e.m. 23)

- Lege, witte kaartjes

- Schrijfbladen, balpennen

VOORAF

Zet de stoelen in een kring. Plaats vooraan een sfeervol tafeltje (eventueel met een wit tafellaken) waarop een kaars en
een vaasje bloemen staan. Zet er een gedachtenisprentje bij van een overledene die jij en (eventueel) de kinderen
hebben gekend, of iets dat verwijst naar de dood, bijvoorbeeld een foto van een kerkhof.

Zet ook het materiaal voor de creatieve activiteiten klaar.

Breng de ouders via een briefje op de hoogte van het feit dat je het thema dood en begrafenis met de kinderen gaat
behandelen. Als de kinderen dan thuis verder willen praten omdat ze al met het overlijden van een dierbare {mens of
dier) te maken kregen, kunnen de ouders daar direct op inspelen.

DE JUISTE SFEER SCHEPPEN

Vertel de kinderen dat je iets heel anders gaat doen dan anders. Verwijs naar het tafeltje en laat de kinderen aangeven
wat er te zien is. Steek de kaars aan en vertel naar aanleiding van het gedachtenisprentje iets over de persoon die
gestorven is en over je eigen gevoelens van verdriet.

Laat kinderen die dat willen iets vertellen over mensen of dieren die zij gekend hebben en die gestorven zijn. Terwijl de
kinderen vertellen, noteer je de namen van die mensen en/of dieren op de witte kaartjes. Leg de kaartjes op de tafel.
Vraag de kinderen of ze weten wat er allemaal gebeurt als er iemand sterft. Geef ze de tijd om er rustig over te praten.
Je kunt ook ingaan op verhalen van kinderen die een dier hebben begraven.

VERHAAL ‘HET ONGELUK’ (DEEL 1 EN 2)

Nadat de kinderen zijn uitgepraat, leid je het verhaal in door te vertellen over Tim, een jongen van de jeugdbeweging
(scouts) die ongeveer even oud is als zij. Vertel vervolgens deel 1 en 2 van het verhaal (p. 21 en 22) en laat daarbij de prenten
1en 2 (p. 24 en 25) zien.

Vat het verhaal nog eens kort samen met de kinderen en laat hen er spontaan op reageren. Zorg ervoor dat vooral de
gevoelens die ze erbij hebben ter sprake kunnen komen.

CREATIEVE OPDRACHT

Vertel de kinderen dat ze naar aanleiding van het verhaal of een eigen ervaring iets mogen kleien, tekenen of schilderen.
Laat de keuze van het materiaal en het onderwerp dat ze willen uitdrukken {een gebeurtenis, gevoelens of iets anders)
aan henzelf over.
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Het is belangrijk om met de kinderen in gesprek te gaan terwijl ze met hun ‘kunstwerk’ bezig zijn. Laat ze vertellen wat
ze ermee willen uitdrukken. Geef vooral gericht aandacht aan de kinderen bij wie het verhaal of de gesprekken veel
hebben losgemaakt.

TOONMOMENT

Als de kinderen klaar zijn en opgeruimd hebben, kun je ze uitnodigen om de werkstukjes van de anderen te bekijken.
Geef kinderen die dat willen gelegenheid om te vertellen wat ze gemaakt of getekend hebben.

TIP
Als je vermoedt dat de activiteit te lang duurt voor jouw groep kinderen, kun je hier stoppen. Begin de volgende
keer met een korte herhaling van het verhaal van Tim aan de hand van de prenten1en 2.

HOE GAAT HET VERHAAL VERDER?

Laat de prenten 3 en 4 (p. 26 en 27) zien en vertel de kinderen dat ze het verhaal van Tim verder mogen schrijven naar
aanleiding van wat ze op deze platen zien.

Zet de kinderen in kleine groepjes en geef ieder van hen een blad en een balpen, zodat ze aan de hand van de prenten
en wat ze al weten, samen kunnen bedenken hoe het verhaal van Tim verder gaat.

TIP |

Je kunt een kind van het tweede leerjaar vragen om een verhaal op te schrijven. Zeg dat ze heel korte zinnen
mogen maken.

VERTELMOMENT

Na het schrijven nodig je de kinderen per groepje uit om hun verhaal te vertellen. Luister naar de verhalen en met
name ook naar de gevoelens die de kinderen erin aan bod laten komen. Als je merkt dat zij verkeerde voorstellingen
hebben van bepaalde gebeurtenissen, kun je achteraf corrigeren en verduidelijken.

Besteed bij elk groepje even aandacht aan een paar belangrijke elementen uit het verhaal. Eventueel laat je de kinderen
na de verhalen samen zoeken naar overeenkomsten en verschillen.

VERHAAL ‘HET ONGELUK' (DEEL 3 EN 4)

Als alle groepjes aan bod zijn geweest, gaan de kinderen in een kring zitten en vertel je deel 3 en 4 van het verhaal

{p. 22 en 23). Laat daarbij opnieuw de prenten 3 en 4 zien. Geef de kinderen ruimte om te reageren. Misschien willen ze
ingaan op de overeenkomsten en verschillen met hun eigen verhaal.

EEN GESPREK AAN DE HAND VAN CONCRETE VRAGEN

Tijdens een gesprekje ga je nader in op de vragen die kinderen hebben rond de uitvaartdienst, de begrafenis en de
crematie. Geef concrete en juiste informatie over deze gebeurtenissen zodat kinderen niet met angst of onzekerheden
blijven zitten. Je hoeft uiteraard niet alles te vertellen. Neem de vragen en verhalen van de kinderen zelf als leidraad
voor het gesprek.

o de uitvaartdienst: in Vlaanderen zijn heel veel christenen en meestal wordt er in de kerk een mis opgedragen als
zij overlijden. De priester doet de viering. Andersgelovigen hebben andere vieringen, bijvoorbeeld in de moskee
{moslims, de imam gaat voor) of de synagoge (joden, de rabbijn bidt voor). Niet-gelovigen hebben ook een viering,
maar niet in een kerk. Zij houden vaak een plechtigheid in een grote zaal of aula, soms in het crematorium.

» de begrafenis: wanneer iemand begraven wordt, gaan de familieleden en de vrienden van de overledene van de
kerk naar het kerkhof, waar aan het graf gebeden gezegd worden voordat de kist begraven wordt. Joden en moslims
worden altijd begraven (crematie mag niet). Zij hebben vaak een eigen begraafplaats.

o de crematie: de crematie van een overledene (verbranding van het dode lichaam) vindt plaats in een crematorium.
Soms wordt iemand al gecremeerd voor de uitvaartdienst, dan staat de urn in de kerk. Na de crematie wordt de urn
in een muur (columbarium) gezet of wordt de as verstrooid. Tegenwoordig mag de familie de as ook uitstrooien op
een andere plaats, bijvoorbeeld op zee of in de tuin. De urn mag ook meegenomen worden naar huis om hem daar
te bewaren.
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o het kerkhof of de begraafplaats: christenen worden begraven op het kerkhof. Andersgelovigen noemen dit een
begraafplaats. Joden en moslims hebben vaak eigen begraafplaatsen of een apart gedeelte op het kerkhof. Veel
mensen gaan na het overlijden nog regelmatig naar het kerkhof om er te bidden of iets te vertellen aan de over-
ledene. Soms zetten ze bloemen op het graf.

LEVEN NA DE DOOD
Herlees het laatste stukje van het verhaal:

‘Dag mama,’ zei hij zacht.

Maar hoe zacht hij het ook zei, mama zou het horen. Dat wist hij zeker. Want mama was nu in de hemel.

Maar ze zou ook bij hem blijven. In zijn hoofd en in zijn hart. Zo lang als Tim zou leven. Zelfs als hij later de

oudste man van de hele wereld zou zijn.
Praat even met de kinderen over het geloof in een leven na de dood en vertel dat alle gelovige mensen (christenen,
moslims, joden) daarin geloven. Wijs erop dat we niet echt weten hoe het leven na de dood zal zijn, maar dat we geloven
dat we dan bij God zijn. We moeten woorden zoeken om aan te geven wat dat betekent, net als Tim, die zegt dat zijn
mama in de hemel is. Er zijn ook mensen die niet geloven. Zij menen dat er niets meer is na de dood, enkel nog
herinneringen.
Laat de kinderen vertellen hoe zij denken over het leven na de dood. Benadruk dat hét juiste antwoord niet bestaat,
we weten immers niet echt wat er na de dood gebeurt met ons.

AFSLUITING
Laat de kinderen rond de tafel komen staan en lees als afsluiting het volgende tekstje:

Dag lieve dode.

We vergeten je nooit.

Je was veel te lief

om zomaar te vergeten.

En dat we je missen,

dat zul je wel weten.
Misschien dat we ooit
elkaar weer ontmoeten.

Jij gaat nu op reis

en wij moeten je groeten.
Het doet ons verdriet

dat jij nu moet gaan.

Wij wensen je dat je
opnieuw zult bestaan

in een droomland,

waar wij ooit weer samenkomen.
En waar mensen nooit meer
dood hoeven gaan.

(uit: Emmerik, van Y., Als viinders konden spreken. Voor kinderen die rouwen, Aalsmeer, 1997)

TIP
Je kunt de activiteit ook afsluiten met een spel, bij voorkeur een actief buitenspel waarbij de kinderen zich
kunnen uitleven.
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Bezoek aan het kerkhof

MATERIAAL

Prenten1,2,3 en 4 {p. 24 t.e.m.27)

Prenten 5 en 6 (p. 28 en 29)

Knutselmateriaal, eventueel enkele mogelijkheden om te knutselen
Tekenmateriaal

Enkele bloemen

Keien

Het verhaal ‘Het ongeluk’ (p. 21 t.e.m. 23}

VOORAF

Bekijk hoe je het vervoer naar het kerkhof regelt en welke graven je zult bezoeken (bij voorkeur van bekenden van jou
en/of de kinderen).

HET VERHAAL ‘HET ONGELUK’

Vertel het verhaal van Tim. Laat daarbij de prenten 1, 2, 3 en 4 zien.

TIP
Als je het verhaal al eerder vertelde, en niet te lang geleden, kun je het door de kinderen zelf laten navertellen
aan de hand van de prenten.

VERDRIET DUURT NOG LANG...

Vertel de kinderen dat Tim en zijn papa proberen verder te leven zonder mama. Dat is niet altijd gemakkelijk want ze
missen haar bij heel veel dingen. Ze denken nog vaak aan mama en praten dan over haar, over wat ze samen deden,
wat ze zei en waar ze om kon lachen. Tim en papa vertellen elkaar ook hoe ze zich voelen: dat ze verdrietig zijn, of boos
om het ongeluk dat mama overkwam.

Laat de kinderen bij alles wat je vertelt voelen dat het heel gewoon is dat verdriet lang blijft duren en dat het goed is
om erover te praten.

ALLERZIELEN

Laat de kinderen vertellen waarom zij binnenkort een week vakantie hebben (Allerheiligen, Allerzielen) en vraag hen wat
veel mensen doen op Allerheiligen of Allerzielen: een bezoek brengen aan het kerkhof. Laat de kinderen erover vertellen.

PRENTEN 5 EN 6

Neem de prenten 5 en 6 en laat de kinderen vertellen wat ze zien. Verwijs naar Tim en zijn papa die op de prenten staan,
en vertel dat zij regelmatig een bezoek brengen aan het kerkhof. Tim maakt altijd iets om bij de urn van zijn mama te
zetten: een tekening of een bloem of een knutselwerkje.

Geef de kinderen ook nu gelegenheid om te reageren. Misschien doen zij hetzelfde als Tim of hebben ze weleens
knutselwerkjes gezien op het kerkhof.

VOORBEREIDING VAN HET BEZOEK AAN HET KERKHOF: EEN HERINNERING MAKEN

Vertel de kinderen dat jullie samen een bezoek zullen brengen aan het kerkhof en vraag ze om, net als Tim, iets te
maken dat ze bij het graf van een bekende kunnen leggen. Als ze niemand weten, vertel je zelf welke graven jullie gaan
bezoeken en laat je hen kiezen voor welk graf ze iets willen maken. Een paar mogelijkheden:

1. een tekening (met verf, kleurpotloden, stiften of wasco) over het kerkhof, over iemand die gestorven is, over het
verdriet dat zij voelen, over het verhaal van Tim of een ander aanverwant thema. Laat de kinderen zelf een keuze
maken en bevraag ze terwijl ze aan het werk zijn, zodat ze kunnen vertellen over hun gevoelens.

2. een versierde of geschilderde kei (met verf en/of alcoholstiften) met een tekstje en hun naam erop, bijvoorbeeld:
» Bedankt voor de fijne tijd samen, ik mis je ...

» Ik wil je nog wat vertellen:...
« lij blijft mijn liefste... (moeke, oma, vake, opa, vriend(in), enz.)
« Ik blijf altijd aan je denken.

ALS WE ROND VERLIES EN ROUW WILLEN WERKEN | 19




® 1k droom van jou in de hemel...
o Ik ben heel boos (verdrietig, bang, ...) omdat je wegging want ik mis je!
3. zelfgemaakte bloemen: zorg voor gekleurd karton, scharen en lijm en laat de kinderen naar hun eigen idee een
bloem maken. Vertel dan wat ze met de bloem kunnen doen.
Enkele mogelijkheden zijn:
» op de bloemblaadjes schrijven hoe ze zich voelen omdat er iemand is gestorven.
* op de bloemblaadjes schrijven wat ze willen vertellen aan degene die gestorven is en op wiens graf ze de
bloem gaan zetten.
» op de bloemblaadjes schrijven wie ze missen en wat die persoon of dat dier voor hen betekende.

NAAR HET KERKHOF

Ga op een veilige manier met de groep naar het kerkhof en bezoek een paar graven van bekenden (van jou en/of de
kinderen). Wijs op de stilte die er op een kerkhof hoort te heersen en spreek duidelijk af wat wel of niet kan tijdens
het bezoek.

Laat de kinderen hun zelfgemaakte aandenken bij het graf van hun keuze plaatsen en geef kinderen die dat willen
gelegenheid iets te vertellen over de gestorvene. Als je bloemen hebt meegenomen, kun je op elk graf dat je bezoekt
een bloem leggen.

TIP
Je kunt naar aanleiding van Allerzielen met de kinderen bloemen zetten op graven die nog kaal zijn.

Na het bezoek aan de graven verzamel je de groep op een centrale plaats op het kerkhof. Ga in een kring staan en
vertel de kinderen hoe je het kerkhofbezoek hebt ervaren. Noem eventueel enkele namen en dingen die de kinderen
verteld hebben en lees daarna het volgende tekstje:

Ik blijf altijd aan je denken:
hoe je liep en hoe je lachte,

hoe je keek.

Ook je naam blijft altijd bij me
want van jou is er geen tweede.

En door steeds je naam te noemen,

zal ik jou nooit meer vergeten,

zal je niet voorgoed verdwijnen,

ook al krijg ik nooit meer antwoord.

Mijn gedachten laten jou niet in de steek.

(uit: Emmerik, van Y., Als viinders konden spreken. Voor kinderen die rouwen, Aalsmeet, 1997)

Als je voelt dat het kan, kun je ook een gebed uitspreken:

God,

wij geloven dat onze lieve doden

bij Jou verder leven.

Zorg goed voor hen nu wij dat niet meer kunnen doen.
Zorg ook goed voor ons,

omdat wij soms verdrietig zijn

en hen heel erg missen.

Bedankt God,

omdat Jij er altijd bent!
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TERUG NAAR HET LOKAAL

Als er nog tijd voor is, kun je in het lokaal even napraten over het kerkhofbezoek. Laat de kinderen vertellen hoe ze het
bezoek hebben ervaren.
Mogelijke vragen voor het gesprek zijn:

- Wat hebben jullie allemaal gezien op het kerkhof?

Wie hebben jullie gezien, wat deden die mensen? Kon je zien hoe zij zich voelden?
Welke graven hebben we bezocht?

Wie wil nog graag vertellen op welk graf hij/zij een tekening, bloem, kei heeft neergelegd?
Hoe voelden jullie je op het kerkhof?
Denk je dat het voor sommige mensen een troost kan zijn als ze naar het kerkhof gaan?

Als je voelt dat de kinderen zijn uitgepraat, sluit je het gesprek af door een korte samenvatting te geven. Bedank de
kinderen voor het goede verloop van het bezoek en voor hun respect op het kerkhof.

( Werkmateriaal |

L

HET VERHAAL ‘HET ONGELUK’ (door Rien Broere)

DEEL 1

Tim zal nooit vergeten wat er gebeurde. Nooit! Zelfs al wordt hij later de oudste man van de wereld. Hij zal altijd
nog precies weten hoe het ging.

Het begon met het rinkelen van de deurbel. Tim en zijn vader waren in de kamer bezig met een ballon. Ze deden
een spelletje. De ballon mocht niet op de grond komen.

‘Even kijken wie dat is,’ zei papa, toen de bel ging.

Hij ging naar de voordeur. Even later kwam hij terug met een meneer en mevrouw achter zich aan. Later hoorde
Tim dat deze mevrouw en meneer van de politie waren.

Tim zag meteen aan het gezicht van zijn vader dat er iets ergs was gebeurd. Papa liet zich op een stoel vallen.
De meneer en mevrouw gingen op de bank zitten en begonnen te praten. Eerst begreep Tim het niet zo goed.
Ze gebruikten heel veel grotemensenwoorden. Maar langzaam begon hij het te snappen. Mama had een ongeluk
gehad!

Hij zag hoe zijn vader op zijn stoel zat te draaien. Papa sloeg zijn handen voor zijn gezicht.

Tim begreep wat er was gebeurd. Mama had een heel erg ongeluk gehad!

Papa begon te praten. Het waren maar halve zinnen. Losse woordjes. Hij schudde de hele tijd met zijn hoofd.

En toen begreep Tim pas goed wat er gebeurd was.

Mama was dood!

Tim voelde zich opeens heel raar. Pijn in zijn maag. Een koude rilling over zijn rug. Zijn hart bonkte. Hij was bang.
Tim vluchtte in de armen van zijn vader. Die pakte hem vast alsof hij hem nooit meer los wilde laten.

De meneer en mevrouw van de politie bleven nog een tijdje zitten. Zodra ze weg waren, ging Tims vader allerlei
mensen bellen. Tim zat erbij, weggekropen in een hoekje van de bank.

Het duurde niet lang of de bel ging. En even later nog eens. En nog eens. Het huis raakte vol met mensen.

Het was net zo druk in de kamer als op een verjaardag. Maar het was geen feest. Er werd gehuild.

Misschien vond Tim dat op dit moment nog wel het ergste. Om te zien hoe papa soms zijn hoofd liet zakken.
En hoe er dan tranen over zijn wangen rolden. Zijn schouders schokten. Af en toe kreunde hij zacht. Nog nooit
had Tim zijn vader zo verdrietig gezien.

En steeds was er dat zinnetje in zijn hoofd: mama is dood.

Als Tim zag hoeveel verdriet iedereen had, moest hij zelf ook heel erg huilen.
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DEEL 2

De volgende dag was een zaterdag. Tim was al heel vroeg beneden. Papa was er ook al. Hij zag er heel moe uit.
Al snel kwamen er weer mensen op bezoek. Ooms en tantes, opa en oma, buren. Maar ook mensen die Tim nog
nooit gezien had.

Er kwam een mevrouw om te helpen bij de begrafenis en alles wat er geregeld moest worden. Ze had een paar
grote boeken bij zich. In één ervan stonden foto’s van allerlei bloemenkransen. In een ander boek had ze allerlei
soorten rouwbrieven. Die gingen ze sturen naar alle mensen die ze kenden om te laten weten dat mama dood was.
Aan het eind van de ochtend kwam er een priester langs. Tim had hem wel eens in de kerk gezien. De priester
ging heel lang met papa zitten praten.

Zowat alle mensen die langskwamen, aaiden Tim over zijn hoofd. Maar bijna niemand wist wat hij moest zeggen.
Tim raakte een beetje in de war door alies wat er om hem heen gebeurde. Zo erg in de war, dat hij was vergeten
dat het zaterdag was.

Ik moet naar de scouts, bedacht hij opeens. Tim zat voor het tweede jaar bij de kapoenen. ledere zaterdag
kwamen ze in het scoutslokaal bij elkaar. Misschien was hij al veel te laat! Hoe moest dat nu?

‘Papa,’ zei Tim geschrokken. ‘lk moet naar de scouts!’

‘Nee,’ zei papa. ‘lk heb je leider al gebeld. Hij komt straks misschien nog even langs.’

Tim voelde zich opgelucht. Hij had helemaal geen zin om naar de jeugdbeweging te gaan.

Toch was hij blij toen hij zijn leider een tijdje later de kamer binnen zag komen. Hij praatte even met papa en
kwam naast Tim zitten.

‘Ach, ach, arme Tim toch,” zei de leider met een verdrietige glimlach.

Tim beet op zijn lip. En toen begon hij aan zijn verhaal. Voor het eerst kon hij iemand vertellen wat voor
verschrikkelijks er gebeurd was.

DEEeL 3

De woensdag na het ongeluk was de begrafenis. In een lange stoet auto’s gingen ze naar de kerk. Voorop reed
een grote, glimmende, zwarte auto. Een speciale begrafenisauto, waar de kist in paste. In die kist lag Tims
moeder. Tim wilde er niet aan denken, maar dat lukte niet zo goed.

In de tweede auto zaten Tim en papa. Daarachter volgden nog een heleboel auto’s. Daar zaten Tims opa’s en
oma’s in, en ooms en tantes en zijn neven en nichten.

Bij de kerk werden ze opgewacht door de priester. Eerst werd de kist uit de auto gehaald. Dat gebeurde door zes
mannen. Ze hadden zwarte pakken aan en brachten de kist de kerk in. Papa en Tim en alle anderen liepen er
achteraan naar binnen.

In de kerk zaten al heel veel mensen. Tim zag zijn juf en kinderen uit zijn klas en uit de straat. De leiders van de
scouts waren er ook, samen met enkele kapoenen.

Tim voelde dat iedereen naar hem keek.

De familie ging op de voorste banken zitten. Mama’s kist stond vlakbij. Tim hoefde maar even opzij te kijken om
hem goed te kunnen zien. Het was een mooie kist, vond Tim. Er zaten gouden handvatten aan. En op en rond de
kist lagen heel veel bloemen. Aan de meeste kransen zat een lint. Op één ervan kon hij zijn naam en die van
papa lezen.

Na een tijdje kwam de priester van het attaar en liep naar de kist. Met een borstel strooide hij er druppels
water op. Het tikte als een zachte regen op de bloemen.

Daarna liep de priester er nog een keer omheen. Nu had hij een soort kannetje aan een lange ketting in zijn
handen. Hij liet het kannetje heen en weer zwaaien. Er kwam rook uit die prikkelde in Tims neus. Later zou
iemand hem uitleggen dat dat wierook was.

Aan het eind van de mis kwamen plotseling de mannen in de zwarte pakken weer tevoorschijn. Ze droegen de
kist de kerk uit.

Papa had Tim precies uitgelegd wat er ging gebeuren. De kist ging weer in de speciale auto. Die bracht mama
naar een gebouw met een moeilijke naam. Tim had hem uit zijn hoofd geleerd. Crematorium, heette het.

Daar werd de kist verbrand.

Toen Tim dat hoorde, was hij eerst heel erg geschrokken. Mama lag in die kist! Zou ze niet heel veel pijn hebben?
Maar papa had hem gerustgesteld.

‘Mama voelt er niks van,’ zei hij.'Mama is al lang in de hemel’

Dat vond Tim fijn. Mama was een engel! Dat kon hij zich wel voorstellen.

Mama was in de hemel, maar ook nog bij Tim.
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‘Ze blijft in ons hoofd en in ons hart,’ had papa gezegd. ‘Mama is in de hemel én bij ons.
Tim had geknikt. Dat kon best, als je een engel was.

DEEL 4

Na de mis gingen Tim en zijn vader en de opa’s en oma’s naast elkaar staan, achter in de kerk. Alle mensen
kwamen hen een hand geven. Tim had in zijn hele leven nog nooit zoveel handen geschud.

Daarna vertrokken ze met de hele familie opnieuw in een lange rij auto’s. Ze gingen naar het crematorium.
Daar stonden in een zaaltje een heleboel gedekte tafels.

Ze kregen broodjes, en de grote mensen dronken koffie. Steeds was er wel een oom of tante die zei hoe mooi de
mis was geweest. Dan dacht Tim aan zijn vriendjes van school en de scouts. Hij was blij dat ze erbij waren
geweest, bij die mooie mis.

Ze waren al een tijdje klaar met eten toen ze door een mevrouw werden opgehaald. Meteen werd iedereen
weer stil. In een lange rij gingen ze naar buiten, papa en Tim en de opa’s en oma’s voorop.

Ze liepen achter de mevrouw aan. Bij een grote muur stond de priester al te wachten. Hij had een soort vaas in
zijn handen. Een vaas met een deksel erop.

Tim wist waar die voor was. Er zat as in de vaas. De as die overgebleven was nadat de kist was verbrand.

In de muur waren heel veel hokjes. In één ervan werd de vaas van mama gezet.

De priester begon te bidden. Soms baden papa en de andere mensen mee.

Tim keek naar de vaas. Er zou een foto van mama bij komen te staan, had papa beloofd. Op een plaatje zou
mama’s naam komen te staan. Zo vaak ze maar wilden, zouden ze hier naartoe kunnen gaan. Dan zouden ze
kleine boeketjes bloemen bij de vaas kunnen zetten. Of zomaar een tijdje stif aan haar denken.

Tim keek net zo lang naar de vaas tot de priester klaar was. Papa legde een hand op zijn schouder.

‘Kom,’ zei hij. En hij zuchtte diep.

Tim slikte. ‘Dag mama,’ zei hij zacht.

Maar hoe zacht hij het ook zei, mama zou het horen. Dat wist hij zeker. Want mama was nu in de hemel.
Maar ze zou ook bij hem blijven. In zijn hoofd en in zijn hart. Zo lang als Tim zou leven. Zelfs als hij later de
oudste man van de hele wereld zou zijn.
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ZES PRENTEN BIJ ‘HET ONGELUK’

Prent1
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» 8- tot 10-jarigen

Doel: deze activiteiten zijn bedoeld om zicht te krijgen op gevoelens van kinderen in het algemeen. De laatste twee
activiteiten zijn ook manieren om met de kinderen over de dood te praten.

Verhaal ‘Blootpad’

MATERIAAL

- Papier en tekenmateriaal

- Scharen

- Plaketiketten

- Balpennen

- De werkbeschrijving ‘Hoe maak ik een schildpad?’ (p. 36)

LEES HET VERHAAL VOOR

Lees het verhaal ‘De koning bakt een huis.’ van Annemarie van Haeringen (Zwijsen, 1996) voor. Het verhaal draait om
Blootpad die nooit naar buiten durfde omdat hij zich zo ‘naakt’ voelde. Toen hij zelfs niet op het verjaardagsfeest van
de koning durfde te komen, boetseerde de vorst een huis voor hem. Sinds die dag werd Blootpad Schildpad genoemd.
Laat de kinderen Blootpad en een schild voor hem maken (zie werkmateriaal p. 36). Lees daarna de rest van het verhaal.

Schildpad vond het heerlijk om uit te gaan, terwijl hij toch veilig thuis was. Want als hij bij bevriende dieren was
en hij voelde zich eventjes niet goed, dan kroop hij gewoon weer in zijn schild. Zo ook op een mooie dag in mei.
Samen met de mier en de duif was hij met hun lievelingsbal aan het spelen in het bos. Maar op een gegeven
moment rolde de bal weg. Schildpad had hem iets te hard weg getrapt. Ze konden de bal niet meer vinden.
Verdrietig om het verlies van de bal en bang dat mier en duif nooit meer met hem wilden spelen, kroop hij in zijn
schild en daar bleef hij. Mier en duif keken elkaar aan. Wat moesten ze nu doen? Ja, wat moesten ze nu doen...

KRINGGESPREK

Laat de kinderen zich voorstellen dat ze zelf Blootpad zijn. Blootpad heeft eerst geen schild, daarna wel. Ook het schild
van de geknutselde Blootpad kan op de schildpad gelegd worden en weer worden weggehaald. Als Blootpad bang is,
kruipt hij helemaal weg in zijn schild.

- Heb jij je weleens zo verdrietig en bang gevoeld als Blootpad?

- Wanneer zou jij je schild opzetten?

— Zou jij je ook eens willen verstoppen onder een schild?

ETIKETTEN PLAKKEN
De kinderen plakken etiketjes op de rug van Blootpad, met beschrijvingen van situaties waarin ze zich wilden
verstoppen of waarbij ze zich niet fijn voelden (net als Blootpad). Daarna kunnen ze het schild op de rug zetten.
- Nu ziet niemand meer dat je je verdrietig voelt en waarom.
- Is het goed om je te verstoppen? Kan iemand jou dan nog helpen?
- Hoe kunnen we Blootpad toch gelukkig maken zonder zijn schild?
- Wat kun je doen als iemand verdrietig is? Hoe doe je dat, troosten?

Vervolgens plakken de kinderen etiketjes op de buik van Blootpad (waar het schild niet komt). Op die etiketjes
beschrijven ze wat ze kunnen doen als ze zich verdrietig voelen en ook hoe ze anderen kunnen helpen, zodat die niet in
hun schild kruipen.

TIP
De kinderen mogen de schildpad als aandenken meenemen naar huis.
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Verhaal ‘De verdwenen bal’

MATERIAAL

- Schildpad, egel en slak voor de poppenkast
- Grote kartonnen dozen
- Verfen penselen

Vooraf
Deze activiteit is geinspireerd op ‘De verdwenen bal’ (Als de dood voor de dood op school, Leefsleutels, 2001)

HET VERHAAL
Laat alle kinderen in een kring zitten en speel het poppenkastverhaal.

Verteller: V, Schildpad: S, Egel: E en Slak: Sl

V: Schildpad, egel en slak zijn goede vrienden en spelen heel vaak samen. Ze hebben een lievelingsbal. Deze bal
is heel bijzonder omdat het een trage bal is. Een snelle bal zouden zij met hun trage poten nooit kunnen pakken.
Maar vandaag is er iets ergs gebeurd.

Schildpad, egel en slak zijn op dit moment aan het slapen. Ze zitten veilig in hun huid, huis of schild. Wie kent
er een mooi liedje? Kunnen jullie hen voorzichtig wakker proberen te maken met een rustig liedje?

De dieren blijven liggen, ze komen niet naar buiten.

Kunnen jullie het nog eens proberen?

De slak komt heel voorzichtig piepen en zegt:

Sl: Laat me toch met rust. Ik ben heel erg verdrietig, want onze bal is weggeroid en we kunnen hem niet meer
vinden. Hij is verdwenen, weg, voor altijd. En nu ben ik zo verdrietig dat ik in mijn huisje wil blijven!

De slak kruipt weer in haar huisje.

V: Zullen we eens proberen of schildpad naar buiten wil komen?
Laat een kind voorzichtig de schildpad aaien en vragen of zij even naar buiten wil komen.

De schildpad komt aarzelend naar buiten en zegt:

S: Laat me toch met rust. Ik ben heel bang. Onze bal is verdwenen en nu ben ik bang dat ik geen vrienden meer
zal hebben om mee te spelen en dat ik dan altijd alleen zal blijven...

De schildpad kruipt weer in haar schild.

V: Wil iemand de egel zachtjes vragen naar buiten te komen?
De kinderen proberen egel wakker te maken...

E: Neen, ik kom niet, ik ben boos. Zie je dat dan niet aan mijn stekels?! ik ben superboos omdat onze
lievelingsbal is verdwenen en nu kunnen we niet meer spelen, die stomme bal is te ver gerold en we vinden
hem nergens meer, nergens! We hebben al overal gezocht en hij is nergens meer te vinden, voor altijd en altijd
verloren. En laat me nu verder boos zijn!

De egel verdwijnt weer in zijn stekelhuid.

DIERENHUIZEN BOUWEN

Bouw met grote kartonnen dozen (waar de kinderen zelf in kunnen) de drie huizen van de dieren. Laat de dozen beschil-
deren als het slakkenhuis, het schild van de schildpad en de grijze stekels van de egel. Op de doos met stekels plak je
een boos gezicht, op het schild een bang gezicht en op het slakkenhuis een verdrietig gezicht. Je kunt deze gezichten
ook uitvergroot vinden in het werkmateriaal (p. 37).
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GESPREK

— Zijn jullie ook weleens iets voor altijd kwijtgeraakt? Hoe voelde je je toen?

— Wat heb je toen gedaan? Heeft iemand jou getroost?

— Voelde je je toen zoals de egel (boos), de schildpad (bang) of de slak (verdrietig)?

- Wat voel je dan precies, waar voel je in jouw lichaam dat je boos, bang of verdrietig bent? Wat doe je dan?
- Zou jij je ook eens willen ‘verstoppen’?

- Wat gebeurt er als je dat altijd doet? Kan iemand jou dan nog helpen?

BANG — VERDRIETIG ~ BOOS
Op dit moment zijn er alleen maar bange, verdrietige of boze gezichten te zien. Vraag aan de kinderen hoe we de dieren
kunnen helpen. De bal is echt onvindbaar en niet opnieuw te maken, maar toch willen we proberen om de dieren weer
blij te maken.

- De schildpad was bijvoorbeeld bang dat hij geen vriendjes meer zou hebben? Is dat zo0?

- De slak was heel verdrietig. Wat kun je doen als iemand verdrietig is? Hoe troost je iemand?

~ De egel was heel boos. Wat kun je doen als iemand boos is?
Nadat de kinderen een paar ideeén hebben geopperd en erover is nagepraat, mogen ze de bange, bedroefde en boze
gezichten in de huizen hangen. Die willen we nu eventjes niet meer zien.
Eindig met een dans of een liedje samen met alle dieren.

Verhaal ‘Mama, Langoor wordt niet wakker’

MATERIAAL

Prenten bij het verhaal (p. 38 t.e.m. 41)
Papier en schrijfmateriaal

VERTEL HET VERHAAL: ‘MAMA, LANGOOR WORDT NIET WAKKER'

Tom en konijn Langoor zijn dikke vriendjes. Tom heeft Langoor voor zijn verjaardag gekregen van papa en mama.
Op zijn verjaardag stond er een grote doos in de kamer. Tom haalde opgewonden het papier van de doos. Toen hij
de doos openmaakte, zag hij een mooi, bruin konijn met lange oren! Tom sprong van plezier! Omdat het konijn
zulke lange oren had, noemde Tom hem Langoor.’s Middags liet hij Langoor aan opa en oma zien. Tom en
Langoor doen alles samen. Als Tom in de tuin speelt, huppelt Langoor achter hem aan. Om de rare sprongen van
Langoor moet iedereen lachen. Opa en oma nemen altijd iets lekkers mee voor Langoor. Soms een wortel of een
krop sla. Langoor is flink gegroeid. Met zijn grote achterpoten kan hij heel grote sprongen maken. Tom kan
Langoor haast niet bijhouden. Op een dag maakt Tom het hok van Langoor open. Maar Langoor komt niet naar
hem toe rennen. Langoor blijft liggen en ademt snel. Hij ziet er heel moe uit. Tom begrijpt het niet. Langoor
heeft ook zijn wortel niet opgegeten. Tom rent naar mama. Mama zegt dat Langoor ziek is. Langoor moet naar
de dierendokter. De dierendokter is een heel knappe man die veel weet van zieke konijnen. Tom legt Langoor in
een kartonnen doos met stro. Tom en mama gaan met de doos naar de dierendokter. De dierendokter is heel
aardig. Hij pakt Langoor uit de doos en bekijkt hem goed. De dierendokter vraagt hoe lang Langoor al moe is.
“Al een dag”, vertelt mama. “Het gaat niet zo goed met Langoor”, zegt de dierendokter, “hij is erg ziek. Ik geef
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jullie een drankje voor Langoor mee.” s Avonds geven Tom en mama het drankje aan Langoor. De volgende
ochtend staat Tom vroeg op. Hij heeft niet geslapen. Tom maakt het konijnenhok open en aait Langoor. Langoor
is koud en beweegt niet. Tom snapt er niets van. Hij rent naar de slaapkamer van papa en mama: “Mama, Lang-
oor wordt niet wakker!” Mama loopt met Tom naar het hok. Ze aait Langoor en voelt aan zijn pootjes. Dan doet
ze het hok dicht.“Tom”, zegt mama, “ik moet je iets vertellen. Langoor wordt niet meer wakker. Hij is niet ziek
meer. Maar hij wordt ook niet beter. Hij is dood.” “Dood?”, zegt Tom en hij begint te huilen. “Langoor heeft geen
pijn meer”, vertelt mama, “hij mag voor altijd uitrusten. Langoor komt niet meer terug, maar hij zal altijd aan je
denken. Jij blijft zijn beste vriendje.” “Mama, gaan alleen konijnen dood?”, vraagt Tom verdrietig. “Nee, ook andere
dieren gaan dood en weet je: ook mensen gaan dood”, zegt mama. “Ook mensen?”, vraagt Tom. “Ja, ook mensen”,
antwoordt mama. “En komen mensen ook niet terug?”, vraagt Tom. “Die blijven ook weg, ze zijn niet ziek meer”,
vertelt mama, “ze hoeven ook niet meer te eten en te drinken. Ze worden in een mooie kist gelegd en iedereen
komt ze gedag zeggen. Mensen die dood zijn, krijgen mooie bloemen op hun kist en worden door iedereen
uitgezwaaid.” “Zullen we een mooi kistje voor Langoor maken”, vraagt mama aan Tom, “ik heb nog een grote
schoenendoos van papa.” “Jal”, roept Tom, “geven we Langoor ook moaie bloemen?” “Natuurlijk”, zegt mama.
Tom mag op het deksel van de schoenendoos tekenen en kleuren. Hij tekent een groot konijn met een bruine
vacht en lange oren. “Is dat Langoor?”, vraagt mama. “Ja”, zegt Tom, “hij heeft geen pijn meer.” Met een schepje
graaft mama een kleine kuil in de tuin. Tom en mama zetten de doos in de kuil. Tom mag bloemen uit de tuin
plukken. De bloemen legt hij op het kistje van zijn vriendje. Ook papa is erbi]. Allemaal gooien ze een schepje
grond op het kistje. “Dag, lieve Langoor”, zegt Tom. Hij legt nog een paar bloemen op de plek. Een paar dagen later
komt mama heel verdrietig de kamer van Tom binnen. “Waarom huil je, mama?”, vraagt Tom. “Oma is doed!”,

zegt mama. Ook papa is erg verdrietig. Tom gaat met papa en mama naar het huis van opa en oma. In de kamer
staat een heel mooie kist. Papa tilt Tom op. Nu kan hij in de kist kijken. Oma heeft haar ogen dicht. “Jullie moeten
niet huilen”, zegt Tom, “oma gaat nu toch naar Langoor!”

Verhaal uit de Yarden-brochure Mamma, Langoor wordt niet wakker’

VRAAGGESPREKJE

Wat is volgens jullie dood zijn?

Wie kent er mensen of dieren die dood zijn gegaan?

Hoe is dat gebeurd en wat hebben de mensen toen gedaan?
Hebben jullie dat dier of die persoon ook begraven?

Mis je hem of haar nog?

Moet je altijd verdrietig blijven als er iemand dood is gegaan?

GEDICHT

Vraag de kinderen een gedichtje te schrijven voor de gestorvene. Dat kan Langoor zijn of iemand die ze zelf hebben
gekend. Niet iedereen vindt het even gemakkelijk om te schrijven. Soms helpt het om een bepaalde structuur te
gebruiken. Hieronder worden een paar voorbeelden van structuren beschreven. Je kunt voorstellen dat de kinderen
hun gedichtje aan één van de nabestaanden geven of op het graf van de overledene leggen.

Als ik aan... denk
Laat de kinderen een tekst schrijven die steeds begint met de woorden: Als ik aan ... denk
Op die manier kunnen gedachten, gevoelens, gebeurtenissen en herinneringen een plek krijgen. Een voorbeeld:

Als ik aan Langoor denk, dan denk ik altijd hoe leuk het met haar was.

Als ik aan Langoor denk, dan denk ik hoe fijn het was om haar een wortel te geven.
Als ik aan Langoor denk, dan denk ik hoe ze in de tuin rondrende.

Als ik aan Langoor denk, dan denk ik hoeveel ik van haar hield.
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Nooit meer
Op dezelfde manier kun je iedere regel beginnen met: Nooit meer. Een voorbeeld:

Nooit meer samen spelen

Nooit meer samen voetballen

Nooit meer samen op vakantie

Nooit meer boos omdat ik niet luister

Waar ben je nu?
Kinderen vragen zich af waar de overledene op dat moment is en of die bijvoorbeeld kan zien wat er gebeurt op
aarde. Vraag de kinderen een gedichtje te schrijven rond dit thema. Een voorbeeld:

Waar ben je nu, vraag ik me af
Ik kan je nog niet missen

Waar ben je nu, vertel me dat
Ik wil je nog niet kwijt

Waar ben je nu, ik heb je nodig
Ik zal je nog vaak zoeken

Waar ben je nu, zie je me nog?

tk zou zo graag nog eens

Wensen en herinneringen aan dingen die de kinderen graag met de overledene deden, kunnen een piek krijgen in
een gedicht rond de zin: ‘ik zou zo graag nog eens’

Een voorbeeld:

Ik zou zo graag nog eens bij je logeren

ik zou zo graag nog eens thee bij je drinken met een koekje er bij en dan naar je verhaaltjes luisteren
ik zou zo graag nog eens samen met de trein willen spelen

1k zou zo graag nog eens samen plezier maken

EIf
Een elf is een gedicht van vijf regels met eif woorden. Op de eerste regel één woord. Op de tweede regel twee.
Op de derde drie. Op de vierde vier. En op de vijfde regel weer één woord. Elke regel geeft antwoord op een vraag.
Over wie gaat het?
Wat weet je van hem/haar?
Waar is hij of zij nu?
Schrijf een wens op voor hem/haar of schrijf wat je zelf voelt.
Een afscheidswoord.

Enkele voorbeelden:
Lotte
Lekker slapen
Nooit meer wakker?
Klein engeltje met vleugeltjes
Kusje!

Papa

Samen voetballen
Op een wolkje?

tk mis je zo
Daaaaag!
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Met kunst de hemel in!

MATERIAAL

Papier
Kleurpotloden / viltstiften / verf en penselen

GEDICHT

Kies als inleiding voor deze activiteit een van de volgende twee gedichten om voor te lezen.

Dood zijn duurt zo lang

Het is niet fijn om dood te zijn.

Soms maakt me dat een beetje bang.
Het doet geen pijn om dood te zijn,
maar dood zijn duurt zo lang.

Als je dood bent, droom je dan?
En waar droom je dan wel van?

Droom je dat je in je straat
langzaam op een trommel slaat?
Dat iemand je geroepen heeft?
Droom je dat je leeft?

Maar ach, wat maak ik me toch naar,
het duurt bij mij nog honderd jaar
voor ik een keertje dood zal gaan.

Ik laat vannacht een lampje aan.

(Willem Wilmink, uit: Ernstig genoeg, Bert Bakker, 1995)

TEKENEN

Vraag de kinderen een tekening te maken bij het woord
‘hemel’,‘dood’ of ‘God’. Wanneer alle tekeningen klaar zijn,
mag iedereen kort vertellen wat er op zijn blad staat.

De onderstaande vragen kunnen een kort gesprekje op
gang helpen.

Hebben jullie weleens nagedacht over de dood?
Wat betekent dat voor jou, doodgaan?

Wat gebeurt er, denk je, bij iemand die doodgaat?
Waar kunnen mensen aan doodgaan?

Waar gaan mensen die dood zijn naartoe?

Ze praten van Jou God - Tweeluik 1

Ze praten van Jou, God,
maar ik kan Je niet vinden
zoiets doet een God niet,
die laat je niet sterven
dat doe Je toch niet?

Je hebt ons gemaakt,

toch laat Je ons doodgaan.
Dat is net alsof je

je lievelingstekening
zomaar verscheurt.

Dat doe je toch ook niet?
Wat zou het dan wezen

dat mensen die leven

ook zomaar weer doodgaan?
Wat vind Jij daarvan?

God, laat Je eens horen

en laat ons eens weten:
Waar blijven Jouw mensen?
Je laat ons toch zeker niet
zomaar verdwijnen?

(Yvonne van Emmerik, uit: Als vlinders spreken konden,
Dabar-Luyten, 1997)

—~———
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(Werkmateriaal )

HOE MAAK IK EEN SCHILDPAD?

MATERIAAL

- yoghurtbakje of papieren eierdopje (je kunt verschillende maten van kuipjes gebruiken om verschillende grootten
van schildpadden te verkrijgen)

= lijm

- schaar

- groen papier

- verf (groen, wit en bruin)

Hoe ga je te werk?

~ Schilder je kuipje groen. Je kunt verschillende tinten groen of zelfs lichtbruin gebruiken, om een gevlekt resultaat
te krijgen. Laat het kuipje drogen.

- Knip uit groen papier het lichaam van de schildpad. Afhankelijk van de grootte van je kuipje, maak je het lichaam
op een andere schaal. Teken de ogen van de schildpad er op. Als je wilt, kun je ook de schubben op de poten en de
staart tekenen.

- Je schildpad is klaar... Kleef het schild nog niet vast aan het lichaam, want daar komen tijdens de activiteit eerst
nog etiketten op...

Zo kan het lichaam van je schildpad eruitzien:
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. Een boos gezicht

!

Een bang gezicht

Een droevig gezicht
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VIER PRENTEN BIJ ‘MAMA, LANGOOR WORDT NIET MEER WAKKER!’

Prent1
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Prent 2
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» 10- tot 12-jarigen

Vooraf

Laat aan je leden weten dat je een uurtje (of langer) wilt praten over ‘dood’ en wat dat voor hen betekent. Probeer zelf
op voorhand in te schatten hoe sterk dit thema bij jouw leden leeft. Zijn er kinderen die al grootouders verloren hebben
of van wie een huisdier dood is gegaan? Zorg voor een rustige sfeer. Met veel lawaai in de buurt of andere mensen die
constant in en uit lopen is het heel moeilijk een goed gesprek te hebben.

Een stripverhaal

MATERIAAL

- de strip (p. 46 t.e.m. 49, te fotokopiéren voor alle leden)
~ de onafgewerkte strip (p. 50, te fotokopiéren voor alle leden)
- papier, schrijf- en tekenmateriaal

HET STRIPVERHAAL

Het stripverhaal gaat over Jasper (11 jaar), die te maken krijgt met het verdriet van zijn moeder en oma bij het sterven van
zijn opa. Hijzelf is een beetje in de war met zijn gevoelens, en dat wordt niet echt beter als ook zijn goudvis doodgaat.
Geef iedereen voldoende leestijd voordat je de strip gaat bespreken.

GESPREKIJE
De volgende vragen zijn mogelijke aanknopingspunten voor de bespreking. Het is niet belangrijk om alle vragen te
behandelen, maar wel dat je je leden de kans en de tijd geeft om zelf te vertellen.
De strip zelf:
» Wat vind je van de tekeningen?
* Wat vind je van de figuren / personages?
Het verhaal:
» Is het een realistisch verhaal?
® Wat herken je uit het verhaal?
Eigen ervaring:
» Heb je het zelf al eens meegemaakt dat je huisdier doodging?
o Of dat iemand die je kende overleed?
* Hoe was dat?
De gevoelens:
* Welke gevoelens vind je in de strip?
» Herken je die gevoelens bij jezelf? Welke?
» Wat doen de figuren in de strip om met die gevoelens om te gaan?
» Herken je ook dat het soms moeilijk is om te weten wat je met je gevoelens moet doen?
» En wat doe jij zelf?

ZELF EEN STRIP MAKEN
Geef je leden het stripverhaal van Sien en Rakker (p. 50) en laat ze er in kleine groepjes mee aan de slag gaan (samen
heb je meer inspiratie, maar in een te grote groep is het moeilijker om iedereen aan bod te laten komen). Laat ze eerst
de lijn van hun vervolgversie op het verhaal bedenken:

» Wat gebeurt er?

* Wie zegt / doet wat?

* Hoe loopt het af?

Als de verhaallijn eenmaal vaststaat, laat je die uitschrijven in een scenario (beeld voor beeld: wie, wat, hoe, dialoog).
De laatste stap is het tekenen van de strip zelf. En dan natuurlijk ook de strips van de anderen lezen!

VARIANT
Geef je leden de onafgewerkte strip en een kaartje met daarop een situatie (de groepjes krijgen kaartjes met een
verschillende afloop). Aan de hand van dit materiaal tekenen en vertellen zij hun verhaal.
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Bezoek aan het kerkhof

Zijn je leden ooit op een kerkhof geweest? Ga er eens rondwandelen met je groep. Een rustig bezoek aan het kerkhof
kan aanleiding zijn om te filosoferen over leven en sterven.

MATERIAAL

Blad met zoekopdrachten (zelf te maken, ideeén vind je hier)
Schrijfmateriaal

VOORAF

Vertel je leden dat een kerkhof een rustige plaats is, maar zeker geen verboden terrein. Vraag of ze al eens op een
kerkhof geweest zijn. Zo ja, wat was er dan te zien, en wat vonden ze daarvan?

Zeg dat je een zoektocht op het kerkhof wilt gaan doen, maar dat je verwacht dat iedereen de rust van die plaats
respecteert. Maak duidelijk dat de zoektocht geen wedstrijd is, maar een ontdekkingsreis.

OPp HET KERKHOF

Geef je leden het blad met de zoekopdrachten. Stel voor dat ze elk voor zich op zoek gaan naar de antwoorden. Als ze
in groepjes van twee of drie gaan is dat geen probleem, maar het is beter om niet met de hele groep bij elkaar te
blijven. Op deze manier krijgen ze de kans om zelf dingen te ontdekken. Spreek af wanneer het bezoek afgelopen is
zodat je niet hoeft te staan roepen om de groep te verzamelen. Loop zelf mee op het kerkhof en help je leden, waar
nodig, verder.

Mogelijke zoekopdrachten:

Er zijn oude en nieuwe graven op het kerkhof.
Van wanneer is het oudste graf? Datum:

Van wanneer is het nieuwste graf? Datum:

Heb je een familiegraf gevonden? Van wie is het?
Namen:

Er is ook een columbarium op het kerkhof (een muur waarin de urnen worden geplaatst van mensen die gecremeerd
werden). Wanneer is daar de eerste urn geplaatst? Datum:

Sommige mensen sterven jong, en andere heel oud.
Hoe oud was de oudste mens die op het kerkhof begraven ligt? Naam en leeftijd:
En hoe oud was de jongste? Naam en leeftijd:

TIP |
De zoekopdrachten zijn verder aan te vullen met bijvoorbeeld vragen naar geboorte- en sterfdatum van een
bepaalde persoon. Je kunt ook aan de hand van een foto laten zoeken naar de naam van een persoon die hier
begraven ligt.

GESPREK
Terug in het lokaal kun je met je leden doorpraten over:
» Wat vond je van het kerkhofbezoek?
Wat vind je van de sfeer op een kerkhof?
Ken je zelf iemand die gestorven is?
Is die begraven of gecremeerd? Hoe ging dat?
Wat vind je zelf het beste? Als iemand die je kent sterft, zou je die dan laten cremeren?
Als een bekende van jou begraven zou zijn, zou je dan het graf nog bezoeken?
Kun je bij een graf nog in contact komen met de overledene?
Wat vind je van een familiegraf? Zou het voor degene die gestorven is iets uitmaken of hij dicht bij zijn familie
ligt of niet?
» Als je zelf zou sterven, zou je dan dicht bij je familie begraven willen worden?
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Bijbels rollenspel

Met deze activiteit willen we, vertrekkend vanuit een bijbelverhaal, met de leden filosoferen over gevoelens bij de dood
en over leven na de dood.

MATERIAAL

het verhaal
eventueel een aantal verkleedkleren

HET VERHAAL

Op een dag ging Jezus naar een stad die Nain heette. Zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met
Hem mee. Toen Hij dicht bij de poort van de stad was gekomen, werd daar een dode weggedragen. Het was de
enige zoon van zijn moeder. Veel mensen uit de stad kwamen met haar mee. Toen Jezus de vrouw zag, voelde
Hij medelijden met haar. Hij zei: “Huil maar niet.” Hij ging naar de lijkbaar en raakte die aan. De dragers bieven
staan en Jezus zei: “Jongeman, |k zeg je: sta op!” De dode kwam overeind zitten en begon te spreken. Jezus gaf
hem aan zijn moeder terug. Al de mensen die het gezien hadden, juichten en dankten God. Dit verhaal over
lezus deed de ronde door heel het joodse land en de wijde omtrek.

Vrij naar Lucas (7, 11-17)

HET ROLLENSPEL
De rollen die ingevuld moeten worden zijn: Jezus, de leerlingen, de mensen die met Jezus meegaan, de dode, de moeder,
de mensen uit de stad en de dragers.

Laat iedereen een rol kiezen en lees het verhaal daarna nog eens voor. Zeg je leden dat ze nu goed moeten opletten
wat hun rol in het verhaal is.

Wijs in het lokaal de plaatsen aan waar Jezus en de rouwstoet vandaan komen (twee stoelen of kussens kunnen
de doorgang van de stadspoort suggereren). Laat je leden op de vertrekplaats van hun ‘personage’ in het verhaal gaan
staan en zorg dat ze zich in hun rol inleven.

TIP
Kinderen kunnen zich gemakkelijker in een rol inleven als ze zich kunnen verkleden. Stel na het verkleden een
paar vragen om de rol nog invoelbaarder te maken: Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe?

Laat je leden het verhaal spelen zoals het volgens hen verloopt. In het bijbelverhaal zelf wordt niet veel gezegd, maar
dat kan in het rollenspel anders zijn.

Een paar gerichte vragen kunnen soms helpen om het rollenspel op te starten of weer op gang te brengen als het
stilgevallen is. Let wel, deze vragen zijn alleen bedoeld om de begeleiding een paar handvatten te geven, ze moeten
zeker niet systematisch gevolgd worden!

aan Jezus: Wat ga je doen in Nain? Heb je ooit eerder zo’n rouwstoet gezien? Waardoor kreeg je
zo'n medelijden? Wat kun je doen?

aan de leerlingen: Ben je al eens in Nain geweest? Waarom volg je Jezus? Wie is Jezus voor jou?
Ben je verwonderd over wat er gebeurde?

aan de mensen die meegaan: ~ Waarom ga je met Jezus mee? Zou je een leerling willen zijn? Zou je dat kunnen?
Wat heb je gezien? Wat betekent dit voor jou? Wat verwacht je van Jezus?

aan de dode: Wat is er gebeurd? Had je verwacht dat er mensen uit de stad zouden meegaan?
Ken je Jezus? Verwacht je iets van Hem?

aan de moeder: Wat is er gebeurd? Ken je hier veel mensen? Wat doet het jou dat er zoveel mensen
meekomen? Ken je Jezus? Verwacht je iets van Hem?

aan de mensen uit de stad: Waarom ga je mee? Wat gaan jullie doen? Ken je de dode? En de moeder?

aan de dragers: Waarom ben jij drager? Doe je dat vaak? Ken je de mensen die je draagt? Wat gaat er

nu gebeuren? Had je zoveel volk verwacht?
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BESPREKING
Als het rollenspel voorbij is, bespreek je het nog even met je leden. Enkele vragen kunnen zijn:
© Hoe was het voor jou om die rol te spelen? Vond je het gemakkelijk?
o Zegt derol die je speelde ook iets over jezelf?
¢ Heb je iets gehoord of gezien dat je herkent van (je eigen) omgaan met dood en verdriet?
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(Werkmateriaal )

WAT MOET IK NU

MET MIJN VERDRIET? (1)

WAT MOET IK NU

L J

SCENARIO :
WIM SELDERSLAGHS

TEKENINGEN :
GEERT DE SUTTER
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WAT MOET IK NU MET MIJN VERDRIET? (2)

OP BEZOEK BU OMA EN OPA ..

JASPER GAAT MET MAMA EN PAPA

OPA IS OUD ...

DE DOKTER ZEGT DAT
HY WAARSCHUNLYK
NIET LANG MEER ¢
ZAL LEVEN .. \

DAT DOET OMA
VEEL VERDRIET ...

JASPER WEET NIET
GOED OF HY NU 00K
MOET WENEN ...

VRUDAG KOMT JASPER
VAN SCHOOL ...

WY
- IK heb slecht

tieuws, jongern .. Opa
is gestorverr ...

A\l

®

Jasper, je moet riet bang zijn...

Als ik _dood ga, aan z3/ ik
vanult de hemel op jou
letten en voor je zorgerr ...

R

waar zou dat zijn ,
de hemel 7. Z5/
Opa dan gp wolkfes
lopert 7. Or wordt
hij misschien
een ster 7.

L)

\

ik wil
naar Opa gazan.. K wil
zelf zien dat Opa dood /s ..
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WAT MOET IK NU MET MIIN VERDRIET? (3)

THUIS VERTELT
JASPER AAN
PITOU EN BLUB
WAT ER
GEBEURD IS ...

Opa zag bleek en
voelde koud 3317...

.. Het was erg
[ [ verwarrena met al die
grote mensen die
weendern ...

- Bij mij kwamen er geer
tranen f. Zou dat rormas!
zijn 2. Ik zie Opa toch ook
heel graaq ..

.. Ik weet niet goed
wat Ik voel ..

DE VOLGENDE DAG ... PAPA NEEMT EEN BLAD . EF bljjft alfeerr G5 over,
PAPIER EN STEEKT HET maal het /5 wel nog ver
Jasper, Ope za/ IN BRAND ... ait papiertje ...

gecrereerd wWorder;... - De a5 die vart

Opa zal overbljver
Zullen ze /7 een urie
in het colutmbariin *

. 20 z3l ook Opa in eel?
kist verbrand wordes...

Wat betekent dat ?

% = Plaats op hel Kerkho[ waar de urnen wordell bewaard.
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WAT MOET IK NU MET MIJN VERDRIET? (4)

JASPER BEGRUPT HET WEL, MAAR BLUB DRYFT
MAAR HY VINDT HET TOCH OP ZUN ZJ IN ZUN
EEN BEETJE VREEMD ... AQUARIUM ...

HY GAAT HET VERTELLEN
AAN BLUB EN PITOV ..

=
=4

IN PANIEK ROEPT HU ZUN MAMA... L

Blub is dood ... M3aar fij was
rog helemaal hiel oud of zéek ...

.. We weterr niiet altja
waatom eetr dier of
een 1mens dooaygaii...

JASPER IS VERDRIETIG
EN OOK WEL BOOS ..

Ik ving het tret
eerljk /..

Ik wil niet
dal jedereel?
dood gaat !

..Opa, ik zal je

niel vergeter: ...
Zorg jij ook

5 een beetje

ALS HY S’AVONDS GAAT ER STAAN VEEL STERREN .. voor Blub 2.

SLAPEN KUKT HU NOG EENTIE LUKT WEL TE KNIP-

EVEN UIT ZUN RAAM ., OGEN NAAR HEM ..
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SIEN EN RAKKER

PAPA EN MAMA ZUN

8,
& eqp4 s-‘aA QOK IN DE TUIN ...

SIEN LUISTERT NIET.. ZE GOOIT

Z0 HARD ZE KKAN ...

Sien ! Kom achteraan in de
tuin met de bal goorer !
N...__________

‘5o
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12- TOT 16-JARIGEN

1 | Inleiding

Rouwen bij 12- tot 16-jarigen

Vanaf de puberteit beseffen jongeren heel goed wat ‘dood’ betekent. Ze accepteren de eindigheid van het leven en weten
dat de dood onomkeerbaar is.

De gevoelens van jongeren rond rouwen vertonen veel gelijkenis met die van volwassenen, maar zijn soms wel complexer
door de erbijkomende zoektocht naar zichzelf. De adolescent heeft de volwassene (nog) nodig, maar in rouw kan het
extra moeilijk zijn om elkaar te vinden. De bijna-volwassene zoekt onbewust ‘zijn’ tijd en ‘zijn’ manier van rouwen.

Ze hebben veel behoefte aan eigen ruimte, aan vrijheid om met gevoelens om te gaan. Toch willen ze erover praten,
maar alleen op de momenten dat zij daar zin in hebben. Tegelijkertijd hebben zij er behoefte aan zich gedragen te
weten, zich veilig en beschermd te voelen en te ervaren dat er andere mensen zijn die om hen geven, dat ze ondanks
dit overlijden niet alleen zijn. Ze hebben plaatsen nodig waar ze zichzelf mogen zijn.

Bij een overlijden in de familiekring willen zij de gezinsleden die onder hetzelfde veriies lijden, helpen (‘ontlasten’):
voor hen willen ze zich sterk houden. En ten slotte willen ze ook leuke dingen ondernemen met hun vrienden en de
draad van hun gewone leven zo snel mogelijk weer opnemen.

Kortom, hun gedrag kan heel divers zijn en van dag tot dag wisselen.

Rouwen in een groep

De dood en het afscheid nemen zijn aspecten van het leven waar elke jongere vroeg of laat mee geconfronteerd wordt.
Ze stellen zich dan vaak vragen als: ‘Wat is doodgaan?’,“Wat is de zin van het leven?’,‘Waarom is het bestaan eindig?,
‘Is er een (mogelijk) hiernamaals en hoe is dat dan?’

Voor hun verdere ontwikkeling is het belangrijk dat zij rond deze vragen praten met vrienden, in een vertrouwde
omgeving.

Bij de verwerking van rouw spelen veel factoren een rol. Daardoor is het niet eenvoudig om er als groep mee om te
gaan en is het onmogelijk een kant-en-klaar antwoord te bieden voor elke groep en elke context. Als begeleider zul je
daarom zelf een inschatting van de context moeten maken en je eigen weg moeten vinden in de situatie waarvoor je
geplaatst bent.
Hieronder geven we een aantal factoren die in het rouwproces een bepalende rol kunnen spelen:
- de positie van de jongere binnen de groep: stil op de achtergrond, aanwezig op de voorgrond, eerder het leiders-
type, gesloten of open van karakter, enz.
- de hechtheid binnen de groep: kennen de leden van de groep elkaar allang? Is het een beginnende groep?
Hoe is de sfeer binnen de groep?
- welke positie heb jij als begeleider in de groep? Hoe ga je als begeleider zelf om met verlies?
- wat is jouw relatie als begeleider tot de overledene? Hoe is je refatie met de jongere die met een overlijden wordt
geconfronteerd?

Al deze factoren {en waarschijnlijk nog vele andere) spelen een rol bij het kiezen van werkvormen om met afscheid en
rouw om te gaan. Houd daar rekening mee bij je keuze en selectie: een goede inschatting van je groep kan heel bepalend
zijn voor je aanpak.

In deze map vind je een aantal mogelijke werkvormen. Als begeleider heb je de vrijheid om er een selectie uit te maken
of om zelf een aantal dingen aan te passen voor jouw groep.
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2 | Concrete werkvormen

» 12- tot 14-jarigen

Voor 12- tot 14-jarigen bieden we drie soorten activiteiten aan: zeepjes maken als een creatieve verwerkingsvorm voor
verlieservaringen, en muziek of film als uitgangspunt om stil te staan bij de gevoelens rond dood en afscheid.

Zeepjes maken

Doel: deze knutselactiviteit geeft jongeren op een leuke en speelse manier de kans om hun verlieservaringen creatief
te verwerken.

MATERIAAL

natuurzeep
speciale kleurstof
- speciale geurstof
eventueel een kant-en-klare gietvorm of materiaal om zelf een gietvorm te maken
enkele kaasschaven en/of messen
een mengbeker of kom voor de magnetron
een magnetron of een vuurtje en een grote pot waar warm water in kan

TIP
le vindt deze producten onder andere bij De Banier. » Zie ook www.debanier.be

DE SUISTE SFEER SCHEPPEN

Leid de activiteit in met een kringgesprek waarin je vertelt dat iedereen weleens in aanraking komt met de dood van
iemand die hij of zij goed kent. Je kunt iets vertellen over je eigen verlieservaringen en je gevoelens daarbij. Laat de
jongeren ook vertellen of zij al van nabij met de dood te maken hadden en wie zij dan verloren hebben.

Benadruk dat het niet altijd makkelijk is om over verlies te praten en dat het goed kan zijn er eens op een andere manier
expliciet bij stil te staan. Vertel dat je dat vandaag witt doen door met zeep te gaan werken.

DE 5YMBOLISCHE BETEKENIS VAN ZEEP
Geef uitleg over de symbolische betekenis van zeep. Daarvoor vind je hieronder een paar bruikbare ideeén:

~ Een zeepje vraagt tijd om ‘opgezeept’ te worden. Zo is het ook als je verdrietig bent omdat je afscheid van iemand
hebt moeten nemen. Het duurt een (lange) tijd voor de pijn wat minder wordt.

- Zeep moet je actief in je handen nemen om het te gebruiken en er profijt van te hebben. Ook als je om iemand
rouwt, moet je actief aan jezelf werken om je leven opnieuw vorm te geven, zonder dat de overledene nog langer
tastbaar aanwezig is. Toch blijft hij of zij je altijd nabij, maar op een andere manier.

~ Zoals je niet altijd zin hebt om je handen met zeep te wassen, kun je het ook niet altijd opbrengen om met je
verdriet bezig te zijn. Soms laat je het liever even liggen.

- Wanneer je uitglijdt over een stuk zeep, kun je je lelijk bezeren. Op een soortgelijke manier kun je over je verdriet
‘uitglijden’. Dan heb je misschien behoefte aan wat extra steun.

De zeep staat symbool voor het persoonlijke verlies. Daarom mag iedereen de zeep (zijn of haar verlies) zelf vormgeven
(vorm, kleur, geur, opschrift). Geef de jongeren de kans om bij hun ervaringen te komen en erover na te denken hoe ze
hun zeep (hun verdriet) vorm willen geven.

AAN HET WERK

Zoek van tevoren een geschikt vormpje voor je ‘verlieszeep’. Je kunt zelf een mal maken van stevig plastic (bijvoorbeeld van
een fles wasverzachter) of een kant-en-klaar vormpje gebruiken: een plastic doosje uit de keukenkast, een koekjesvorm of
een ‘pondje’ (een vormpje waarmee je vroeger op het strand zandtaartjes maakte). Er zijn ook speciale zeepvormpjes te koop.
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Schaaf of snijd de zeep in dunne plakjes om het smelten te vergemakkelijken. Een kaasschaaf is hiervoor uitermate
geschikt. Doe de zeep in een mengbeker en zet die ongeveer 45 seconden tot 1 minuut in de magnetron, afhankelijk
van de hoeveelheid zeep. Laat de zeep niet koken of te lang in de magnetron staan, want dan kan ze verkleuren.

TIP
Je kunt de zeep ook ‘au bain-marie’ smelten. Verwarm de zeep niet langer dan 1o minuten.

Nu kunnen de speciale kleur- en geurstoffen aan het mengsel toegevoegd worden. Elke jongere maakt zijn of haar
eigen keuze. Giet het mengsel vervolgens in de vorm en laat het opstijven. Wanneer de zeep bijna opgedroogd is, kan
er nog iets ingekrast worden: een naam, een woord of een tekening.

TOONMOMENT

Na de activiteit krijgen alle jongeren in de kring de kans om hun zeep te laten zien en er iets bij te vertellen. ledereen
mag de zeep meenemen naar huis of cadeau geven aan een bijzonder iemand.

Muziek

Afscheid nemen en muziek...

Jonge mensen kunnen zich uitstekend ontladen via hun muziek. Ze kunnen zich gesteund en verbonden weten
door samen te luisteren naar muziek. Zij herkennen zich in de hedendaagse muziek met haar ritme en tekst.
Muziek in de eigen taal, of voor jongeren dikwijls in het Engels, zijn projecties van wat er leeft aan verdriet,
eenzaamheid, verlatenheid, verlangens en dromen.

Samen luisteren naar één van die liedjes en er daarna over spreken, kan bevrijdend werken. Er is dan een indirecte
manier van communicatie. De zanger(es) zingt en geeft weer wat er zich in hun beleving afspeelt. Het spelen of
beluisteren van de geliefde muziek van jongeren schept veiligheid en zekerheid.

Mooie herinneringen worden geboren door samen naar de lievelingsmuziek van de overledene te luisteren, het
ritme mee te spelen, gedachten uit te wisselen over de beelden die deze klanken oproepen, te discussiéren over
de gevoelsiading van de muziek.

Daarna kan beeldend gewerkt worden (tekenen, schilderen, kieien) over de emoties die gevoeld werden.

Wat naar buiten komt, staat symbool voor wat er zich in de ziel afspeelt. Wat ze maken is een veilige buffer
tussen zichzelf, hun gevoelens en de buitenwereld. Het spreken over de tekening, het schilderij, het kleiwerk, is
minder bedreigend dan de rechtstreekse taal. De afstand die nodig is voor de jongere, wordt bewaard. Ze voelen
zich minder kwetsbaar om over een schilderij te praten dat te maken heeft met de klanken van muziek, dan te
moeten zeggen: “Dit ben ik, zo voe! ik me, donker en kapot.” Het is veel veiliger te zeggen: “Dit is een schilderi]
dat ontstaan is na het horen van die klanken. Het zijn gebroken kleuren omdat de muziek me zo verdrietig
maakte.” Toch is er een proces op gang gekomen dat de heling in zich draagt.

Uit: Claire Vanden Abbeele, Nu jij er niet meer bent, rouwen met kinderen en tieners, Lannoo, 2001

TIP |
Het spreekt voor zich dat muziek een grote rol kan spelen in een rouwproces, niet in de laatste plaats tijdens
een afscheidsviering. Een goed gekozen lied of muziekstuk vertelt vaak veel meer dan lange teksten. In deze
bundel is op andere plaatsen meer informatie te vinden over het gebruik van liederen bij de uitvaart.
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.. met muziek afscheid nemen

[1] Muziek die de jongeren zelf meebrengen

Doel: het onzegbare verdriet bij een afscheid ‘verwoorden’ in de universele taal van de muziek. Als je het thema
‘afscheid’ met een groep jongeren ter sprake wilt brengen, is het beluisteren van muziek een goede weg.

MATERIAAL

- een cd-speler

- een kaars of foto of steen

~ papier om op te schrijven, balpennen
- eventueel teksten, gedichten,...

TIP

Je kunt zelf een aantal liederen bij de hand houden voor de jongeren die niets meebrachten. Kijk hiervoor op
andere plaatsen in de map, die te vinden zijn via het trefwoord ‘muziek’, achterin.

AANPAK

Zorg voor een sfeervol lokaal waar je niet gestoord kunt worden. Omdat het luisteren hier niet op zich staat, is het goed
om een kaars, een foto, een bloem, een steen, op een centrale plek te plaatsen. Zo richt je de aandacht op een gemeen-
schappelijk punt en hoeft niemand zich bekeken te voelen tijdens het luisteren naar muziek.

Je kunt de jongeren vragen onder het luisteren gevoelens, gedachten of vragen op papier te zetten. Laat de muziek
daarna zacht verder spelen, terwijl iedereen die dat wil, zijn of haar ‘schrijfsels’ aan de groep toevertrouwt.

TIP
Als je instrumentale muziek gebruikt, kun je gedichten, teksten of citaten op tafel leggen. Tijdens het luisteren
kan er gelezen of voorgelezen worden.

Na het luisteren hoeft het niet tot een gesprek te komen, maar het kan wel.

[2] Beeldende, muzikale expressievormen

Als de groep er geen behoefte aan heeft om met een gesprek op de muziek in te gaan, is het goed om de muziek zelf zijn
werk te laten doen. Daarvoor kun je beeldende, muzikale expressievormen aanbieden, uitgewerkt in drie methodieken.
Zorg ervoor dat al het materiaal aanwezig is en geef tijdens de verwerking ruimte om verschillende vormen door elkaar
te gebruiken. Een namiddag of avond samen iets ‘doen’, kan jongeren de ervaring van afscheid doen (be)leven en
vormgeven aan hun verdriet.

Doel: tijdens deze creatieve sessie is de muziek drager van emoties en gevoelens. Speel de muziek die de jongeren mee-
brachten of zorg zelf voor materiaal. Verlaat daarbij de platgetreden paden en durf ook niet evidente stukken te spelen:
klassiek, repetitief, gregoriaans of opera bijvoorbeeld.

MATERIAAL

- een cd-speler

~ papieren flappen een rol behangpapier

i

- oude gordijnen - vetkrijt, houtskool, kleurige stiften, stoepkrijt, ...
~ resten stof - plakband
- speldjes - voldoende ruimte
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AANPAK
Geef toelichting bij de werkvormen en laat de jongeren zelf een keuze maken, of bied ze alle drie na elkaar aan.

1. Muziekkleur

ledereen zit aan een tafel met papier, stiften en ander kleurmateriaal binnen handbereik. Zet de muziek op, laat die
even doordringen en stel dan de vraag: ‘Welke kleur heeft deze muziek voor jou? Waarom die kleur?’

Geef daarna de volgende opdracht: ‘Ga per twee zitten, kies iemand met een andere kleur. Ga in gesprek over de
inhoud die jij aan jouw kleur gaf en luister ook naar de invulling van je partner. Maak dan samen een tekening met
behulp van de twee kleuren.

2. Woordendecors

ledereen zit aan een tafel met papier, stiften en ander kleurmateriaal binnen handbereik. Zet de muziek op, laat die
even doordringen en stel dan een paar vragen:
- Welke kleur heeft de muziek volgens jou?
- Welke woorden klinken door bij het beluisteren? Schrijf die woorden in deze kleur. Speld de woorden vervolgens
op de gordijnen, zodat zij ook aanwezig blijven als de gordijnen open zijn.

3. Muziek tekenen

Plaats de tafels in een vierkant. Leg lange stroken behangpapier op de tafels en plak ze vast. Verwijder de stoelen die
eventueel om de tafels staan. Leg houtskool klaar.

TIP
Laat iedereen die nog nooit eerder met houtskool werkte, vooraf even ‘tekener’

Kies voor deze aanpak meditatieve, harmonieuze muziek. Beluister de muziek eerst samen en geef de jongeren dan
opdracht om een tweede keer te luisteren, terwijl zij rond de tafel lopen. Het is de bedoeling dat zij met de houtskool
‘impulslijnen’ op papier zetten, op het ritme van de muziek (net als een seismograaf of cardiogram doet).

Laat de stroken niet te vol tekenen. Als je ziet dat ze ‘interessant’ gevuld zijn, ga je een stap verder. De jongeren mogen
nu naar het lijnenspel kijken en algauw zal iedereen wel een gek gezicht, een dier, of een voorwerp herkennen.

Met behulp van kleuren kunnen die geaccentueerd worden. Hang de zo ontstane fries, of delen daarvan, aan de muur.

[3] Samen muziek maken

1. Schrijf je lied en zing het

Doel: het is niet iedereen gegeven om zelf muziek te schrijven of uit te voeren. Waar het echter wel kan, is het goed om
deze talenten te gebruiken. We mogen de traditie van het samen zingen in onze maatschappij dan wel verleerd zijn,
het blijft een ervaring waar iedereen baat bij heeft. Door te zingen openen we ons voor anderen en verlaten we het
individuele. We delen eenzelfde gevoel en creéren een solidair perspectief dat nodig is om getroost te worden en te
troosten.

AANPAK

Zelf een lied schrijven en zingen, is niet voor elke groep of vereniging weggelegd. Denk echter niet te snel dat deze
vorm onbereikbaar is. Je komt al een heel eind door een andere tekst te schrijven op een bestaande melodie.

Samen een lied schrijven rond verlies en rouw, over een pijnlijke gebeurtenis of een geliefd iemand die gestorven is,
kan hulp bieden bij een rouwproces.

Ook het samen zingen van ‘gewone’ liederen op moeilijke momenten is van niet te onderschatten waarde. Het
enigszins romantische beeld van ‘samen met de gitaar rond het kampvuur’ geeft een sterk gevoel van verbondenheid.
Samen luisteren en zingen geeft een sterk samenhorigheidsgevoel.

In de context van afscheid wordt het zingen van jullie bewegingslied, bijvoorbeeld het ‘Avondlied’, meer dan zomaar
een oud liedje ten gehore brengen.
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TIP — — — —
In het werkmateriaal op p. 62 en 63 bij deze uitgave vind je drie liederen. Je kunt ze ook beluisteren op het
internet (www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be). Lijken ze je geschikt, dan kun je ze jouw groep aanleren.
Vraag een paar leden van de groep om de muzikale begeleiding te verzorgen.

2. Ritmes werken

Doel: in veel oude culturen zien we tot op de dag van vandaag dat bepaalde ritmes horen bij bepaalde gebeurtenissen.
Met deze werkvorm zoeken we naar ritmes en klanken die uitdrukken wat we voelen bij een afscheid en die ons kunnen
‘helen’.

AANPAK

ledereen krijgt aan het begin van deze ritmesessie de tijd om een mooie klank te zoeken. Laat de jongeren vrij in hun
keuze, maar vertel wel dat het de bedoeling is om met de gevonden klanken samen een sessie van ritmes en geluiden
op te bouwen.

Sommigen hebben misschien een voorbeeld nodig: slaan op een plastic ton, twee ijzeren staafjes, kroonkurken in een
doos. Zorg voor een djembé of een ton als begeleiding. Deze ‘trommels’ bepalen tijdens de sessie het ritme dat je nodig
hebt als ‘decor’ om geluiden, klanken en woorden tot hun recht te laten komen.

Een ritmesessie moet geleidelijk aan opgebouwd worden en mag niet ingewikkeld zijn. Je zult als begeleider
gaandeweg zelf aanvoelen wat de groep wil en kan. Laat de jongeren in een cirkel zitten, het is belangrijk dat iedereen
de anderen kan zien. Vervolgens kun je een of meer van de volgende mogelijkheden kiezen:
- iemand speelt een ritme dat door de anderen in de kring één voor één wordt nagespeeld.
~ iemand speelt een ritme dat door de hele groep wordt nagespeeld en herhaald tot de begeleider iemand anders
aanwijst die een ander ritme voorspeelt.
- vier jongeren gaan in de cirkel zitten en spelen eenzelfde ritme. De jongeren eromheen improviseren een ander
passend ritme (Dat kan een eenvoudig tegenritme zijn).
- laat twee personen spreken via ritmes. lemand speelt een ritme. Een tweede persoon antwoordt, waarop de eerste
weer reageert.
— afhankelijk van het zangtalent van de groep kun je na enige tijd ook vragen of iemand een klank (een paar
klanken) bij de ritmes wil bedenken en ‘voorzingen’. Terwijl het ritme verder gaat, herhaalt iedereen die klank(en).
Je kunt een ritmesessie telkens afronden met een tekst, een zin, of iets dergelijks.

3. Spreekkoren

Doel: naast ritmes op ‘slaginstrumenten’ is een ritmisch spreekkoor ook een mogelijkheid. Klanken, woorden en zinnen
worden in een bepaald ritme en met een bepaald volume door een aantal jongeren gezamenlijk ten gehore gebracht.

AANPAK

Bouw een spreekkoor goed op. Enige voorbereiding is noodzakelijk. Je kunt een bestaande tekst gebruiken of zelf iets
schrijven.

In de eenvoudigste vorm bestaat een spreekkoor uit twee of meer mensen die een tekst, een woordenrij, lezen. Een
volgende stap kan zijn dat je met de lezers een bepaald tempo en volume afspreekt voor het lezen van een woordenrij
of zin. Je kunt je spreekkoor verder uitwerken door zinnen te herhalen en tempo’s en volumes af te wisselen,

Het resultaat is steeds verrassend: woorden krijgen een andere betekenis als ze krachtig of juist heel stil herhaald worden.
Zinnen krijgen een andere, diepere betekenis als ze in een bepaald ritme gelezen of gescandeerd worden. Een mengvorm
van ritmesessie en spreekkoor vergt een zekere deskundige begeleiding, maar is na enige ervaring haalbaar.

[4] Tot slot

Tot slot willen wij een pleidooi houden om ook niet voor de hand liggende muziekvormen te gebruiken: repetitieve
muziek, klassieke muziek, opera, koorwerken, gregoriaans of jazz. Hieronder vind je een, uiteraard onvolledige, opsomming
die je kan helpen bij het zoeken naar passende muziek. Stap ermee naar de bibliotheek van de dichtstbijzijnde stad en
ga op ontdekking: Philip Glass, Wim Mertens, Keith Jarreth, Albinoni, Adagio, Pachelbel, Canon, Bach, Matthelispassie,
Monniken van Citeaux, Gabriel Fauré, Arvo Part, Schubert en vele anderen,
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Film

We leven in een cultuur waarin beelden erg belangrijk zijn. Denk maar aan het televisiejournaal waarin elk item rijkelijk
geillustreerd wordt met confronterende beelden. Ook in de krant worden de belangrijkste artikelen voorzien van grote,
sprekende foto's.

Zeker bij kinderen en jongeren kunnen we spreken van een beeldcultuur. Zij groeien op met de beelden van videoclips,
reclamespots en computerspelletjes en zijn volkomen vertrouwd met beeldcommunicatie. Misschien hebben de
emoticons bij jongeren daarom ook zo'n succes :-).

Voor deze leeftijdsgroep is film dan ook zeer geschikt om een bepaalde (beeld)ervaring rond afscheid en rouw op te
roepen en te bespreken.

Wel vergt deze aanpak enige voorbereiding. Allereerst moet je een geschikte film uitzoeken voor jouw groep. Let daarbij
vooral op de speelduur, de taal (Nederlands gesproken of ondertiteld) en het concrete onderwerp. Het is immers de
bedoeling de jongeren te raken en aan het denken te zetten, maar ze mogen er geen slapeloze nachten aan overhouden.
Vermijd daarom al te schokkende beelden!

Zorg dat je goed geinformeerd bent over de film en bekijk hem liefst van tevoren met de begeleiding. Denk dan ook al
na over verwerkingsvragen en mogelijke opdrachten die geschikt zijn voor jullie groep. Hieronder vind je een uitgewerkt
dossier voor de fitm ‘Ali Zaoua’. We danken Jekino-films voor de informatie.

De film ‘Ali Zaoua’

IN HET KORT

We maken kennis met 4 straatkinderen: Boubker, Kwita, Omar en Ali. Elk heeft zijn eigen karaktertrekjes, zijn goede en
minder goede kanten. Ze zijn allemaal anders, het prototype ‘straatkind’ lijkt niet te bestaan. De straat is hun thuis en
hun leven is een aaneenschakeling van geweld en criminaliteit. Desondanks blijven het gewone kinderen, die elk op
hun eigen manier het harde leven van de straat trachten te trotseren. Ali is alleen in het begin van de film in levenden
lijve aanwezig. Hij is een beetje een leidersfiguur. Hij wil weg van de straat, weg uit de stad, om zeeman te worden en
naar het eiland met de twee zonnen te gaan. ‘Ik ga hier weg, ik heb een kapitein gevonden die me naar mijn eitand zal
brengen’. Zijn drie kompanen kijken erg naar hem op. Onder zijn impuls verlaten ook zij de groep. Hij schudt hen wakker.
Wanneer Ali bij een afrekening tussen rivaliserende bendes vermoord wordt, zweren zijn vrienden hem te geven wat hij
verdiend heeft: een begrafenis als een prins. De drie vrienden dragen zijn droom de hele film met zich mee. Ali wordt
een beetje hun boegbeeld, de verpersoonlijking van hun eigen dromen en ze zullen alles doen om hem een mooie,
waardige begrafenis te geven: ‘Het is niet omdat hij geleefd heeft als stront, dat hij begraven moet worden als stront’
En dus gaan ze op zoek naar een matrozenpak en bouwen ze met hulp van de kapitein Ali’s bootje naar de eeuwigheid.

Opdracht 1: poézie van ellende

De uitspraak ‘het leven is klote’ typeert de vier kinderen. Mogelijke vragen na het bekijken van de film:
- Hoe voelde je je bij het bekijken van de film?
- Heb je dingen gezien waar je het moeilijk mee had? Welke?
- Zijn je beelden bijgebleven vanwege hun ‘gruwelijkheid’? Welke?
- Wat vind je van de uitspraak: ‘Het leven is klote’?
- Welke elementen stemmen je hoopvol op het einde van de film?

Van buitenaf lijkt de wereld van de kinderen erg hard te zijn, vol geweld en misére. De kinderen vertonen zowel in
gebaren als in woorden dan ook een stuk rijpe volwassenheid die niet echt normaal is voor hun leeftijd. De harde
realiteit heeft hen het recht ontnomen kind te zijn. Aan de andere kant kennen zij ook vriendschap, liefde en humor
in hun leven en dromen zij ook van een normaal leven.

Geef de jongeren de kans de film vanuit hun eigen leven te bekijken. Vraag hen welke elementen hen hoopvol
stemmen, als ze naar hun eigen leven kijken.

Vraag elk lid de tien belangrijkste zaken in zijn of haar leven op een blaadje te schrijven. Vervolgens gaan we het hen
moeilijk maken: vraag hen steeds één ding te schrappen, tot er nog maar één element overblijft. Bekijk met de hele
groep wat er overblijft en vergelijk de resultaten.

Bespreek daarna wat deze oefening bij hen heeft teweeggebracht en ga in op de gevoelens die zij hadden toen zij
steeds weer iets moesten schrappen. Vergelijk wat zij overhouden met wat de kinderen in de film hebben.
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Opdracht 2: Kompas

Aan de hand van het kompas kunnen de leden het verhaal reconstrueren. De weg die het kompas aflegt tijdens de film,
vertelt ons het hele verhaal. Mogelijke vragen rond het kompas zijn:

— Van wie heeft Ali het kompas gekregen? Wat betekent het voor hem?

— Wat doet een kompas?

- Wie is de volgende die het kompas in handen krijgt? Wat betekent het kompas voor hem?

— Kun je je herinneren wie het kompas daarna nog in bezit krijgt?

— Welke symbolische waarden heeft het kompas voor de straatkinderen?

Ali heeft het kompas van kapitein Hamid gekregen. Dit handige instrument dat steeds het noorden aanduidt, moet hem
tijdens zijn reis op zee de weg wijzen. Het is onmisbaar om de juiste koers te houden in zijn nieuwe leven. Voor Kwita
is het kompas de enige tastbare herinnering aan Ali. Hij koestert zijn erfstuk en algauw lijkt het kompas ook hem de
Juiste weg te wijzen: hij treedt in de voetsporen van zijn overleden vriend. Voor de straatkinderen staat het kompas
symbool voor:
— de hulp bij het vinden van een nieuwe weg in hun leven, voor het bepalen en aanhouden van een richting:
het kompas helpt mensen bij het zoeken naar een beter leven en het verwezenlijken van hun dromen.
— de wil en het vermogen van mensen om, ondanks negatieve ervaringen, telkens opnieuw hun levensweg zelf uit
te stippelen.
— de wil van mensen om het heft van hun leven zelf in handen te nemen, hoeveel er ook boven, naast en voor hen
beslist wordt!

Vervolgens maken de jongeren hun eigen kompas (zie werkmateriaal p. 64). ledereen denkt na over de volgende vragen:
- Als ik nu te horen kreeg dat ik nog één jaar te leven had, welke dro(o)m(en) zou ik dan nog willen realiseren?
— Waarom kies je deze dro(o)m(en)?
- Verschillen de dromen van de vier straatkinderen erg van jouw dromen over de toekomst? In welk opzicht?
- Vervolgens bekijkt iedereen de dromen van de anderen: welke dro(o)m(en) hebben anderen genoteerd?
- Welke droom zou jij mee willen helpen realiseren?
— Hoe ver zou jij gaan om de laatste wens van een dode vriend te vervullen?
Elk lid schrijft of plakt zijn antwoorden op zijn eigen kompas.

Opdracht 3

In het begin van de film zien we hoe Ali voor de ogen van de cameraploeg (en kijker) zijn beklag doet over zijn moeder.
Mogelijke vragen over deze scéne zijn:

- Wat dacht je of voelde je toen?

- Voor wie had je toen sympathie?

- Hoe stelde je je Ali's moeder voor?

- Klopte dat beeld met het personage dat we in de film leren kennen?

Moeder Zaoua is een belangrijk figuur in het leven van de kinderen. Niet alleen als moeder van Ali, maar ook als surrogaat-
moeder voor Omar en de kinderen. In eerste instantie komt ze niet echt sympathiek over. Ze is boos en snauwt Omar af.
Hij stinkt en draagt vuile kleren. Ze is het type vrouw dat je als kijker verwachtte: het vrouwmens dat de ogen van haar zoon
wilde verkopen. Algauw moet je je mening herzien: boosheid maakt plaats voor bezorgdheid. Ze vraagt Omar honderduit,
wil weten waar Ali uithangt, of hij ook zo stinkt, of hij ook lijm snuift. Ze hoopt dat hij weer thuiskomt, zijn kamer is immers
niet veranderd. De afstandelijke, norse prostituee wordt een lieve, zorgzame moeder: ‘tk zou eerder mijn eigen ogen
uitrukken, dan die van mijn zoon verkopen.’ Ze zal Ali niet meer zien tot de uitvaart. Samen met zijn vrienden neemt ze
afscheid van haar zoon.

De regisseur vertelt: ‘Het is niet moeilijk om met straatkinderen in contact te komen, te weten waar ze slapen, eten en
spelen. De moeilijkheden beginnen pas als je de waarheid zoekt. “Waarom leef je op straat? Zijn je ouders nog in leven?
Hoe overleef je?” Voor hen staan dergelijke vragen gelijk met het vellen van een oordeel. Daarom brengen hun antwoorden
Jje op een dwaalspoor.”

Vraag aan de leden na te denken over de volgende vragen:

— Heb je op dit moment ruzie of onenigheid met iemand?
— Hoe zou je je voelen als je niet meer de kans had het uit te praten?
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- Stel dat je wist dat je vandaag zou sterven, met wie zou je dan nog iets ‘goed’ willen maken?
- Probeer te beschrijven op welke manier je dat zou doen.

VERWERKING: EEN HUIS VOL MET..

’s Nachts slapen de jongens in hun ‘huis’ aan de haven. Het is een platform dat ze met krijtstrepen in ruimtes hebben
onderverdeeld. Het is erg aangrijpend om te zien hoe ze de huiselijke sfeer serieus naleven. Als zij sardientjes eten,
merkt Boubker plots op dat ze ‘in de toiletten’ zitten te eten. Hij verplaatst de vis naar ‘de eetkamer’. Kort daarop roept
hij Kwita en vraagt waar die is {terwijl hij eigenlijk viak naast hem staat). Kwita antwoordt dat hij in ‘de woonkamer'is.
‘Dat is goed’, antwoordt Boubker, ‘want die ruimte dient om te rusten’.

Stel vervolgens enkele vragen:
— Hoe zou het krijthuis van de jongens eruitzien als je het een driedimensionale vorm gaf?
- Uit welke materialen zou het opgebouwd zijn?
- Wat zou er op de muren geschreven of getekend staan?
- Welke foto’s zouden er hangen?

Laat de leden over deze vragen nadenken om daarna aan de slag te gaan met de uitvoering van hun ideeén. Ze mogen
zelf kiezen of ze een plattegrond van het huis van de jongens maken of een echte maquette van de ‘ woning’. Als basis
kunnen ze kiezen voor oude doeken, kledingstukken, karton, vuilniszakken, of ander materiaal dat geassocieerd wordt
met het leven op straat. Op de muren van het huis komen gedichten, tekeningen, foto’s en kleine voorwerpen die uit-
drukking zijn van hun gevoelens bij de film. De drie opdrachten kunnen hierbij als hulpmiddel dienen. Na afwerking
worden de kunstwerken in het lokaal tentoongesteld.

TIP
Een andere film waarmee je kunt werken:
De film ‘The Mighty’ vertelt het verhaal van twee jongens die aan de rand van de maatschappij leven.
Max is groot en sterk maar minder begaafd. Hij gaat gebukt onder het gevoel niemand te zijn. Kevin is zeer
intelligent en integer maar lijdt aan een ziekte waardoor de krachten van zijn lichaam het langzaam aan begeven.
Ze gaan een poosje als bondgenoten door het leven, waarbij Max de benen vertegenwoordigt en Kevin het brein.

De centrale thema’s van deze prachtige film zijn: aan de rand van de maatschappij leven, vriendschap, verdriet,
afscheid nemen en toch weer nieuw leven ontdekken.
De film is bruikbaar voor jongeren vanaf 14 jaar, maar ook voor jongvolwassenen én volwassenen.
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(Werkmateriaal)

62

De ONDERGAANDE ZON

T+M:Johan Heyrman

C G/B
Je verdween in de gloed
Am G
van de ondergaande zon.
C G/B
Na een woestijntocht
Am-G
van lange nachten ...

Dm Em
Je hebt gestreden,
Dm Em

met een verieden,

F
gehoopt,

G
naar een toekomst
Am C

waar je nu in verdwijnt...

F G

Je bent niet meer hier,

Am G

je bent elders.

C

Daar ver, bij de warmte
Em

van de zon,

F Dm

daar zullen wij elkaar
C

WEER - ZIEN
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LEEGTE

T+M: Johan Heyrman

F~Amz~Bb-C

Jouw kamer - leeg

Jouw plaats aan tafel - ongewoon kaal
Jouw zetel — onverkreukt en onbezeten

Gm-F~C
Leegte, is wat je achterliet
Leegte in ons hart

F-Am7-Bb-C
Je hand - zal niet meer opengaan

Je voeten - zullen geen sporen meer laten

Je armen - ze zullen niet meer dragen

am-F-C
Leegte in ons hart
Leegte, is wat je achterliet

Dm-C

Maar in de leegte,
ontmoeten wij jou,
in de herinnering

em-F-C

Aan je stem,

aan je warme woorden
Aan je glimlach

f-Gm—-Am-Bb

In alles wat je was en bent
F-Gm-¢C

In alles wat je zal blijven

m-F-C
Daar ben jij in ons hart



BOODSCHAP UIT DE STERREN

T+ M: Johan Heyrman

Em

In het kijken naar de hemel

D

Zie ik jouw gezicht
G

In het staren naar de wolken
Amy

Hoor ik jou

Em

In het luisteren naar de wind
D

Kan ik jouw handen zien

G
Die me steeds hebben gedragen
Amy7—-Bm
Als het moeilijk ging ...
C D G
Je zendt een boodschap uit de sterren
D/F# C
Elke dag opnieuw.
C D G
En je zegt: ‘We blijven doorgaan
D/F# C

ook al zie je mij niet meer ..

Bij het kijken naar jouw foto’s
Zie ik jou weer voor mij

Wie je was voor iedereen,
Overal, altijd...

De herinnering blijft leven,
En ook al doet het pijn

G Am7-Bm~Em De liederen kan je beluisteren op:

Ik weet: Je zal er altijd voor me zijn... www.netwerkvoorpastoraalmetjongeren.be
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EEN KOMPAS MAKEN

DIT HEB JE NODIG OM ZELF EEN KOMPAS TE MAKEN

- Een naald

- Een kurk en een scherp mes

- Een schaaltje

- Een magneet

- Een beetje water

- Een kompasroos {maak voldoende kopieén)

Hoe ga je te werk?

1) Wrijf met de magneet een vijftigtal keer over het oog van de naald. Let er op dat je steeds in dezelfde richting
wrijft, anders werkt je kompas niet zo goed. Kijk nu eerst of je naald echt een magneet geworden is. Kun je er een
andere naald mee aantrekken? Ja?

2) Snij van de kurk een schijfje (0,5 cm) af. Steek de magnetische naald er in de breedte door. Zorg dat ze mooi in het
midden zit.

3) Vul je schaaltje met voldoende water zodat de kurk kan drijven.

4) Zet je kurk-met-naald in het water.

Nu zal één uiteinde van je magneet naar het Noorden wijzen. Het andere uiteinde geeft het Zuiden aan. De vraag is dan
natuurlijk wélk uiteinde naar het Noorden wijst ...
Dat kun je makkelijk achterhalen en wat belangrijk is: je hebt er niks voor nodig.
1) Je zet je met je armen evenwijdig aan de uiteinden van de naald.
2) Wanneer je in de voormiddag de zon voor je ziet, wil dat zeggen dat je linkerhand naar het noorden wijst. Je rechter-
hand wijst naar het zuiden. Wanneer je in de voormiddag de zon achter je ziet, wijst je linkerhand naar het zuiden.
In de namiddag zal je linkerhand naar het zuiden wijzen als je de zon voor je ziet en naar het noorden wijzen als je
de zon achter je zjet.

Knip vervolgens de kompasroos uit (zie tekening). Wanneer je weet waar het noorden en waar het zuiden is, kun je de
kompasroos in de juiste richting onder het schaaltje leggen.
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» 14- tot 16 jarigen

TIP

— Hieronder zijn verschillende methodieken uitgeschreven, waaruit je als jeugdvereniging zelf een programma
kunt samenstellen. De krantenartikelen zijn een goed vertrekpunt omdat zij een laagdrempelige ingang
vormen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Afhankelijk van de tijdsduur en de aanleiding voor het
gesprek kunnen de andere methodieken gebruikt worden als aanvulling en verdieping.

—~ Zulke inhoudelijke sessies kunnen bij jongeren heel wat vragen en emoties losmaken. Geef ze de tijd om die
te verwerken. Vermijd dus een overvol programma voor de rest van de dag en ga ’s avonds niet direct na deze
activiteit slapen. Zorg voor een ruimte waar de jongeren nog even kunnen blijven zitten en waar ze kunnen
napraten over de gevoelens die dit thema bij hen losmaakten.

- Om niemand te dwingen iets te zeggen, kun je in het midden van de kring een brandende kaars neerzetten.
Wanneer degene die aan het woord is liever niet meer verder gaat omdat het bijvoorbeeld te persoonlijk
wordt, mag hij of zij de kaars uitblazen. Dat is het signaal dat je hem of haar beter even met rust kunt laten.
Maak deze afspraak van tevoren met je groep.

Krantenartikelen

Doel: uitwisselen van ervaringen en gevoelens rond afscheid nemen. Het is belangrijk dat jongeren dergelijke ervaringen
uitwisselen.

MATERIAAL

- krantenartikelen
- rustige muziek op de achtergrond
- evt. pen en papier (om op te schrijven wat je getroffen heeft)

AANPAK
1. De voorbereiding:

Op de tafel liggen krantenartikelen die je als begeleider bij elkaar gezocht hebt. Alle artikelen hebben ‘de dood’ als
centraal thema, maar telkens vanuit een andere invalshoek. Mogelijke onderwerpen zijn:

- een verkeersongeval (door truck, weekendongeval, dronkenschap, overdreven snelheid)

- een drugsdode

- een overlijden na een ernstige ziekte (kanker, AIDs, andere)

— een zelfdoding

— een moord (familiedrama, roofmoord, misbruik)

- een overlijden van een bekende persoon

- een bejaarde die een natuurlijke dood sterft
De artikelen kunnen geschreven zijn als een feitelijk verslag of vanuit het perspectief van een van de nabestaanden.
Zorg dat er voldoende artikelen zijn, met zoveel mogelijk verschillende onderwerpen en invalshoeken. Als je groep tien
leden telt, zorg dan bijvoorbeeld voor een twintigtal artikelen.

2. De activiteit:

De jongeren nemen rustig de tijd om de artikelen te lezen. Daarna krijgen ze opdracht het stuk uit te kiezen dat hen het
meest getroffen heeft, bijvoorbeeld omdat ze iemand kennen die op dezelfde manier overleden is, of omdat het verhaal op
zich, het feitenrelaas of de schrijfstijl van het artikel hen treft. De keuze vormt vervolgens de aanleiding voor een gesprek.

Enkele mogelijke richtvragen:
—~ Waarom heb je dit artikel gekozen? Wat heeft je getroffen?
- Wat doet het je als je al deze artikelen hier ziet liggen? Welke gevoelens roepen ze bij je op?
— Heb je al eens een overlijden van nabij meegemaakt? Wil je daar iets over zeggen? Wat heeft het voor jou betekend?
- Wat betekent ‘doodgaan’ voor jou? Denk je daar weleens aan? Ben je er weleens mee bezig geweest?
Wat was de aanleiding?

Respecteer het als er jongeren zijn die niets willen zeggen. Het onderwerp kan voor sommigen te gevoelig liggen.
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Een schrijfopdracht

Doel: de jongeren kunnen hun emoties rond dood en afscheid nemen uiten en verwoorden. Ze leren een houding aan te
nemen tegenover hun eigen verdriet en dat van anderen.

MATERIAAL

- pen en papier
- rustige muziek op de achtergrond
- stenen

AANPAK

Zet rustige muziek op en kondig aan dat je een niet aliedaagse opdracht voor de groep hebt. Vertel de jongeren:
‘Wanneer iemand (onverwacht) sterft, wil je vaak nog van alles tegen die persoon zeggen, maar dat is niet meer
mogelijk. Ook met de familie of vrienden van de overledene zou je willen praten, maar dat lukt niet altijd. Nu krijg je de
kans om een brief te schrijven aan een overledene die je goed kende, of aan een familielid van hem of haar. Je mag erin
zetten wat je nog graag wilde vertellen. Je kunt de brief ook richten aan iemand die op dit moment erg ziek is en die
veel voor jou betekent, of aan iemand anders van wie je vreest afscheid te moeten nemen.’

TIP
Wanneer deze opdracht te moeilijk is of te gevoelig ligt voor sommigen, kunnen zij ook een brief schrijven aan
de familie van een slachtoffer uit één van de krantenartikelen.

Zet rustige achtergrondmuziek op terwijl de groep schrijft. Als ze klaar zijn, vorm je een kring en geef je de jongeren
ruimte om te vertellen wat het schrijven van de brief bij hen heeft teweeggebracht. Degenen die willen, mogen hun
brief voorlezen. Dat hoeft echter niet!

De jongeren beslissen zelf wat ze met hun brief doen: versturen (indien mogelijk), op het graf van de betrokkene
leggen, aan iemand voorlezen, verbranden. Degenen die een brief aan een overleden vriend of familielid schreven
omdat ze nog iets wilden zeggen of hun gevoelens bij het (plotse) afscheid wilden uitdrukken, kun je een steen laten
zoeken om op het graf van de overledene te leggen, eventueel samen met de brief. Er kan ook vooraf een spreuk of een
tekstje op de steen geschreven worden. Dit kan een belangrijke stap zijn in het verdere verwerkingsproces.

TIP
De betekenis van het joodse gebruik van de jaartijddag kan een hulp zijn om de brieven een bestemming te geven.
De eerste jaartijddag (de eerste verjaardag van het overlijden) is bij de joden meestal de dag waarop de steen
of matsewa op het graf geplaatst wordt als afsluiting van deze fase in het rouwproces. De stenen op joodse
graven horen eenvoudig te zijn en niet versierd. Meestal worden alleen de naam en de data van geboorte en
overlijden vermeld, vaak met de afkorting ‘TNTsBH’: ‘Moge zijn ziel gebonden zijn in de bundel des levens.
Dat wil zeggen: ‘Moge de dode in de herinnering van de levenden voortleven.’

Zorg er als begeleider in ieder geval voor dat de brieven niet blijven rondslingeren in het lokaal. Laat ze op een
respectvolle manier een bestemming krijgen.
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Mijn hemel

Doel: de jongeren kunnen uitdrukken wat doodgaan voor hen betekent en wat hun beeld is van het leven-na-de-dood.

MATERIAAL

- knutselmateriaal (kleurpotloden, stiften, verf, penselen, klei, ...)
- pen en papier

AANPAK
Breng het onderwerp ‘leven-na-de-dood’ ter sprake. Stel de jongeren de vraag of zij geloven in een leven na de dood en
of zij zich kunnen voorstellen hoe dat eruit zal zien. Ga in het gesprek verder in op hun visie. Mogelijke vragen daarbij
zijn:

- Isereen leven na de dood?

— Hoe ziet de plaats van dat leven eruit?

- Hoe willen jullie dat die plaats eruitziet?

- Hebben jullie verwachtingen over het leven na de dood?

TIP
Bespreek eventueel ook of en hoe God binnen dit geheel een plaats krijgt.

Nodig de jongeren na het gesprek uit om hun visie op de ‘hemel’ of het ‘hiernamaals’ op een creatieve manier uit te
beelden, bijvoorbeeld in een schilderij, een kleiwerk, een tekening of een collage.
Na de activiteit is er een toonmoment rond de verschillende uitbeeldingen.

TIP
In het werkmateriaal op p. 72 t.e.m. 75 vind je een aantal voorbeelden van schilderijen waarop jongeren ‘hun
hemel’ weergeven. Je kunt ze eventueel laten zien aan degenen die zelf moeilijk op gang komen.

ALTERNATIEF
Een andere mogelijke aanpak:
— Laat de jongeren schrijven wat ‘de hemel’ voor hen betekent. In het materiaal vind je een aantal voorbeelden.
- De voorbeelden op de werkbladen kunnen ook als aanleiding gebruikt worden om een gesprek over hun visie op
de hemel te starten.

Een afsluitende bezinning

Doel: de jongeren krijgen de kans stil te staan bij afscheid en rouw, hun emoties te uiten en alles op een rijtje te zetten.

MATERIAAL

- enkele tekstboeken
- cd’s en een cd-speler
- pen en papier

- kaarsen

AANPAK

Als afsluiting na een van de beschreven activiteiten kun je een moment van bezinning voorbereiden. De jongeren
krijgen zo de kans even stil te zijn en alles wat gezegd is op een rijtje te zetten. Doe de voorbereiding eventueel samen
met de jongeren, door hen een aantal voorbeden en gedichten te laten schrijven of muziek te laten kiezen of maken.

Het werkmateriaal (zie p. 68 t.e.m. 71) bevat een aantal suggesties voor teksten en in de boekenlijst achter in de map
vind je interessante boekentips, zie p. 176 ew.
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(Werkmateriaal)

1. BRUIKBARE LIEDEREN VOOR JONGEREN VAN 14 TOT 16 JAAR

Afscheid van een vriend (Clouseau)
Heaven {Queen)

I will always love you (Whitney Houston)

Onvermoede morgen (Eigentijdse Jeugd, cd ‘Ik voel me licht bij jou’)

Standing still (Twarres)
She goes nana (The radios)
Tussen de liefde en de leegte (Stef Bos)

Den hemel (Willem Vermandere, cd ‘Help mij’)

De HEMEL (Stef Bos)

Toen ik klein was, was de hemel
ergens boven in de lucht

en kon je er enkel komen

met een allerlaatste zucht.
ledereen droeg witte lakens

en je liep langs gouden straten
over pleinen en fonteinen

vol met rode limonade.

En je vloog door witte wolken
en een engel hield je vast.

En je kon op water lopen
want het water was van glas.
ledereen was daar gelukkig,
nooit meer honger,

nooit meer pijn.

Had je hier alleen ellende,
daar zou alles anders zijn

Maar ik weet niet meer
waar de hemel is.

Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven.

Toen zag ik de hemel

met de ogen van een kind,

maar die is voorgoed verdwenen.
De hemel is verdwenen.
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Ik werd ouder en geloofde

in een andere fantasie.

En ik volgde Zarathustra

met een soort van anarchie.
Want ik vioog over de wolken
naar een land hier ver vandaan.
Maar ik zag geen gouden poorten
en ik zag geen fonteinen staan.

En ik weet niet meer

waar de hemel is.

Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven.
Soms zie ik de hemel

in de ogen van een vrouw,

maar dat duurt

meestal maar even.

De hemel duurt maar even.



SALTO MORTALE (Kommil Foo, cp Neandertaal)

85 jaar is niet zo jong
ik zweef niet meer zoals ik vroeger kon
vrienden dit was het, ik kreeg mijn deel

een acrobaat maakt soms een sprong te veel

Wie zal me vangen als ik val
heel alleen

Salto mortale

wie zal me vangen als ik val

1000 keer applaus

zweven aan trapezes, ik ben het zat
vrienden dit was het, ‘t is mooi geweest
het circus is over, ik geef de geest

Wie zal me vangen als ik val
heel alleen

Salto mortale

wie zal me vangen als ik val

m’n hakschoenen laat ik aan Floor de dwerg

m’n zweefpak aan m'n broer de clown

Wie zal me vangen als ik val
heel alleen

Salto mortale

wie zal me vangen als ik val

DE KLOKKEN VAN SINT-BAAFS
(Lieven Tavernier, co llja)

iemand riep me bij mijn voornaam,
in het midden van de nacht.
lemand riep me in het donker

van een stille zomernacht.

Heel de nacht bleef ik staan luisteren
voor mijn open raam.

In de verte klonk het luiden

van de klokken van Sint-Baafs.

Ik hoor de stilte in de steden,
ik hoor de stilte in dit land.
ledereen lijkt ingeslapen
met een geldstuk in de hand.

Alleen de kinderen blijven waken
voor hun open raam.

Niemand anders telt de slagen
van de klokken van Sint-Baafs.

O de kiokken van Sint-Jacobs,
van Sint-Anna, Sint-Michiel.

Ze luiden elke nacht de namen
van iedereen die van me hield.

En ik moet vragen aan mijn mamma
of ze uit de doden wil opstaan.
Samen zullen we dan luisteren
naar de klokken van Sint-Baafs.

©® Sabam, Belgium 2004
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2. ENKELE TEKSTEN OVER DE DOOD

De poobp

Vraag toch aan mij niet

of er leven is na de dood.

Ik kan alleen maar iets vertellen
over liefde

en hoe die mij leven doet
doorheen pijn en eenzaamheid,
over liefde waarin ik geloof,
over een liefde die groter is
dan mezelf

en wie weet,

groter dan de dood.

Baggerboek — Chirojeugd Vlaanderen

ZOU WILLEN ...

Zou willen schelden,

slaan en schoppen.

Even alles kwijt,

even niet te hoeven denken
aan die nare pijn.

Zou willen lachen,

huilen van geluk.

Even weer wat leukers,
gewoon, een keer blij zijn.
Even een keer geen pijn.

Irma

Overgenomen van: http.//www.spiritualiteit.net

DE DOOD EN HET BESEF VAN DE DOOD

De dood en het besef van de dood

kunnen rustgevend en vrede-brengend zijn.
Dat klinkt wellicht wat vreemd

in de oren van de mensen

die zich zelfs in hun vrije tijd opjagen:

‘Ik moet nog zoveel’, ‘Ik wil nog zoveel’,

‘Ik moet er niet aan denken dat ik op een dag
al deze dingen niet meer zou kunnen doen’.

De dood en het besef van dood

kunnen rustgevend en vrede-brengend zijn.
De dood is angstaanjagend

voor mensen die uiterlijke schoonheid,
lichamelijke gezondheid en materiéle rijkdom
als belangrijkste idealen in hun leven zien.
Nogal wiedes, de dood zegt hun

hoe relatief, hoe beperkt hun idealen zijn.

De dood en het besef van dood

kunnen rustgevend en vrede-brengend zijn.
Hoe vaak hoor je niet mensen zeggen,

die met de dood in aanraking zijn geweest:
‘Ik heb geleerd om meer te genieten

van de kleine dingen in mijn leven.

En: 'tk maak me geen zorgen meer

of ik mijn werk wel of niet afkrijg.’

De dood en het besef van dood

kunnen rustgevend en vrede-brengend zijn.
Het klinkt misschien vreemd,

maar het lijkt wel of je het meeste leert

van de dingen waarvoor je het meest bang bent geweest.

Auteur onbekend

Overgenomen van http://members.lycos.nl/gedichten1g56/
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3. ENKELE TEKSTEN VAN JONGEREN OVER DE HEMEL: EEN IMPRESSIE ...

MISN HEMEL

Ik zie de hemel

als een planeet.

Een plaats

waar iedereen zichzelf kan zijn,
zonder ruzie of geroddel

en met respect voor alles en mekaar.
Geen verschit tussen arm en rijk.
Een plaats waar iedereen mét de ander leeft
en niet naast elkander.

Waar iedereen de ander respecteert
en waar men iedereen

die men kwijt is geraakt,

weer tegenkomt.

Lander

MIIN HEMEL EN 1K

Hoe ik de hemel zie?

Ik heb altijd gedacht dat de hemel slechts
bestond na ons leven. Zo voelt het ook aan.
Volgens mij denken de meeste van ons dat.
Maar eigenlijk ligt de hemel in ons midden. In
de liefde rondom ons, in de vriendschap die
we dagelijks ontvangen, in de ogen van onze
geliefde, ...

Onze hemel kunnen we maken in de wereld
rondom ons. In de banden die we met onze
vrienden hebben. In de liefde die we
ontvangen,

Als we dat zouden doen, zou de ‘hemel op
aarde’ terugkeren en dan zou er geen dood
meer zijn.

Wat mijn hemel nu was?

Dat zou ik kunnen zeggen.

Maar dat doet er niet toe.

Mijn hemel is weg nu.

Maar ooit zien wij elkander weer.
Mijn hemel en ik.

Bart

In de hemel geloof ik niet,
maar geloven doe ik wel.

Ik geloof dat er iets is, ergens,
wie zal het zeggen.

Als je voor het slapen gaan naar de lucht kijkt,
naar de sterren, naar de maan, ...

Je voelt de aanwezigheid van ‘iets’.

Je voelt dat er ‘lets’ om je heen is.

Is het vriendschap? Is het liefde?

Wie zal het zeggen?

Maar ik kan je één ding vertellen!

En dat is dat er wel degelijk iets bestaat,

een plek waar vriendschap, liefde en geluk samen komen
en hun vreugde delen met elkaar.

Ik kan je helaas niet vertellen waar die plek wel is,
maar ze bestaat!

Daar ben ik van overtuigd.

Kijk eens naar de sterrenhemel

en je zal een warmte voelen die je niet kan zien of horen,
die je niet kan kopen of nemen.

Het zal een warmte zijn die je krijgt!

Lisenka

lk zie de hemel als twee componenten.

Een plaats van opperste geluk der levenden.

Ik kan niet geloven dat, ais ons lichaam sterft,
onze ziel en onze persoonlijkheid mee sterven.
Als mensen na je dood nog over je praten,
blijft je ziel leven.

Volgens veel mensen is de hemel

een onaardse plaats die je moet verdienen.
Volgens mij verdien je geen hemel.

Je maakt er één voor iemand anders

of je krijgt er één.

Als je mensen helpt, mensen een plezier doet, ...
dan maak je een stukje hemel op aarde.

Maarten
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4. ENKELE JONGEREN STELLEN OP EEN CREATIEVE MANIER HUN ‘HEMEL’ VOOR. EEN IMPRESSIE...
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16- TOT 18-JARIGEN EN +18

1| Inleiding

Jongvolwassenen die met de dood geconfronteerd worden, zoeken afleiding terwijl ze hun rouwproces door-
maken. Ze hebben behoefte aan ondersteuning in hun schoolleven, in hun zoektocht naar een job. Het leven
brengt zoveel gebeurtenissen mee waarin het verdriet om het gemis zich zal aandienen. Wees er als begeleider
van bewust dat als zij afstuderen, een eerste job krijgen, verliefd worden, trouwen, zelf kinderen krijgen, het
verdriet om het gemis steeds weer opwelt. Laat hen voelen dat je dit ziet, begrijpt. Nodig hen uit daarover te
praten.

Niet alleen de dood in het eigen gezin, maar ook ziekte en overlijden van een vriend, vriendin of klasgenoot,
echtscheiding, gemis door opname in ziekenhuis of gevangenis kunnen verwarrende en hevige gevoelens
losmaken. Verlies maakt kwetsbaar. Kwetsbaar zijn en omgaan met gevoelens van rouw is niet eenvoudig.
Vertrouwensrelaties zijn onontbeerlijk om het rouwproces aan te gaan, om de dingen een plaats te geven.

Het fenomeen van de psyche en de sterfelijkheid is onbegrijpelijk. Gevoelens van ontreddering, opstandigheid,
isolement, verzet, woede en ontkenning vragen ruimte om te mogen bestaan. Het is belangrijk dat jongeren
deze ruimte krijgen. Zo ervaren ze verbondenheid. Stimuleer hen om naast vreugde ook verdriet te delen.
Creéer een veilig klimaat waar vertrouwen, openheid en nabijheid voelbaar zijn.

Uit: Abbeele, Claire Vanden, Nu jij er niet meer bent. Rouwen met kinderen en tieners, Lannoo, zoo1.

longeren en jongvolwassenen bruisen van het leven. Ze vieren het leven en zijn bezig met de school, hun vrienden en
geliefden. Ze verdelen hun tijd tussen het jeugdhuis, de jeugdbeweging en de gameboy. Van het omgaan met dood en
afscheid hebben ze geen kaas gegeten. Hoe zouden ze ook, ze moeten leven!

Als de dood op de een of andere manier toch in het leven opduikt, kan dat heel moeilijk voor hen zijn. De dood staat zo
dwars op het leven dat hij als vanzelf verwardheid oproept. Jongeren vinden het moeilijk om daarover te praten. Ze willen
met een grote boog om rouw, pijn en verdriet heen lopen. Ze verdringen de dood uit hun leven.

In dit deel vind je aanzetten om dood, afscheid en rouw toch ter sprake te brengen bij jongeren en hen op weg te helpen
deze dingen een plek te geven in hun leven. Op die manier helpen wij hen om volwassen(er) te worden.
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2 | Concrete werkvormen

» 16- tot 18-jarigen

Voor 16- tot 18-jarigen nemen we kicks en krantenartikelen als uitgangspunt. Het thema ‘kicks’ is gekozen omdat veel
jongeren zich daardoor sterk aangesproken voelen en gaan ‘spelen’ met leven en dood door kicks op te zoeken.

The need for speed: een quiz

Doel: op een ontspannende manier informatie geven over een aantal domeinen van kicks die met snelheid te maken
hebben. De groepssfeer intensiveren en het thema bespreekbaar maken. De bedoeling is uit te komen bij de gevaren
en de mogelijk dodelijke afloop van het opzoeken van kicks.

De quiz kan op een aantal manieren uitgewerkt worden. Je kunt de groep in kleine subgroepjes verdelen en per team
aan een tafel laten samenwerken, of je laat de jongeren individueel en staand meedoen. In dat geval moeten ze bij elke
vraag de plek (a, b of c) kiezen die voigens hen overeenkomt met het juiste antwoord.

Op ieder thema volgt een doe-opdracht om het spel actiever te maken. Na de groepsopdracht kun je tijd inruimen om
dieper op de diverse domeinen in te gaan. Daarvoor zijn na de doe-opdracht een paar vragen opgenomen.

MATERIAAL

- quizvragen

- de juiste antwoorden

- binnenbanden van fietsen
~ eengsm

~ een brommer

- een skateboard

AANPAK

Introduceer het thema ‘kicks en snelheid’ en vertel waarom dat aan de orde wordt gesteld. Begin daarna een gesprek
met de leden door te vragen wie er al ervaring heeft met diverse soorten snelheidskicks en wat die kicks dan inhouden.
Daarna wordt de grote groep verdeeld in quizgroepjes en moet het puntensysteem goed uitgelegd worden (het systeem
en de daarbij horende prijs kun je als leiding zelf uitdenken).

Nadat de quizvragen van ieder domein gesteld zijn, gaat iedereen (indien mogelijk) naar buiten om aan de groeps-
opdracht te beginnen. De verschillende quizgroepjes nemen het nu tegen elkaar op.

Weer terug in het lokaal stelt de groepsleid(st)er vervolgens een aantal verdiepingsvragen, waarover elk groepslid even
mag nadenken alvorens een antwoord te geven. Dit element is niet uitgewerkt bij de quiz maar dient om het groeps-
gesprek op gang te brengen en iedereen te laten nadenken over zijn of haar eigen leven en ervaringen. Na de quiz kan
er eventueel nog een ‘kick’prijs uitgereikt worden.

TIP
Deze activiteit is eigenlijk een aanzet om gedurende het hele jaar regelmatig met de groep van 16- tot 18-jarigen
aandacht te besteden aan kicks. Bij elk domein zijn bovendien tips vermeld om de onderwerpen op een
ontspannende wijze te behandelen. Laat vooral ook je eigen creativiteit werken.
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QUIZVRAGEN

De verschillende domeinen die in de quiz aan bod komen, zijn:

r~ m—

—
i

-» Pretparken: rond rollercoasters, snelheid en de kick van het park

-» Niet-gemotoriseerde sporten: rond de grenzen van het eigen lichaam
-» Gemotoriseerde sporten: de kick van de snelheid ‘on wheels’

-» Het lichaam: de kick van piercings, tatoeages,...

<> Agressie en geweld: de kick van het geweld, vandalisme en hooligans

VRAGENREEKS 1: PRETPARKEN

1. Wat heeft (bijna) geen invloed op de G-kracht
(zwaartekracht) die je voelt in een achtbaan?

a. bochten

b. hoogte

c. snelheid

2. Hoe snel gaat de snelste achtbaan ter wereid?
a. 98 km/u
b. 135 km/u
c. 148 km/u

3. Hoe lang is de langste achtbaan ter wereld?
a. 1,8 km
b. 2,3 km
c. 2,9 km

4. In welke attractie in het pretpark Six Flags
Belgium zaten enkele jaren geleden een
twintigtal mensen een dik half uur vast?

a. Tyfoon

b. het Reuze Rad

¢. Sirocco

5. Met hoeveel graden gaat de steilste
rollercoaster naar beneden?

a. 76°

b. 87,5°

c. 85,3°

6. Wat is de startsnelheid van de Sirocco in
Six Flags Belgium?

a. 8o km/u

b. 100 km/u

c. 65 km/u

(Antwoorden: 1b — 2c — 3b — 4c — 5b — 6a)

DOE-OPDRACHT

Maak een aantal binnenbanden van een fiets
aan elkaar vast en bevestig ze rond een boom.
Kruip erin en probeer zo ver mogelijk van de
boom af te komen.

VRAGEN VOOR HET GESPREK

- Hoe sta jij tegenover 'kicks tegen betaling™?

- Ga je graag naar pretparken en zo ja, wat vind
je er zo leuk aan?

- Wat was je fijnste ervaring in zo'n park, waar
ligt het succes van deze miljoenenbedrijven?

TIP
Verwijs naar het bekende internetspel
‘Rollercoaster Tycoon’

P http://www.rollercoastertycoon2.com
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VRAGENREEKS 2: NIET-GEMOTORISEERDE SPORTEN

1. Wat is een "loop' bij het branding kajakken?
a. in de branding over de kop gaan
b. de kajak staat recht overeind op één punt in
het water
¢. met de kajak op een golf 'surfen’

2. Zet in de juiste volgorde van ontstaan:
a. surfen
b. windsurfen
c. zeilen

3. Welke vishuid inspireerde de ontwerpers van
de nieuwe competitiebadpakken ‘Fastskin'?

a. haaienhuid

b. dolfijnhuid

c. palinghuid

4. Wat is het wereldrecord (snelheid) bij de
skiafdaling?

a. 210 km/u

b. 240 km/u

c. 265 km/u

5. Wie was de eerste mens die 'volgens de
legende’ met vleugels probeerde te vliegen?
a. Leonardo Da Vinci
b. Odysseus
c. lcarus

6. Waar sprong in juni 2001 een basejumper van
een reuzenrad?

a. Sinksenfoor

b. Bobbejaanland

c. Ottigny

7.Wat is het wereldrecord 'koordlopen’ (tussen 2
gebouwen, heuvels ...)?

a. 6gom

b. 710 m

¢.775m

8. Hoe heten de hulpmiddelen die een
bergbeklimmer onder de schoenen bevestigt om
in harde sneeuw of ijs te klimmen?

a. klimschoenen

b. bergkettingen

c. stijgijzers

9. Wat is een andere naam voor de vrije val bij
parachutespringen?

a. Tracking

b. Skydiving

¢. Winddrifting

10. Wat is een olympische sport?
a. skateboarding
b. bmx-race
¢. snowboarding

1. Wat is de grootste afstand ooit afgelegd door
een luchtballon, als we Fosset even buiten
beschouwing laten?

a. 20.511 km

b. 40.814 km

¢. 55.675 km

12. Wat is de grootste snelheid ooit bereikt met
een fiets?

a. 268,831 km/u

b. 150,348 km/u

€. 302,016 km/u

13. Hoe hoog was de hoogste bunjeejump ter
wereld?

a. 1013 m

b. 879 m

c.1251m

14. Hoeveel goals maakte ’s werelds topscorer
Pele?

a. 953 goals

b. 1279 goals

c. 1432 goals

15. Wat was het grootste aantal rotations ooit
tijdens het skaten {door Tony Hawk)?

a. 1,5

b. 3

€. 25

16. Hoeveel procent van de bevolking tussen 15
en 24 jaar beoefent intensief sport?

a.39.3%

b. 44,8 %

€. 33,6 %
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17. Vanaf wanneer is snowboarden een
olympische sport? :
a. 1998

b. 1991
€. 2000

18. De eerste en bekendste skateboardtruc is:
a. heel pipe
b. oltie
¢. nosegrind

19. Wanneer werd skydiving bij het grote publiek
bekend?

a. 1998

b. 1989

€. 1995

20. Wat is bouldering?
a. naar het hoogste punt gaan van een gebouw
b. rotsblokken beklimmen zonder touw
c. beklimmen van een kerk

(Antwoorden: 1b — 2cab — 30 — 4b - 5¢ — 6a— 7a -
8c-g9b—10c—na—12a-13b—-14c—15c—16C— 170 —
18b —19¢ — 20b)

DOE-OPDRACHT

Probeer buiten het lokaal met een skateboard zo
ver mogelijk te komen zonder één voet aan de
grond te zetten. Houd het wel veilig bij deze
opdracht. Zorg voor de nodige beschermings-
stukken en blijf weg van de openbare weg.

VRAGEN VOOR HET GESPREK

- Heb je ervaring met een van bovenstaande
kicks?

-~ Welke was dat en hoe voelde het?

- Heb jij je eigen lichaam al eens tot op een
grens gebracht?

- Wanneer was dat?

~ Waar krijg jij een natuurlijke kick van?

- Is kicken altijd een beetje spelen met de dood?

TIPS
— Bezoek eens een skate- of bmx-park
— Ga eens muurklimmen
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VRAGENREEKS 3: GEMOTORISEERDE SPORTEN

1. Door geluidshinder verlies je ‘gezonde’ levens-
jaren, op welke plaats komt dit als schadelijkst
voor de mens?

a. 4e

b. 11e

c.18e

2. Zet in de juiste volgorde: wat maakt ‘in het
gemiddelde dagelijkse leven’ het meeste lawaai?
a. vrachtwagen
b. vliegtuig
¢. bromfiets

3.Wanneer reed een auto voor 't eerst sneller
dan 100 km/u?

a. 1849

b. 1899

c. 1928

4. Wat is de betekenis van de zwart-witte
(diagonaal) vlag bij autorace en karting?
a. de race is ten einde
b. de race wordt tijdelijk stilgelegd
c. een waarschuwing voor een wagen die een
overtreding beging

5. Wat is de hoogste snelheid die een motorboot
ooit haalde?

a. 175 km/u

b. 225 km/u

c. 385 km/u

6. Waardoor wordt een jetski aangedreven?
a. een externe motor met propeller
b. een interne motor die water wegspuit
c. een interne motor die een luchtstroom
uitstoot

7. Hoeveel mannen worden per jaar slachtoffer
van verkeersongevallen?

a. 1500

b. 1183

€. 1347

8. Hoe snel gaat de snelste wagen ooit ter
wereld?

a. 1305,535 km/u

b. 1057,127 km/u

. 1227,985 km/u

9. Hoeveel weegt de sportwagen Lotus Elise?
a. 6oo kg
b. 1000 kg
c. 1250 kg

10. Wat is de meest gebruikte manier om
brommers op te drijven?
a. white spirit in benzine en/of andere uitlaat
b. andere luchtfilter en/of andere uitlaat
c. zwaardere cilinder en/of andere uitlaat

(Antwoorden: 1a — 2(az2}(b3)(c1) - 3b —4c— 5b— 6b —
7b - 8¢~ 9a - 10¢)

DOE-OPDRACHT

Leg een parcours aan en probeer met brommer,
booster of scooter dit parcours foutloos af te
leggen.

Let op de veiligheid. Je kunt deze opdracht zeker
NIET op de openbare weg uitvoeren. Zorg
absoluut voor een helm en knielappen.

VRAGEN VOOR HET GESPREK

~ Wil jij graag met een gemotoriseerd voertuig
de straat op? Waarom zou je daar al dan niet
voor kiezen?

- Krijg je een kick van de snelheid van een auto
of brommer? Waarom?

- Kun je het gedrag van hardrijders begrijpen?
Wat zijn hun motieven, denk je?

~ Wat denk je van de stelling: ‘Een brommer is
een moordwapen’?

- Het is eigenlijk nooit veilig op straat, wat je
zelf ook doet. Hoe denk jij over deze stelling?

TIPS
— Film: ‘Days of thunder’
— Film: ‘Gone in 60 seconds’
— Film: Taxi’
— Carting racen
— Pocket bike
— Fietsen of brommers herstellen en
laten checken
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VRAGENREEKS 4: VERFRAAIING VAN HET LICHAAM

1. De meest getatoeéerde vrouw ter wereld heet
Krystyn Kolorfull, hoeveel procent van haar huid
is nog natuurlijk?

a.5%

b.10%

c.7%

2. Hoeveel piercings heeft het meest gepiercete
vrouwelijke lichaam?

a. 396

b. 462

C. 521

3. Wat is grootste aantal ingrepen van plastische
chirurgie op één lichaam?

a. 22

b. 25

c.28

4. Hoeveel weegt het zwaarste spijkerbed dat
ooit op iemand heeft gelegen?

a. 679,2kg

b. 752,5 kg

¢. 739.4 kg

5. Hoe heet de bekende freakshow waarin de
grenzen van het menselijke lichaam afgetast
worden?

a. Jim Rose Freakshow

b. The body show

¢. NY adult show

6. Hoe heet de Keniaanse krijgerstam waarvan de
vrouwen bekend staan om hun ‘giraffenekken’-
versiering?

a. Kikuyu

b. Pygmeeén

€. Masai

7. Hoe heet de stam uit Nieuw-Zeeland die
bekend staat om z'n grote cirkelvormige
tatoeages?

a. Aboriginals

b. Papoea

c. Maori

(Antwoorden: 1a — 2b - 3¢ — 4b— 50 — 6¢ - 7¢)

DOE-OPDRACHT

Teken zelf je gedroomde tatoeage en laat ze
keuren door een jury.

VRAGEN VOOR HET GESPREK

TIPS

Heb jij piercings of tatoeages?

Waarom heb je dat laten doen, kreeg je er een
kick van?

Zou je ooit overwegen om zo'n ‘lichaamsver-
siering’ te laten aanbrengen?

Wat denk je van de stelling: ‘Elk gaatje dat je
in je lichaam maakt, is je lichaam een beetje
dood maken’?

Hoe reageert de omgeving op een tatoeage of
een piercing?

Wat denk je van dit citaat uit een interview
in de Humo van 4 mei 2004 met Joeri en
Wesley uit Vilvoorde, na hun terugkeer uit de
‘Peking Express’.

HuMmo: Wat hebben jullie uit het hele avontuur
geleerd?

Wesley: ‘Ze zeggen altijd dat je moet afgaan op
je eerste indruk.’

Joeri: ‘Toen we Elias en Jeske voor het eerst
zagen, dachten we: “Oh my god! Tatoeages!”
Achteraf hebben we ze leren kennen...”
Wesley: “...en ze hebben ons hart gestolen.”
Joeri: ‘Leer mensen eerst kennen voor je
oordeelt’: dat zit nu in ons hoofd geprent.’
HUMo: Hebben jullie al een tatoeage laten
zetten?

Joeri: ‘Voor ons wil Elias het gratis doen, maar
ik twijfel.

Wesley: ‘Ik heb altijd al graag het teken van
Superman op mijn bil willen hebben, en ik heb
al een paar keer gedacht: nu doe ik het.

Joeri: ‘Maar hij is bang.’

Wesley: ‘Ik kan heel slecht tegen pijn. Ik denk
dat ze me voor een tatoeage van drie centi-
meter volledig zullen moeten verdoven, anders
durf ik niet. Ik zou het wel dolgraag willen,

en dls ik het laat doen, dan door Elias.’

Joeri: ‘Blijf eraf, het is voor je leven!’

— Film ‘Rude Boy’

— Film ‘The pillow book’

- Bezoek met je groep eens een
tatoeagebeurs of -shop.

—- Ga met je leden om deskundige
uitleg vragen in een piercingstudio.

- Laat iemand die zijn/haar lichaam vol
heeft laten zetten met piercings of
tatoeages zijn/haar eigen verhaal
vertellen.
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VRAGENREEKS 5: GEWELD EN AGRESSIE

1. Het grootste voedselgevecht ooit werd
gehouden met tomaten. Hoeveel gewicht aan
tomaten werd toen verbruikt?

a. 253 ton

b. 125 ton

c. 9o ton

2. Welke twee ploegen speelden tijdens het
heizeldrama in Brussel?

a. Anderlecht en Liverpool

b. Juventus en Liverpool

c. AC Milaan en Anderlecht

3. Wat is de naam van de harde ‘skinheadkern’
van Club Brugge?

a. east-side

b. x-side

c. bruges casual firm (bcf)

4. In welke Engelse stad lag het stadion waar in
de jaren 9o en ’9g6 mensen omkwamen tijdens
een bekermatch?

a. Birmingham

b. Manchester

c. Sheffield

5. Hoeveel pv's werden er in Belgié in 1999
opgemaakt in verband met ‘gewoon’
vandalisme?

a.12.676

b. 32.676

. 70.676

6. Hoe heette in Vlaanderen de gewelddadige
extreemrechtse groepering die in 1983
ontbonden werd omdat het een militie was?

a. TAK (taal aktie komité)

b. Voorpost

¢. vmo (Vlaamse militanten orde)

(Antwoorden: 1b - 2b - 3¢ - 4¢ - 5¢ ~ 6¢)

DOE-OPDRACHT

Ga de straat op en registreer in 10 minuten

(of langer als je in een rustige omgeving woont)
alle delicten van geweld of vandalisme (graffiti,
verkeersagressie, verbaal geweld). Vertel hoeveel
delicten je waarnam en wat er precies gebeurde.
Bekijk vooraf welke plek in jouw buurt in aan-
merking komt voor deze opdracht. Als je geen
geschikte plek vindt, kun je deze opdracht ook
aan de hand van foto’s van agressie doen.

VRAGEN VOOR HET GESPREK

- Ben jij ooit met echt geweld in aanraking
gekomen? Heb je ooit zelf geweld gebruikt?

- Hoe voelde dat?

- Beschrijf de situatie.

- Kun jij een kick krijgen van geweld?
(Tv, voetbal,...) Beschrijf dat eens.

- Wat denk je van de stelling: ‘Geweld op v
roept geweld op”?

TIPS —

Film: ‘Naar de klote’

Film: 1.D.”

Film: ‘Ultras’

Bekijk een competitiematch in eerste

klasse met de afdeling.
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Het stond in de krant

Doel: aan de hand van berichten uit de krant een gesprek opzetten over het eigen gedrag en de opvattingen over het
opzoeken en omgaan met kicks.

MATERIAAL

kranten en tijdschriften. Vraag de leden om die mee te brengen of zorg zelf voor een grote voorraad. Zorg in elk
geval dat je voldoende materiaal hebt om alle leden aan de slag te laten gaan.

scharen en lijm

blad papier als ondergrond. Bied aan de deelnemers verschillende formaten papier aan zodat ze kunnen kiezen
met het oog op het resultaat dat ze willen behalen.

AFBAKENING

‘Kicks’ is als thema te ruim en moet daarom ingeperkt worden. Spreek van tevoren af wat het werkthema zal zijn.
Enkele voorbeelden:

- Thema ‘jongeren in het verkeer en alle mogelijke ongevallen’. Verzamel alle krantenberichten over een ongeval dat
de pers haalde. Vooral de kranten van maandag bevatten vrijwel elke week berichten over weekendongevallen.

- Thema ‘verkeersagressie’. Verzamel als begeleider enkele dagen of weken van tevoren al materiaal of, beter nog,
loop met de hele groep de kranten na om zoveel mogelijk feitenverslagen te verzamelen.

- Thema ‘drugs en overdosis’. Dit onderwerp komt met de regelmaat van de klok in de pers. Kies het thema als er
weer een gebeurtenis de kranten haalt. Het opdoeken van een cannabisplantage kan ook aanleiding zijn om
krantenknipsels te verzamelen rond drugs en de kick die zij meebrengen.

COLLAGE MAKEN

Er zijn verschillende manieren om collages te maken. Laat de deelnemers vrij in hun opzet en werkwijze, zodat ze heel
dicht bij hun eigen gevoel kunnen werken. We noemen hier een paar mogelijkheden:

- Een collage rond een kernwoord. Rond het kernwoord worden allerlei titels of fragmenten geplakt die ermee
geassocieerd worden.

~ Een collage als een affiche die oproept om veilig met verkeer of drugs om te gaan.

- Een collage met beeldmateriaal geeft een heel ander resultaat dan een loutere tekstcollage.

- Collages kunnen met een stift of verf bijgewerkt, verduidelijkt of in reliéf gezet worden. Het is zeker niet
verboden om zelf tekst toe te voegen die de bedoeling van het werkstuk duidelijker laat uitkomen.

TOONMOMENT

Een activiteit als deze vraagt uiteraard om een toonmoment, waarop iedereen de kans krijgt om te vertellen over de
werkwijze, het opzet en de boodschap van de collage. Stimuleer de andere deelnemers om vragen te stellen en aan te
geven of ze het al dan niet eens zijn met de inhoud van de collage. Let er als begeleider op of een uitspraak van één
van de deelnemers wellicht mogelijkheden biedt om verder te praten over het onderwerp.

VERWERKING

Schrijf met de hele ploeg een artikel voor de krant waarin jullie groep verslag doet van het project en duidelijk maakt
welke mening jullie organisatie voorstaat. Probeer een plaatselijk journalist zover te krijgen dat hij jullie artikel
opneemt op de regionale bladzijden van de krant.
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» +18-jarigen

Een activiteit voor de leiding

Doel: aanzetten geven voor het omgaan met een overlijden in een groep. Wegnemen van remmingen om over
verlieservaringen te spreken.

TIP
Naar aanleiding van deze samenkomst kan de wens ontstaan om binnen de leiding van gedachten te wisselen
over hoe te handelen als er een lid of iemand van de leiding sterft. Maak in dat geval een nieuwe afspraak of
plan het onderwerp in voor de volgende samenkomst van de leiding.

MATERIAAL

- invulblad voor elke deelnemer (p. 88), balpennen
- stellingen op kaartjes
- achtergrondinformatie bij de stellingen (p. 89)

HET BEGIN

Korte introductieronde (als de mensen elkaar niet kennen): wie is wie? Korte inleiding waarin verteld wordt hoe het
blok is opgebouwd en hoe de avond zal verlopen. Aandachtspunt: dit blok kan bij sommige deelnemers sterke emoties
teweegbrengen. Zorg dat een andere deelnemer of begeleider voor opvang kan zorgen wanneer iemand het moeilijk
krijgt, en stel jezelf beschikbaar op.

AFSCHEID NEMEN: VERLIESERVARINGEN

Er zijn verschillende vormen van afscheid nemen en verlieservaringen. Mensen nemen voortdurend afscheid, maar het
hoeft niet altijd heel ingrijpend te zijn. De deelnemers kunnen om beurten iets inbrengen vanuit hun eigen ervaringen.
Voorbeelden: de gevoelens bij een verhuizing of verandering van school, bij ouder wordende kinderen, een vriend die
een andere school kiest, het verlies van vakantievrienden, een sterfgeval, verandering van werk. Sommige zaken lijken
misschien enigszins triviaal, maar emoties rond afscheid zijn niet zomaar te rationaliseren. leder mens is uniek in zijn
verdriet.

OPWARMERTIE: ALFABETOEFENING

Gebruik hiervoor het blad in het werkmateriaal en zorg dat iedereen een kopie heeft. Bij elke letter van het alfabet
trachten de deelnemers een woord te vinden dat te maken heeft met afscheid na een overlijden. Vervolgens worden de
alfabetten naast elkaar gelegd en besproken. Dit opwarmertje maakt duidelijk wat zich in de mens allemaal kan
afspelen bij een overlijden en welke emoties zo'n gebeurtenis oproept.

Aandachtspunt: Tracht ervoor te zorgen dat er ook positieve elementen aan bod komen, zoals dankbaarheid,
herinneringen, nieuwe kansen, ...

STELLINGENSPEL
Gebruik hiervoor het blad in het werkmateriaal op p. 89. Zorg ervoor dat ieder groepje de vier stellingen op kaartjes heeft.
Verdeel de jongvolwassenen in kleine groepjes van 4 tot 5 personen en laat hen de aangegeven stellingen bespreken.
Enkele richtvragen die je kunt stellen:

o Ben je het eens met deze stelling? Waarom wel, waarom niet?

e Zou jij de stelling willen veranderen? Zo ja, hoe?

DE STELLINGEN:

o Als leiding moet je je sterk houden, mag je niet laten zien dat je treurt.
» Erover praten maakt het alleen nog maar erger.

o Langsgaan bij de ouders is voor deze mensen slechts overiast.

» Zodra de begrafenis voorbij is, is het hoofdstuk afgesioten.
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GESPREK
Alle antwoorden uit de besprekingen in kleine groepjes kunnen nu binnen de grote groep worden gebracht. Voor elke
stelling wordt een waardig alternatief gezocht.
In de uitwisselingsronde is de rondvraag van belang:
Wat wil ik nog kwijt aan de groep of waar blijf ik mee zitten?
Wat heb ik bijgeleerd en meegenomen?

OM TE EINDIGEN
Sluit de bijeenkomst af met een passend tekstje of een lied.

Ken ik mezelf? Ken jij jezelf?

Doel: deze activiteit is bedoeld om het onderwerp afscheid en rouwen ter sprake te brengen en de eigen ervaringen te
delen met een groep(je) leeftijdsgenoten.

ACHTERGROND

De kringloop van het leven speelt zich af tussen allerlei gebeurtenissen die mensen beleven. Die kunnen vreugdevol,
maar ook droevig zijn. Sommige dingen maken we van een zekere afstand mee, andere juist weer van zeer nabij.

Hoe dichter je bij een verhaal of gebeuren betrokken bent, hoe meer het je aangrijpt. Je wordt dan geconfronteerd met
je eigen persoon, je eigen ik. Dat leidt vaak tot een zeer persoonlijke worsteling waarmee je niet zomaar naar buiten
durft te komen omdat je niet weet met wie je jouw verhaal kunt delen. Het verhaal wel kunnen vertellen en de pijn
mogen delen, is een vorm van verwerking van datgene wat je bezighoudt. Het overlijden van een familielid, een vriend
of iemand uit de jeugdbeweging is zo’'n aangrijpend gebeuren. Het zijn momenten waarop we geen woorden vinden,
niet weten hoe we ons moeten gedragen. Momenten waarop er bij onszelf vele vragen naar boven komen.

SCHEP DE JUISTE SFEER H

De activiteit vindt plaats in een stemmig ingericht lokaal, met kaarslicht en muziek op de achtergrond.
Zorg ervoor dat er voldoende begeleiding is, bijvoorbeeld minstens in elk groepje van 8 personen 1 begeleider. |

MATERIAAL

Foto’s (passende foto’s van figuren en landschappen al of niet met tekst erop)
Teksten voor rouwprentjes en of brieven (zie werkmateriaal)
Rouwprentjes, verschillend van aanmaak (zie werkmateriaal)

INLEIDING
ledereen krijgt op een of ander moment in zijn of haar leven te maken met een overlijden, meestal wat verderaf, maar
soms ook heel nabij. Het zijn de momenten waarop we geconfronteerd worden met de dood.

UITWISSELING

Verdeel de leden in groepjes van ongeveer 8 personen en kondig aan dat het bij deze activiteit gaat om de uitwisseling
van ervaringen met afscheid nemen en pijn vanwege een overlijden. Ergens aan de kant in het lokaal liggen foto’s op
een tafel. leder kiest één foto uit en vertelt in het groepje waarom hij of zij juist die foto uitzocht voor het thema
afscheid. Wat roept die bepaalde foto voor hem of haar op?

SCHRIJFOPDRACHT

Vervolgens krijgt iedereen een blad met daarop een aantal teksten die dienst zouden kunnen doen als aanhef bij een
rouwbrief of een gedachtenisprentje. leder kiest twee teksten uit die hij of zij bruikbaar vindt voor zichzelf, en twee die
zeker niet in aanmerking komen. De leden motiveren hun keuze voor zichzelf en delen hun gedachten in het groepje.
Ten slotte krijgt iedereen een aantal gedachtenisprentjes, aan de hand waarvan getracht wordt een eigen gedachtenis-
prentje te maken. Ock nu kan de keuze weer in het groepje worden toegelicht.

OM MEE AF TE SLUITEN

Besluit de samenkomst met het beluisteren van rustige muziek en eventueel een tekst. Het is belangrijk dat de
aanwezigen nog even kunnen napraten en dat de avond niet bruusk wordt afgesloten.
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(Werkmateriaal )

WAAR DENK JE AAN BIJ ‘AFSCHEID'?
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ACHTERGRONDINFORMATIE BI1) DE STELLINGEN

Als leiding moet je je sterk houden...
Hier geldt de regel: gewoon jezelf zijn. Vaak willen volwassenen kinderen sparen en houden ze daarom hun
verdriet voor zichzelf. Het blijkt dat kinderen hetzelfde mechanisme hanteren. Ook zij verbergen hun verdriet en
volwassenen denken daardoor weleens dat zij het niet zo moeilijk hebben, terwijl de kinderen vaak echt worstelen
met hun gevoelens na een overlijden.
Door ons eigen verdriet te verbergen, laten we het aanzwellen en groeien tot het op één of andere moment nog
sterker naar boven komt. Onmacht en verdriet tonen na het overlijden van iemand die je goed kende, is geen zwakte.
Integendeel, het getuigt van moed om een echt bestaand gevoel te tonen. Bovendien, door toe te geven dat je zelf
worstelt met het gebeuren, laat je de leden zien dat zij die gevoelens ook gerust mogen hebben. Je laat zien dat
het heel normaal is als je het moeilijk hebt om iemand los te laten. Je toont op die manier ook dat je hen begrijpt.

Erover praten maakt het alleen nog maar erger ...
Welke gevoelens komen boven bij een overlijden? Dat varieert en is afhankelijk van de relatie met de betrokken
persoon en van de doodsoorzaak. De meest voorkomende gevoelens zijn: onmacht, verdriet en verlatenheid. Maar
ook eenzaambheid, radeloosheid, boosheid en woede kunnen voorkomen bij nabestaanden. Bij het overlijden van
jonge mensen is de waaromvraag heel sterk aanwezig: ‘waarom deze jongen, dit meisje? Hij/zij had nog een heel
leven voor zich. Wat is er toch gebeurd?’
Voor nabestaanden is elk verlies zwaar. Erover praten kan hen helpen om uit een spiraal van negatieve gevoelens
te stappen. Als leiding kun je onmogelijk rouwbegeleider of hulpverlener zijn. Daarvoor ben je niet opgeleid en
vaak ben je ook te nauw bij het sterfgeval betrokken. Maar meestal is het al voldoende als je je leden de gelegen-
heid geeft om erover te praten. Merk je na een aantal gesprekken (of juist na opeenvolgende momenten van stilte)
dat sommigen lange tijd blijven worstelen met de dood van een vriend(in), dan kun je hen doorverwijzen naar
gespecialiseerde diensten (een aantal contactpunten vind je via de webadressen achteraan in de map).
Maar nogmaals, een goed gesprek is vaak voldoende. Rouwen is immers heel normaal en meteen met professionele
hulp komen aanzetten, zou een miskenning betekenen van wat algemeen menselijk is. Het is niet makkelijk te
moeten meedelen dat een lid van je beweging is overleden. Toch is het goed wanneer de leider-ster de leden zelf op
de hoogte brengt, indien mogelijk door het persoonlijk te gaan vertellen. Zeg eerlijk en duidelijk wat er gebeurd is,
en pas je taal aan de leeftijd van je leden aan.

Langsgaan bij de ouders is overlast...
Ouders hebben inderdaad heel wat aan hun hoofd na het overlijden van een kind. Niet alleen hebben zij een heel
moeilijk verwerkingsproces voor de boeg, er moeten ook tal van praktische zaken worden geregeld: de begrafenis,
administratieve rompslomp, het inlichten van de school. We denken dan al snel dat ouders geen behoefte hebben
om ook nog eens de leiding van de jeugdbeweging over de vloer te krijgen. Niettemin kan het zinvol zijn om met
een afvaardiging bij de ouders langs te gaan en namens de hele leiding je deelneming te betuigen. Ook een kaartje
met ‘innige deelneming’, al of niet met een passend tekstje erbij, is op zijn plaats. Meestal zijn de ouders erg blij
als de leiding voorstelt mee te werken aan de afscheidsviering bij de begrafenis. Dit meewerken kan bijvoorbeeld
bestaan uit: teksten en liederen aanreiken, teksten voorlezen, het dragen van de kist, een afscheidswoordje, een
afscheidsgroet met de vlag of vlaggen op de begraafplaats.

Zodra de begrafenis voorbij is...
De omgeving verwacht dat je als nabestaande je leven na een paar maanden weer hebt hervat en dat na een jaar
het leed geleden en het hoofdstuk afgesloten is. Maar er is geen dag dat een vader, moeder, broer, zus of geliefde
niet meer aan de overledene denkt. Doorheen het hele jaar biijven er moeilijke momenten: bij verjaardagen,
nieuwjaar, het afstuderen van vrienden en leeftijdsgenoten, bij een huwelijk van broer, zus of vrienden. Het kan
nabestaanden heel erg goed doen om één jaar na datum een kaartje met ‘sterkte’ te ontvangen, of zomaar een
berichtje waaruit blijkt dat mensen aan hen denken. Daarom is het goed om bij de verjaardag van het overlijden
namens de leiding een kaartje naar de ouders te sturen om te laten voelen dat hun zoon of dochter niet vergeten is.
Ook bij vrienden of leden van de leiding kunnen de herinneringen nog erg pijnlijk zijn. Aan die emoties kan
uitdrukking gegeven worden door bijvoorbeeld een herdenkingsviering of een gebedsmoment te houden (een
uitgewerkte gebedsviering vind je in deel 2 van de map).
Het leven gaat inderdaad door, maar het kan goed doen af en toe ruimte te maken voor een stil moment om aan
iemand te denken.
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TEKSTJES DIE BIJ DE AANHEF VAN EEN GEDACHTENISPRENTJE OF ROUWBRIEF GEBRUIKT KUNNEN WORDEN.
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Help me te aanvaarden

de dingen die niet te veranderen zijn.
Help mij te vergeten

want herinneringen doen soms pijn.
Help me te vechten

als een laatste restje hoop verdwijnt.
Help me te blijven geloven in geluk
ook als de zon een dag niet schijnt.

Als ik doodga, verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf maar in je eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.

Afscheid nemen is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde.
Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waard is

om niet te vergeten.

(Ward Bruyninckx)

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd,
de dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, kommer en de koorts.

(z.1.)

Maar nu zijn er geen verten meer en alles nabij.
Des levens aanvang glinstert weer

geen gisteren en geen morgen meer,

geen tijd meer en geen uren,

geen grenzen en geen muren;

en alle angst voorbij.

Verlost van schaduw en van schijn,

wordt pijn en smart tot vreugde verheven!
Hoe kan het zo eenvoudig zijn!

Hoe kan het leven hemel zijn

met U, o kern van het leven.

(Felix Timmermans)

© Sabam, Belgium, 2004
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De mens is als de bloemen

die bloeien in de velden.

De wind waait en ze zijn er niet meer.
Maar God kent onze zwakheid.

Hij weet dat wij maar stof zijn.

Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
zo gaat Gods liefde

naar ieder die Hem erkent.

Altijd en eeuwig blijft Gods liefde

voor ieder mens die Hem gediend heeft.

Zoals iedereen was N...

op zoek naar de zin van het leven,
om zin te geven aan zijn leven

en aan dat van anderen.

Nu heeft hij/zij gevonden wat

wij allemaal zullen vinden: rust.
{Leo Vercruyssen)

©® Sabam, Belgium, 2004

Gelovig sterven

is afscheid nemen van de tijd

niet van het leven

is het ene mysterie verlaten

om het andere in te gaan

is op het woord van Jezus

de hoop verwisselen voor de zekerheid
dat God liefde is.

(Ward Bruyninckx)

Hoe kil is alles nu je dood bent, N ...
Geen woorden zijn er

voor ons grondeloos verlies.
Alleen: ‘tot weerzien, dan...’

ligt innig, stil op onze lippen...



Graag hebben wij u in de laatste dagen
vertroeteld, verzorgd en begeleid.

Gij zijt bij ons, gij zult u niet beklagen

maar dankbaar zijn,

gij weet hoe oud of jong gij zijt,

en dat gij bij ons in uw stille kamer

de rust geniet na de volbrachte plicht,

nooit heel alleen, toch gaandeweg eenzamer,
en ‘s nachts uitziende naar een ander licht.
Wij zullen na uw dood nog aan u denken,
aan uw gestage gang doorheen de tijd,

aan uw geloof, aan uw standvastigheid

in voor- en tegenspoed, ‘t schone gedenken
uw voorbeelden, uw woorden en uw wenken,
wij volgen u.

(Maurits van Vossole)}

©® Sabam, Belgium, 2004

Naar U gaan alle ogen:

Gij opent wijd uw hand

gelijk een welig land

waarin wij leven mogen.
Naar U gaan alle kreten,

het roepen, het geschrei:

Gij zijt ons zo nabij,

hoe zoudt Gij het niet weten?
Naar U gaan alle handen,
geheven of gevouwd:

bij U is ons behoud,

laat ons bij U belanden.

(naar Ps. 144,15, Maurits van Vossole)
® Sabam, Belgium, 2004

Het leven is een schouwtoneel,
vol goede en kwade dagen.
Gescheurd, gevlekt, ontvallen,
schier en moeilijk om te dragen.
(Guido Gezelle)

Ik sliep en droomde dat het leven
niets dan vreugde was;

Ik ontwaakte en zag dat het leven
slechts dienen was;

ik diende en wist

dat dienen vreugde was.

(Tagore)

Cirkel zijn is mij niet gegund
‘k vind geen middelpunt

‘k verdraag dus deze pijn

en blijf de onvolmaakte
veelhoekslijn

({onbekende bron)
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ALS ER IEMAND STERFT...

Ik blijf altijd aan je denken:
hoe je liep en hoe je lachte,
hoe je keek.

Ook je naam blijft altijd bij me

want van jou is er geen tweede.

En door steeds je naam te noemen,
zal ik je nooit meer vergeten,

zal je niet voorgoed verdwijnen,
ook al krijg ik nooit meer antwoord.

Mijn gedachten laten jou niet in de steek.

Yvonne van Emmerik




)



In dit tweede deel gaan we uit van een concreet overlijden waarbij we binnen de jeugdbeweging van heel dichtbij of
van iets meer afstand betrokken zijn. Op grond van onze eigen ervaringen bieden we een diversiteit aan mogelijke
oorzaken voor het sterfgeval: ziekte, zelfdoding, verkeersongeval. We weten immers dat de oorzaak van het overlijden
van grote invioed kan zijn op het verloop van het rouwproces. Ook de band die je met de overledene hebt, bepaalt hoe
je met het sterven omgaat: een leeftijdsgenoot, een ouder, een broer of zus, iemand van de leiding.

Bij elke leeftijdsgroep beginnen we met een ervaringsbericht dat de situatie en de omstandigheden rond het overlijden
schetst. Daarna bieden we concrete werkvormen en, waar nodig, concreet materiaal aan dat gebruikt kan worden om
het verlies met de kinderen en jongeren te behandelen.

Bij kinderen van 6 tot 8 jaar gebruiken we het thema van een kind uit de groep dat overlijdt aan een ernstige ziekte.
Voor 8- tot 10-jarigen staat een verkeersongeval centraal, waardoor de moeder van een kind overlijdt. De zelfdoding
van een leidster van de groep is het gegeven bij de 10- tot 12-jarigen, en voor de leeftijd van 12 tot 14 jaar gaat het om
een situatie waarbij een wagen inrijdt op de groep. Een van de jongeren sterft aan haar verwondingen.

Bij de 14- tot 16-jarigen staat de zelfdoding van een moeder van twee jongeren centraal en een noodlottig ongeval van
twee begeleiders in het buitenland is het thema in de leeftijdsgroep van 16 tot 18. Het overlijden van een
jongvolwassene is ten slotte uitgangspunt bij de groep van boven de 18 jaar.

Bij de uitwerking hielden we uiteraard rekening met de leeftijd van de kinderen en jongeren, maar we menen dat alle
activiteiten ook aangepast kunnen worden voor andere leeftijden. Wanneer je met de leiding dus een activiteit plant,
ga dan ook even kijken bij één leeftijdsgroep jonger en één leeftijdsgroep ouder. Wellicht vind je er nog andere ideeén
die je kunt gebruiken voor je activiteit.
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AANDACHTSPUNTEN EN VALKUILEN
BlJ HET MAKEN VAN EEN DRAAIBOEK

Belangrijke opmerking

! In het draaiboek gaan we uit van een overlijden buiten de activiteiten van de jeugdbeweging. Wanneer er zich
binnen de jeugdbeweging een crisissituatie voordoet met dodelijke afloop, dienen de bevoegde instanties zo
snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden. De politie zal zorgen voor een professionele crisisinterventie
en de samenwerking met de dienst ‘Slachtofferzorg’. In samenspraak met deze bevoegde diensten kan het

li draaiboek aangepast en opgevolgd worden.

l ] _
Vaak komt de melding van een overlijden totaal onverwacht. De gevoelens die ons op zo'n moment overweldigen,
maken het moeilijk om de situatie doordacht aan te pakken. Door de verwarring die dan ontstaat, lopen we het risico
pijnlijke fouten te maken. Om dat te vermijden, pleiten wij voor het opstellen van een draaiboek met duidelijke en

concrete afspraken. Het is belangrijk om de procedure binnen de jeugdbeweging op papier te zetten: wie doet wat als
er iemand sterft of gestorven is.

TIP
Herzie het draaiboek regelmatig en pas de gegevens aan zodat het actueel blijft.

Hieronder noemen we aandachtspunten en een aantal valkuilen waarmee je rekening moet houden bij de concrete
uitwerking van het draaiboek.

1| De melding

Wanneer het overlijden van iemand gemeld wordst, is het van belang om rustig te luisteren naar het verhaal van de
melder. Vaak is hij of zij iemand die nauw betrokken is bij de overledene en moet je hem of haar de kans geven om zijn
of haar verhaal te doen. Zorg ervoor dat dit eerste gesprek in rustige omstandigheden kan plaatsvinden, zonder al te
veel (ongewenste) toehoorders.

Verzeker je ervan dat je over de juiste gegevens beschikt voor je het nieuws verder verspreidt. Controleer feiten even-
tueel bij een tweede bron zodat je geen onjuistheden vertelt. Noteer ook alle gegevens op papier. Zorg voor de nodige
privacy van de betrokkenen en geef geen persoonlijke informatie door aan derden. Vermijd het uitspreken van een
eigen oordeel (bijvoorbeeld bij zelfdoding).

Richt eventueel een crisisteam op waarin de leiding, andere betrokkenen en/of professionelen vertegenwoordigd zijn,
maar vermijd dat er mensen in zitten die te nauw bij het sterfgeval betrokken zijn. Verdeel de taken binnen het team:
de contacten die gelegd moeten worden, het aanstellen van een contactpersoon, het inlichten van betrokkenen binnen
de jeugdbeweging, afspraken voor een bijeenkomst, enz.
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2 | De eerste opvang

Wanneer iemand sterft, onder welke omstandigheden ook, is het belangrijk om dat duidelijk en concreet ter sprake te
brengen. Het heeft geen zin de situatie ‘dood te zwijgen'. Zorg ervoor dat alle betrokkenen persoonlijk op de hoogte
worden gebracht en neem de tijd om op de eerste reacties in te gaan.

Plan een tijdstip waarop de groep bijeen kan komen. Tijdens de bijeenkomst kunnen vragen beantwoord en
omstandigheden verduidelijkt worden. Schenk aandacht aan de verschillende reacties die het overlijden teweegbrengt
en geef ruimte om bij elkaars gevoelens stil te staan en deze onder ogen te zien.

TIP
Denk ook aan kinderen en leiders die door omstandigheden afwezig zijn {bijvoorbeeld vakantie, werk, ziekte).
Zorg dat ook zij zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat de leiding van de jeugdbeweging de familie gaat opvangen, maar wel is het
belangrijk dat de contactpersoon, eventueel met nog iemand, de familie bezoekt voor een gesprek en om afspraken te
maken. Breng de familie ook op de hoogte van wat er binnen de jeugdbeweging gepland wordt in de loop van de
daaropvolgende dagen.

3 | Afspraken en contacten op korte en langere termijn

Op korte termijn ...

Naar aanleiding van het contact met de familie wordt besproken wat er de volgende dagen dient te gebeuren.
Daarbij kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken aan de orde komen:
- het groeten: wanneer kan dit gebeuren? Wie gaat er mee? Wie zorgt voor de opvang?
- de gebedswake: nemen we deel aan de gebedswake? Wie doet eventueel een inbreng? Is er nadien nog opvang
gepland? Maken we een afspraak om samen naar de kerk te gaan?
- de uitvaart: is er een inbreng tijdens de uitvaart? Wie zorgt daarvoor? Worden er plaatsen gereserveerd in de
uitvaart? Wie gaan er mee? Is er achteraf gelegenheid tot napraten in het lokaal?

Respecteer bij deze planning altijd de wens van de familie. Als deelname aan de uitvaart (met de hele groep) moeilijk is,
kan een herdenkingsviering in het lokaal een goed alternatief zijn. Het is van belang dat alle betrokkenen (leiding,
kinderen en jongeren, eventueel de ouders) van deze afspraken op de hoogte worden gebracht.

TIP
Als de pers langskomt naar aanleiding van het overlijden, wijs je één woordvoerder aan die goed weet wat hij
mag eisen (bijvoorbeeld dat de publicatie van tevoren mag worden nagelezen).

Geef iedereen (alle kinderen, jongeren en de leiding) de kans om (schriftelijk) hun medeleven te betuigen aan de
familie. Plan bijvoorbeeld een moment waarop kaartjes en tekeningen kunnen worden gemaakt, of een plaats waar de
kaartjes en tekeningen verzameld worden.

Op langere termijn...

Als er nog persoonlijke spullen van een overleden kind of jongere in het lokaal aanwezig zijn, spreek je af wie deze
terugbezorgt. Denk ook aan de administratieve afhandeling zodat de ouders geen brieven of andere post meer krijgen
op naam van hun gestorven kind.

TIP
Hetzelfde geldt na een overlijden van ouders: zorg dat je voortaan de brieven met een correcte aanspreking
verstuurt: aan de moeder/vader van... of aan Mijnheer/Mevrouw....
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4 | De verdere verwerking in de jeugdbeweging

Het is heel belangrijk dat de kinderen en jongeren, als zij voor het eerst sinds het gebeuren weer samenkomen, voelen
dat het overlijden niet vergeten wordt. Maak voldoende tijd en ruimte vrij om de verdere opvang en verwerking binnen
de groep een plaats te geven.

Houd de herinnering levend door de gestorvene een plaats te geven (een herdenkingshoekje) en regelmatig tijd te
nemen om over de gevoelens te spreken. Laat de lege plaats bestaan tot je voelt dat het moment gekomen is om het
rouwproces binnen de groep met een gedachtenisviering af te ronden.

TIP

Houd goed voor ogen dat een rouwproces zeer lang duurt. Voor de naaste familie en vrienden is het een
proces van jaren!

5 | Een eventuele doorverwijzing

Als je voelt dat bepaalde kinderen, jongeren of leden van de leiding behoefte hebben aan meer begeleiding dan jij en
de groep kunnen bieden, is het belangrijk om hen door te verwijzen.

Er worden in Vlaanderen veel activifeiten aangeboden rond rouwverwerking. We verwijzen hiervoor naar de website
‘www.rouwzorgvlaanderen.be’ waar je actuele informatie vindt. Eventueel kan een doorverwijzing ook via de huisarts
gebeuren of kan het contact met een zelfhulpgroep uitkomst bieden (www.zelfhulp.be}.
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DRAAIBOEK

Kopieer het draaiboek een paar keer zodat je altijd een onbeschreven exemplaar in voorraad hebt als er
onverwacht iemand overlijdt.

S S =

DRAAIBOEK BIJ VERDRIET EN ROUW IN DE JEUGDBEWEGING %

Dit draaiboek gaat ervan uit dat aan iemand van de groep het overlijden van
een betrokkene (lid of naaste familie van een lid) gemeld wordt. |

Gebeurt er tijdens een activiteit iets ernstigs, dan wordt best in samenspraak .

met de politie en slachtofferzorg bekeken hoe de situatie verder dient aangepakt. ’
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1| Inleiding

In de inleiding bij het eerste stuk voor 6- tot 12-jarigen (p. 15), vind je achtergrondinformatie over hoe kinderen van
deze leeftijd omgaan met de dood. Lees die tekst nog eens door. Op p.102 en 103 vind je een draaiboek dat je op weg
helpt om onder de gegeven omstandigheden zo ‘juist’ mogelijk te reageren. Neem het draaiboek erbij om goede
afspraken te maken en de nodige stappen te zetten.

Let bij deze leeftijdsgroep goed op de terminologie die je hanteert. Voor jou betekent ‘het hoekje om’ misschien
hetzelfde als ‘gestorven’ of ‘dood’, maar dat kan - zeker bij deze jonge kinderen — heel anders liggen. Gebruik bij voorkeur
de naam van de dode en spreek over ‘hij of zij is dood’.‘Dood’ is het duidelijkst. Gebruik zeker geen eufemismen die
soms aanleiding geven tot onaangename gevolgen, vooral bij heel jonge kinderen (bijvoorbeeld: ‘hij slaapt en wordt
niet meer wakker’. Mogelijk gevolg: het kind wil niet meer slapen).

Geef juiste informatie. Als iemand dood is, heeft dat een oorzaak. Het heeft geen zin daar geheimzinnig over te doen.
Juiste en eerlijke informatie helpt om de dood van iemand goed te verwerken. Er zullen hoe dan ook allerlei verhalen
de ronde gaan doen. Laat ze niet bij jou beginnen. Als je iets niet weet, vraag het dan. Als anderen jou informatie
vragen en je weet het niet, zeg dat dan en maak zelf geen veronderstellingen.

Veel mensen zijn bang om met kinderen over de dood te praten. Dat hoeft niet. De meeste kinderen hebben wel een

idee wat ‘dood’ betekent. Ze hebben er al over nagedacht en het is goed voor hen om er ook eens met anderen over te
kunnen praten.
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2 | Concrete werkvormen

» 6- tot 8-jarigen

‘SENNE WAS HEEL ERG ZIEK.. : een ervaringsbericht.

Uitgaande van onderstaand ervaringsbericht bespreken we in deze paragraaf mogelijke werkvormen om met de
ernstige ziekte en het overlijden van een groepslid om te gaan.

Vandaag heb ik heel hard gehuild. Senne is dood. Waarom toch?

Weten jullie wie Senne was? Hij was een jongen uit onze scoutsgroep, amper 7 jaar en toen stierf hij.

Senne was sinds vorig jaar in onze scoutsgroep maar hij werd ziek, erg ziek. Kanker, dat was de diagnose. In het
begin wisten we niet goed wat we ermee aan moesten. Konden we op bezoek gaan? Zou hij nog naar onze
bijeenkomsten komen?

We praatten erover in de leidingsgroep en ja, we zouden de stap zetten om te bellen. Lies nam contact op met
zijn ouders, ze waren blij dat we belden en we maakten een afspraakje voor een bezoek. Het ijs was gebroken.
Van toen af gingen we regelmatig op bezoek en als Senne kon, was hij op zondag van de partij. Dan leek het of
alles weer gewoon was.

Als het minder goed ging met hem, spraken we af om langs te gaan. Senne moest vaak naar het ziekenhuis
maar in de periodes dat hij thuis was, gingen we met enkele van zijn beste vriendjes langs. De anderen gaven
briefjes mee of een knutselwerkje.

De laatste maanden ging het altijd maar slechter. Senne kon niet meer komen maar we hielden contact. Vanuit
de leiding brachten we regelmatig een bezoekje en je zag het aan hem: het deed deugd. Ook met de kinderen
zijn we nog eens langs geweest. Niet met z'n allen tegelijk, dat was te druk. Maar we vonden het belangrijk dat
alle kinderen afscheid konden nemen. Daarom gingen we in kleine groepjes, en dan zag je hoe Senne genoot.
Hij leefde op bij de verhalen die we vertelden, bij de streken die er werden uitgehaald en soms werden we ook
heel stil en verbeten we ons verdriet. Want ... we voelden het, Senne nam stitaan afscheid.

Toen hij geen bezoek meer kon verdragen, zochten we andere manieren om contact te houden. We organiseerden
op zondagnamiddag een briefschrijfactie en alle brieven werden gebundeld aan Senne bezorgd. Zijn mama las
ze hem één voor één voor, als het hen paste. We hebben ook eens een cassette opgenomen met een boodschap
van elk lid van onze groep voor Senne. Daar kon hij naar luisteren en wees gerust, hij deed het ook! Met de
kinderen spraken we er weleens over dat Senne zo ziek was dat hij misschien wel nooit meer beter zou worden
en dan zou hij sterven.

Nu is Senne er niet meer, we moeten de kinderen van onze groep bij elkaar brengen want we willen dat ze
afscheid kunnen nemen van hem. We zijn blij dat alle kinderen nog langs zijn geweest bij Senne, het had hen

deugd gedaan en maakte de herinneringen nog rijker. Nu willen we zijn dood met de kinderen verwerken...

Christa

Toen Senne ernstig ziek was... wat je kunt doen vanuit en met de leiding

TIP
Je kunt via de onderstaande mogelijkheden contact houden met een ernstig ziek kind in je groep. Zorg er echter
voor dat je alles in overleg met de ouders of familie plant. Dat voorkomt misverstanden of teleurstellingen.

Wanneer een lid van de groep ernstig ziek wordt, is het goed om dat in de leidingsgroep te bespreken. Nodig bij het
gesprek eventueel ook een vertrouwenspersoon of een volwassenbegeleider uit die dicht bij de groep staat. Zorg ervoor
dat er voldoende tijd is om alle praktische zaken te bespreken, maar ook om ieders gevoelens aan bod te laten komen
(onmacht, boosheid, angst, verdriet, ontkenning). Houd (blijvend) aandacht voor elkaars gevoelens en breng ze regel-
matig ter sprake!
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EEN MOGELIJKE WERKVORM

Zet de stoelen in een kring, plaats een brandende kaars in het midden en begin de vergadering met een bezinningstekst.

Leven is je bewegen Leven is kracht vinden

tussen geboorte en dood, bij het morgenlicht van de dag

begin en einde vieren de dingen proeven, opnemen,

van een mensenbestaan. het hele zijn een plaats geven.

Leven is op zoek gaan Leven is je kwetsbaar durven werpen
naar evenwicht en kracht, in het ongewisse, het niet vertrouwde,
naar een ik dat me draagt vergeten te beheersen en te besturen
en volheid brengt in mijn bestaan. voortdurend in verandering gaan.
Leven is stappen zetten (Claire vanden Abeele, Nu jij er niet meer

en zacht met jezelf omgaan, bent, Lannoo, p. 21)

raken aan vreugde, aan gemis,
aan eeuwigheid die niet vergaat.

Vertel vervolgens duidelijk wat er aan de hand is met het betrokken kind, om welke ziekte het gaat, wat de behande-
lingen zullen zijn en hoeveel kans er is op genezing. Geef iedereen de kans om vragen te stellen.

Nodig daarna elk lid van de leiding uit om te vertellen wat dit bericht bij hem of haar oproept en besteed aandacht aan
de gevoelens die aan bod komen, de eigen angst en onzekerheid. Maak tot slot duidelijke afspraken over de vervolg-
acties.

EEN CONTACTPERSOON

Spreek af wie het nauwst betrokken is bij het zieke kind en zijn familie en dus als contactpersoon zal optreden. Zo is
het voor de familie vanaf het begin duidelijk wie ze kunnen bellen als er nieuws is, als zij vragen hebben of als zij om
een andere reden contact wensen.

REGELMATIG CONTACT VIA DE CONTACTPERSOON

De contactpersoon neemt zo snel mogelijk contact op met de familie en stelt zich voor. Hij maakt duidelijke afspraken
omtrent bereikbaarheid (telefoon, e-mail) en stelt zich ter beschikking. Voor de familie is het op die manier duidelijk
dat hij alle informatie zal doorspelen en dat hij altijd bereid is langs te komen.

Het is van belang dat de contactpersoon zo snel mogelijk ook persoonlijk op bezoek gaat bij het zieke kind en de familie,
zodat het ijs gebroken is. Je hoeft niet veel te zeggen, een luisterend oor kan veel belangrijker zijn. Maak bij die gelegen-
heid duidelijke afspraken omtrent de mogelijkheid voor het kind om naar de bijeenkomsten te komen, over de voor-
zieningen die daarvoor nodig zijn en over eventuele aangepaste activiteiten.

Wanneer duidelijk wordt dat het kind niet meer kan genezen en afscheid zal moeten nemen van dit leven, wordt de taak
van de contactpersoon steeds belangrijker. Hij stelt zich ter beschikking en tracht zo veel mogelijk bereikbaar te zijn.

Hij neemt regelmatig (eventueel om de paar dagen) contact op met de ouders om informatie te krijgen en gaat — indien
mogelijk — ook op bezoek. Hij informeert bij de ouders naar mogelijke verwachtingen ten aanzien van de jeugdbeweging
en speelt deze door aan de leiding.
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Bekendmaking aan de kinderen van de groep en hun ouders

De contactpersoon bespreekt met de familieleden of zij ermee instemmen dat de kinderen van de groep (en hun ouders)
op de hoogte worden gebracht en wanneer en hoe dit het beste kan gebeuren.

TIP

Als het niet mogelijk is de ouders uit te nodigen, breng je hen via een brief op de hoogte. Een voorbeeldbrief
vind je op p. 116.

De bekendmaking kan het best tijdens een activiteit door de leiding zelf gedaan worden (vanwege de band tussen
jullie en de groep) zodat je direct met de kinderen in gesprek kunt gaan. Nodig hun ouders {indien mogelijk} uit om
aanwezig te zijn en hun kind mee op te vangen.

TIP
Als het zieke kind zelf aanwezig wil zijn {met de ouders), kun je hen in het gesprek betrekken. Spreek af hoe je
de taken verdeelt. Soms krijgen kinderen in het ziekenhuis duidelijke informatie over hun ziekte, die ze op hun
eigen manier verder kunnen vertellen aan leeftijdsgenoten. Het kind kan dan bijvoorbeeld vertellen over zijn
gevoelens en de eerste behandelingen. Ook de ouders (of een vertrouwenspersoon van de familie) kunnen het
verhaal aan de kinderen brengen.

EEN MOGELIJK VERLOOP

e Verwelkom de kinderen en de ouders en vertel hen dat je droevig nieuws hebt over ... die heel erg ziek is.

¢ Geef korte en duidelijke informatie aan de kinderen (over de ziekte, de toestand van het zieke kind, enz.),
maar vertel ook over de gevoelens die je daar zelf bij hebt.

e Zorg dat je voldoende tijd hebt om op de vragen van de kinderen in te gaan. Mogelijke vragen zijn: of hij/zij
weer beter wordt, of de ziekte besmettelijk is, of hij/zij veel pijn heeft, of hij/zij naar school of naar de activi-
teiten gaat, of hij/zij veel naar het ziekenhuis moet.

e Let op de verschillende reacties van de kinderen: ontkenning, boosheid, angst (om zeif eventueel ziek te worden,
voor de dood), verdriet. Splits de kinderen op als een gesprek met de hele groep moeilijk is of als sommige
kinderen heftig reageren. Zorg voor voldoende begeleiders voor de kleinere groepen.

® De contactpersoon kan vervolgens meedelen welke afspraken er gemaakt zijn omtrent bezoek, e-mail, brieven, enz.

Vragen van ouders kun je beter apart behandelen, bijvoorbeeld als de kinderen al vertrokken zijn voor een spel, een
wandeling of een activiteit. Laat de ouders van het zieke kind, indien aanwezig, in gesprek gaan met de andere ouders.

TIP
Vergeet niet de kinderen {en ouders}) die bij deze activiteit afwezig zijn, op de hoogte te brengen!

Blijkt na verloop van tijd dat het kind weer beter is, dan kun je dit goede nieuws aan de ouders en de kinderen bekend-
maken. Wanneer echter duidelijk wordt dat het kind niet zal genezen en gaat sterven, nodig je de ouders uit voor een
gesprek en een toelichting bij de manier waarop je dit ter sprake gaat brengen bij de kinderen (zie verder).

OP BEZOEK GAAN

Informeer altijd eerst via de contactpersoon bij de familie of, en zo ja, wanneer je het best bij het zieke kind op bezoek
kunt komen met een delegatie van de leiding. Vaak hebben behandelingen een nasleep waarbij het kind enkele dagen
rust nodig heeft, veel slaapt of overhoopligt met zijn gevoelens (boos, opstandig, verdrietig).

1108 | ALS ER IEMAND STERFT..



Wat je met de kinderen kunt doen tijdens het ziekteproces

Het ziekteproces kent veel verschillende fasen. Vermoedelijk zal het kind in de beginfase nog regelmatig naar de activi-
teiten kunnen kamen. Wanneer de ziekte verder evolueert, zal de frequentie van deelname afnemen. Toch blijft er nog
hoop op genezing. Pas je activiteiten met de kinderen aan de fasen van het ziekteproces aan.

DE ZIEKTE TER SPRAKE BRENGEN

Als de kinderen na de eerste bekendmaking nog vragen hebben over de ziekte, kun je er verder op ingaan. Wellicht kan
en wil het zieke kind zelf (eventueel met hulp van de ouders of een begeleider) vertellen over zijn ziekte en de verdere
behandelingen. Als dat niet mogelijk is, verzamel je zelf de nodige informatie, bijvoorbeeld via internet. Je kunt ook
contact opnemen met een zelfhulpgroep of een huisarts. Houd de informatie zakelijk en duidelijk, op het niveau van de
kinderen. Zij zijn vaak meer bezig met heel praktische zaken dan met de risico’s op lange termijn.

TIP
Er bestaan kinderboeken met verhalen over kinderen die aan een ernstige ziekte lijden. Deze boeken kunnen
helpen om het verhaal aan de kinderen te vertellen. Enkele voorbeelden:

— Broere Rien en De Bode Ann, Ridders in mijn bloed, ceco-Leuven (uit de reeks ‘Hartenboeken’ van uitgeverij
Van In): over Bart die leukemie heeft gehad en nu kaal is. Met kleine aanpassingen is het boek goed bruikbaar
om te vertellen wat er in het ziekenhuis allemaal met je gebeurt als je zieke cellen in je bloed hebt.

-~ Helle Motsfeldt, Chemo-Kasper, vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ (www.wokk.nl): over Chemo-Kasper
die de vals spelende kankercellen in het lichaam van een kieine jongen gaat verslinden.

Achterin de map vind je een boekenltijst met nog meer ideeén.

ALS HET ZIEKE KIND NAAR DE BIJEENKOMSTEN KOMT...

Kondig de deelname van het zieke kind aan, als dat mogelijk is. Vertel de kinderen dat .. de volgende keer aanwezig zal
zijn maar dat hij/zij door de ziekte of de behandelingen er een beetje anders uitziet (of zich anders voelt) dan vroeger.
Leg de specifieke verandering(en) uit.

Enkele voorbeelden:

- haaruitval: chemokuren of andere behandelingen kunnen haaruitval en kaalheid tot gevolg hebben. Vertel de
kinderen dat dit misschien even vreemd lijkt (bijvoorbeeld omdat het kind een pet of een sjaal om het hoofd
draagt) maar dat... nog steeds dezelfde is.

- vermoeidheid: vertel de kinderen dat je sneller moe bent of dat je een beetje voorzichtig moet zijn als je ziek bent
en dus geen wilde spelletjes kunt doen. Laat hen in een gesprekje hun eigen ervaringen vertellen en vraag
vervolgens of zij daar rekening mee willen houden als ... de volgende keer naar de bijeenkomst komt. Verte! dat
je het programma van die bijeenkomst eventueel wat zult aanpassen.

ALS HET ZIEKE KIND NIET NAAR DE BIJEENKOMSTEN KAN KOMEN ...

Vertel de kinderen dat... nu heel erg ziek is. Dat betekent dat hij/zij veel in het ziekenhuis moet liggen en voorlopig niet
naar school of naar de bijeenkomsten zal kunnen. Ook spelen met vriendjes is nu heel moeilijk. Hij/zij zal dus veel alleen
zijn. Laat de kinderen weten dat ... graag regelmatig contact zou hebben en bespreek de mogelijkheden.

Op BEZOEK GAAN

Vertel de kinderen dat zij bij... op bezoek kunnen gaan en vraag wie er graag mee wil. Vorm kleine groepjes en maak
concrete afspraken. Geef een briefje mee voor de ouders.

Bereid het bezoek grondig voor en vertel de kinderen die meegaan wat ze mogen verwachten en wat de afspraken zijn
(bijvoorbeeld als je naar het ziekenhuis gaat of als het zieke kind er anders uitziet door haaruitval of iets dergelijks).
Licht hen ook in over de omstandigheden (bv. baxters, apparatuur). Kinderen die liever niet meegaan, kunnen een
attentie maken die door de anderen wordt meegenomen.

TIP
Houd de duur van het bezoek beperkt. Een kort en intens bezoek kan goed doen, een te lang bezoek is
vooral vermoeiend.
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GESCHENKIJES MAKEN

Je hoeft niet altijd geschenken te kopen. Een zelfgemaakte attentie, knutselwerkjes of zelfgetekende kaartjes zijn veel
persoonlijker en worden vaak lang bewaard. Besteed een deel van je activiteit aan het maken van de geschenkjes en
laat de kinderen zelf ideeén aanbrengen op basis van het beschikbare materiaal.

Voorbeelden:

~ klei: laat de kinderen een kieiwerkje naar keuze maken. Geef een klein stuk klei zodat het werkstuk niet te groot
wordt (houd wel rekening met de tijd om de klei te laten drogen).

- (kleine) ytongblokken: zorg voar een scherp voorwerp waarmee de kinderen hun naam, een figuur of een motief in
het blok kunnen krassen (maak duidelijke afspraken omtrent de veiligheid en het gebruik van het scherpe voorwerp!).
Ytongblokken kun je in doe-het-zelfzaken laten zagen.

- een mozaiek van snippers gekleurd papier of stukjes tegel. Laat de kinderen een mozaiek maken met
papiersnippers of zorg voor cement om met stukjes tegel te kunnen werken (ook hier is droogtijd nodig).

- kaartjes: laat de kinderen met verf, kleurpotloden, wasco’s of stiften kaarten maken met tekeningen en/of tekst.

TIP
Je kunt de kaarten in een mooi doosje bundelen en er een houten blokje met een gleuf bij geven, waar steeds
een andere kaart in gezet kan worden.

- kleine luciferdoosjes: laat de kinderen de doosjes versieren en er een klein (zelfgemaakt) geschenkje instoppen.
Schuif de doosjes vervolgens op een lange draad om een ‘vriendenketting’ te maken.
- een tekeningenboek: alle kinderen maken tekeningen die in één kijkboek gebundeld worden.

Zorg voor voldoende materiaal voor alle mogelijkheden die je aanbiedt.

TIP
Denk aan geschenkpapier om de geschenkjes leuk in te pakken.

BRIEVEN SCHRIJVEN EN OPSTUREN

Maak een half uurtje vrij tijdens een activiteit en geef elk kind een A4-blad. Laat hen een tekening maken voor hun zieke
vriend(innet)je en er een korte wens of groet en hun naam bij schrijven.

TIP
De kinderen van het eerste leerjaar hebben nog moeite met schrijven. Laat hen eventueel iets vertellen bij
hun tekening en schrijf het er zelf bij. Schrijf duidelijk, zodat het zieke kind kan lezen wat er staat.

Mogelijke onderwerpen voor de tekening:
- een activiteit die de kinderen met de jeugdbeweging hebben gedaan
- een plezierige droom die ze hebben gehad
- een herinnering aan iets wat ze samen met het zieke kind deden

Zorg voor voldoende enveloppen en postzegels en laat elk kind zijn brief in een envelop doen. Ga met hen naar een
postbus en stuur de brieven op. Het zieke kind zal aangenaam verrast worden door de vele brieven!

TIP
Je kunt dit bijvoorbeeld doen als de zicke jarig is, ter gelegenheid van een feestdag (Kerstmis, nieuwjaar, Pasen)
of van op bivak.

EEN CASSETTE OPNEMEN MET KORTE WENSEN OF GROETEN VAN ALLE KINDEREN
Wanneer het zieke kind erg vermoeid is en moeilijk kan lezen of (tijdelijk) geen bezoek kan ontvangen, kun je een

cassette met wensen of groeten van de kinderen van de groep maken.
Houd in de buurt van het lokaal een activiteit waarbij het mogelijk is dat alle kinderen om beurten even wegglippen.
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Wijs een leider aan die het opnemen begeleidt. Hij vraagt de kinderen om de beurt even met hem mee te gaan om iets
in te spreken op de cassette.

Het is belangrijk om steeds eerst een gesprekje te voeren over het zieke kind. Laat elk groepslid herinneringen ophalen
en bespreek met hem/haar wat hij/zij op de cassette wil zeggen. Geef het kind gelegenheid te oefenen voordat je de
echte opname maakt en |aat achteraf horen wat hij/zij gezegd heeft.

TIP
Ook de leiding kan om de beurt iets inspreken op de cassette.

Het beluisteren van zo'n cassette kan een ernstig ziek kind wat troost en verlichting brengen. Een belangrijk voordeel is dat
het kind of de ouders zelf kiezen wanneer ze willen luisteren en dan toch het gevoel hebben dat de vriendjes dichtbij zijn.

SAMEN OP DE FOTO...

Neem tijdens een activiteit een (digitaal) fototoestel mee en maak een groepsfoto van de kinderen en de leiding. Laat
alle kinderen hun naam en een korte zin op een groot blad schrijven, waarop je een kader getekend hebt. Plak de
geprinte of afgedrukte foto naderhand in het kader en neem het blad mee als je op bezoek gaat bij het zieke kind. Je
kunt het blad natuurlijk ook aan de ouders geven.

TIP
Maak regelmatig foto’s van de activiteiten met de kinderen. Met een kort verslagje erbij kan dat een leuke
attentie zijn voor het zieke kind. Pols wel bij de ouders of het kind het leuk vindt: als het er eerder verdrietig
van wordt omdat hij/zij er niet bij kan zijn, dce je het uiteraard niet.

BesiLuir

Alle hierboven beschreven activiteiten lenen zich voor regelmatige herhaling. Op die manier blijf je in contact met het
zieke kind en blijft hij/zij opgenomen in de groep. Wanneer het kind beter wordt, kan het op die manier gemakkelijker
weer aansluiting vinden bij de groep.

Als het einde nadert...

VOORBEREIDEN OP HET MOGELIJKE STERVEN

Plan, wanneer je weet dat het ernstig zieke kind niet lang meer te leven heeft, een activiteit rond het feit dat kinderen zo
ziek kunnen zijn dat ze gaan sterven. Vraag (eventueel via de contactpersoon) een foto aan de ouders van het zieke kind.

TIP
Houd al langer van tevoren de activiteiten van deel 1 (p. 16 e.v.) rond het verhaal van Tim. Zo krijgen de kinderen
zicht op wat er allemaal gebeurt als er iemand sterft: het vernemen van de dood, de voorbereidingen voor de
begrafenis, de uitvaart, de begrafenis op het kerkhof. Het verhaal laat hen over doodgaan nadenken zonder dat
ze zelf emotioneel te sterk betrokken zijn.

MOGEL1IK VERLOOP

- Zet de stoelen in een kring en zet de foto van het betrokken kind vooraan op een tafeltje.

— Laat de kinderen in de kring vertellen over hun herinneringen aan het kind. Verwijs ook naar de activiteiten die
jullie gedaan hebben sinds... ziek is.

- Herhaal kort welke ziekte het kind heeft en wat er destijds over werd verteld aan de groep. Vertel dan dat die
ziekte soms zo ernstig kan worden dat je niet meer kunt genezen, ook al ben je in het ziekenhuis bij goede dokters.
Vertel dat ... nu heel erg ziek is en dat de dokters gezegd hebben dat ze ... niet meer beter kunnen maken.

Hij/zij zal misschien doodgaan.

~ Beluister de reacties van de kinderen en corrigeer eventueel foutieve voorstellingen. Sta ook stil bij hun gevoelens
en verwoord je eigen verdriet.

- Na het gesprek kun je afsluiten met een gebed.
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God,

er komen tranen in onze ogen

als we horen hoe ziek ... is.

We zijn (boos, bang, ..) en verdrietig
omdat hij/zij misschien doodgaat.

We willen zo graag dat hij/zij weer beter wordt
maar we weten dat dit niet altijd kan.
We zulien veel aan ... denken

want hij/zij blijft onze vriend(in).

God,

help ons om te geloven

dat Jij bij ... bent en voor hem/haar zorgt,
ook als wij dat niet meer kunnen.

Amen.

TiP
Vermijd eufemismen zoals inslapen, voor altijd slapen, enz, omdat dit voor kinderen verwarrend is en tegelijk

angst kan oproepen om zelf te gaan slapen.

OP BEZOEK GAAN

Overleg met de ouders en het zieke kind of het haalbaar is dat de beste vriend(innet)jes een laatste keer op bezoek
komen om afscheid te nemen. Bereid het bezoek grondig voor en bespreek met de ouders {eventueel via de
contactpersoon) in hoeverre het zieke kind weet dat het gaat sterven en dat het zijn vriend{innet)jes voor de laatste
keer zal zien. Pas je voorbereiding met de bezoekende kinderen hierop aan.

Een mogelijke aanpak:

¢ Verzamel de kinderen die meegaan een uurtje voor het vertrek op een rustige plek.

e Herhaal wat je hen hebt verteld over de ziekte en eventueel (zie overleg met de ouders) over het feit dat ... nu
zo erg ziek is, dat hij/zij misschien doodgaat.

o Vertel de kinderen wat zij kunnen verwachten: dat het zieke kind kaal is, dat er machines zijn aangesloten of
dat hij/zij veel slaapt en misschien niet wakker zal worden tijdens het bezoek. Vertel ook over de plaats waar
jullie naartoe gaan (thuis of in het ziekenhuis).

¢ laat de kinderen reageren en beantwoord hun vragen.

o Spreek af hoe lang het bezoek zal duren en wat je van de kinderen verwacht, bijvoorbeeld wie het geschenkje
afgeeft.

o Schenk tijdens het bezoek aandacht aan de gevoelens en reacties van de kinderen.

» Zorg ervoor dat je na het bezoek nog even kunt napraten met de kinderen. Ga ook nu weer in op hun reacties
en vragen. Spreek eventueel ook af wie er tijdens de volgende activiteit over het bezoek zal vertellen.

BRIEVEN SCHRUJVEN EN OPSTUREN OF EEN CASSETTE OPNEMEN MET KORTE WENSEN
OF GROETEN VAN ALLE KINDEREN

Wanneer het zieke kind sterk achteruitgaat, is het misschien beter om contact te houden via brieven en cassettes, die
(voor)gelezen en beluisterd kunnen worden op momenten waarop het kind zich beter voelt.

Nu Senne gestorven is... wat je kunt doen vanuit en met de leiding
In hoofdstuk 2 op p. 102 en 103 vind je een draaiboek dat in deze situatie zeker bruikbaar is. Neem het er even bij!

OP BEZOEK Bl1J DE FAMILIE

Vermoedelijk wordt de contactpersoon door de familie op de hoogte gebracht van het overlijden. Hij gaat zo snel
mogelijk naar de familie. Bij die gelegenheid hoeft hij niet veel te zeggen. Belangrijk is vooral dat hij luistert naar het
verhaal van de ouders over het sterven van hun kind en over hun verdriet. Ook luistert hij naar hun verwachtingen en
wensen ten aanzien van de jeugdbeweging.
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TIP
Als je merkt dat de ouders nog onzeker zijn over het verloop van de volgende dagen en over de uitvaart, kun je
beter de volgende dag nog eens teruggaan. Maak duidelijke afspraken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze graag
willen dat je erbij bent als de priester komt of dat je samen met andere betrokkenen de voorbereiding van de
viering in handen neemt.

De contactpersoon stelt de groepsleiding op de hoogte en spreekt in overleg een tijdstip af om de hele leiding in te lichten.

BEKENDMAKING AAN DE LEIDING

Het is zinvol om een samenkomst met de groepsleiding te houden na het overlijden van een groepslid, ook als iedereen
al via via op de hoogte werd gebracht en een officiéle bekendmaking niet meer nodig is. Neem de tijd om ieders
gevoelens (boosheid, angst, verdriet, ontkenning) aan bod te laten komen. Blijf aandacht houden voor elkaars gevoelens
en breng ze ook later regelmatig ter sprake! Pas nadat de eerste emotionele reacties voorbij zijn, is er ruimte om alle
praktische zaken te bespreken.

Een mogelijke werkvorm:

Zet de stoelen in een kring rondom een brandende kaars en plaats er eventueel een foto of herinnering aan het kind bij.
Begin de vergadering met een bezinningstekst.

Tranen branden in onze ogen,
in onze keel zit een krop,

de zon is te fel,

we wachten op het donker ...

We zoeken naar woorden
maar vinden er geen.

We willen weg van deze dood,
die ... van ons scheidt.

We willen niets liever
dan dat ... hier terug onder ons zou zijn.
We missen hem/haar!

Vertel vervolgens dat jullie zijn samengekomen om te praten over ... die gestorven is en om met elkaar herinneringen
op te halen. Nodig elke leid(st)er uit om iets te vertellen: over het kind of over zijn/haar gevoelens.

Durf ook de stilte toe te laten, die kan helpen om de gedachten op een rijtje te zetten. Eventueel kun je rustige instru-
mentale muziek laten spelen die de stilte wat ‘opvangt’. Rond de avond af met een tekstje of een dankwoord voor de
fijne momenten met het gestorven kind.

Maak kort daarna eventueel praktische afspraken met mensen die willen meewerken aan de gebedswake of de uitvaart.

Wat je kunt doen met de kinderen

HET OVERLIJDEN BEKENDMAKEN AAN OUDERS EN KINDEREN VAN DE BETROKKEN GROEP

Stel de kinderen en hun ouders zo snel mogelijk op de hoogte wanneer een lid van de groep gestorven is en organiseer
een bijeenkomst in het lokaal.

Probeer de ouders persoonlijk (door een bezoekje of telefoontje) op de hoogte te brengen van de bijeenkomst en vertel
hen alvast in het kort wat er gebeurd is. Vraag of ze met hun kinderen kunnen meekomen naar de bijeenkomst.

TP
Gebruik de brief op p. 116 als het niet mogelijk is de ouders persoonlijk in te lichten.

ALS ER IEMAND STERFT.. | 113




EEN SAMENKOMST NAAR AANLEIDING VAN HET OVERLIJDEN

Zorg dat de ruimte sfeervol is ingericht, bijvoorbeeld door een kaars met een foto, een tekening of een andere verwijzing
naar het overleden kind vooraan te plaatsen. Zet de stoelen in een kring en laat rustige achtergrondmuziek spelen.
Ontvang de kinderen en hun ouders persoonlijk bij binnenkomst en besteed vooral aandacht aan de gevoelens van de
kinderen. Als iedereen er is, zet je een lied op, bijvoorbeeld Viiegen van Samson en Gert (cd nr. 5).

Vertel daarna kort dat ... gestorven is. Laat de kinderen reageren en ga in op hun vragen en angsten. Laat hen vertellen
over het gestorven kind en over de dood en probeer hun vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden.

TIP
Let op reacties die wijzen op ontkenning: er zijn misschien kinderen die in de eerste fase doen alsof er
niets is gebeurd.

De herinneringen van de kinderen kun je (eventueel achteraf) opschrijven in een mooi boekje dat je later aan de ouders
van het gestorven kind kunt aanbieden.

Sluit de samenkomst af met een korte viering. Je kunt bijvoorbeeld alle kinderen uitnodigen om een brandend
theelichtje bij de foto te plaatsen. Ze mogen daarbij één mooie herinnering aan het overleden kind vertellen, een
goede eigenschap of iets anders.

Sluit af met een hoopvol tekstje of verhaal, dat eventueel aangeeft dat de dood niet het einde is.
o Het verhaal van de drie levens {van Luc Versteylen s.j.) is mooi voor kinderen. Je vindt het bij het werkmateriaal
op p.115.
« in het boek ‘Als vlinders spreken konden. Voor kinderen die rouwen’, van Yvonne van Emmerik vind je ook
bruikbare teksten. Een voorbeeld:

Als ik aan jou denk Wel honderden lichtjes

dan twinkelen lichtjes zou ik willen branden,
omdat je zo lief was die zullen jouw stilte

en zo vaak moest lachen. nog even verbreken,

Soms zong je een liedje verjagen het donker

of maakte een grap. met hun zachte glans

Nu blijf ik achter en ik blijf hier dromen

met enkel verhalen dat ik je ooit terugzie,

van vriendschap gestokt mijn licht en jouw schaduw
in de dood, in één klap. doen samen een dans.

Maak aan het einde van de bijeenkomst afspraken omtrent het verdere verioop van het afscheid: deel mee wat er
afgesproken is rond het groeten, de avondwake en de uitvaart. Bespreek ook wat er daarna gebeurt, of juilie na de
avondwake of de uitvaart nog samenkomen in het lokaal. Zet de afspraken bij voorkeur op papier zodat iedereen ze
kan meenemen.

Vraag wie (van de ouders en/of de kinderen) eventueel wil meewerken aan de avondwake en/of uitvaart en maak
concrete afspraken over het tijdstip en de lokatie.

TIP
Plan alle afspraken in overleg met de familie. Houd rekening met hun wensen en met de andere betrokkenen
bij het overlijden, zoals de school van het kind, de sportclub, enz. Spreek af hoe het overleg tussen alle betrok-
kenen verloopt {via de contactpersoon, de priester, de leerkracht).

114 ALS ER IEMAND STERFT...



(Werkmateriaalj

HET VERHAAL VAN DE DRIE LEVENS

'k Dacht, ik ga je toch maar van de drie Levens vertellen vandaag. 't Is zeker een antwoord op zoveel vragen die
door je hoofd kunnen gaan. Misschien, nee zeker, zal het je blij maken en de vrede brengen.

Eigenlijk, als we goed nadenken, zijn wij mensen allemaal al twee keren geboren en al ene keer gestorven maar
dat weten we niet meer. Als je moeder je ooit vertelde van je blije geboorte, zul je gedacht hebben ‘Dat weet ik
niet meer’. En da’s waar, we weten dat allemaal niet meer. En toch was die geboorte al de tweede geboorte.

De eerste, daar weten we nog veel minder van en toch hebben we die beleefd. Dat was toen wij ontvangen
werden in de schoot van onze moeder. Hoe klein en onooglijk we toen ook waren, toch waren we er al. Het was
het begin van ons eerste kieine leven, binnenin de schoot van onze moeder. Binnen in die veilige geborgenheid
beleefden wij onze eerste kindertijd, toen we nog heel kleine mormeltjes waren, helemaal ineengevouwen en
hulpeloos en vormeloos. Onze eerste jeugd, toen onze kleine ledemaatjes zich begonnen te ontwikkelen.

Onze eerste volwassenheid toen we al helemaal volvormd en volgroeid waren en onze eerste ouderdom toen
we begonnen uit de moeder weg te wilien omdat wij voelden dat onze tijd gekomen was. En zo beleefden we
dan op een goede dag onze eerste dood. Wie bij de geboorte binnen in de moeder zou kunnen zijn, hij zou niets
anders zien dan pijn en verdiet en verscheurdheid en rouw. En hij zou niets anders horen dan de klacht: waarom
gaat zij nu van ons weg, was zij dan bij ons niet goed? Maar niemand denkt na de geboorte nog aan die pijn,
zelfs de moeder niet. ledereen is blij om het nieuwe leven dat nu zichtbaar is zoals de Heer Jezus zelf in Zijn
Blijde Boodschap gezegd heeft: wanneer een moeder haar kind ter wereld brengt, dan lijdt zij vele pijnen maar
eens het kind geboren vergeet zij haar pijnen door de vreugde omdat haar kind geboren is.

En zo begon dan voor ons ons tweede leven. En weer komt er een kindertijd, en weer een jeugd en weer een
ouderdom. Niet altijd ouderdom van de jaren maar het voelen dat de tijd gekomen is om nog blijer en nog
wijder en nog gelukkiger te gaan leven.

Dat is de roeping naar het derde leven, dat zijn de voortekenen van de derde geboorte die ons allemaal te
wachten staat. Maar van deze derde geboorte zien en voelen wij alleen maar de pijn en de angst binnen in de
grotere moeder van deze zichtbare wereld. En dat maakt deze derde geboorte zo zwaar omdat wij alleen deze
binnenkant blijven zien. Maar hoe blij en vredig kan het ons niet maken wanneer wij geloven dat wij door al
die pijn en angst heen herboren zullen worden naar de hemel waar geen rouw meer zal zijn, geen geween,
geen pijn, geen verdriet en ook nooit geen dood meer.

Weet je wat de hemel is?

De hemel, dat is alle plaatsen waar wij ooit gelukkig geweest zijn. Dat zijn alle dingen die wij graag gedaan
hebben. Dat zijn alle woorden die wij graag gehoord of zelf gesproken hebben, dat zijn vooral alle mensen die
wij graag gezien hebben. Ons lichaam zal weer stralend en gaaf en levend en jubelend zijn: geen pijn meer,
geen beklemming, geen onrust, alleen maar blijdschap en vrede. En wachten op de achtergeblevenen tot zij ook
tot de vreugde en het blije samenzijn herboren worden. Het enige ongeluk van de gelukzaligen is dat zij ons,
achtergeblevenen, niet kunnen laten weten hoe gelukkig zij zijn. Niemand die blij geboren is, kan binnen in de
moeder nog gaan zeggen hoe nog veel zaliger het daarbuiten is.

(Uit: Versteylen Luc, De Paradijs Ervaring, Stil Leven, 1987)
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ENKELE MODELBRIEVEN DIE JE KUNT AANPASSEN AAN DE CONCRETE SITUATIE

Een mogelijke brief om de ouders op de hoogte te brengen van de ziekte van een lid

Beste ouders,

Misschien hebt u al iets vernomen over de gezondheid van .., die samen met uw kind in de jeugdbeweging is.
Maar we willen u ook graag persoonlijk op de hoogte brengen.

... heeft ........ (kanker, een hersentumor, aids, ...). Dat betekent dat hij/zij ... (hier kun je specifieke informatie
schrijven over de behandelingen, het gesprek dat je plant met de kinderen, ...).

Wij schrijven u deze brief omdat we het belangrijk vinden dat u op de hoogte bent van wat ... en zijn/haar
familie doormaken en wat hen nog te wachten staat. We vinden het ook belangrijk dat ... in contact blijft met
de kinderen van de groep, zodat hij/zij het gevoel behoudt dat hij/zij erbij hoort.

We hopen ook dat u aandacht hebt voor de gevoelens van uw kind als hij/zij het nieuws verneemt. Goede en
open informatie is van belang, zodat alle kinderen weten wat er met ... aan de hand is. Wij willen hier uitvoerig
met de kinderen over praten op de volgende bijeenkomst die op ... om ... uur gehouden zal worden en waarop
ook u bent uitgenodigd.

We zullen in de toekomst vaker aandacht besteden aan de ziekte van ..., een briefje schrijven of een geschenkje
maken, eventueel eens op bezoek gaan, ...

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering, maar toch nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met ..
die op de eerste plaats verantwoordelijk is voor de contacten met ... en zijn/haar familie.

Met vriendelijke groeten,

Een mogelijke brief om de ouders op de hoogte te brengen van het overlijden van een lid

Gisteren was je er nog
en nu ben je zomaar dood.
We begrijpen het niet
maar je plaats zal open blijven,
voor altijd ...

Beste ouders,

Misschien had u al iets vernomen over de steeds slechter wordende gezondheid van ..., die samen met uw kind
in de jeugdbeweging is. We willen u persoonlijk vertellen dat ... gestorven is op ....
Al geruime tijd had hij/zij ... (kanker, een hersentumor, aids, ...), de ziekte was niet meer te genezen.

We hopen dat u uw kind hiervan op de hoogte wilt brengen en aandacht hebt voor zijn/haar gevoelens als hij/zij
het nieuws verneemt. Wij willen met de kinderen samenkomen om over ... te praten tijdens de bijeenkomst die
op .. om ... uur gehouden wordt en waarop ook u bent uitgenodigd.

We willen de kinderen dan de kans geven herinneringen op te halen, over hun gevoelens te praten, ...

Tevens delen we bij die gelegenheid mee wanneer de gebedswake en de uitvaart plaatsvinden en of er
gelegenheid is om te gaan groeten.

Indien u niet aanwezig kunt zijn op de vergadering, maar toch graag weet welke afspraken er gemaakt zijn,
kunt u contact opnemen met ...

Met een hart vol pijn en verdriet,
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» 8- tot 10-jarigen

‘EEN ONGEVAL IS SNEL GEBEURD..": een ervaringsbericht

Het was een vrijdag in januari, een koude, heldere dag. Ik beluister op de middag het nieuws op de radio, de
regionale zender. Het eerste nieuwsbericht was een verslaggeving van een zwaar verkeersongeval bij ons in het
dorp. Een vrachtwagen was achterop een file ingereden en had vuur gevat. Fase één van het rampenplan was
afgekondigd. Er zou één dode zijn. De bestuurder van een van de auto’s was verkoold. Om één uur keek ik naar
het nieuws op de regionale Tv, waarin ook beelden van het ongeval werden getoond. Trieste beelden.

Ik dacht: ‘Dit had nog erger gekund. Gelukkig maar één slachtoffer.’ Verder stond ik er niet bij stil.

Om 1g u kreeg ik telefoon. Mijn vader nam op, maar hij gaf me al snel de telefoon door. Het was voor de ksaA.
Het bleek de moeder van Sofie te zijn. Sofie was lid van onze Pagaddergroep, de 8-9-jarigen. Ik was leidster van
haar. De kinderen moesten voor de activiteit van morgen een foto, van toen ze nog heel klein waren, meenemen.
Waarschijnlijk belde de moeder om te zeggen dat ze geen foto had, dat de foto zeker ongeschonden terug
moest komen, dat de foto’s op zolder lagen, ... Ik zuchtte, klaar voor een klaagzang.

‘De vader van Sofie is verongelukt bij het verkeersongeval van deze middag.’ De beelden van het middagnieuws
kwamen mij voor de geest. Het gebeuren kwam me plots veel dichter bij, één dode, de vader van iemand van
onze ksa. De moeder ging verder: lij bent de eerste van de ksa die ik bel. Sofie zal morgen niet op de activiteit
aanwezig zijn. Ik neem wel contact op wanneer ze weer gaat komen. [k wist totaal niet wat te zeggen.

Ik stamelde er nog net een innige deelneming uit.

Ik belde direct naar de hoofdleidster. Zij stelde voor iemand van het provinciaal secretariaat te bellen. We belden
naar het noodnummer in de hoop daar wat tips te horen. Gelukkig nam er iemand op en wist die wat raad.

De provinciaal verantwoordelijke stelde enkele methodieken voor om de activiteit van de volgende dag mee
aan te vangen. Want ja, hoe licht je een groep van twintig 8-9-jarigen in dat de vader van Sofie, een van hun
medeleden, overleden is? Maar wat we vooral ook moesten doen, was terugbellen naar de moeder, vragen of we
iets konden doen namens de ksa, vragen of het goed was als wij de leden en andere leiding zouden inlichten,
of het goed was om in de loop van de week eens langs te komen, of het goed was als we op de begrafenis
aanwezig waren, ...

De rest van de vrijdagavond werd in beslag genomen door het ongeluk. We zijn die avond nog samengekomen
met de drie pagadderleiders. Hebben de methodieken van de volgende dag voorbereid en hebben inderdaad
teruggebeld naar de moeder van Sofie. Ze was er wel heel blij mee. De activiteit zelf viel heel goed mee.
Kinderen stellen soms wel wat rare vragen, maar we hebben alles zo eerlijk mogelijk beantwoord. Zondag zijn
we dan naar Sofie en haar moeder gegaan. We hebben enkele tekeningen van kinderen van de ksa afgegeven.
En dan gingen we weer naar huis. Het was niet fijn Sofie en haar moeder weer helemaal alleen achter te laten,
maar toch ging ik met een goed gevoel naar huis. Het gevoel dat we met onze ksa écht iets betekend hadden.

Sofie is niet lang meer in onze ksa gebleven. Samen met haar moeder is ze verhuisd. Terug naar Limburg, waar
haar moeder vandaan kwam.

Marlies

TIP

In hoofdstuk 2 op p. 102 en 103 vind je een draaiboek dat zeker bruikbaar is. Neem het er even bij!

Wat is dood zijn?

Het is goed eerst samen met de kinderen te praten over sterven en dood. Zij gaan vaak heel nuchter en realistisch om
met vragen rond leven en dood. Wanneer zij vragen stellen, hebben zij het recht op een eerlijk antwoord op hun niveau.
Uiteindelijk hangt veel af van de manier waarop volwassenen omgaan met de dood, en hoe zij de kinderen daarin betrekken.
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De onderstaande tekst kan nuttig zijn ter voorbereiden van het gesprek. Hij legt op een bevattelijke en kindvriendelijke
manier uit wat sterven of doodgaan is. Hij kan je helpen op enkele kindervragen te antwoorden. Het is zinvol op
voorhand met de begeleidingsploeg na te denken over sterven en doodgaan. Je merkt dan dat iedereen daar andere
gevoelens en een andere mening over heeft. Ook dat helpt de vragen van de kinderen te beantwoorden.

SOMS DENK JE AAN DE DOOD..

Het is moeilijk om te begrijpen wat de dood is.

Niet alleen als je klein bent, ook als je groot bent.

Het kan zelfs moeilijk zijn, als je reusachtig groot bent.

Ooit zal elk mens stoppen met leven.

Soms merk je dat iemand niet lang meer zal leven, omdat die heel oud is of al een tijd erg ziek.
Het gebeurt niet vaak dat je doodgaat als je jong bent.

Maar soms wel.

Dat kan heel plotseling komen als er een ernstig ongeluk gebeurt

of als iemand onverwachts heel erg ziek wordt.

Soms kan het zelfs gebeuren dat een baby’tje dood is als hij geboren wordt.

Dood zijn en slapen zijn twee heel verschillende dingen.

Wie slaapt, ademt en kan op elk moment weer wakker gemaakt worden
om gewoon weer allerlei dingen te gaan doen.

Wie gestorven is, kan niet worden gewekt, hoe hard je ook je best zou doen.

Wie dood is, voelt helemaal niets.

Het lichaam werkt niet meer:

de ogen zien niets, de oren horen niets, de neus ruikt niets, de mond proeft niets
en de huid voelt geen aanrakingen meer.

Wie dood is, heeft het niet warm of koud. Hij heeft ook geen honger of dorst.

En gelukkig ook geen pijn.

De dood kan snel komen. De ene dag heb je een opa.
De volgende dag is hij weg.
Dan is het ontzettend leeg en verdrietig.

Misschien vraag je je af waar je naartoe gaat als je dood bent?

Ben je dan nog ergens? En waar dan?

Niemand die het weet.

Alleen die al dood zijn, weten het.

Veel mensen geloven dat je naar de hemel gaat als je dood bent.

Daar wacht God op de komst van iedereen die gestorven is.

Sommigen geloven dat de dode verandert in een engel met vleugels

en op deze manier een oogje in het zeil houdt en blijft zorgen voor diegene die hij graag mocht.
Zeker zullen we pas zijn als we dood zijn. Maar dan kunnen we het niet meer komen vertellen.

Als je dood bent, word je in een kist met een deksel gelegd.

Daarna wordt het lichaam naar een mortuarium overgebracht.

Daar kunnen mensen tijdens de dagen voor de begrafenis de overledene komen begroeten.
In zo’'n mortuarium wordt het lichaam eerst grondig schoongewassen

en daarna aangekleed met de mooiste kleren van de overledene.

Meestal legt men een schoon wit laken tot aan de borstkas over het lichaam

en legt men ook de handen gevouwen.

Daarna volgt de begrafenis of de crematie.

Tijdens de begrafenis of de crematie nemen mensen
samen met familie, vrienden, kennissen en buren afscheid van de overledene.
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Op een begrafenis wordt gepaste muziek gemaakt en mooi gezongen en er wordt gesproken door familie en vrienden.
ledereen is ontzettend bedroefd. Sommigen huilen heel veel.

Anderen zijn stil en huilen vanbinnen.

De meesten vinden dat donker het beste uitdrukt wat ze voelen, daarom zijn ze in het zwart gekleed.

Na de dienst word je ofwel in de aarde begraven, ofwel gecremeerd.

Als je begraven wordt, wordt er eerst een groot, lang gat in de grond gemaakt, waar de kist in kan.

Als je de kist met aarde hebt bedekt, heb je een graf. Vaak zetten mensen een kruis of een grafsteen op het graf.
Op de grafsteen zetten ze de naam van wie dood is. Ook schrijven ze erop wanneer hij of zij geboren en
gestorven is. De bloemen en kransen laten zien hoeveel ze van de overledene hielden.

Cremeren wil zeggen: het dode lichaam verbranden tot er alleen nog as overblijft.

Na de rituelen in de kerk of het crematorium en op het kerkhof volgt meestal een wat minder plechtige bijeen-
komst waar wat gegeten en gedronken kan worden.

Soms heeft deze bijeenkomst iets van een feest. Dan wordt er wat spontaner gepraat over de gestorven persoon
en de omstandigheden van zijn overlijden.

Mensen hebben behoefte aan dit samenzijn omdat ze zo wat kunnen ontspannen na een toch wel zware en
moeilijke dag. Een vrolijk feest waar iets gevierd wordt, is het niet.

Als je wilt denken aan wie dood is, kun je dat goed bij het graf doen.

Dan kun je de naam op de grafsteen lezen, de bloemen water geven en je dicht bij de dode voelen. Het is een
soort ontmoetingsplek. Als je het graf niet kunt bezoeken, kun je een kaars aansteken en aan de dode denken.
Je kunt ook aan de dode denken als je zijn oude hoed opzet. Het is in ieder geval heel belangrijk om gewoon te
huilen als je verdrietig bent!

Vriendenboekje maken

MATERIAAL

-~ Papier
- Schrijf- en tekenmateriaal

VERLOOP

Je kunt de kinderen vragen:

Wie heeft zich weleens heel verdrietig gevoeld?
Wanneer was dat?

Wat heb je toen gedaan?

Weet je wanneer en waarom je je weer beter voelde?

Vertel de kinderen dat het helpt om er veel over te praten als je erg verdrietig bent en dat het ook goed is om aan
leuke dingen te denken of een complimentje te horen van iemand. Vertel vervolgens dat ... het op dat moment heel
moeilijk heeft en dat jullie hem/haar misschien kunnen helpen door een vriendenboekje maken.

TIP
Snijd 5 Ag-bladen middendoor. Snijd de 10 blaadjes opnieuw middendoor en leg ze netjes op elkaar. Geef op het
bovenste vel met potlood het midden aan. Vouw je nietmachine helemaal open en schiet twee nietjes in de
middellijn. Vouw je boekje op de ‘nietjeslijn’ samen. Knip twee rechthoeken van 10,5 bij 7 cm uit felgekleurd
karton en plak ze op de voor- en achterkant van je boekje. Voorop schrijf je: ‘Vriendenboekje’, achterop komt:
‘Dit boekje is voor ... -

Geef het boekje tijdens de activiteit door. ledereen mag iets tekenen, dichten of schrijven, alles wat kan helpen om ...
te steunen. Beloof de kinderen dat je het boekje een van de komende dagen aan ... afgeeft. Als hij/zij dan een akelige
dag heeft, kan hij/zij dit boekje pakken en alle lieve woorden lezen van al die mensen die om hem/haar geven.
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Rouwkaartje tekenen

MATERIAAL

- Papier
- Schrijf- en tekenmateriaal

VERLOOP

Vertel de kinderen het volgende: als er iemand sterft, blijven er veel mensen achter die heel verdrietig zijn. Dat zijn de

nabestaanden. Nu ... is overleden, zijn ... én ... heel verdrietig. Veel mensen sturen een kaartje om te laten weten dat ze
aan hen denken. Vaak schrijven ze er ook iets in, om ze heel veel sterkte te wensen of als een herinnering aan de over-

ledene. Dat heet een rouwkaartje.

Als groep willen wij ook laten weten dat wij aan ... en ... denken en willen we ook iets schrijven om hen sterkte te wensen.

Elk kind in de groep krijgt vervolgens een kaartje. Op de voorkant kan hij of zij een mooie tekening maken en binnenin
kan er een wens voor .. worden opgeschreven. De kaartjes worden de volgende dag afgegeven en misschien gaan er
een paar kinderen mee.

Groepsketting maken

MATERIAAL

- Lege filmroldoosjes

- Lijmstiften, gekleurd papier
- Papier

- Schrijf- en tekenmateriaal

GESPREKJE

Vraag aan de kinderen wie zich weleens alleen voelt. Wanneer voel je je alleen? Wat voel je dan?

Maak de link naar het betreffende kind. Hij/zij heeft het heel moeilijk gehad de afgelopen periode. Hij/zij zal zich soms
ook alleen voelen. Het is niet zo makkelijk om erover te praten, want er zijn niet zoveel andere kinderen van wie de
vader of moeder is doodgegaan. Om het ... zo makkelijk mogelijk te maken als hij/zij terugkomt, moeten we hem/haar
zo goed mogelijk op zijn/haar gemak stellen.

FILMROLDOOSIJES
Etk kind krijgt een leeg filmroldoosje om te beschilderen, beplakken en versieren. Ze mogen iets persoonlijks in het

doosje doen, iets dat hen typeert.
Terwijl je alle doosjes aan elkaar vastmaakt, kun je het volgende verhaaltje lezen:

Er was eens een sterke ketting met vele filmroldoosjes.

ledereen werkte er hard aan om die ketting klaar te krijgen.
Eindelijk was het zover. De ketting was klaar!

Je kon haast zeggen dat de ketting mooier was

dan wanneer de filmroldoosjes gewoon naast elkaar zouden staan.

De doosjes van de sterke ketting noemden elkaar ook echt ‘vrienden’.

Ze steunden elkaar en vulden elkaar aan, zodat de ketting echt ketting kon blijven.

Want ze wisten wat er bijzonder aan was:

iedereen die zijn goede dingen toonde en juist daardoor sterkte aan de ketting kon verlenen.

Maar,

toen gebeurde het dat er spanning kwam op de ketting.
De filmroldoosjes maakten ruzie.

De ene wilde de andere er niet meer bij hebben.
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Dat deed pijn.

Tot plots die pijn voor een van de filmroldoosjes onhoudbaar werd.
De ketting brak.

Ze was stuk, ze bestond niet meer ...

Gelukkig hadden de filmroldoosjes heel wat in hun mars:

ze konden elkaar weer wat ruimte geven en vergeven

zodat iedereen zijn plekje weer vond in de ketting.

En zo kwam het, dat de filmroldoosjes zich weer aaneen hechtten,
de ketting zich weer vormde en haar kracht terugvond.

Vertel dat jullie groep een beetje is zoals de ketting: een sterke vriendengroep, door al dat samen spelen, plezier maken,
elkaar vergeven. Je mag erop vertrouwen dat die ketting sterk blijft, omdat jullie samen willen werken aan een fijne
groep, waar ieder lid welkom is.

Als het getroffen kind terugkomt, kun je hem/haar de ketting tonen. Eén filmroldoosje ontbreekt nog: dat van het kind
zelf. Nadat het kind zijn eigen filmroldoosje gemaakt heeft en het aan de ketting is vastgemaakt, kun je hem/haar de
ketting geven. Lees het verhaaltje van de ketting nog eens voor. Op die manier zeg je tegen hem/haar: Je hoeft niet te
proberen je huilen in te houden omdat je vrienden erbij zijn. Want wij begrijpen het heel goed. En als je je helemaal
alleen voelt en het lijkt alsof niemand meer om je geeft, dan zullen we proberen je te helpen en te troosten of je heel
even alleen laten. Weet dat je altijd op ons kunt rekenen.

Eventueel kun je de ketting doorgeven. ledereen die het moeilijk heeft, krijgt de ketting die week mee naar huis.

Verkeersactie

Naar aanleiding van een overlijden door een verkeersongeval (zoals van Sofies vader) kun je een verkeersactie doen.
Misschien telt je eigen vereniging genoeg enthousiastelingen, maar door samenwerking met andere organisaties kun
je wellicht een groter publiek bereiken. Denk bijvoorbeeld aan andere jeugdbewegingen in je buurt, aan
volwassenenbewegingen (KwWB, KAV, KVLY, LG,..), scholen, enz. Probeer eerst op een plattegrond van de buurt aan te
geven welke plekken problemen opleveren. Je kunt je beperken tot het opmaken van een knelpuntendossier of iets
verder gaan en zelf een alternatief uitwerken.

Organiseer vervolgens een open straatdag. Op alle lokaties waar problemen zijn (of op de lokaties met de grootste
problemen), organiseer je ludieke acties. Vergeet niet om toestemming te vragen aan de gemeente en de politie. Breng
ook de pers op de hoogte van je plannen.

Hieronder vind je enkele mogelijke ideeén:

VERTRAGINGSPOP MET WIMPEL

ledereen kent ze ondertussen: de poppen die ons langs snelwegen toewuiven in de hoop ons langzamer te laten rijden.
Ook wij kunnen zo'n pop in dienst nemen, zelf geknutseld en in uniform natuurlijk.

VERKEERSBORDEN MAKEN EN SCHILDEREN

De leden kunnen verkeersborden maken. Mogelijke opschriften zijn: ‘opgepast — geen fietspad’ of ‘oversteekplaats voor
hardlopers’ of ‘opgelet — wegpiraten’. Ook extra zebrapaden (van zwart plastic met witte verf waarover kan worden
gelopen) behoren tot de mogelijkheden. Met versierde fietsen en voldoende belgerinkel gaat de groep vervolgens op pad.
Op elk gevaarlijk punt wordt het zebrapad even neergelegd en gebruikt, of wordt een verkeersbord geplaatst. Bij elk punt
legt de groep met een strooibriefje of een passend spandoek aan het publiek uit waarom daar actie wordt gevoerd.

LUCHTVERVUILING OP EEN LAKEN

Laat iedereen van je groep een wit laken door het raam naar buiten hangen. Om de aandacht van de mensen te trekken,
kunnen de lakens met slogans beschilderd worden. Maak die niet te groot, zodat er voldoende witte ruimte overblijft.
Laat de lakens ten minste vier weken buiten hangen. Na die tijd brengt iedereen zijn laken mee om de resultaten te
vergelijken. De vuilste lakens komen uit de straat waar de meeste auto’s rijden, de witste uit de schoonste straten.
Maak met je groep een bord voor de schoonste en de vuilste straat.
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» 10- tot 12-jarigen

‘ESTER WILDE NIET MEER LEVEN ..": een ervaringsbericht.

‘Naar het schijnt was het af met haar lief’

‘En op school had ze het aan de stok met haar leraar Frans, die had haar gebuisd en door hem moest
ze nu haar zesde jaar opnieuw doen/

‘Maar bij haar thuis hadden ze er blijkbaar niks van gemerkt ...’

Dinsdagavond heeft Ester, de leidster van de kwiks, thuis een heel doosje slaappillen ingenomen. Ze is dood.
Het is nu woensdagmiddag, en de tamtam in het dorp doet zijn werk voorbeeldig. ledereen heeft haar goed
gekend, of kent haar ouders, of een tante... Allerlei verklaringen steken de kop op. Het ligt aan haar lief, of aan
de school, of aan haar ouders....

Maar weinig mensen staan direct stil bij het verdriet van haar ouders, haar zus, haar lief, haar leden in de Chiro.
Voor Ester zelf waren dat nochtans de belangrijkste mensen in haar leven. Aan die mensen heeft ze ook een
afscheidsbrief geschreven. In alle vier de brieven is te lezen: ‘... juilie hebben mij in leven gehouden. Denk
alsjeblief niet dat jullie schuld hebben aan mijn keuze. Dankzij jullie heb ik nog zo lang geleefd. Maar nu kan ik
niet meer..

Het komt bij iedereen hard aan. De helft van de kwiks heeft het al ergens gehoord voor de andere leidsters hen
bellen om dit slechte nieuws te vertellen. Ze weten zich absoluut geen raad.

‘Dit kan toch niet! ‘En we hebben vorige zondag nog zo gelachen en gespeeld.’ ‘Waarom heeft ze dat nu
gedaan?’

Er wordt afgesproken om woensdagavond in het chirolokaal samen te komen met al wie wil.

Het is een drukte van jewelste. Elkaar de eerste keer weerzien na dat slechte nieuws brengt het verdriet sterk
naar boven. De kwiks vallen elkaar huilend in de armen en ook de leidsters kunnen hun tranen niet bedwingen.
De ouders die zijn meegekomen staan een beetje radeloos bij elkaar. Tegen zoveel verdriet kunnen ook zij niet op.
Dan roept een van de ieidsters iedereen bij elkaar. Jullie weten het. Ester heeft gisteren besloten om niet langer
te blijven leven. Het is verschrikkelijk erg. Maar wij hebben elkaar... we kunnen bij elkaar terecht, we moeten
dat verdriet niet alleen verwerken. Misschien moeten we eerst maar eens aan elkaar over Ester vertellen ..’

De verhalen komen eerst aarzelend ... over wat ze vorige zondag nog zei en deed ... dat ze maandag nog met een
van de leden bij de bakker stond... dat sommigen haar dinsdag nog naar school zagen fietsen...

En dan barsten ze los; over het bivak vorig jaar, over samen uitgaan met de andere leidsters, over haar lievelings-
song en haar 101 variaties op tikkertje (standbeeld, Tv, op de hoge, onder de benen, kus, pirouette, handicap,
ketting, iedereen), al waren die niet allemaal even vlot te spelen...

Na een uur of twee wordt de avond afgesloten. De leidsters zullen nog laten weten hoe er wordt afgesproken
voor de begrafenis.

Volgende zondag is het weer Chiro...

Wim

TIP
In hoofdstuk 2 op p.102 en 103 vind je een draaiboek dat zeker bruikbaar is in deze situatie. Neem het er even bij!
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Vertellen

Ken je dat lied van Bram Vermeulen waarin hij zingt:‘..dood ben ik pas als jij me bent vergeten..’? Als iemand pas is
gestorven, kun je haar of hem niet vergeten. Het sterven van een bekende laat alle dingen die je samen deed of samen
meemaakte niet plotseling verdwijnen. Je herinneringen blijven.
De eerste keer (keren) dat je met je groep samenkomt nadat iemand is gestorven, is het belangrijk om je verhaal aan
elkaar te kunnen vertellen. Het gaat daarbij om de gewone dingen die je samen meemaakte:

‘Weet je nog toen we op weekend waren en zij..."

‘En die mop, die stomme mop, daar moest ze altijd zo om lachen..’

‘En met onze fietstocht, ze had zeker 3 keer een lekke band (of 5 of 7 keer)...’
De herinneringen houden die lieve mens nog even in leven. Zorg als leid(st)er van de groep dat je iedereen aan bod laat
komen. Het is belangrijker dat iemand kan zeggen dat zij of hij niets wil (of kan) zeggen, dan dat hij niet aan bod komt.
Vertel elkaar vooral ook je gevoelens bij dit sterven. Misschien is het goed om hier nog even te zeggen dat geen enkel
gevoel slecht (in de zin van verkeerd) is:

‘lk ben eigenlijk ook kwaad op haar. Waarom heeft ze dat nu gedaan?’

‘Had ik niets kunnen doen om dat te voorkomen?’

‘Ik vind het heel erg, maar ik respecteer haar keuze wel..’

Enkele aandachtspunten:

» Spreek met je leden duidelijk af wanneer en waar je samenkomt. Zorg ervoor dat je geen van je leden vergeet
en probeer iedereen persoonlijk uit te nodigen. Als iemand niet thuis en niet bereikbaar is, schrijf je een
duidelijk briefje.

¢ Je leden komen ongetwijfeld niet allemaal tegelijk aan bij het lokaal. Zorg dat je zelf vroeg genoeg klaar bent
om ook de eerste leden bij aankomst op te vangen.

o le leden gaan ook niet onbewogen zitten wachten tot jij iets zegt of doet. Gelukkig maar. Geef ze de tijd tot
iedereen er is om met elkaar te praten.

¢ Geef duidelijk aan wanneer de activiteit begint. Roep iedereen samen, ga in een kring zitten en vraag de
aandacht. Dat geeft wellicht wat rust in de groep.

s Vertel zelf wat er is gebeurd, hoe jij het bericht hebt gekregen en wat het voor jou betekent. Nodig je leden uit
om ook hun verhaal te vertellen. Hoe hebben ze het bericht gekregen, wat betekent het voor hen, zitten ze nog
met vragen?

» Beantwoord mogelijke vragen zo goed mogelijk. Het heeft geen zin om dingen te verzwijgen of te verbloemen.
Je hoeft ook niet alle antwoorden te kennen. Als je het niet weet, zeg je dat gewoon, dat is beter dan zelf te
gissen of te veronderstellen.

o Spreek niet alleen over het sterven zelf, maar vooral over diegene die gestorven is. Vertel gerust de verhalen en
anekdotes waaraan je denkt, en nodig je leden uit om dat ook te doen. De gezamenlijke herinneringen aan
leuke dingen maken het mogelijk om ook het gezamenlijke verdriet te delen...

Brief schrijven

MATERIAAL

- Papier en schrijfmateriaal
- Enveloppes
- Tekenmateriaal

VERLOOP
Voor heel wat mensen is schrijven een goede manier om een beetje orde te scheppen in hun gedachten en gevoelens.
Nadat je elkaar in de groep de verhalen hebt verteld, kun je je leden uitnodigen om een brief te schrijven aan de
overledene. Misschien willen ze nog wel iets belangrijk vertellen, of willen ze nog iets vragen aan de overledene. Het
kan ook een brief zijn waarin ze een van hun verhalen kwijt kunnen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de
bestemming van de brieven.

e Installeer een soort postbus bij een gedenkhoek die je in je lokaal maakt (zie verderop). Spreek duidelijk af wat

er verder met de brieven gebeurt.
o Bezorg de brieven aan de ouders of de familie van de overledene. Spreek dit wel op voorhand met de
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betrokkenen af en zeg het ook duidelijk tegen je leden (zodat ze weten door wie hun brief gelezen wordt).

e Wellicht kunnen de brieven worden meegegeven in de doodskist. Spreek dit zeker op voorhand af met de
ouders/familie van de overledene en met de begrafenisondernemer (zodat je weet of het kan en wanneer de
brieven klaar moeten zijn).

TP
Niet alle leden zullen willen dat iedereen hun brief zomaar kan lezen. Respecteer dat.

Gedachtenishoekje

Om de kinderen een duidelijk signaal te geven dat hun overleden vriend(innet)je niet vergeten wordt, kun je tijdelijk
een gedachtenishoekje maken in het lokaal. Gebruik dingen die voor een sfeervolle aankleding zorgen, zoals een foto
van de gestorvene, een tekst, een kaars, het gedachtenisprentje.

Denk van tevoren na over de functie van de gedachtenishoek. Is het de bedoeling dat de overledene niet te snel vergeten
wordt in jullie groep, maak de gedenkhoek dan niet op een verloren plaatsje. Wil je dat de leden er terechtkunnen voor
een moment van rust en bezinning, maak hem dan niet in de gang waar alle lokalen op uitkomen.

Richt het hoekje samen met de kinderen in en laat hen beslissen wat er op het tafeltje komt te staan. Maak ook duide-
lijke afspraken over de verdere gang van zaken rond het hoekje: mogen de kinderen nog dingen meebrengen om daar
neer te leggen? Mogen er na verloop van tijd dingen weggenomen worden?

Geef de kinderen tijdens volgende activiteiten de kans om even naar het hoekje te ‘'verdwijnen’ om er stil te worden, te
vertoeven, te bidden.

Spreek ook van tevaren af hoe lang de gedachtenishoek zal blijven. Gaat hij mee op kamp om daar op het einde ontman-
teld te worden? Of wordt hij opgeruimd met de overgang/het begin van een nieuw werkjaar? Als dit van tevoren voor
iedereen duidelijk is, voorkom je al te grote verwondering als de gedenkhoek ineens verdwijnt en hoef je ook de gedenk-
hoeken van voorgaande overlijdens niet te blijven ‘meedragen’. Doe ook dit het liefst samen met de kinderen.

EEN SCHATKIST
Laat de kinderen een kist beschilderen en geef die een plaats in het gedachtenishoekje. Vraag hen (niet al te grote)
voorwerpen mee te brengen die hen aan de overledene doen denken. De voorwerpen worden, voordat ze in de kist
worden gelegd, in de groep besproken.
Mogelijke vragen bij het gesprek zijn:

— Waarom heb je juist dit meegebracht?

— Waarom doet dit je aan hem/haar denken?

Na een poosje kan de schatkist aan de familie gegeven worden.

Crematie

MATERIAAL

- een blad papier
= vuur
- een klein flesje

VERLOOP

Veel mensen, ook kinderen en jongeren, vinden cremeren nog een gek idee. De korte activiteit die je hier beschreven
vindt, laat hier even over nadenken. Het is een goede manier om jongere leden uit te leggen wat cremeren is.

De overledene wordt gecremeerd. Wat betekent dat? Je kunt het vergelijken met een blad papier. We verbranden het
en er blijft alleen as over. Die as doen we in het flesje. Waar is het blad papier nu? In het flesje? Het is geen papier
meer, maar toch zijn we geneigd om te zeggen dat het papier nu in het flesje zit. Zo is het ook met een overledene die
gecremeerd wordt. Er blijft enkel as over, en die doen we in een urn. Zit de overledene dan in die urn? Nee, niet zoals
we haar of hem gekend hebben, maar het is wel alles wat tastbaar overblijft van die ene mens...
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Groeten/mortuarium

Veel 10- tot 12-jarigen hebben nog nooit een dode gezien. Ze stellen zich er allerlei dingen bij voor, die dikwijls erger zijn
dan het in werkelijkheid is. Om niet ieder voor zich de stap te laten zetten om naar het mortuarium te gaan, kun je
voorstellen om samen te gaan. Laat hierbij op de eerste plaats de keuze aan de kinderen (en hun ouders), forceer niets
maar geef elk kind dat wil meegaan, de kans.

Wel moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

e Ga eerst zelf naar het mortuarium:

- om een idee te hebben hoe dat gaat (waar is het, met wie moet je afspreken om er terecht te kunnen, zijn er
‘openingsuren’, kun je er met een groep terecht?)

- om een beeld te krijgen van hoe de overledene opgebaard ligt (in een aparte kamer, naast andere overledenen,
herkenbaar of niet)

- om te weten hoe je zelf reageert bij het zien van de overledene (rustig, intens verdrietig, in staat om anderen
op te vangen, of eerder verloren)

Als het niet echt verzorgd is, of als het heel omslachtig is om in het mortuarium terecht te kunnen, of als de

opgebaarde er haast onherkenbaar bijligt, of als je het zelf niet echt ziet zitten om met anderen naar het

mortuarium te komen, zijn dat redenen om toch maar niet met de groep te gaan.

¢ Je kunt niet met je leden naar het mortuarium gaan zonder dat hun ouders daarvan op de hoogte zijn en
ermee instemmen. Dat wil niet zeggen dat je eerst van alle ouders toestemming moet hebben voor je het
voorstel lanceert, maar je zult hen wel allemaal moeten vragen of ze akkoord gaan dat hun zoon of dochter
meegaat naar het mortuarium. Ouders weten meestal wel wat hun zoon of dochter aankan, maar zij willen
hun kinderen ook zo goed mogelijk beschermen en hen zo veel mogelijk verdriet besparen. Daardoor staan
nogal wat ouders in het begin weigerachtig tegenover een gezamenlijk bezoek aan het mortuarium. Als je er
zelf al geweest bent, kun je uitleggen hoe het er daar aan toegaat en hoe de overledene er ligt. Het stelt veel
ouders gerust te horen dat je weet waarover je spreekt. Wijs hen bovendien op de voordelen van een gezamen-
lijk bezoek: er zijn meer mensen bij wie je terechtkunt, het is een ervaring die je deelt met de groep. De kinderen
kunnen onder leeftijdsgenoten hun ervaring delen.

o Verzamel de groep voor het bezoek aan het mortuarium op een min of meer neutrale plaats (het lokaal is ideaal).
Je kunt je leden daar eerst nog eens vertellen wat ze gaan zien (hoe ziet het mortuarium eruit, hoe ligt de
overledene daar opgebaard, hoe ziet de overledene eruit). Vervoigens ga je samen naar het mortuarium en naar
binnen. Sommige leden zullen misschien direct weer naar buiten gaan, anderen willen langere tijd binnen
blijven. Zorg dat je beide groepen kunt opvangen (door met voldoende mensen mee te gaan). Zorg voor een
tekstje of verhaal dat je ter plaatse kunt voorlezen, waarbij je enkele herinneringen of anekdotes uit de groep
vertelt. Geef zelf ook aan wanneer het bezoek voorbij is (binnen vijf minuten). Ga na het bezoek samen terug
naar je vertrekplaats en geef iedereen de kans om te zeggen wat dit bezoek voor haar of hem betekende.

Als het niet mogelijk is de kinderen en hun ouders persoonlijk op de hoogte te stellen van het groeten, kun je
gebruik maken van de brief op p. 129.

Avondwake en/of begrafenis

VOORBEREIDING VAN DE AVONDWAKE EN/OF DE UITVAART

De herinneringen die tijdens de bijeenkomst rond het overlijden van iemand zijn opgehaald, kunnen wellicht gebruikt
worden om een tekst voor te bereiden voor de avondwake of de uitvaart. De avondwake biedt meer creatieve mogelijk-
heden en is voor jonge kinderen minder ‘vreemd’ dan de uitvaart.
Enkele mogelijkheden:
e Maak met de kinderen een krans van geknutselde bloemen en hang er kaartjes aan met een paar woorden of
herinneringen erop. De krans kan bij de kist en later op het kerkhof gelegd worden.
¢ Maak een mapje met tekeningen van de kinderen uit de groep dat je tijdens de avondwake of de uitvaart kort
naar voren brengt.
® Zing tijdens de avondwake of uitvaart een lied met de kinderen van de groep.
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AANWEZIGHEID IN DE AVONDWAKE EN/OF UITVAARTDIENST

Vraag de begrafenisondernemer om aparte plaatsen (als het mogelijk is) om als groep aanwezig te zijn in de avondwake
en/of bij de uitvaart. Is dat niet mogelijk (bijvoorbeeld omdat de kerk te klein is of omdat je verwacht dat de viering te
emotioneel zal zijn voor de kinderen), dan kun je eventueel voor het begin van de viering de kerk binnengaan om
bloemen op of bij de kist te leggen of een tekst te lezen.

Maak duidelijke afspraken omtrent de eventuele taken van kinderen of leid(st)ers, zodat iedereen goed weet wat er
verwacht wordt en wat er moet gebeuren. Zorg ook nu weer voor een gelegenheid om na te praten.

TIP
Als het niet mogelijk is om de ouders persoonlijk op de hoogte te brengen van de afspraken omtrent de
gebedswake en /of de uitvaart, kun je gebruik maken van de voorbeeldbrief op p.129. Je vindt er tevens een
brief waarmee de ouders aan de school toestemming kunnen vragen voor de deelname aan de begrafenis.

BALLONNEN

Als de familie daarmee akkoord is, kun je na de dienst met de leden van jouw groep ballonnen oplaten met een wens.
Als voorbereiding vraag je de leden wat zij de gestorvene nog willen zeggen of wensen. Elk kind krijgt een kaartje om
de wens op te schrijven (bijvoorbeeld de naam van de overledene, een wens voor in de hemel, een dankwoordje).
Voor de begrafenis worden de kaartjes aan gasballonnen geknoopt. Bij het verlaten van de kerk of op het kerkhof
(duidelijk afspreken) wordt het volgende gedicht gelezen:

IK STUUR JE EEN BRIEF AAN EEN RODE BALLON

Ik stuur je een brief aan een rode ballon
Je bent nu zo ver en

ik kijk naar de sterren

en wou dat ik je bereiken kon

Misschien ben je nu wel heel dicht bij de zon
Zal de wind voor je waaien?

Mag je zwieren en zwaaien

en drijven en zweven net als mijn ballon?

Zonder geluid komt hij nu naar je toe
Al zit ik vanbinnen
je naam uit te schreeuwen

Ik wil met je praten al weet ik niet hoe

Mocht je hem vinden

Laat het dan even, heel even maar sneeuwen?

(Uit: Emmerik, Yvonne van, Als vlinders spreken konden, Dabar-Luyten, 1997)

Op een afgesproken teken laten alle leden hun ballonnen tegelijk los. Een andere mogelijkheid is dat enkele kinderen
hardop lezen wat er op hun balion staat en hem dan loslaten.

TIP
Met gas gevulde ballonnen zijn duur. Je kunt de ballonnen ook aan de herdenkingsplek bevestigen (het graf,
het columbarium). Maak dan wel een duidelijke afspraak over wie de ballonnen weer weghaalt, en wanneer!
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HET KERKHOF EN EEN ‘KOFFIETAFEL’ IN HET LOKAAL

Afhankelijk van de omstandigheden kun je overwegen om al dan niet mee te gaan naar het kerkhof. Laat de kinderen
(liefst nadat je ze verteld hebt dat zij nog op hun keuze kunnen terugkomen) zelf kiezen wat zij willen. Zorg voor bege-
leiding die rechtstreeks naar het lokaal gaat terwijl anderen meegaan naar het kerkhof.

Schep in het lokaal gelegenheid om na te praten zodat de kinderen (en hun ouders) de kans krijgen om het gebeuren
te verwerken. Je kunt voor een eenvoudige maaltijd zorgen, wat het napraten soms een stuk gemakkelijker maakt.

Hoe het verder kan...

DE EERSTVOLGENDE BIJEENKOMST MET DE GROEP

Plan voor de eerste samenkomst van de groep na de begrafenis een activiteit die op de gebeurtenissen aansluit.

Ruim eerst tijd in voor een gesprek om terug te blikken en de kinderen hun gevoelens te laten uitspreken. Het groeten,
de gebedswake en de uitvaart kunnen ter sprake komen. Laat de kinderen de vragen stellen die ze eventueel bij deze
gebeurtenissen hebben en tracht concrete antwoorden te geven.

Houd daarna een activiteit met verschillende mogelijkheden, waarin bijvoorbeeld herinneringen, foto’s of tekeningen
centraal staan. Vertel de kinderen dat jullie de overledene nooit zullen vergeten en dat de hele groep veel mooie herin-
neringen heeft. Nodig ze dan uit iets van die herinneringen weer te geven in een tekening, een tekstje of door een
‘fotoboekje’ te maken met een korte toelichting bij elke foto.

TIP

Vertel het de kinderen als je deze werkjes in een herinneringsboekje voor de ouders wilt bundelen. Zeg dat het
voor de ouders heel fijn is om vanuit de groep zo’n herinneringsboekje te krijgen en dat jullie er samen iets
moois van willen maken.

Laat de kinderen zelf kiezen wat ze willen doen. Eventueel kan één kind het ontwerp van het voorblad of de kaft maken,
een ander met één of meer foto’s werken en weer een ander een herinnering van het kamp opschrijven. Zorg ervoor
dat er van elk kind van de groep iets in het boekje komt, en ook van de leiding.

TIP
Het herinneringsboekje kan een plaats krijgen in het gedachtenishoekje tot je een bezoek brengt aan de familie.

ANDERE SYMBOLEN

Geef de kinderen kleine kaartjes waarop ze een tekening maken en een tekstje schrijven. Plastificeer de kaarten en
bundel ze tot een miniboekje dat je op het kerkhof bij het graf legt. Of geef alle kinderen een keitje waar ze iets op
tekenen of schrijven. Bij het kerkhofbezoek kan elk kind zijn kei bij het graf leggen.

BEZOEK AAN DE FAMILIE

Spreek met een paar mensen van de leiding af om nog eens op bezoek te gaan bij de familie van de gestorvene.
Misschien kunnen er ook enkele leden meegaan. Je kunt bij die gelegenheid de werkjes van de kinderen en de teksten
uit de viering (als die niet in een boekje afgedrukt werden) aan de familie overhandigen.

informeer tijdens dit bezoek bij de familie of zij wensen deel te nemen aan later geplande activiteiten zoals een bezoek
aan het kerkhof of de herdenking(sdienst). Maak de nodige afspraken omtrent data, plaats en uur van de geplande
activiteiten.

EEN HERDENKING(SDIENST)
Kies een belangrijk moment om een herdenkingsviering te houden. Bijvoorbeeld de jaarlijkse startviering in de kerk,
het kamp, of een aparte gelegenheid als er veel afwezigen waren bij de uitvaart vanwege vakanties. De viering kan in
de kerk, in het lokaal of op het kerkhof plaatsvinden.
Informeer vooraf bij de familie of zij aanwezig willen/kunnen zijn, of zij zelf een bijdrage willen leveren en of zij
betrokken willen zijn bij de voorbereiding.
Enkele aandachtspunten:

¢ Kies het soort viering: bezinning, gebedsdienst of eucharistie
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e Kies een thema voor de viering

o Zorg voor een krachtig symbool in de viering dat duidelijk verwijst naar de gestorvene (bijvoorbeeld de brieven,
of iets uit het gedachtenishoekje)

» Zoek samen met de voorganger naar geschikte teksten

TIP
Kijk eens op www.4ingen.be om aangepaste teksten te vinden.

o Verdeel de taken (Wie doet wat? Wie leest wat? ...)
o Breng alle betrokkenen op de hoogte van de viering

Zorg dat er na afloop nog even nagepraat kan worden in het lokaal.
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(Werkmateriaal )

EEN MOGELIJKE BRIEF OM DE OUDERS OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN HET TIJDSTIP WAAROP DE
KINDEREN VAN DE GROEP (EVENTUEEL MET HUN OUDERS) SAMEN KUNNEN GAAN GROETEN

Beste ouders,

We vinden het belangrijk dat alle kinderen van onze groep de kans krijgen om afscheid te nemen van .., die
gestorvenisop ...

Daarom maakten we met de begrafenisondernemer de afspraak om met de groep langs te gaan op (dag en
uur). We spreken af om op het volgende adres samen te komen: {adres van het mortuarium of van het lokaal).

We hopen dat u met uw kind bespreekt of hij/zij wil deelnemen aan dit gezamenlijk moment van afscheid.
Geef hem/haar de kans om dit te doen, ook al hebt u zelf twijfels. Voor de verwerking van het afscheid kan dit
een belangrijk moment zijn. U mag uiteraard zelf meekomen.

Na het bezoek is er gelegenheid om bij elkaar te zitten, na te praten of herinneringen op te halen.

Met een hart vol pijn en verdriet,

EEN MOGELIJKE BRIEF OM DE OUDERS OP DE HOOGTE TE BRENGEN VAN AFSPRAKEN OMTRENT DE
GEBEDSWAKE/BEGRAFENIS

Beste ouders,

We vinden het belangrijk dat wij als jeugdbeweging met alle kinderen van de groep van ... samen afscheid
nemen van .., die gestorven is op ... . De gebedswake/uitvaart vindt plaats op (datum en uur) in (naam en adres
van de kerk of het mortuarium).

Met de begrafenisondernemer maakten we de afspraak om met de groep samen te zitten in de gebedswake/
uitvaart. Daarom spreken af om om (uur} samen te komen (adres van het lokaal of de plaats van samenkomst}.

We hopen dat u met uw kind bespreekt of hij/zij wil deelnemen aan de gebedswake/uitvaart. Geef hem/haar
de kans om dit te doen, ook al betreft het een schooldag (een brief om toestemming te vragen aan de school
vindt u in bijlage). Voor de verwerking van het afscheid zal dit immers een belangrijk moment zijn. U mag

uiteraard zelf meekomen.

Met een hart vol pijn en verdriet,

EEN MOGELIJKE BRIEF VOOR DE OUDERS OM DE SCHOOL TOESTEMMING TE VRAGEN VOOR DE BEGRAFENIS

Beste directie,

De leiding van de jeugdbeweging vindt het belangrijk om met alle kinderen van de groep (waartoe ook ons
kind behoort) samen afscheid te nemen van ..., die gestorven is op ... . De uitvaart vindt plaats op (datum en
uur) in (naam en adres van de kerk of het mortuarium).

Daarom vragen wij toestemming voor onze zoon/dochter........cuimemniinn uit klas .....om die dag vrij te
krijgen om mee te kunnen gaan naar de uitvaart.

We hopen dat u hem/haar de kans geeft om dit te doen, ook al betreft het een schooldag. Voor de verwerking
van het afscheid zal dit immers een belangrijk moment zijn.

Met vriendelijke groeten,
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De begeleiding van jongeren van deze leeftijd naar aanleiding van een overlijden waarbij de groep zeer nauw betrokken is,

vraagt om inzicht in de manier waarop zij tegen de dood aankijken en rouwen. Hiervoor verwijzen we naar het eerste
deel van deze map op p. 53.

In dit deel staan we stil bij het feit dat rouwen niet vanzelf gebeurt, maar om een inspanning vraagt. Daarna gaan

we verder in op twee concrete gebeurtenissen: een ongeval en een zelfdoding. We bieden activiteiten aan die je met
de groep van 12 tot 14 en van 14 tot 16 jaar kunt doen. Voor de eerste leeftijdscategorie werken we een fakkeltocht uit
naar aanleiding van een dodelijk ongeval van een lid van de groep. Voor de tweede groep bieden we werkvormen aan naar
aanleiding van een zelfdoding door de moeder van een lid.

1 | Inleiding: rouwen is werken

Rouwen bestaat uit vier taken, die iedereen moet doorlopen om een verlies echt te verwerken. Sommige jongeren
rouwen niet op het moment zelf en beginnen pas later na een schijnbaar onbelangrijk incident hun verdriet te
verwerken. Rouwen gebeurt niet vanzelf. Het is werken. Daarom spreekt men weleens van ‘rouwarbeid”.

Taak 1: Het verlies onder ogen zien

Vaak proberen we kinderen en jongeren te beschermen voor de realiteit. Dat maakt verwerken moeilijk.
longeren in rouw hebben behoefte aan aandacht, liefde en veiligheid, een klimaat waarin ze hun verlies onder
ogen durven zien. Maar ze hebben ook behoefte aan duidelijkheid. Om jongeren te steunen moeten (ouders,
leerkrachten en) begeleiders vragen uitlokken en ze beantwoorden.

Taak 2: De pijn van het verlies ervaren

Ouders en opvoeders willen hun kinderen behoeden voor pijn. De omgeving voelt zich bovendien
oncomfortabel als iemand verdriet uit en probeert het toe te dekken. Maar als jongeren de pijn niet voelen,
komt ze vaak op een later moment terug in de vorm van een psychosomatische klacht (hoofdpijn,
slapeloosheid) of van afwijkend gedrag (onverklaarbare agressie). Wie met de dood geconfronteerd wordt,
moet door de pijn heen. Alles wat het proces onderdrukt, verlengt het. lemand die rouwt, is overigens niet de
hele tijd depressief. Er zijn periodes van hevige angst en verdriet, afgewisseld met momenten dat het beter
gaat. Uit die goede tijden kan men echter niet afleiden dat iemand over het verlies heen is.

Taak 3: Leven zonder de overledene
Het is niet altijd gemakkelijk om de draad weer op te nemen. Als iemand sterft, gaat men de dode soms
idealiseren. Als het rouwproces normaal verloopt, komt er stilaan weer een realistisch beeld voor in de plaats,
met goede en slechte(re) kanten.

Taak 4: Zich emotioneel losmaken en opnieuw investeren in andere relaties

Sommigen denken de dode oneer aan te doen door te investeren in een andere relatie. Of ze laten zich
afschrikken door het feit dat ook die nieuwe relaties kunnen eindigen in afscheid en verdriet. Sommigen vinden
zelfs het verlies zo pijnlijk dat ze zich nooit meer emotioneel willen binden. De vierde taak is voor veel
rouwenden de moeilijkste om te vervullen.

Het resultaat van geslaagde rouwarbeid is niet: vergeten. lets van het verdriet gaat een heel verder leven mee.
Maar jongeren gaan zich wel opnieuw goed voelen. Ze kunnen opnieuw afrekenen met de problemen van elke

dag en worden minder in beslag genomen door het verdriet.

Uit: Klasse, De eerste lijn, deel 18: verdriet en rouw
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2 | Concrete werkvormen

» 12- tot 14-jarigen

EEN ONGEVAL IS SNEL GEBEURD ...: een ervaringsbericht

Juli 2003

Vrijdagavond vijf uur. Mijn werkdag zit erop maar mijn permanentieweek begint. Met bieper en gsm op zak
spring ik op de fiets richting man en kind. Onze onthaalmedewerkster Ria wuift me uit en zegt: ‘Hopelijk heb je
een rustige week.

Enkele uren later rinkelt de gsm. Een auto is ingereden op een groepje scouts en gidsen in de Ardennen.

De situatie is ernstig: er zijn enkele zwaargewonden en één meisje is in levensgevaar. De groep kan best wat
bijstand gebruiken. Ik zoek in zeven haasten wat spullen bij elkaar en duik de auto in. Heel wat kilometers later
stap ik de frisse nachtlucht in en ontmoet voor het eerst de begeleidingsploeg. Nieuwe gezichten, bange en
vragende blikken: wat nu?

Er moet overlegd worden en beslissingen dringen zich op. Het kamp moet opgebroken worden, de ouders
ingelicht, de kinderen hebben psychologische begeleiding nodig. Samen met de begeleidingsploeg en de dienst
‘sociale interventie’ van het Rode Kruis probeer ik alles zo goed mogelijk aan te pakken.

Tussendoor pik ik nog een leider op in het plaatselijke ziekenhuis en babbel wat met enkele kinderen die het
ongeval hebben meegemaakt. Het beeld van de auto brandt nog op hun netvlies.

Het wordt ochtend. We ontbijten samen met chocomelk en croissants, gratis geleverd door het plaatselijke
Rode Kruis.

De ongeruste ouders druppelen binnen. Ze hebben gemengde gevoelens: blij dat het hun kind niet is maar toch
bang en solidair met de andere ouders. We voeren nog een gesprek met de ouders en de kinderen apart en
sluiten het crisiscentrum af.

Bij mijn wagen staat de eerste plaatselijke journaliste. Wanneer ik bij de kampplaats aankom, draaien de
televisiecamera’s al. Ik wil absoluut de leden, leiding en ouders afschermen van de pers. Plots ben ik druk
doende met het geven van interviews, het poseren voor de foto en het afleiden van de journalisten.

Het is ondertussen namiddag en ik stap de eettent binnen. Ik word hartelijk ontvangen met een cola en een
kippenboutje. Er hangt een intense, hechte groepssfeer. Ze kunnen verder...

Ik rif naar huis in een waas, de vermoeidheid en alle emoties slaan genadeloos toe. Ik bel — handsfree — mijn
ouders op. Ze loodsen me richting Antwerpen. Ik kom thuis, maar mijn gedachten blijven elders.

Vrijdag, een week later...

Het is een hectische week geweest. Er was een ouderavond, de voortdurende contacten met de leiding,

de persbelangstelling, ...

1k kom op het werk, blij dat het mijn laatste werkdag is en ik enkele dagen kan bekomen.

Ik wil net de computer aanzetten als de telefoon gaat. Johanna, het meisje dat het zwaarst getroffen was, is
vannacht overleden. Ik schreeuw. Het overlijden raakt me als leidster en als mama diep. Ik zoek steun bij
collega’s. ik probeer te bidden maar het blijft stil...

’s Avonds rijd ik naar het stamlokaal van de groep en tref de zwaar aangeslagen leiding. We praten en zoeken
naar een goede manier om de leden en de leiding op te vangen. Opnieuw hangt er die intens sterke sfeer. We
plannen en maken afspraken. Ze kunnen verder...

Wanneer ik ’s nachts thuiskom, bid ik: ‘Lieve Vader, geef de groep sterke schouders en een heldere blik. Sterke
schouders om het verlies samen te dragen. En een heldere blik, zodat ze zien dat Johanna steeds bij hen zal zijn/

Naomi
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Een fakkeltocht naar de plaats van het ongeval

Wanneer iemand in het verkeer sterft, krijgt de plaats van het ongeval een speciale betekenis. Op die straathoek, langs
die weg, op dat kruispunt is ze gestorven. Telkens wanneer je langs die plaats komt, denk je spontaan aan het dodelijk
ongeluk. Wanneer je aan de overledene denkt, krijg je automatisch de plaats van het ongeval voor ogen. De plaats en
de persoon zijn door het ongeval onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom goed om bij de rouwverwerking
extra aandacht aan deze plek te schenken.

Indien mogelijk, kun je met de groep naar de plaats van het ongeval gaan. Zorg ervoor dat je hierbij niemand in gevaar
brengt en schenk dus extra aandacht aan de veiligheid tijdens de wandeling of verplaatsing. Het is immers niet de
bedoeling de groep te laten ervaren hoe gevaarlijk en moordend het verkeer is, maar om in alle sereniteit op de plaats
van het ongeval afscheid te nemen en de plaats letterlijk en figuurlijk ‘achter je te laten’.

Organiseer de wandeling op een willekeurig moment in het rouwproces, afhankelijk van je eigen gevoel over wat er
leeft in de groep: voor of na de begrafenis, bij de ‘verjaardag’ van het ongeval, of op een ander tijdstip. De activiteit is
opgezet als een fakkeltocht in de schemering, met verschillende haltes. Uit veiligheidsoverwegingen kun je de
wandeling natuurlijk ook overdag maken.

TIPS VOOR EEN VEILIGE EN ZINVOLLE TOCHT
a. Lichtgevend en reflecterend materiaal

Door het gebruik van lichtgevend en reflecterend materiaal kunnen de autobestuurders voetgangers beter zien. Vooral
’s avonds is een goede zichtbaarheid van levensbelang. Lichtgevend materiaal vooraan en achteraan in de stoet is verplicht
bij beperkte zichtbaarheid. Als je rechts loopt, wit vooraan en rood achteraan. Als je links loopt, rood vooraan en wit
achteraan. Als je een lange rij vormt, is het verstandig om nog extra licht in de flanken van de groep aan te brengen.
De aankoop van reflecterend materiaal is trouwens altijd een goede investering voor elke groep die zich weleens op de
openbare weg begeeft. Een gewone reflecterende armband per persoon is voldoende en hindert je niet. Als er per groepje
een paar reflecterende vestjes voorhanden zijn, is dat zeker geen overbodige luxe.

Aangezien het om een fakkeltocht gaat, voorzie je elke deelnemer van een fakkel. Je kunt ze ook zelf maken (zie p.134).
Deze brandende fakkel draagt ook bij aan de zichtbaarheid van de groep in het verkeer.

b. Kleine groepjes

Een grotere groep kan op straat meer hinder veroorzaken en een belemmering vormen voor passerende voertuigen.
Bovendien zul je minder oplettend zijn, want je volgt de groep zonder nog op het verkeer te letten. Daarom is het beter
de groep op te splitsen. Elke groep krijgt een begeleider met een zaklamp en reflecterende vesten. Ook wat de beleving
betreft heeft de opdeling in kleine groepjes voordelen: de tocht zal intenser beleefd worden.

c. Een haalbare tocht

De bedoeling is dat de fakkeltocht een sfeervolle wandeling is, waarbij de gevoelens en herinneringen aan bod kunnen
komen. Het mag dus geen geforceerde dagmars worden: je moet immers naderhand ook nog terug naar het vertrekpunt.
Het eerste deel van de verplaatsing kun je eventueel per fiets of met de wagen doen.

d. Stopplaatsen

Bij een tweetal tussenstops kunnen de verschillende groepjes even uitrusten. Zorg na een korte pauze bij elke halte voor
een activiteit (zie p.134). De begeleider van elk groepje verzorgt de activiteit ter plaatse.

NADERE TIPS OMTRENT VERKEERSVEILIGHEID:

Tijdens een wandeling ben je uiteraard een voetganger en dien je het verkeersreglement voor voetgangers te respec-
teren. Enkele aandachtspunten waarop je als groep moet [etten:

- Vanaf 15 jaar moeten voetgangers een identiteitskaart op zak hebben.

- Voetgangers moeten altijd op het voetpad of in de berm lopen.

- Als er geen voetpad of berm is, mag je op het fietspad of de rijbaan lopen. Je bent dan verplicht de linkerkant van
de baan te gebruiken. Blijf zo dicht mogelijk tegen de rand van de weg. Als je links op de rijbaan loopt, moet je in
één rij lopen, dus niet met twee of drie naast elkaar.

- Vermijd te allen tijde drukke wegen.

- Autosnelwegen en autowegen zijn voor voetgangers verboden. Steek ook nooit een autosnelweg over.

- Voetgangers moeten de rijbaan dwars oversteken. Niemand mag slenteren of blijven staan als het niet nodig is.

- Oversteekplaatsen zijn verplicht als die minder dan 30 meter verwijderd zijn.
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- Bij het voetgangerslicht wacht je met oversteken tot het licht op groen springt.

- Op de plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegde persoon, volg je de aanwijzingen van die persoon.

- Een treinoverweg mag je pas oversteken als de witte knipperlichten branden en/of de slagbomen opgehaald zijn.
Steek de spoorwegen alleen daar over waar het toegelaten is.

- Voorzichtigheid is steeds geboden met inachtneming van de andere weggebruikers.

- Neem als je in het donker gaat wandelen ook één of een paar zaklampen mee (ook op fakkeltocht, want fakkels
branden niet altijd heel lang).

VOORBEREIDING: FAKKELS MAKEN IN HET LOKAAL
MATERIAAL

- een stevige stok van ongeveer 1 meter lang
- een katoenen reep stof

- ijzerdraad {niet-geisoleerd)

- aluminiumfolie

- lampolie of petroleum

- eventueel vrij dik karton

Een fakkel is op een eenvoudige manier zelf te maken. Wikkel de katoenen lap om de stok totdat je een bol krijgt met
een doorsnede van ongeveer 10 centimeter. Doe dat over een lengte van twintig centimeter. Trek de stof niet te strak
aan, anders zuigt die zich moeilijk vol met brandstof. Wikkel echter ook niet te los, want dan valt de fakkel uit elkaar.
Draai een paar slagen ijzerdraad om de bol en wikkel enkele lagen aluminiumfolie strak onder het onderste deel. De folie
zorgt ervoor dat de olie niet naar beneden kan lekken.

Zet de fakkel een uur voor de activiteit ondersteboven in een blik petroleum. Laat hem vervolgens tien minuten
uitlekken en hij is klaar voor gebruik. Alleen buiten gebruiken!!

Snijd een cirkel van ongeveer 10 cm uit het karton en maak in het midden een gat dat iets kleiner is dan de dikte van
de stok. Schuif het karton van onderaf over de stok, tot ongeveer vijftien centimeter onder de stof. De handen zijn nu
enigszins beschermd tegen druppels of vonken van het vuur.

TIP
Je kunt natuurlijk ook kant-en-klare fakkels kopen in een tuin- of hobbywinkel.

ANDERE VOORBEREIDINGEN

Stippel op voorhand een tocht uit, rekening houdend met de veiligheidstips. Vertrek en aankomst zijn athankelijk van
de plaats van het ongeval. Ook het aantal haltes kun je aanpassen aan de concrete situatie. Zorg ervoor dat het nodige
materiaal op de stopplaatsen aanwezig is: gekleurd papier, balpennen, plakband, scharen, lijm.

FAKKELTOCHT MET VERSCHILLENDE HALTES

TIP
Laat bij elke halte iemand van de leiding (eventueel van een andere leeftijdsgroep) aanwezig zijn, die de
verschillende groepen bij aankomst opvangt en eventueel voor wat water zorgt. Deze persoon ruimt achteraf
het gebruikte materiaal op en neemt alles mee terug naar het lokaal.

Bij het vertrek

Voor de kleine groepjes hun tocht beginnen, kun je nog een inspirerende tekst brengen. Dat kan de tekst op het
gedachtenisprentje zijn, een favoriet verhaal of gedicht van de overledene, een afscheidstekst, of iets anders. Laat de
groepjes met de nodige tussentijd vertrekken, met het oog op de duur van de activiteiten op de stopplaatsen.

Eerste halte

Deze stopplaats dient om de jongeren voor te bereiden op het feit dat ze even later op de plaats van het ongeval zullen
staan. Voor velen onder hen zal dat een erg confronterende ervaring zijn. Jaag de jongeren geen schrik aan maar sta
even stil bij de emoties die leven in de groep.

Stel een paar vragen die een kort gesprek op gang kunnen brengen:

134 ALS ER IEMAND STERFT...



- Ben je sinds het ongeval al langs die plaats gekomen? Hoe voelde je je toen?
- Hoe voel je je nu?
- Wat verwacht je als je straks op de plaats van het ongeval zult staan?

TIP
Zorg ervoor dat deze halte op een rustige plaats is waar je kunt zitten.

Tweede halte

Nadat iedereen een plekje heeft gezocht en wat gerust heeft, vertel je: ‘Het ongeval heeft een bruusk einde gemaakt
aan het leven van ... Er zijn vast nog veel dingen die je hem/haar wilde vertellen. Kies een strook gekleurd papier, neem
een balpen en schrijf op wat je hem/haar nog zeker wilde zeggen.’ Geef de jongeren rustig de tijd om iets op te schrijven.
Als iedereen klaar is, vraag je hen het papier mee te nemen naar de plaats van het ongeval.

Derde halte: plaats van het ongeval

TIP
Als het om een gevaarlijke plaats gaat en de groep vrij groot is, kun je beter van tevoren politiebegeleidirng
aanvragen.

Op deze plaats is het verkeersslachtoffer gestorven. Neem even de tijd om op adem te komen en vertel kort wat daar gebeurd
is. Als er andere leden van de groep aanwezig waren bij het ongeval, kunnen ook zij vertellen wat ze beleefd hebben.
Kondig dan het verdere verloop van de activiteit aan:‘Het afscheid is plotseling en pijnlijk (geweest). Toch is het belang-
rijk om deze plaats “feestelijk” te versieren. Hoewel de pijn hevig is (blijft), kunnen jullie hopelijk ook dankbaar zeggen:
het doet verschrikkelijk pijn dat ... gestorven is, maar toch zijn we diep in ons hart gelukkig dat we hem/haar hebben
leren kennen. Hij/Zij was een goede vriend(in) en daarom versieren we deze plaats, ter ere van hem/haar’
Versier de plek vervolgens met het materiaal dat jullie hebben meegebracht. Kies voor vergankelijk materiaal zoals
papier en karton. Vertel erbij: ‘Zoals het papier in weer en wind zal verslijten, zo zullen de rauwe pijn en het verdriet
ook slijten en zullen jullie alleen de mooie herinneringen voor de rest van je leven meenemen.’
Vorm na het versieren een kring met de hele groep. ledereen krijgt de kans om een paar laatste woorden tot ... te richten
(zie halte twee) en mag zijn gekleurde papiertje ophangen. Daarop leidt iemand van de begeleiding de volgende tekst
in en leest die voor:
‘... is op deze plek gestorven. Wij geloven dat hij/zij nu verder leeft (bij God). Als hij/zij kon, zou hij/zij aan ons
misschien nog het volgende willen zeggen:

De dood is niets. Ik ben naar de andere kant. Neen, ver ben ik niet, en weg in geen geval.

Ik ben mijzelf, jij bent jezelf. Ik stel het goed.

Wat we waren voor mekaar, dat zij\n we nog altijd. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken

Noem me zoals je me steeds hebt genoemd. En er tederheid terugvinden, zuiverder dan ooit.
Spreek tegen mij zoals weleer. Dus droog je tranen en ween niet.

Op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest. Als je van mij houdt, weet dan:

Lach om wat ons samen heeft doen lachen. ik ben veilig.

Denk aan mij, en bid eens met mij. Pas goed op jezelf.

Spreek mijn naam uit, thuis, En als je ooit zelf naar deze kant zult komen,
zoals je altijd gedaan hebt, dan zal ik daar op je wachten.

zonder hem te benadrukken, zonder droefheid. En God de Vader die zal dat vast goed vinden.
Het leven is wat het altijd is geweest, Ik ben blij om wie ik was,

De draad is niet gebroken. om wat ik heb kunnen doen.

Waarom zou ik uit jouw gedachten zijn? Ik dank om wat ik van jullie kreeg.

Omdat je mij niet meer ziet? Vrij naar Augustinus

Tot slot kun je samen nog een lied zingen dat betekenisvol is voor de groep, bijvoorbeeld het avondlied.
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TERUGTOCHT EN AFSLUITING

De terugtocht (ook in kleine groepjes) kan erg betekenisvol zijn om (letterlijk en figuurlijk) weer wat afstand te nemen
van het gebeuren. Ook nu kun je enkele stopplaatsen inbouwen om water te drinken en even de tijd te nemen om te
rusten. Zorg ervoor dat er na de terugtocht nagepraat kan worden in het lokaal, bij een kop warme chocomelk en een
suikerwafel.

» 14- tot 16-jarigen

WANNEER EEN MAMA KIEST VOOR DE DOOD ...: een ervaringsbericht

Ik hoorde het bij de bakker: ‘Marleen heeft zelfmoord gepleegd, hoe kon ze zoiets doen, ze laat twee jonge
kinderen achter. Arme Bert en Sam..” De eerste zin bleef in mijn oren klinken: ‘Marleen heeft zelfmoord
gepleegd.’ Ik kon het niet geloven... ik kon niets zeggen.

Toen ik zeker was van het bericht, belde ik Anne, mijn collega-leidster, op. Bert zat immers bij ons in de groep.
Ook de leiding van Sam heb ik opgebeld, en de hoofdleiding. De verslagenheid was groot. Die middag drong het
pas echt door... Samen zaten we rond de tafel om onze eerste indrukken uit te wisselen, om te kijken wat we
gingen doen.

Bert is 15 en woont samen met zijn moeder en jongere broer Sam in een fandelijk dorp. Zijn ouders zijn gescheiden.
In het weekend gaan Bert en Sam op bezoek bij hun vader. Er heerst een koele verstandhouding tussen beide
ouders.

Bert is een rustige jongen die behoorlijke resultaten haalt op school. Elke woensdagavond gaat Bert naar de
zwemclub en op zondagnamiddag vind je hem in de chiro. Leider worden is zijn grote droom. Ook Sam is een
actieve jongen. Naast de chiro gaat hij elke week nog een aantal uurtjes voetballen.

Marleen, de moeder van Sam en Bert, was een stille en wat teruggetrokken vrouw. Haar scheiding verliep niet
zonder de nodige problemen ... de laatste tijd had ze steeds vaker last van depressieve buien. Toch probeerde ze
er zoveel mogelijk te zijn voor haar kinderen.

Het nieuws van de zelfdoding van de moeder van Sam en Bert gaat als een lopend vuurtje rond. Ock binnen de
chiro zijn de leden al snel op de hoogte. We hadden als leidingploeg afgesproken bij iedereen even langs te gaan.
We begonnen bij Bert en Sam. Dit was voor ons het moeilijkste bezoek. Wat zeg je op zo'n moment? Bert was
blij met ons bezoek, hij apprecieerde onze aanwezigheid, ook al zeiden we geen van allen veel. Nadien zijn we
bij ieder lid uit de groep langs geweest om hen op de hoogte te brengen, en om te luisteren naar hun verhaal.
De groepsleden wilden, na ons bezoekje, Bert en Sam graag helpen. Ze wisten echter niet goed wat ze voor hen
konden doen. Zelfs het aanspreken, toevallig op straat, kostte de leden al heel wat moed.

Daarnaast hadden ze veel vragen bij de daad van de moeder. Wat zouden ze doen als hen zoiets zou overkomen?
Hoe zouden zij omgaan met een zelfdoding binnen hun familie? Wat drijft iemand om zelfmoord te plegen?
Heel veel vragen... met weinig pasklare antwoorden.

Naast al deze vragen komt ook de dag van de begrafenis dichterbij. Bert en Sam wilden vooral dat we als chiro
aanwezig waren, als groep waarop ze kunnen bouwen in deze moeilijk tijd. Met veel jongeren en de hele
leidingploeg waren we aanwezig in de uitvaart.

Dit was de grootste beproeving voor de familie ... tal van mensen kwamen ‘kijken’ en ‘oordelen’. Ze hadden elk
hun gedachten over de feiten en wilden een glimp opvangen van de nabestaanden en hun verdriet.

Voorlopig verblijven Bert en Sam bij hun vader. Bert wil voorlopig met rust gelaten worden om alle vragen die
de kop opsteken eens rustig op een rijtje te zetten. Ook hij heeft de gesprekken in het dorp gehoord, samen
met de vooroordelen die er leven. Binnen de chiro willen we Bert de nodige ruimte geven om hiermee om te
gaan. Als hij eraantoe is om er met zijn leeftijdsgenoten over te spreken, zullen wij zeker in samenspraak een
activiteit plannen.

Terri

136 ALS ER [EMAND STERFT..




De eerste huisbezoeken

TIP
Het is belangrijk om over ‘zelfdoding’ te spreken en niet over ‘zelfmoord’. Het woord ‘zelfmoord’ draagt een
veroordeling in zich (moord). ‘Zelfdoding’ als begrip getuigt van een groter respect omdat het alleen de daad
zelf benoemt.

Tracht alle leden zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het overlijden. Geef de jongeren de nodige tijd en ruimte
om het nieuws op te nemen en te laten doordringen. Laat de eerste vragen naar boven komen, geef de mogelijkheid om
emoties (verdriet, woede, onbegrip) te uiten.

Ga als begeleid(st)ers liefst met twee of drie op huisbezoek bij alle leden. Bereid het gesprek goed voor. Voor de leiding
betekenen deze bezoeken dat je steeds opnieuw dezelfde boodschap moet overbrengen wat zeker de nodige energie vraagt.
Ga beslist ook bij de direct betrokken leden langs en laat hen tijdens het bezoek vooral voelen dat ze er niet alleen voor
staan, dat jullie meeleven met hun verdriet. e kunt hen vragen wat ze van jullie als groep verwachten, welke rol zij
willen dat jullie tijdens de uitvaart spelen en wat zij daarna graag zouden willen. Het is goed hen bij alles wat jullie
plannen te betrekken en duidelijk te vertellen wat er op het programma staat.

TIP
Stel de vraag naar hun verwachtingen korte tijd na het gebeuren opnieuw. Misschien zijn er nu (nieuwe) vragen
die er vlak na het overlijden nog niet waren.

De eerste bijeenkomst

Tijdens de eerste bijeenkomst nadat iedereen op de hoogte is gebracht, zullen veel jongeren met vragen zitten. Neem de
nodige tijd voor een gesprek en tracht de vragen zo concreet mogelijk te beantwoorden. Geef ruimte voor een uitwisse-
ling van gevoelens en angsten. Zelfdoding is immers geen alledaags gegeven.
De volgende vragen kunnen naar aanleiding van een zelfdoding naar boven komen:
- Waarom deed hij/zij dat?
Had iemand het kunnen voorkomen?
Waren er aanleidingen tot zelfdoding?
Wat moeten we tegen Bert en Sam zeggen?
Kan dit ook gebeuren in mijn omgeving?

Het is belangrijk dat je de jongeren vooral geruststelt met je antwoorden en hen (ondanks alles) een positief gevoel
geeft en vertrouwen schenkt.

Een flappengesprek

MATERIAAL

- stiften
- plakband
- enkele flappen

Doel: de jongeren hun gevoelens laten uiten en hen leren omgaan met de maatschappelijke (voor)oordelen rond zelfdoding.

AANPAK
Leg verschillende flappen verspreid op de tafels in het lokaal. Schrijf op elke flap een kernzin. Mogelijke richtvragen zijn:
- Bij de zelfdoding van de moeder van Bert en Sam voel ik me...
- Zelfdoding is moeilijk te begrijpen omdat...
~ De dood is niet het einde...
- Verlies is voor mij...
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Nodig de jongeren uit om in stilte bij elke kernzin iets op te schrijven: een gevoel of een emotie die in hen opkomt, een
gedachte. De jongeren mogen ook reageren op elkaars schrijfsels (vragen om verduidelijking, een bevestiging, een
bemoedigend woord). Zo ontstaat er een gesprek in stilte: een schrijfgesprek.

TIP
Je kunt ondertussen wat rustige achtergrendmuziek laten spelen.

Na het schrijven worden de flappen verzameld en aan de muur opgehangen. Bespreek wat er opgeschreven is.
Degenen die dat willen en nodig vinden, kunnen nog enkele aanvullingen verwoorden. Eventueel kan hieruit een
gesprek op gang komen.

Een creatieve verwerking
Doel: de jongeren hun gevoelens over de zelfdoding van ... laten uiten.

Ga met de jongeren in een kring zitten en lees enkele gedichten en/of teksten voor rond afscheid nemen en zelfdoding.
Na het beluisteren van deze teksten zet je rustige muziek op. Geef iedereen vervolgens de kans om zijn gevoelens op
een creatieve manier uit te drukken.

Wat de jongeren uitdrukken, is afhankelijk van wat hen geraakt heeft in de gebeurtenissen binnen de groep, maar ook
in de teksten. De werkvormen kunnen variéren van het schrijven van een gedicht, het maken van een knutselwerk met
klei, tot een schilderwerk of een collage.

Beslis als groep wat er met de ‘kunst’'werken gebeurt: ze kunnen ergens een centrale plaats krijgen, aan de familie
gegeven worden of meegenomen worden naar huis. Het is in ieder geval van belang dat er ‘iets’ mee gedaan wordt en
dat ze niet blijven rondslingeren. De beslissing zal grotendeels afhangen van de situatie en de persoon die betrokken is
bij de zelfdoding (een familielid, een lid, iemand van de leiding).

Als de kunstwerken een plaats krijgen in het lokaal, spreek je direct ook een moment af waarop alles opgeruimd zal
worden (bijvoorbeeld een maand na het overlijden of bij het begin van de vakantie). Op die manier vermijd je een
blijvende confrontatie met het overlijden en gaat de waarde van de werkjes niet verloren in de volgende jaren (nieuwe
leden kennen de persoon niet, de werkjes raken vergeeld, enz.).

Een alternatief voor deze werkvorm is de behandeling van het lied ‘Alles kwijt’ van Marco Borsato (zie p. 140). Hierbij
kunnen de volgende richtvragen een hulpmiddel zijn:

- Wat roept dit lied bij jou op?

— Heb jij al eens meegemaakt dat er iemand is gestorven die je goed kende?

~ Hoe ga jij om met je verdriet?

Reflecteren over de dood

Doel: de jongeren staan naar aanleiding van het concrete overlijden (de zelfdoding) voor zichzelf stil bij de dood.

MATERIAAL

- een tekenblad per persoon
- stiften of kleurpotloden

Het is belangrijk dat de aandacht die je schenkt aan het overlijden van iemand die wat verder van je afstaat, gepaard
gaat met reflectie over wat de gedachte aan de dood bij jezelf teweegbrengt. De volgende vragen kunnen ook bij
jongeren naar boven komen:

- Wat zou ik doen bij het overlijden van iemand die ik goed ken?

— Hoe zou ik me voelen?

- Wat betekenen mijn familie en vrienden voor mij?

Deze vragen kun je met behulp van de volgende opdracht aan de orde stellen: ‘Teken een levensboom, een boom
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waarin je aangeeft welke takken (personen, gebeurtenissen) belangrijk voor jou zijn. Welke takken zijn misschien al
afgebroken en welk gevoel geeft je dat? Wat is de vaste grond waarin je boom wortelt? Wat of wie doet je volhouden?
Zit er een nestkastje in de boom als plaats waar je rust vindt om met je verdriet om te gaan? Hangen er blaadjes aan
als teken van groei of hoop voor de toekomst?’

TIP
Een voorbeeld van een levensboom vind je in het werkmateriaal op p.141.

Laat de jongeren aan het werk gaan en zet ook nu eventueel rustige muziek op. Als ze klaar zijn, mogen degenen die dat
willen hun boom kort toelichten. De andere bomen worden bekeken. Vertel de jongeren als afsluiting: ‘Deze levens-
boom zal steeds verder groeien en blaadjes krijgen. De verdorde bladeren kunnen eraf vallen, eronder blijven liggen.
Ook ons leven zal verder gaan. We zullen door het zure van het verdriet heen moeten om verder te kunnen groeien,
vertrouwend op de toekomst.

Een herdenkingsviering

Bereid op de herdenkingsdatum samen met het rouwende lid of de rouwende leden van de groep een bezinnende
viering voor ter nagedachtenis van de overledene. Je kunt de viering verruimen door er een bezinning van te maken ter
nagedachtenis van alle gestorvenen waarvan de jongeren (en de leiding) het afgelopen jaar afscheid moesten nemen.
Deze bezinning kan ook plaatsvinden naar aanleiding van Allerheiligen.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van symbolen die je kunt gebruiken als aanknopingspunt, om er zelf de
nodige teksten, liedjes en getuigenissen aan toe te voegen.

TIP
Op de website www.gingen.be vind je via trefwoorden veel teksten die bruikbaar zijn in vieringen.

Een hart van een kaars

Het lokaal is donker. Er branden een paar kaarsen en er klinkt rustige muziek. In het midden staan grote kommen met
warm water. Lange, smalle kaarsen worden in het warme water buigbaar gemaakt. Vorm voorzichtig een hart van de
kaars, die niet meer kan branden door de vervorming en het contact met water. Toch zal het vuur aanwezig blijven in
de vorm van een wiek:

Je bent nog niet uit ons hart, hier blijf je verder leven ... hier heb je voor altijd een plaatsje verworven.

Lees naderhand eventueel nog een tekst voor of beluister een lied.

Een boot die verder vaart

In het lokaal staan grote schelpen of badjes met water. Er staat rustige muziek op. indien mogelijk kun je een meertje
of een waterplas aanleggen met een plastic zeil:

‘.., je hebt je eigen koers genomen, je bent je eigen weg gegaan. Je sloep ging andere horizonten tegemoet.

Wij trachten een nieuwe koers te vinden, een nieuwe richting met ons leven te gaan.’

De leden krijgen een wit blad waarop ze kunnen noteren welke koers zij het afgelopen jaar hebben gevolgd. Vervolgens
vouwen ze het blad tot een bootje dat op het water wordt gezet. Je zult zien dat elk bootje zijn eigen weg zal gaan.
Als afsluiting kun je een tekst lezen of een lied laten horen.

Enkele tips

In de boekenlijst en de lijst met websites achter in de map vind je bronnen waar je teksten en gedichten kunt vinden
of meer informatie over activiteiten rond afscheid en rouw. Zie p. 175 ev.
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[Werkmateriaal)

‘HERO’ (Mariah Carey)

Er bestaat een held, als je in je hart kijkt.
le hoeft niet bang te zijn om wat je bent.
Het antwoord ligt er, als je in je ziel reikt.

Dan komt een held voorbij
met de kracht om door te gaan.
Je zet je angsten van je af
en je weet dat je het redt.

Dus als je denkt dat er geen hoop meer is,
kijk dan in jezelf en wees sterk

en je zult de waarheid zien

dat er een held in jou huist.

Het is een lange weg

als je alleen tegenover de wereld staat
en niemand een hand naar je uitstrekt
die je kunt vastpakken.

Je kunt liefde vinden

wanneer je in jezelf kijkt

en de leegte die je voelde zal verdwijnen.

Dan komt een held voorbij
met de kracht om door te gaan.
Je zet je angsten van je af
en je weet dat je het redt.

Dus als je denkt dat er geen hoop meer is,
kijk dan in jezelf en wees sterk

en je zult de waarheid zien

dat er een held in jou huist.

ledereen weet, dromen zijn moeilijk waar te maken,

maar laat niemand ze afnemen.
Hou vol, er komt een nieuwe dag
waarop je je weg zult vinden.

Dan komt een held voorbij
met de kracht om door te gaan.
Je zet je angsten van je af
en je weet dat je het redt.

Dus als je denkt dat er geen hoop meer is,
kijk dan in jezelf en wees sterk

en je zult de waarheid zien

dat er een held in jou huist.
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‘ALLES KWI1IT' (Marco Borsato)

Ik veeg de tranen van mijn gezicht
le hebt nog steeds je ogen dicht

Ik zou wel uren kunnen kijken
Naar hoe je hier nu voor me ligt

le leefde altijd met de dag

Maar de laatste tijd dat ik je zag
Had je geen zin meer om te lachen
Ik vroeg me af waar dat aan lag.

Want zo is het leven

Geluk en verdriet

Het werd je gegeven

Maar je wilde het niet

Ben je nu gelukkig

Of heb je nu spijt

Mis je de jaren

Wat wij samen waren

Want dat was toch een mooie tijd

tk vraag me af waar je nu bent

En of ik je wel heb gekend

Want iets in jou waar ik niet bij kon
Is aan dit leven nooit gewend

Al kon je iets meer van me aan

En ik had dichter bij je gestaan

Had ik dan iets kunnen zeggen

Waardoor je dit misschien niet had gedaan?

Want dit was je leven

Geluk en verdriet

Het werd je gegeven

Maar je wilde het niet

Ben je nu gelukkig

Of heb je nu spijt

Mis je de jaren

Dat wij samen waren

Want dat was toch een mooie tijd.

Als je kiezen mocht

Waar je heen zou gaan

Zou je terug komen naar hier
Of ver hier vandaan?

Dit was je leven

Geluk en verdriet

Het werd je gegeven

Maar je wilde het niet

Ben je nu gelukkig

Of heb je nu spijt

Mis je de jaren

Dat wij samen waren

Want dat was toch een mooie tijd.



MIJN LEVENSBOOM

Het verlies van mijn moeder is voor mij een keerpunt in mijn leven. De verwerking ervan is met vallen en opstaan
gebeurd, lichte en donkere periodes wisselden elkaar af. Toch heeft deze ‘verdorde’ tak mijn huidige leven bepaald.
Met de steun van papa, Joris (mijn vriendje) en mijn vrienden heb ik dit verlies een plaats kunnen geven... maar de
leegte blijft. Mijn kamer of het park zijn plaatsen waar ik tot rust kan komen.

ALS ER IEMAND STERFT.. | 141 |







1 | Inleiding

De dood past niet in het leven van jonge mensen. Wanneer een jongere dan toch van dichtbij in contact komt met de
dood, slaat de ontreddering toe. Het dagelijkse leven wordt overhoopgegooid, de jongvolwassene wordt overspoeld
door emoties.

De meeste jongeren vinden het moeilijk om met volwassenen over hun gevoelens te praten. Toch lijkt hun rouwproces
sterk op dat van volwassenen. Jongeren zoeken hun eigen weg en hun eigen manier om te rouwen. Soms vinden ze
gemakkelijker aansluiting bij hun leeftijdsgenoten. Jongeren zullen niet gemakkelijk over hun gevoelens praten, toch is
het beiangrijk dat ze zich gedragen weten door hun omgeving.

Elk mens krijgt vroeg of laat met rouw en afscheid te maken en is dan verplicht ermee te leren omgaan. ledereen zal
dat op een andere manier beleven. Maar er is één constante: rouwen doet pijn. En voor iedereen geldt dat het goed is
om die pijn niet uit de weg te gaan en je emoties niet te verdoezelen of te negeren. Rouwen is het doorslikken en
verteren van die rauwe, harde brok die met moeite door je keel kan. Het schuurt je slokdarm, je verslikt je er soms in,
maar als je die brok onder je tong verstopt, kun je erin stikken.

In dit deel vind je aanzetten om met jongeren aandacht te besteden aan het overlijden van iemand die dicht bij de groep

stond. We reiken activiteiten aan die vlak na het sterven, maar ook op latere tijdstippen gehouden kunnen worden.
We hopen dat jongeren zich door deze activiteiten gesteund voelen om een stapje verder te zetten in hun rouwproces.
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2 | Concrete werkvormen

» 16- tot 18-jarigen

EEN DODELIJK ONGELUK, VER VAN HIER: een ervaringsbericht.

Donderdagmorgen. Stralende zon. Boodschappen doen. Het is een beetje spannend en ik heb niet echt heel veel
tijd, want deze middag komen Tom en Liesbet met hun kindjes Kaat, Toon en Leen. Sinds de geboorte van Leen
zijn ze niet meer op bezoek geweest. Het valt niet mee om de verhuis te organiseren tussen luiers, papflessen
en slaapbeurten door. Vandaag komen ze een uur ver gereden om te eten en in mijn grote tuin te spelen.
Kwart over tien. Boodschappen uitladen en nog eens nakijken of ik alles wel heb. Het blijft spannend.

ik ben geen grote keukenpiet en nu ga ik koken voor een compleet gezin. Ik koos voor wokken aan de tuintafel.
Onder de parasol kunnen we rustig zitten zonder de kinderen uit het oog te verliezen die vrij kunnen ravotten
in de tuin.

Telefoon. Ik neem op.

“Met Patrick”

“Heb je het nieuws gehoord op de radio deze morgen? Ze spreken daar van twee Vlaamse verpleegsters die
vermist zijn in de Filippijnen bij het oversteken van een rivier. Dat zijn geen verpleegsters, dat zijn er twee van
de groep van het uitwisselingsprogramma met de Filippijnen. We gaan in Hasselt een crisiscentrum openen om
een punt te hebben waar de families, de groepen en de pers terecht kunnen. Kom je ook zo snel mogelijk?”

Het krimpt even allemaal samen rond mijn maag.

Tom en Liesbet zijn ruim op tijd. De kindjes rennen de tuin in — Kaat en Toon ten minste. Leen mag eventjes in
de hangmat maar kiest toch voor de vertrouwde plek op mama’s arm of in haar eigen stoeltje. Toon kan het
niet vinden met mijn hond. Die laatste moet dan maar achter het hek blijven. Geween bij Toon, geblaf bij de
hond, inwendig gevloek bij mij.

Scampi in look met ananas en curie. Het zou lekker kunnen zijn. Een glas gekoelde rosé laten we achterwege,
want we stoppen dit feest voor het goed en wel begonnen is. [k heb honger noch dorst. Ik wil naar Limburg.
Wat kunnen we doen? We kunnen wachten, hopen en bidden.

Waarom? Wie is er vermist? Hoe is het gebeurd? Hebben ze al iemand gevonden? Kunnen we iets doen?
ledereen stelt dezelfde vragen. ledereen heeft dezelfde hoop. Niemand durft hardop te zeggen wat elk voor zich
ten diepste vreest. We wachten op nieuws van ginder. We wachten drie dagen ...

Mijn buurvrouw zegt: ‘Die jonge gasten kennen het gevaar niet. Moeten ze daar nu naartoe gaan? Wat gaan ze
daar zoeken? En dan in zo'n rivier gaan zwemmen, dat is toch miserie zoeken.

Ik zwijg.

Zij zwijgt.

En dan, na mij lang aangekeken te hebben, zegt ze: ‘Als je ginder was, dan was je er bij geweest hé?’ Ik knik.

Ik wacht.

lk hoop.

Ik bid.

Patrick
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Als het bericht net aankomt...

HET SLAAT JE IN HET GEZICHT...

Het zal je maar gebeuren. Je krijgt het bericht dat iemand van je leidingploeg verongelukt is. Het is zo’n klap in je gezicht
dat je het eerste moment versuft bent. Je kunt het niet geloven. Hoe zou je het ook kunnen geloven? Je kreeg niet eens
de tijd om het te bedenken, [aat staan om het te voorzien.

Een week na het ongeval is de begrafenis. Je gaat er natuurlijk heen en met de groep doe je ook wel iets in de uitvaart.
Je vormt met z'n allen een erehaag als de kist naar buiten gedragen wordt en de groepsverantwoordelijke leest een
tekst voor. Maar je maakt het allemaal niet bewust mee, ziet niet echt wie er verder nog allemaal zijn. Van een paar
weet je dat ze er zijn omdat je elkaar een hand geeft en wat ongemakkelijk staat te praten.

Dan is de begrafenis achter de rug en gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Het hoofdstuk is afgesloten.

Het ongeval was stom en ongewild. De boodschap was een knal in het gezicht, maar na de uitvaart kun je aan niets
meer horen of zien dat je iemand mist.

EEN SAMENKOMST MET DE LEIDING

Wanneer iemand van de leiding door een ongeluk of ziekte sterft, is het goed om met de hele leidingploeg bijeen te
komen en de eerste schok te verwerken voordat je de leden opvangt. Dat kan in het [okaal. Ook als het heel stil blijft en
niemand iets durft te zeggen, kan het samenzijn goed doen.

Neem ruim de tijd voor deze samenkomst. Natuurlijk komen er emoties los en zal het gesprek over het ongeluk gaan.
Maar het is ook goed om herinneringen op te halen, bijvoorbeeld aan de hand van foto’s waar de overledene op staat.

EEN SAMENKOMST MET DE LEDEN

Laat de leden op de eerste samenkomst na het overlijden van een leid(st)er vertellen wat ze weten over het gebeuren.
Vul vervolgens aan wat je zelf over de feiten weet. Een verhaal gaat al snel een eigen leven leiden, zeker als het een
beetje spectaculair is. Daarom is het zinnig om de leden, indien nodig, weer bij de feiten te halen. Neem ook nu
voldoende tijd om te praten, om emoties naar boven te taten komen en om herinneringen aan de overledene op te
halen.

EEN HERDENKINGSHOEKIJE

Tijdens de samenkomst met de leden kun je een begin maken met een herdenkingshoekje. Hang bijvoorbeeld een mooie
foto van de overledene op en zet er een kaars bij. Ook andere foto’s waar hij/zij op staat, kunnen hier een plek krijgen.
Spreek met de groep af dat iedereen het initiatief mag nemen om de kaars tijdens een samenkomst aan te steken.

Zo kan elk lid aangeven dat hij of zij nog weleens aan de overledene denkt. leder lid mag eventueel een voorwerp of
tekstje bij de foto plaatsen of hangen.

Leg ook een schrift in het herdenkingshoekje, waarin boodschappen geschreven kunnen worden: afscheidsbriefjes, de
laatste niet-gestelde vraag, herinneringen, een groet. Een alternatief is dat je kleine briefjes op een prikbord laat hangen.
In de herdenkingshoek is ook plaats voor een bloem of een ander symbool dat binnen de groep waarde heeft. Denk
bijvoorbeeld aan de leidingkoord, spelmateriaal waar de overledene zeer behendig mee was, of een attribuut uit de
verkleedkoffer waar herinneringen aan kleven.

EEN BRIEF SCHRIJVEN
Op de eerste (of een latere) samenkomst kun je iedereen vragen een brief aan de gestorvene te schrijven. Vragen die je
daarbij kunt stellen, zijn:

-~ Welke herinneringen komen nu bij je op?

— Welke vragen en twijfels spelen door je hoofd?

Wat wilde je nog graag vragen aan de overledene?
Wat wil je nog vertellen?
Zijn er dingen uit het verleden waar je spijt van hebt?

Bewaar de brieven in een mooi versierd doosje in het herdenkingshoekje. Een jaar later krijgt iedereen zijn eigen brief
terug. Na herlezing kun je een gesprek starten aan de hand van de volgende vragen:

— Zou je nu nog hetzelfde schijven?

— Heb je ondertussen antwoord gekregen op bepaalde vragen uit de brief?

- Zijn er misschien andere vragen bij gekomen?
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TIP
Spreek duidelijk af wanneer het herdenkingshoekje wordt opgeruimd. Zoek een geschikt moment en bereid de
leden erop voor.

Het leven gaat verder

JE DURFT ER NIET (MEER) AAN TE BEGINNEN ...

Na een overlijden heeft iedereen het moeilijk met de boodschap dat het leven verder gaat. Dat is natuurlijk wel zo,
maar als we eerlijk zijn, wordt het voor de nabestaanden toch nooit meer helemaal hetzelfde nadat iemand van de
groep, het gezin, de familie of de vriendenkring verongelukt is.

Op onbewaakte momenten komen de herinneringen die je plots weer verdrietig kunnen maken. Dat is niet vreemd,
want verdriet heeft te maken met ‘houden van’ en met blijdschap dat je iemand kent of gekend hebt.

Soms zit je hoofd om een of andere reden vol herinneringen die verdriet meebrengen. Dat is moeilijk. Je wilt er misschien
iets mee doen, maar het leven gaat nu eenmaal door en je wilt niet de spelbreker zijn die de sfeer verprutst met een
zielig moment. De rest van de groep gaat immers ook gewoon door? Mag jij de zaak dan zomaar stilleggen om over
jouw verdriet te praten? Je weet dat je er anderen mee verveelt of hen opzadelt met een ongemakkelijk gevoel. Je durft
er dus niet over te beginnen en zwijgt maar wat. Je houdt je onopgemerkt afzijdig van de groep en verdringt je
herinneringen en verdriet.

Zo blijf je met een vervelend gevoel zitten, want je doet jezeif geen recht en hebt bovendien het idee dat je oneerlijk
bent tegenover de gestorvene. Je vriend is gestorven in een ongeluk. Hij is al dood en nu ben jij bezig om hem dood
te zwijgen. Op die manier sterft hij elke keer opnieuw. Je vriend kan zichzelf niet meer op de voorgrond zetten, jij wel.
Als je zwijgt over je herinnering, laat je de kans op die vorm van ‘verder leven na de dood’ liggen.

Is er leven na de dood? Voor onze overledenen zijn we daar niet zo zeker van. We hopen van wel, ons christelijk verrijzenis-
geloof zegt van wel. Hoe dat leven na de dood eruitziet, daarover zijn we het niet helemaal eens met elkaar. Misschien
moet dat ook niet. Maar van één ding mogen we heel zeker zijn: voor ons die nog leven, is er zeker leven na de dood
van een dierbare. En dat leven gaat door, in zijn eigen tempo en gevuld met herinneringen. Als we daar eerlijk mee
omgaan en de herinneringen een plek geven, is dat een vorm van voortleven voor de gestorvene.

DEe ‘ZWARTE’ PERIODE

Er is een tijd geweest dat mensen na het overlijden van een nabije persoon zes weken lang in het zwart gekleed gingen.
Daarmee gaven zij aan dat ze in een periode van rouw waren. Je kon in die tijd aan de zwarte kleding zien dat iemand
recent een overlijden had meegemaakt. Misschien was dat zo slecht nog niet, want op die manier kon je rekening
houden met de gevoelens van de ander. Nu dragen mensen vaak geen zwart meer na een overlijden. De mode en de
gewoontes zijn veranderd. Mensen zijn nu vaak om heel andere redenen in het zwart gekleed.

ROUWEN 1S VOOR IEDEREEN VERSCHILLEND

Er bestaan geen vaste regels voor een rouwproces. Rouwen is voor iedereen anders. Kleuters rouwen anders dan tieners,
pubers verwerken hun verdriet anders dan volwassenen. En elke puber doet het weer op zijn eigen manier, zoekt zijn
eigen patroon. Ook elke volwassene zal er zelf doorheen moeten. Maar één ding hebben alle rouwenden gemeen:
allemaal hebben we tijd nodig om het verdriet te verwerken en de draad van het leven weer op te nemen.

Er zijn jongeren die zich in een periode van pijn en rouw in het gezelschapsleven storten. Er kunnen niet genoeg mensen
of activiteiten zijn om toch maar niet in de stille eenzaamheid te moeten vertoeven. Anderen zullen zich juist een
tijdje in zichzelf keren en de stilte opzoeken in zichzelf. Bij de één verloopt het proces rustig en traag, bij de ander is
het een korte en hevige periode.

We herkennen allemaal de gevoelens van treuren, van gemis en intens verdriet, van angst en woede, van onbegrip en
zinloosheid. ledereen heeft ze, maar telkens in verschillende volgorde en proportie.
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De tijd verloopt ...

Je kunt bij een overlijdensbericht het gevoel hebben dat de tijd even stil blijft staan, maar of je nu wilt of niet, de tijd
gaat verder. Het is goed om die tijd opnieuw invulling te geven.

EEN MAAND LATER

Stuur iedereen die aanwezig was op de eerste samenkomst na het overlijden, of bij de begrafenis, een maand na de
uitvaart een kaartje. Zo laat je weten dat je de overledene niet vergeten bent, ook al spreekt de omgeving niet meer
over hem/haar. Je laat de groepsleden op die manier ook weten dat het niet verboden is om nog eens iets te zeggen
over het gemis of het verdriet. Niemand staat alleen in deze verwerking.

Een mogelijke tekst voor op het kaartje:

Het was een zomerse zomer.

De zon deed haar best om alles te laten lachen.
Onze ogen druppelden regen...

Geef toe,

we hadden er redenen voor.

Samen hebben we van het afscheid

van ...

het beste gemaakt.

Jouw inbreng in de viering

maakte het geheel mooier.

Jouw betrokkenheid

deed ons voelen dat we samen sterk staan.
Jouw engagement

deed de boodschap van hoop

en de oproep om verder te werken

harder klinken.

Hartelijk bedankt!

Wellicht ben je zelf creatief genoeg om een tekstje te schrijven dat nog beter bij jullie situatie aansluit.

NAAR HET GRAF GAAN

Als je enkele weken na de begrafenis met de groep naar buiten trekt, is dat wellicht het moment om ‘toevallig’ in de
buurt van het kerkhof of het columbarium te komen. Stel je groep op dat moment voor om het graf te bezoeken. Je kunt
er even heel stilletjes blijven staan, of herinneringen ophalen. De leiding kan vooraf ook een tekstje meenemen dat
hier voorgelezen kan worden.

Het is niet de bedoeling dat je heel lang bij het graf blijft. Een klein momentje van verbondenheid is al voldoende om
de herinnering levend te houden. Alles is beter dan het verleden dood te zwijgen.

Voor sommigen kan dit emotioneel een zware stap zijn, maar zo gaat het met verwerken van verdriet. Rouw verwerken
is een beetje als een aardbeving. Het bericht van het overlijden brengt de eerste grote schok. Daarop volgen als bij een
aardbeving kleinere naschokken die de aarde (je gevoelens) weer laten trillen en de boel door elkaar halen. Uiteindelijk
bestaat de verwerking van het verdriet eruit dat je het puin van de aardbeving gebruikt om iets nieuws op te bouwen.
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VERIJAARDAG VIEREN

Laat de eerste verjaardag van de overledene na diens dood niet zomaar voorbijgaan. Stuur die dag bijvoorbeeld een
kaartje naar de familie om te laten weten dat zij niet de enigen zijn die op die dag terugdenken aan de overledene.

Straks is het de verjaardag van ....

We zullen het op die dag samen weer moeilijk hebben.

Liever dan te moeten terugdenken aan ...,

zouden we hem/haar nog bij ons willen hebben.,

In deze nieuwe situatie willen we hem/haar toch het allerbeste toewensen.

De tekst is niet meer dan een voorbeeld dat je op weg kan helpen om iets persoonlijks te schrijven. Laat het kaartje
door alle leden van de afdeling tekenen voordat je het aan de familie bezorgt.

Op de samenkomst die het dichtst bij de verjaardag ligt, kun je de kaars bij de foto in het herdenkingshoekje nog eens
aansteken. Zorg eventueel voor taart bij het vieruurtje en vertel de leden dat je de verjaardag van de overledene toch
wilt vieren, ook al is hij of zij er niet meer bij.

Een herdenkingsconcert

Doel: jonge mensen op een ‘jonge-mensenmanier’ laten herdenken, met respect voor de herinnering aan de mensen
die we verloren.

Eventueel kun je een feest opzetten met respect voor alle partijen: jongeren, ouders, familie, mensen die van dichtbij
betrokken zijn en ook mensen die iets verderaf staan. Het doel is mensen de kans te geven mee te ‘vieren’, waar ze in
klassieke structuren niet terechtkunnen.

WAAROM EEN FEEST?

Het feest moet een uiting van respect zijn voor de mensen die we herdenken.
Enkele voorbeelden:
- Deze twee jongeren hielden ervan om op hun blote voeten in het gras (dicht bij de aarde) van muziek, eten en
drinken te genieten, omringd door vele vrienden.
— De overledenen waren verzot op live-muziek door groepjes. Niet zozeer de naambekendheid was van belang, maar
wel de inzet van de spelers.
We kiezen niet voor een feest om aan het verdriet voorbij te gaan, maar omdat we geloven dat het leven verder gaat -
zonder te vergeten, maar met de energie die we van hen gekregen hebben. We geloven dat de mensen die we herdenken
hier heel blij mee zijn en dat ze het wellicht zelf ook zo zouden doen.

AANPAK

We gaan uit van het idee om een concert te organiseren en stellen een werkgroep samen van mensen die van dichtbij
betrokken zijn. We proberen er zoveel mogelijk mensen bij te betrekken: de gezinnen van de overledenen, de jeugd-
groeperingen, de goede vrienden, collega’s of studiegenoten en mensen die betrokken waren bij het ongeval.

BEDENKINGEN

Mogelijk leven er bij de werkgroep geen bezwaren tegen een herdenking, maar wel tegen de vorm waarin het
herdenken plaatsvindt. Moet het niet eerder een intiem gebeuren zijn, in plaats van een festival? Zal een festival wel
aanvaard worden?

Een belangrijke vraag is in dit verband: hoe maak je de buitenwereld duidelijk dat dit een herdenking is en geen aanzet
voor een grote braspartij? In de ‘uitwerking’ is een mogelijk antwoord van de werkgroep geformuleerd.
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EEN MOGELIJKE UITWERKING
Muziek

Ga op zoek naar kleine groepjes van jonge muzikanten die betrokken waren bij de mensen die jullie willen herdenken.
Maak er een belangrijk criterium van om geen affiche samen te stellen met groepen die voor hun eigen eer komen
spelen. Zo maak je duidelijk dat het meer om een herdenking gaat dan om een festival. De groepjes zijn hopelijk bereid
zonder financiéle vergoeding te komen spelen. Het is essentieel dat ze zelf gemotiveerd zijn om uit eerbetoon aan de
overledenen te komen spelen.

Heb met de werkgroep ook het lef om ‘grote namen’ aan te spreken met de vraag om gratis op te treden. De beslissing
ligt helemaal bij de groepen zelf. Nogmaals, zij moeten komen om de herdenking te ondersteunen en niet voor geld of
eigen glorie.

Randanimatie

Je kunt groeperingen waar de overledenen lid van waren of affiniteit mee hadden, uitnodigen om met een standje op
het festivalterrein te komen staan.

Lokatie

Zoek een plek die centraal ligt, goed te bereiken is {(met het openbaar vervoer), en ruimte biedt: een grasveld bijvoor-
beeld. Het liefst is het een plek die ook een beetje symbool staat voor de mensen die jullie gedenken.

Eten en drinken

Om het herdenkingskarakter te benadrukken, vraag je de bezoekers van het festival een picknick mee te brengen.

De bedoeling is dat de meegebrachte etenswaren op een grote tafel gelegd worden, waar iedereen dan met iedereen
naar eigen smaak en behoefte kan delen.

Vraag de mensen al bij de uitnodiging om eerlijk voedsel mee te brengen. Als er op het festival drank en eten te koop
wordt aangeboden, zorg je ervoor dat het eerlijke producten zijn tegen eerlijke prijzen.

Partners

Benader bevriende organisaties voor logistieke en eventueel financiéle ondersteuning. Vanuit die organisaties kun je
wellicht mensen en mogelijkheden betrekken waarover jullie zelf niet beschikken. Zoek uitdrukkelijk geen partners in
de economische sector. Het doet afbreuk aan de herdenking als je ruimte moet maken voor sponsoring in de vorm van
reclameborden.

Logistiek
Neem contact op met uitleendiensten van gemeentes en provincies. Even rondkijken in de omgeving kan heel wat
knowhow opleveren.

Bekendmaking

Ga heel voorzichtig om met uitnodigingen. Leg een database aan met adressen van mensen die je persoonlijk wilt
uitnodigen en pubticeer eventueel een artikel in de plaatselijke pers met een uiteenzetting van het opzet en de doel-
stellingen van het festival. in dit artikel geef je ook aan dat mensen die niet persoonlijk uitgenodigd werden toch
mogen komen als ze sympathiseren met de overledenen.

Een stille tent op het terrein

Zet een opvallende tent op het festivalterrein waarin je een foto van de overledene plaatst. Schep de mogelijkheid om
er kaarsen te branden en leg een boek in de tent waarin mensen, nu ze een jaar verder zijn, nog een boodschap kwijt
kunnen. In deze map vind je nog andere initiatieven om in deze tent creatief gestalte te geven aan de herdenking.

Het is verstandig om iemand aan te wijzen die de sfeer en opzet van deze tent de hele dag bewaakt.

Het podium

Op de achtergrond van het podium kan een projectie lopen met foto’s uit het leven van de overledene.
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Een herdenkingsdienst

Informeer bij de familie of jouw groep een bijdrage kan leveren aan de herdenkingsdienst in de kerk, een jaar na het
overlijden. Het kan zijn dat die inbreng niet gewenst is. In dat geval kun je, als daar behoefte aan is, in het lokaal een
eigen herdenkingsdienst opzetten.

AAN DE SLAG MET SYMBOLEN
Een herdenkingsdienst opzetten is niet eenvoudig. Daarom geven we hier enkele aanzetten.
Je kunt beginnen met herinneringen op te halen. Laat iedereen maar honderduit vertellen, zo kom je weer heel dicht
bij de persoon die je wilt gedenken. Ga op basis van de opgefriste herinneringen op zoek naar voorwerpen die symbool
staan voor wie de gestorvene voor jullie geweest is. Stel een lijstje op met alle symbolen en bespreek met de groep
welke jullie daarvan zullen gaan gebruiken.
Schrijf met de groep een inleiding bij elk symbool en probeer te verwoorden welke herinneringen voor jullie nu een
hoop voor de toekomst geworden zijn.
Enkele vragen die je hierbij kunt stellen:

- Welke eigenschappen hebben we ervaren als een oproep om zelf een mooier mens te worden?

— Waarin was de overledene een mens die naar Gods beeld geschapen werd?

— Waar vertelde deze mens ons iets over ‘dat ietsje meer’ in het leven?

Bij elk symbool kun je een verhaal uit de bijbel of een lied zoeken dat er mooi bij aansluit. Het moment rond dit
symbool wordt afgesloten met een gebed dat je samen kunt bidden. Wanneer je een viering op deze manier opbouwt,
kun je maximaal twee of drie symbolen gebruiken.

Zoek de geschiktste persoon voor het presenteren van de symbolen en voor het lezen van de teksten. Het is geen regel
dat degene die een symbool voorstelde het ook in de viering moet presenteren, of dat de eindredacteur van een tekst
deze ook moet voorlezen. Ook teksten uit de bijbel hoeven niet altijd door de pastoor te worden voorgelezen. Bespreek
samen wie wat zal doen en maak bewuste keuzes.

WE SPELEN GEEN ROLLETIE

De meeste mensen zijn geen acteurs die hun persoonlijke gevoelens de baas kunnen als ze voor een publiek staan; ze
kunnen niet terugvallen op klassieke structuren en weten vaak eigenlijk ook niet goed hoe het allemaal moet. Daarom is
het goed om het hele draaiboek voor de herdenkingsdienst op de vooravond van de viering met alle betrokkenen door te
nemen. Doe alles zoals jullie het er de volgende dag willen laten uitzien en klinken. Geef alle betrokkenen de kans om
zich te leren bewegen in een kerkgebouw, de microfoon op de juiste hoogte te zetten, enz. Zorg dat iedereen weet
wanneer het zijn/haar beurt is om naar voren te komen, zonder dat er een pijnlijke stilte valt waarin iedereen op
jedereen wacht. Zorg dat je voor iedereen die moet voorlezen een minder emotioneel betrokken ‘back-up’ hebt die het
vlot (op een knipoog) kan overnemen als iemand op het laatste moment beslist niet voor te lezen. Laat de ‘back-up’
dan voorlezen in naam van ...

ENKELE VOORBEELDEN VAN BRUIKBARE SYMBOLEN

In het werkmateriaal vind je enkele voorbeelden van symbolen die gebruikt kunnen worden in een herdenkingsdienst.
De teksten bij de symbolen dienen om je te helpen zelf aan de slag te gaan. Zie p. 151 ev.
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uVerkmateriaaD

1. DE KAARS = DANKBAAR EN TROTS

Een stukje getuigenis

Ik denk dat je trots op ons zou zijn geweest. We hebben met z’'n allen als een echte ploeg, met een grote openheid en
nog grotere vastberadenheid, samengewerkt om van jouw afscheid het beste te maken. Openheid en je tanden ergens
in zetten zijn twee eigenschappen van jou die wij nooit zullen vergeten.

Ik denk dat je trots op ons zou zijn geweest. We bleven geloven en er samen voor gaan. We bleven onze hoop ook
uitstralen, net zoals jij zou hebben gedaan.

.., Ik ben ervan overtuigd dat je trots op ons bent. We hebben het allemaal moeilijk gehad, vandaag is het opnieuw
moeilijk en we zullen het nog moeilijk hebben. Maar we zullen er samen echt voor gaan, om nog zoveel mogelijk van
jouw plannen in jouw naam verder te realiseren.

lij mag trots zijn op ons, wij zijn trots op jou.

Omdat we trots op jou zijn, willen we de kaars van onze afdeling hier plaatsen.

Presenteren van de kaars

De kaars wordt vooraan geplaatst en aangestoken.

Een verhaal uit de bijbel

Uit het Grote Verhaal: een vrije vertaling van Genesis 4, het verhaal van Kain en Abel

Twee broers, Kain en Abel, leefden in hetzelfde gezin. Kain bewerkte de grond en Abel verdiende de kost als
schaapherder. De broers waren fier op wat ze deden. Ze waren alle twee gelukkig in hun bestaan, de één op het
veld, de ander met de schapen.

Na verloop van tijd werd Kain een beetje jaloers op zijn broer omdat hij zo’n mooi resultaat had bij de oogst.
Dat was niet de mooiste kant van Kain, maar het was sterker dan hemzelf. Het ging van kwaad tot erger en de
broers kregen er ruzie over, zo erg dat ze gingen vechten. Toen ging het helemaal mis. Kain sloeg Abel zo hard
dat deze stierf.

Kain zat er heel erg over in. Wat had hij toch gedaan? Hij wou weglopen van deze plek die hem nu alleen maar
verdriet gaf. Maar God hield hem tegen. ‘Hier zal je mee moeten leven, Kain. Maar weet dat Ik in je verdriet bij
jou blijf. 1k kan moeilijk fier op je zijn om wat je gedaan hebt, maar Ik wil wel aan je zijde blijven staan.
Misschien komt ooit de tijd dat je ook weer trots zal worden op je broer ..’

= . r't} e =
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Een gebed

TS

God,

het lukt niet zo makkelijk op dit moment,
maar wij willen ‘dank zeggen’ om al het mooie
dat we met ...

mochten meemaken.,

We zijn trots op wie hij/zij was,

we zijn er trots op dat hij/zij een van de onzen was.
Laat ons door dit moment heen groeien

zodat wij zelf mensen worden

waar anderen trots op kunnen zijn.

Amen,
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2. EEN LOCOMOTIEF — DE VOORTREKKER

Een kleine duiding

Lieve .., al van bij de start stond je keer op keer vol enthousiasme voor ons klaar.

We zijn begonnen als vrienden, maar nu zijn we een hechte groep waar niemand uit mocht verdwijnen. Voor ons was
je zoveel meer dan alleen een leid{st)er. Je was onze locomotief, die ons door moeilijke, maar zeker en vast ook door
plezante momenten loodste.

Je was de zotte mus.

le was het zonnetje in huis.

Je was een echte levensgenieter.

Je was het enthousiasme zelf.

In moeilijke tijden stond je altijd voor ons klaar.

Geen enkel probleem was te veel voor jou.

Voor alles had je wel een oplossing.

Je bleef steeds jezelf, je kwam op voor de persoon die je was.

De tijd die we samen mochten doorbrengen, was veel te kort.

Toch heb je een enorme indruk nagelaten en was je een voorbeeld voor ons allen.

We wisten niet wat een rijkdom we hadden, tot je opeens niet meer bij ons was.

Maar wat kun je zeggen met ‘was’?

Voor ons ben je er nog steeds en zal je altijd in ons midden blijven voortleven.

Jij was niet ... jij BENT...

Presenteren van de locomotief

De locomotief wordt vooraan geplaatst op het altaar.

Een verhaal uit de bijbel

Uit het Grote Verhaal: een vrije vertaling uit het evangelie van Johannes 10, 11-17, het verhaal van de goede Herder.

Op een dag zei Jezus, zomaar midden in een discussie over wie een goede leider was, over Zichzelf:

‘Ik ben een goede Herder. Een goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn schapen.

Maar een huurling, geen echte herder dus, laat zijn schapen in de steek en gaat ervandoor, als hij een wolf ziet
komen. Het zijn immers zijn eigen schapen niet! En de wolf overvalt ze en drijft ze uiteen. Hij is immers een
huurling en bekommert zich niet om de schapen. Ik ben de goede Herder: Ik ken Mijn schapen en Mijn schapen
kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; Ik geef dan ook Mijn leven voor Mijn schapen.

Een gebed

God,

er zijn van die dagen

dat we ons klein en bang voelen.

In de groep wordt van ons heel wat gevraagd:
om zelf de eerste stap te zetten,

om altijd weer te hopen en te geloven,

in onszelf en in onze jongeren.

Wek in ons de moed, God,

om naar het voorbeeld van ...,

die we nu moeten missen,

altijd weer op te staan en voortrekker te zijn.
Wees zo met ons bezig.

Amen.
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3. EEN WAARDEPIRAMIDE — FIINGEVOELIGHEID

Een persoonlijk getuigenis

.., wat wij in jou het meest bewonderden, is je fijngevoeligheid:
jouw vermogen om voor iedereen evenveel te betekenen.

Jij wilde er zijn voor iedereen in je familie.

De tijd was er niet altijd voor.

Je had dan aandacht voor ons,

vaak ten koste van de aandacht die je aan jezelf had mogen geven.
Je had zoveel waarden die je tot een goed einde wou brengen.
Wij maakten voor jou een waardepiramide.

Allemaal schreven we er eigenschappen van jou op,

zoals wij ons die herinneren.

Helemaal bovenaan staan eigenschappen van jou

die iets zeggen over je fijngevoeligheid.

Ze zeggen iets over hoe je met ons omging.

We geven jouw piramide een speciaal plaatsje hier bij ons,

om de waarden te leren appreciéren

en er zelf belang aan te hechten in ons verdere leven.

Presenteren van de waardepiramide

lemand uit de groep plaatst de waardepiramide vooraan en leest de waarden die erop staan, voor.

Een verhaal uit de bijbel

Uit het Grote Verhaal: een vrije vertaling uit het evangelie van Mattels 5, 33a - 48

Jezus hield af en toe een krachtige redevoering,

zoals die keer op de berg.

Toen liet Hij mensen wel schrikken door hetgeen Hij zei:

‘Jullie hebben allemaal de wetten bestudeerd, de oude wetten van ons volk.

Daar staat de regel: oog om oog, tand om tand.

Maar Ik zeg jullie dat het beter is om niet terug te slaan als je zelf geslagen wordt.
Er staat in de oude boeken ook: je zult je naaste liefhebben en je vijand haten.
Maar lk zeg je dat het beter is om ook je vijand lief te hebben.

Als je zo leeft, dan ben je als een engel van God!

Een gebed

God,

het gebeuren van de voorbije dagen raakt ons.
Vandaag weten wij ons kwetsbaar en klein.

Met ons zijn er nog vele mensen kwetsbaar en klein.
Maak ons sterk en krachtig

zodat wij het voor hen opnemen.

Amen.

ALS ER IEMAND STERFT.. 153




4. EEN FOTO — GOEDLACHS

Een persoonlijk getuigenis

.., wat zou jij nu zeggen of doen?

Jij was degene die elk probleem oploste met een lach.
Jij had het in je vingers om moeilijke situaties

met een kwinkslag om te draaien.

Als je binnenkwam, en we zaten met een probleem,
met jouw ‘helabakes’ was de situatie al gekeerd.

Je zult nooit meer koosnaampjes tegen ons zeggen.
Ik zal me jou blijven herinneren als mijn ‘Withead".

En elke keer als ik daaraan denk, zal ik glimlachen.
Dan krijg je ook nu nog gelijk:

zorgen zijn voor morgen, dan ziet het er weer anders uit.

Presenteren van een foto van de overledene

Plaats de foto van de overledene met een lachend gezicht vooraan.

Een verhaal uit de bijbel

Uit het Grote Verhaal: een vrije vertaling uit het evangelie van Mattels 6, 25-34

Jezus nam het woord en zei: ‘lk zeg jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te
blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet
meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de heme!: ze zaaien niet, ze maaien niet en cogsten niet, je hemelse
Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen
aan zijn leven?

Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken?

Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn
gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van
morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. ledere dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen.’

Een gebed

God,

optimisme is een mooie deugd.

Op dit moment zijn we eerder geneigd

om het glas halfleeg te noemen

dan dat we er oog voor hebben dat ons glas halfvol is.
We ervaren onszelf niet als pessimist,

ons gevoel is eerder realistisch:

we zijn geslagen.

Kom dan bij ons en glimlach ons toe,

dat wij op onze beurt naar anderen kunnen lachen
en niet vergaan in bittere ellende.

Amen.
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5. EEN BAK MET SCHERVEN — GEBROKENHEID

Een persoonlijk getuigenis

Ons verdriet pletst zo de grond op.

We hebben zoveel lol beleefd samen.

We hebben zoveel samen gedaan.

Kampen gebouwd en op kamp geweest.

In je nek gezeten en menselijke piramides opgezet.
Onze eerste pint en die stiekeme sigaret.

Het komt als een klap in ons gezicht.

Jouw ongeluk maakt een einde aan alles wat wij
als toekomst droomden.

Onze plannen liggen verkreukeld en verschenen
onder het stof.

Een stom accident. Wij blijven achter met de
scherven.

Het kan niet waar zijn dat wij ons hier nog eens

moeten aan kwetsen.
We zullen de scherven houden,
en op de breuklijnen zien we een glinstering van jou.

Presenteren van een bak vol scherven

lemand brengt een bak met scherven naar voren.
Tussen de scherven wordt een kaars geplaatst
en aangestoken.

Een verhaal uit de bijbel

Uit het Grote Verhaal: uit het evangelie van
Johannes 11, 1-44 (kBS-versie)

Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanig, het dorp van Maria en haar zuster, Marta. Maria is de vrouw
die de Heer met balsem zalfde en Zijn voeten met haar haren afdroogde; de zieke Lazarus was haar broer.

De zusters stuurden Jezus de boodschap: ‘Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.’ Toen Jezus dit
hoorde, zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de verheerlijking van God, want de Zoon van God
moet erdoor verheerlijkt worden.’ Jezus hield veel van Marta, van haar zuster en van Lazarus.

Jezus hoorde dus van zijn ziekte; toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was. Daarna pas zei Hij tegen Zijn
leerlingen: ‘Kom, we gaan weer naar Judea.’ ‘Maar rabbi,’ zeiden de leerlingen, ‘onlangs nog probeerden de joden
U te stenigen, wilt U er nu alweer heen? Jezus antwoordde: ‘Een dag duurt toch twaalf uren? Zolang het dag is
kan men zijn weg gaan zonder te struikelen, omdat men het licht van deze wereld ziet. Maar als men ‘s nachts
zijn weg gaat zal men struikelen, omdat men dan het licht moet missen.’

Na deze woorden deelde Hij hun mee: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar |k ga erheen om hem wakker te
maken. De leerlingen merkten op: ‘Als hij slaapt, Heer, dan komt hij er weer bovenop. lezus had echter over zijn
dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij de gewone slaap bedoelde. Daarom zei Jezus ronduit: ‘Lazarus is
gestorven. Toch ben Ik blij voor jullie, met het oog op jullie geloof, dat Ik niet ter plaatse was. Maar kom, laten
we er nu heen gaan. Toen zei Tomas, ook Didymus genaamd, tegen zijn medeleerlingen: ‘Laten wij ook maar
gaan, dan kunnen we samen met Hem sterven.’

Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen. Nu lag Betanié dicht bij Jeruzalem,
op een afstand van ongeveer vijftien stadién. Heel wat joden waren dan ook naar Marta en Maria toe gekomen
om hun medeleven te betuigen met het verlies van hun broer. Marta, die gehoord had dat Jezus op komst was,
was Hem tegemoet gegaan; Maria was thuisgebleven. Marta zei tegen Jezus: ‘Heer, als U hier geweest was, zou
mijn broer nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat Hij het
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U zal geven. ‘Je broer zal opstaan’, verzekerde Jezus haar. ‘Dat weet ik,’ zei Marta, ‘hij zal opstaan bij de opstan-
ding op de laatste dag.’ ‘tk ben de opstanding en het leven’, zei Jezus. ‘Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven,
toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer,
antwoordde Marta, ‘ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou.'
Na deze woorden ging ze haar zuster Maria roepen. ‘De meester is er’, fluisterde ze haar toe. ‘Hij laat je roepen’
Zodra ze het hoorde, ging ze op weg, naar Hem toe. Jezus was namelijk nog niet in het dorp, maar bevond Zich
nog op de plaats waar Marta Hem ontmoet had. De joden die bij Maria in huis waren om hun medeleven te
betuigen, zagen haar het huis uit snellen en gingen haar achterna, in de veronderstelling dat ze bij het graf
wilde gaan treuren.

Toen Maria de plaats bereikt had waar Jezus zich bevond, wierp ze zich, zodra ze Hem zag, voor Hem neer en
zei: ‘Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn.’ Toen Jezus zag hoe ze weeklaagde en hoe
ook de joden die haar vergezelden weeklaagden, ontstak Hij in toorn en wond zich op. ‘Waar hebt u hem
neergelegd?’ vroeg Hij. ‘Komt u maar kijken, Heer’, zeiden ze. Jezus begon te huilen, zodat de joden zeiden:

‘Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!” Maar sommigen merkten op: ‘Had Hij dan niet kunnen zorgen
dat hij niet doodging? Hij heeft toch ook de ogen van de blinde geopend?’

Opnieuw in toorn ontstoken, ging Jezus naar het graf. Het was een grot, die met een steen was afgesloten.
‘Neem die steen weg’, beval Hij. Marta, de zuster van de gestorvene, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier
dagen!’ Jezus antwoordde: ‘Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien als je maar gelooft?’
Toen nam men de steen weg. Jezus sloeg de ogen op en bad: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt.

Voor Mij stond het vast dat U Mij altijd aanhoort, maar ik spreek zo met het oog op al die mensen hier, opdat ze
mogen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ Na dit gebed riep Hij met luide stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’

En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek
gewikkeld. ‘Maak hem los,’ beval Jezus, ‘en laat hem gaan’

Een gebed

Als alles aan scherven valt, dan overvalt ons het niets.
Alles staat stil.

Al onze dromen, verwachtingen en plannen —

heel ons vanzelfsprekend gewaand geluk -

wankelt op het slappe koord.

Als alles aan scherven valt,

dreigen wijzelf mee ten onder te gaan.

Verbittering borrelt immers op

uit de zwarte diepte van onze ziel.

Door de schrijnende pijn van ons gebarsten bestaan,
willen wij ons afsluiten voor nieuwe kwetsuur.

Als alles aan scherven valt,

zullen wij nooit meer dezelfde zijn.

Twee dingen kunnen wij slechts doen.

Wij zijn uit balans en zullen niet meer verder gaan;
verkild, versteend, verkrampt om verloren liefde.

Of, God,

geef, dat wij uit balans verder wankelen,

gesteund en leunend, tot wij kunnen loslaten de verloren zekerheid.
En weer geconcentreerd op liefde

leven en beschermen en zorgen

voor wie anders alles aan scherven valt.

Want als alles aan scherven valt...

Jef Sanen
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» +18 jaar

ODEWIIN, GESTORVEN NA EEN SLEPENDE ZIEKTE ..: een ervaringsbericht

Het verhaal van en met Odewijn, thuis overleden op 18jarige leeftijd na een lange weg van ziekte.

Naar aanleiding van het verongelukken van Kris, een ktJ-er en leider van de afdeling Sint Gillis-Waas, op een
zomermorgen in augustus, had ik kort na de middag, op het Ki1-sportfeest, een gesprek met leden van zijn
afdeling en zijn vrienden. Zij hadden het overlijden van Kris tijdens de voormiddagactiviteiten vernomen.

Ik kende een aantal mensen uit dat groepje maar lang niet iedereen. Het gesprek liep moeizaam en de stemming
was bedrukt.

Plots was er ééntje in de groep, een jongen, ik schatte hem ongeveer 17, zijn haar licht gekleurd, die zei:

‘Dat is het leven, hél’

Ik was verbaasd en dacht, dat zeg je als jongere toch niet bij het overlijden van een twintiger, een leeftijdsgenoot.
Ik reageerde en zei: ‘Dat is het leven toch niet, nog zo jong, verongelukken, zo plots worden weggerukt, een
leeftijdsgenoot met het leven nog voor zich...' De jongen antwoordde: Ja, ja, ik ben al twee of drie keer bijna
dood geweest’.

Het werd stil en de jongen verdween ergens verder op het terrein tussen de andere deelnemers.

Ik bleef nog even bij de beproefde groep, trachtte antwoord te geven op vragen die in hen opkwamen, gaf mijn
telefoonnummer door met de afspraak dat zij altijd contact mochten opnemen.

ik bleef worstelen met de uitspraak van die jongen van 17:Ja, ja, ik ben al twee of drie keer bijna dood geweest’.
Ik had hem goed aangekeken en zou hem onder de vele deelnemers en aanwezigen zeker nog herkennen.

Ik zocht hem op, en ontmoette hem.

Ik zei: ‘Vriend, wat heb jij doorgemaakt of meegemaakt dat jij zo'n uitspraak deed?’

Hij deed zijn verhaal:

‘Drie jaar terug, op 15-jarige leeftijd, ben ik ziek geworden. Ik heb een hele reeks behandelingen gekregen met
chemo, eerst is mijn voet geamputeerd en later ook mijn onderbeen. Kijk, ik heb een prothese. Hij stroopte zijn
broekspijp op en liet zijn prothese zien.

‘En in maart I1. vervolgde hij, ‘ben ik geopereerd aan mijn longen, kijk maar.’ Hij deed zijn hemd open en liet me
het litteken zien van zijn operatie. Hij vertelde maar...

Ik wilde hem beter leren kennen en vroeg zijn naam. ‘Odewijn,’ zei hij, ‘en ik ben van de kL van Sinaai’

En hij vertelde maar ...

Toen bleek ik zijn ouders te kennen van vroeger in de jeugdbeweging. Na een tijdje moest hij weg, om deel te
nemen aan de demonstratie van een vendelnummer in het feestprogramma. ik wenste Odewijn veel sterkte en
goede moed. Nu begreep ik zijn uitspraak veel beter die hij had gedaan tijdens het gesprek met de vrienden
van Kris.

Enkele weken gingen voorbij en ik was het verhaal nog helemaal niet kwijt. Toen kreeg ik een telefoontje van
Odewijn met de boodschap: ‘Ik ben naar de dokter geweest en alles is onder controle’

Zo belde hij me meerdere malen, na het maandelijkse doktersonderzoek. Zo ook die zondag in maart 2002.

Ik zat aan de feesttafel bij een 50-jarig jubileum. Mijn Gsm-toestel rinkelde en ik kreeg een boodschap van de
vader van Odewijn: ‘Het is om je te melden dat onze Odewijn medisch is opgegeven.’

Odewijn, student elektromechanica, brak bij het opgaan van de trappen op school zijn bovenbeen. Ook zijn
bovenbeen moest geamputeerd worden. Ik vroeg de vader waar Odewijn was en hoe hij het stelde. Zijn vader
gaf het toestel door. Ik kreeg Odewijn aan de telefoon vanuit het ziekenhuis. Ik was aangedaan en vroeg hem
enkel: ‘Waar ben je nu precies? Ik wens je sterkte, en ik kom je zo vlug ik kan, bezoeken. Meer kon ik niet kwijt.
De dinsdag daarop ben ik naar het ziekenhuis gegaan, op bezoek. Ik betrad de verduisterde kamer met een
kloppend hart en dacht eerst dat Odewijn sliep. Niets was minder waar, hij sprak me aan en zei: ‘Ben jij het,
Raf? De dokters hebben mij nog een goede zomer beloofd en daarna zal het gedaan zijn. Onmiddellijk vroeg hij
hoe het in kLI was, want we vierden enkele weken later het 75-jarig bestaan van ku-nationaal. Vol goede moed
zei hij: Ik kom ook’. Ik zei hem: ‘Odewijn, gaat dat wel haalbaar zijn, het is zo kort bij?’‘Neen, dat zal niet voor
mij zijn, maar amuseer je en voor mij erbij,” antwoordde hij me.
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Odewijn herstelde viug van de operatie en heeft nog weken genoten, met zijn rolstoel onderweg of al springend
van zijn stoel in de zetel, thuis met zijn ouders, broer en zus en met zijn kL)-vrienden. Ze kwamen een kaartje
leggen, een pintje drinken of gewoon wat babbelen. Regelmatig kreeg hij bezoek en namen ze hem mee naar
KLi-activiteiten of dorpsevenementen.

Geregeld belde hij me op of ging ik hem bezoeken. We waren vrienden geworden. Begin juli was hij nog een
dag in Werchter en enkele dagen op kamp met k1, maar het werd moeilijker.

Een opname in het ziekenhuis was noodzakelijk, een maand lang heeft hij er verbleven, maar het werd steeds
moeilijker. Hij wist wat hem te wachten stond en hij sprak daar openlijk over.

Bij een bezoek vroeg hij me: ‘Als het zover is, wil jij dan mijn begrafenisdienst doen? Jij kent mij en ik heb liever
dat iemand dat doet die mij kent.

Hij mocht nog zijn achttiende verjaardag vieren. Zijn plan was een feestje te bouwen met zijn ku-vrienden, maar
dat zou te lastig geweest zijn. Een afvaardiging bezocht hem die dag en ze hadden een vendelvlag meegebracht
met daarop een tekst over vriendschap.

De laatste weken mocht Odewijn thuis zijn. Zijn ouders hadden beiden verlof genomen om hem thuis te

verzorgen. Dagelijks kwamen er kL)-vrienden over de vloer voor een kort bezoekje.

Bij een van mijn laatste bezoeken sprak hij me over het verloop van zijn uitvaart:

- hij had enkel foto’s uitgekozen om in de kist bij hem te leggen;

- het was zijn wens om de vendelviag met de tekst over vriendschap, die hij gekregen had bij zijn verjaardag,
op de kist te leggen;

-~ het was zijn wens in een rode kist begraven te worden, het rood van de liefde;

- hij had enkele liedjes uitgekozen om in de uitvaartliturgie te gebruiken;

- hij vroeg uitdrukkelijk dat kLi-ers hem zouden dragen, en dat de vendelvlaggen hen zouden omringen als
teken dat hij zoveel heeft gekregen van kL.

Op maandag 2 september is Odewijn ’s avonds thuis in familiekring gestorven, nadat hij uitdrukkelijk afscheid
had genomen van zijn ouders, zijn broer en zus.

In de vroege morgen van 3 september kreeg ik van een ku-leider een telefoontje met de vraag: ‘Zou jij vanavond
naar ons KL-lokaal kunnen komen? Odewijn is gestorven en we weten niet wat we moeten of kunnen doen/’
Wij spraken af om 19u30 in het lokaal. Ondertussen had ik contact opgenomen met de ouders en werd ik
opgebeld door de begrafenisondernemer om de dag en het uur van de uitvaartdienst te bevestigen.

Raf

Eerste samenkomen na het overlijden

Doel: etkaar ontmoeten in de eerste uren na het sterven.

AANPAK

Het is belangrijk om na een telefonische afspraak samen te komen met de leiding en de oudsten van de leden. Schep
ruimte voor stilte en voor het delen van de verhalen en emoties. Velen hebben natuurlijk aangevoeld wat er komen zou
(de zware ziekte met de dood tot gevolg), maar nu is er dan toch dat moment waarop alle hoop definitief is weggevallen.
Er mag gehuild worden, herinneringen kunnen worden bovengehaald aan de streken waarbij de overledene haantje-
de-voorste was. Om beurten kunnen de aanwezigen kampherinneringen vertellen of verhalen over hoe moedig hij/zij
zijn/haar ziekte heeft gedragen. De laatste bezoekjes, het kaartje leggen, het laatste sms-berichtje of telefoontje - alles
kan ter sprake komen en elk van de aanwezigen heeft wel iets te vertellen.
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Wat er verder kan gebeuren...

Wat moeten of kunnen we doen?

Spreek af om de volgende dag met een paar mensen uit naam van de jeugdbeweging naar de ouders te gaan om jullie
medeleven te betuigen. Vraag de ouders ook welke verwachtingen zij hebben ten aanzien van de groep, bijvoorbeeld
met betrekking tot de gebedswake of uitvaart.

Symbolen en wensen

Het is mogelijk dat het zieke lid heel goed wist wat er zou gaan gebeuren en zelf in de voorbije weken al een aantal
wensen aangaande de uitvaart uitsprak. Misschien is de rol van de groep tijdens de uitvaart en bij het verzorgen van
de dienst al aan bod geweest. Vraag de ouders of zij daar iets van weten en vertel hen wat je zelf hebt gehoord. Praat
over de concrete dingen die jullie gaan doen en die er verwacht worden.

Als voorbeeld nemen we hier de symbolen en wensen die Odewijn had aangegeven. Uiteraard zullen deze elementen
bij elk overlijden anders zijn. Odewijns wensen en symbolen waren:

- Foto’s om bij hem in de kist te leggen. Odewijn had foto’s uitgekozen van hem en zijn KLJ-vrienden tijdens een of
andere activiteit,

- De vendelvlag op zijn kist. De vlag met daarop het tekstje over vriendschap, had hij op zijn achttiende verjaardag
van zijn vrienden gekregen. Het was voor hem een heel dierbaar symbool geworden dat een plaatsje had bij zijn
sterfbed.

Vriendschap is zwijgen, niets zeggen,
maar een arm om je schouders leggen.
Vriendschap is in iemands leven

vreugde en verdriet mee beleven.
Vriendschap is niets vragen,

maar gewoon helpen dragen.
Vriendschap is gauw even bellen,

om laatste nieuwtjes te vertellen.
Vriendschap is durven tonen,

welke gevoelens er in je wonen.
Vriendschap is delen in iemands geluk,

en dan bidden ‘Ga toch nooit stuk’.
Vriendschap zit in kleine dingen,

die je niet tot wedervriendschap dwingen.
Aan een goede vriendschap komt geen eind,
waar ter wereld je ook bent.

Vriendschap is een kostbaar kleinood

dat met je meegaat tot in de dood.

En heb je echte vriendschap gevonden,
legt ze een plezier op vele wonden,
daarom is het fijn om goede vrienden te zijn...

Je kL) vrienden

- Een rode kist. De wens begraven te worden in een rode kist, de kleur van de liefde, was voor hem een uitdrukking
van dankbaarheid aan alle mensen die met hem meegeleefd hadden en van wie hij zoveel liefde had gekregen.

~ Vrienden als dragers. De verbondenheid met zijn kLi-vrienden was groot, vandaar zijn wens dat zij de kist zouden
dragen en hem zouden omringen en begeleiden met vlaggen — de vendelviag waarmee hij zelf zo sierlijk kon
zwaaien.
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Samen naar de begrafenis

Het boekje voor de uitvaart

Indien mogelijk, is het goed om samen een boekje voor de uitvaart te maken. Vraag zowel de leiding als vrienden
(leden) om de viering mee uit te werken. Bespreek de grote lijnen eerst met de priester of voorganger die vooraf het
verloop van de dienst kan schetsen.

Ga vervolgens samen op zoek naar liederen of beluister de liedjes die de overledene zelf had uitgekozen, om te
bekijken waar welk lied een plaats kan krijgen in de viering. Eventueel splits je de groep daarna in drieén, om elk een
deel van de dienst uit te werken, aan de hand van het beschikbare materiaal en/of zelf geschreven teksten.

Zorg ook dat er een paar mensen aan een computer kunnen werken om de teksten in te voeren en het boekje te
maken, zodat het gekopieerd kan worden.

Symbolen

Het is belangrijk om tijdens de viering gebruik te maken van enkele symbolen die weergeven wie ‘de overledene’ was
en wat hij/zij voor ons betekende. Voorbeelden van symbolen die in de viering gebruikt kunnen worden:

— Eénvan de leden legt aan het begin van de viering het sjaaltje, het uniform of iets anders op de kist ten teken dat
wij ons de overledene ook morgen nog als goede vriend(in) van onze beweging zullen blijven herinneren.

~ Er wordt een kruisje op de kist gelegd, het kruisje dat in vele parochies na de dienst achteraan in de kerk een
plaats zal krijgen. Het verwijst naar het feit dat we de overledene ook morgen in gebed indachtig zullen blijven.
Vaak wordt het kruisje in de parochie met Allerzielen meegegeven aan de familie.

- De paaskaars wordt ontstoken door de hoofdleider, ten teken dat wij geloven dat de overledene gelukkig mag zijn
aan de overkant. Het is het teken van het geloof in de verrijzenis.

— leden lezen een aantal teksten voor.

- De (door de overledene vooraf) gekozen liedjes krijgen een plaats in de viering. Vaak zijn het liederen die gekozen
werden om de inhoud, soms om het genre van muziek. Indien mogelijk, kan er bij elk lied een korte toelichting
worden gegeven.

- Degene die door de overledene gevraagd werd, gaat voor in de viering, of iemand die de overledene goed kende.
De homilie kan deels ingevuld worden door herinneringen van leden en de leiding.

— Bij elke voorbede wordt een kaars neergezet, het licht van de overledene. Deze kaarsen kunnen op het altaar
geplaatst worden, bij en rond de paaskaars, bijvoorbeeld als weergave van de tekening op het kaft van het boekje,
met de tekst:

‘Als kaarsen die warmte geven, echte kaarsen die tot het einde branden, willen we naast je staan.
De Paaskaars als grootste, het licht van hoop, en vijf andere kaarsen die verwijzen naar het licht van....".

Een laatste groet

Spreek op de vooravond van de uitvaart (of op een ander tijdstip) af bij het lokaal. Ga als groep naar het mortuarium
om de overledene een laatste groet te brengen voordat hij/zij gekist zal worden.

Nodig de leden uit om, eventueel met de familie, een kring rond het lichaam te vormen en spreek af wie er een gebed
zegt of een tekst leest. Nodig alle leden uit om een laatste groet te brengen.

De begroeting is voor de leden en de leiding het laatste beeld dat ze van de overledene hebben. Het is een van de
stappen in het proces: afscheid nemen van het leven, afscheid nemen van het beeld van het lichaam, afscheid nemen
van de kist, ...

TIP
Maak eventueel een afspraak met de begrafenisondernemer voor een afzonderlijk begroetingsmoment met de
leden, bijvoorbeeld na het gewone begroetingsmoment. Dit maakt het mogelijk om even alleen met de groep
samen te zijn.

Na de begroeting kun je samen naar de kerk gaan om de laatste schikkingen voor de uitvaart te bekijken en de lezers
de tekstjes voor de microfoon te laten lezen. Zorg dat iedereen na het groeten gelegenheid heeft om even na te praten.
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De uitvaartdienst zelf

Spreek met de leden af om samen naar de uitvaartdienst te gaan. Eventueel vraag je de begrafenisondernemer
plaatsen te reserveren voor de lezers en andere medewerkers.
Zorg dat de viering verloopt zoals gepland.

TiP
Spreek duidelijk op voorhand af (ook met de familie) of jullie in uniform naar de kerk komen.

Enkele mogelijkheden voor bijdragen aan de uitvaart zijn:
- lLaat de boekjes uitdelen door leden van de groep.
- Vraag of er leden of leiders bereid zijn de kist naar binnen te dragen.
~ Bij de offergang kunnen de gedachtenisprentjes door leden van de groep uitgedeeld worden.
- Bij het verlaten van de kerk vormen de leden een erehaag.
- Op weg naar de begraafplaats wordt de lijkwagen voorafgegaan door leden van de groep of vendeliers met hun
vlaggen, begeleid door de tamboer met zijn trommel.

Zorg na het afscheid op het kerkhof voor een gelegenheid om samen iets te eten. Het is voor de familie niet altijd
mogelijk om de groep aan de koffietafel uit te nodigen. Zorg dan zelf voor een eenvoudige maaltijd voor de leden. Het
is belangrijk om na alle drukte gelegenheid te hebben om de pijn van het afscheid samen te dragen. Het is ook een
kans om uit te huilen en na te praten voordat iedereen naar huis terugkeert.

Samenkomen na de uitvaart...

Doel: verdere verwerking van het afscheid door samen te komen om over het verdriet te praten. Dit is een belangrijk
element, zowel voor jongeren als volwassenen.

We beschrijven hier twee activiteiten die je enkele weken of maanden na de uitvaart met de groep kunt doen.

Parels in een doosje

MATERIAAL

- kopie&n van de parels op steviger gekleurd papier (zie p.165), knip voor elke aanwezige één parel uit
- een (zelfgemaakte) waardevolle doos

AANPAK

Het lokaal wordt stemmig ingericht, met sfeerverlichting, kaarsjes, passende achtergrondmuziek. Zorg bij wijze van
inleiding voor enkele teksten, afgewisseld met een lied.

TP
Een aantal bruikbare teksten en liederen vind je bij het werkmateriaal op p. 166 t.e.m.171 en via de
trefwoordentijst, achter in de map.

Lees eventueel de tekst van het doosje.
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HET DOOSIE

Niet zo lang geleden waren de meeste mensen niet erg rijk.

Maar wat elk gezin wél bezat, was een klein doosje,

gewikkeld in een mooi geborduurd kleedje.

Sommigen bewaarden het onder een stolp of op een speciaal plaatsje in de kast.

Dat doosje betekende toen heel veel voor de mensen.

Als ze er maar even naar keken, konden ze dikwijls weer vooruit
met de dingen die heel moeilijk voor hen waren.

Het doosje scheen hen kracht te geven.

Er ging iets van uit.

Kinderen vroegen wel eens wat er in dat doosje zat.
Dan deden de mensen altijd heel geheimzinnig,
want eigenlijk wisten ze dat zelf ook niet precies.
Dat mocht je niet vragen.

Dat moest je geloven.

Het was zeker iets heel bijzonders,

want ze hadden het van hun ouders gekregen

en die weer van hun ouders en het werkte nog altijd.

De dag moest komen dat iemand zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen.
Hij wilde nu toch weleens weten wat er in dat doosje zat.

Een beetje zenuwachtig maakte hij het open.

Toen brulde hij van het lachen.

Het was léég! Had hij het niet gedacht!

Een waardeloos doosje en helemaal léég!

Als een lopend vuurtje verspreidde het nieuws zich.

Eerst werd het gefluisterd.

Maar algauw werd het van het ene gezin naar het andere
openlijk en brutaal doorverteld.

De ouderen ontkenden het heftig.

Ze wisten het zeker: er zat een kostbare steen in.

‘Nee, een bijzondere spreuk’, zei een ander.

Korrels goud, iets levends, ... zoiets had ieder zich altijd voorgesteld.

De kinderen daagden hun ouders uit het doosje te openen.

Lieten zij zich daar eindelijk toe overhalen, dan moesten ze het wel toegeven:
het doosje was leeg ... waardeloos.

Dat kwam hard aan. Hoe was dat mogelijk?

Dikwijls waren ze daar helemaal kapot van,

Waren ze dan al die tijd voor de gek gehouden?

De meesten konden er toch niet toe besluiten het doosje maar weg te gooien.
Ze verstopten het in een donker hoekje van de kast, als een kostbare herinnering.
Maar het werkte niet meer.

De jongere generatie vond zichzelf erg goed:

die grote leugen hadden ze toch maar ontmaskerd}

Toch ging het van toen af niet béter met die mensen. Integendeel.
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Er kwam een grote leegte in hun leven.

De eerste jaren deden ze driftig pogingen om die leegte met van alles te vullen: met kennis en wetenschap,
congressen en party'’s, luxe en rijkdom, sport en spel.

Maar steeds sneller en vaker bekroop hen de eenzaamheid, de leegte,

waar ze geen raad mee wisten.

Als ze voor dingen kwamen te staan die een beetje moeilijk waren,
hadden ze niets

om zich aan recht te houden,

om zich aan op te trekken en door te zetten.

Dus knapte de een na de ander erop af.

Zo gingen de mooiste huwelijken kapot

en raakten de mensen steeds meer in moeilijkheden.

Ze voelden zich dikwijls doodongelukkig, oud en jong,

want de ouderen hadden niets meer om aan de jongeren door te geven.

Eindigt dit verhaal op een treurige manier? Dat hoeft niet. Er waren heel wat mensen die wat aan de situatie
wilden veranderen: ze haalden hun doosje weer boven. En ouders gingen op zoek naar wat ze hun kinderen écht
konden geven. Ze stopten het in hun doosje, gaven het aan hun kinderen. En zo kregen de kinderen opnieuw
kracht om te groeien.

Uit Chirojeugd Vlaanderen, ‘Blij meedoen met hart en handen’ D/1987/2909/15.

Deel de parels (zie p. 165) uit. Op de achterkant van de parel mogen alle aanwezigen individueel schrijven wat hen dier-
baar was aan de overledene: zaken of belevenissen die een blijvende herinnering vormen, een herinnering waaraan we
samen met de overledene veel genoegen hebben beleefd, enz. (kruip even in je eigen herinneringen en schrijf op wat
komt bovendrijven).

Neem de (waardevolle) doos en laat de aanwezigen de parels of edelstenen, met op de achterkant de persoonlijke
boodschap, in het doosje leggen.

TIP
Bezorg het doosje in de dagenr daarna met een paar mensen van de groep bij de ouders. Maak van tevoren een
afspraak met de ouders, zodat je er het een en ander bij kunt vertelien.

Sluit de avond passend af door bijvoorbeeld al of niet gezamenlijk een kort gebed uit te spreken. Als je samen wilt
lezen, zorg er dan voor dat iedereen een afdruk van de tekst heeft.

Je kunt aansluitend ook een bezoek brengen aan het graf. Controleer op voorhand of dat mogelijk is, want niet elke
begraafplaats is bijvoorbeeld 's avonds toegankelijk. Een andere mogelijkheid is dat je een bezoek brengt aan de kerk,
bij het kruisje met de naam van de overledene dat achteraan in de kerk is geplaatst.

TIP

Spreek dit van tevoren af met de pastoor of de kerkverantwoordelijke.
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Briefjes die vergaan, net als onze tekortkomingen...

MATERIAAL

- een kaars

- een grote kom met water

- een mooie schaal of een doosje

- twee kleine briefjes (zacht papier) voor alle aanwezigen
- een foto van de overledene

- een cd met rustige muziek en een cd-speler

- flappen en stiften

AANPAK

Zet in het midden van het lokaal een kaars, een grote kom water en mogelijk een foto van de overledene. Op de achter-
grond speelt rustige en passende muziek. Laat iemand aan het begin een tekst lezen rond afscheid, een tekst die ons
bij het pijnlijke gebeuren van enige tijd geleden terugbrengt.

Geef alle aanwezigen een briefje waarop ze kunnen schrijven waar ze spijt van hebben ten overstaan van de overledene:
welke uitspraken, gebaren of handelingen ze deden waardoor ze de overledene gekwetst zouden kunnen hebben.
Wanneer iedereen schriftelijk heeft verwoord wat hij kwijt wil, worden de briefjes in de kom met water gelegd, zodat
ze kunnen oplossen.

TIP
Het is belangrijk geen hard papier te gebruiken.

Vervolgens leest iemand een passend tekstje om dit deel van de avond af te ronden.
Het tweede deel van de avond krijgt iedereen opnieuw een briefje, om nogmaals een gedachte op te schrijven over de

overledene, maar nu een positieve: een mooie of fijne herinnering, iets wat men zeker wil bewaren of wil delen met
anderen. Deze worden in de mooie schaal of het doosje gelegd.

TiP
De herinneringen kunnen achteraf door een afvaardiging van de leiding aan de ouders van de overledene
worden bezorgd.

Vervolgens leg je flappen op een paar tafels in het lokaal (het is belangrijk dat de aanwezigen kunnen rondlopen). De
leden schrijven op de flappen wat ze met elkaar willen delen, wat ze nog kwijt willen, wat ze willen uitwisselen. De
flappen geven de mogelijkheid om elkaar te bevragen en met elkaar in dialoog te gaan.

TIP
De flappen kunnen ook gebruikt worden als schrijfgesprek. Zo wordt het een stille activiteit met een
heel eigen sfeer.

Sluit de activiteit af met een gebed of een bezinnende tekst.

TIP
Je kunt ook een tekst uit de bijbel lezen. Enkele voorbeelden:
— Mattels 14, 22-33: Tegenwind op het meer
— Lucas 8, 40-42a. 49-56: De dochter van Jairus gered
— Lucas 24, 13-35: Op weg naar Emmads
- Johannes 12, 24-25: De graankorrel
Andere mogelijke bijbelteksten vind je op: www.willibrordbijbel.ni
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2. Teksten en liederen

In dit gedeelte bieden we een aantal teksten en liederen aan die je kunt gebruiken naar aanleiding van een overlijden.
We verwijzen ook naar de ‘Bijlagen’ waar veel websites en boeken met bruikbaar materiaal te vinden zijn.

Teksten

AFSCHEID NEMEN

Afscheid nemen
is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen

en verpakken in goede gedachten der herinnering...

Is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde....

Afscheid nemen
is met dankbare handen weemoedig meedragen
al wat waard is om niet te vergeten...

Is moeizaam de draden losmaken
en uit de spinrag der belevenissen
loskomen en achterlaten

en niet kunnen vergeten...

Leven is — vanaf zijn geboorte -
voortdurend afscheid nemen.
Loshaken om voort te gaan.
Zichzelf verliezen om zich te vinden.
Het risico nemen van de graankorrel
om vruchten voort te brengen.

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven.

Men leert het nooit.
Gelovigen nemen nooit afscheid van het leven.

Ward Bruyninckx
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ALS JE VAN IEMAND HOUDT ..

Als je van iemand houdt en je bent van
hem/haar gescheiden,

kan niets de leegte van zijn/haar afwezigheid
vullen.

Je moet dat niet proberen,

Je moet eenvoudig aanvaarden en votharden.
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote
troost:

Want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen: God vult die leegte.

Hij vult die helemaal niet.

Integendeel, Hij houdt die leegte leeg

en helpt ons zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,

des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert de pijn der
herinneringen in stille vreugde.

De mooiste dingen van vroeger zijn geen doorn
in het vlees,

maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.
le moet zorgen dat je niet in je herinneringen
blijft graven

en je erin verliest;

een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken;
buiten die ogenblikken is het een verborgen
schat, een veilig bezit;

dan wordt het verleden een blijvende bron van
vreugde en kracht.

Dietrich Bonhoeffer



GEBED

Wij bidden voor onze overledenen:
kinderen, jonge mensen,

ons ontrukt door ziekte, door ongeval
of door hun eigen levensangst.

Zij hebben hun dromen gedroomd,
maar hun toekomst bleef ongeschreven.
Hebt Gij ze toch ingevuld, God?

Maakt Gij goed wat ze hebben gemist?
Met onze tranen bidden wij tot U,

met onze vragen, met ons: waarom?
Wij vragen U niet om een antwoord,
maar geef ons de tijd om in ons

de hoop te laten rijpen

dat het onvervulde vervuid wordt bij U,

dat Gij de afgebroken draad weer opneemt.

Mogen we ook zo voor U bestaan:

opstandig, niet berustend, en ontroostbaar?

Frans Cromphout

IK ZIE EEN MENS ...

Ik zie een

mens,

steen geworden

van verdriet.

Hij krimpt ineen.

Hij rolt zich op.

Hij heeft geen ogen om te schreien,
Geen mond om te huilen,

geen oren om het troosten te verstaan.
Hij is verstild tot steen.

En ik vroeg U, God:
Is zijn/haar leven dan gedaan?

Toen hoorde ik Uw stem, die zei:

Wees gij zijn ogen en zijn oren,

de voeten waar hij/zij op kan staan.

Leg uw handen op zijn versteende hoofd
en noem heel zachtjes zijn naam.

Dan zal hij weer leven gaan.

G.E. Braehler

GEBED

Heer, onze God,

Gij zijt het begin en het einde.

Alles komt van U en keert tot U terug.
De naam van elke mens staat geschreven in
de palm van Uw hand.

Gij kent ons hart.

Gij weet hoezeer wij verlangen naar
vreugde en geluk.

Als het donker is zoeken wij naar licht,
als het koud is naar warmte.

Zijn wij in nood dan zien wij uit

naar iemand die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,

neem ons bij de hand,

verwarm ons hart,

verlicht ons pad.

Spreek tot ons uw woord van vrede,

en laat ons voor altijd geborgen zijn

in Uw liefde.

Wij vertrouwen U ... toe.

Nu zijn/haar leven onder ons is afgebroken
vragen wij om Uw barmhartigheid.

Gedenk zijn/haar liefde voor uw heerlijke natuur,
zijn/haar zoeken en geloven.

Vergeet niet dat hij/zij in Uw naam gedoopt is
en thans verlangt tot Uw rust en vrede te
komen voor altijd.

Wij danken allen die in moeilijke uren
hebben geholpen om verder te kunnen gaan.

Blijf mij nabij in vreugde en verdriet
ik heb U lief, o Heer verlaat mij niet.
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WIE GAAT, WAT BLIJFT

als ik verdwijn bestaat de wereld voort
de jonge bomen waaiend en volwassen

boven het glijdend groen van zoveel grassen,

de vogels gaan gewoon met zingen door

de sterren draaien met dezelfde naam
voor mensen met veranderende namen
in haar voor altijd uitgezette banen
zolang de zon duurt en de zomermaan

er zal een menigte van rozen zijn
en ronde sneeuw des winters op de wegen
en speelse pirouettes van de regen

en dag en nacht en dag, als ik verdwijn.

Anton Van Wilderode
©® Sabam, Belgium, 2004

Liederen

TESTAMENT (Bram Vermeulen)

En als ik doodga huil maar niet

ik ben niet echt dood moet je weten

het is de heimwee die ik achterliet

dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.

Als ik doodga treur maar niet

ik ben niet echt weg, moet je weten

't is het verlangen dat ik achterliet

dood ben ik pas, als jij me bent vergeten.

En als ik doodga huil maar niet

ik ben niet echt weg, moet je weten

"t is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas, als jij me bent vergeten...
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ALS IK OOIT...

Als ik ooit doodga, begraaf mij dan niet.
Verstik mij niet onder een zware steen,
maar laat mij de kans om vrij te zijn,
om te gaan, over de grenzen van de dood
mee met de wind als de witte vogels

en de groene natuur,

die ik bewonderde tijdens mijn leven.
Als ik ooit doodga,

verstik me dan niet in je tranen

maar schep een herinnering

aan mijn lach

niet op mijn graf

maar in mijn eigen levenssfeer,

daar waar ik gelukkig was.

D1E LAATSTE DAG (Willem Vermandere)

Ne mens gaat niet dood op die laatste dag,
met sombere klokken en met rouwbeklag,
misschien overleed ie al zonder geween,
nauwelijks merkbaar zoveel jaren gele’en,
zoveel grote mensen in werk en verkeer,
zoveel dode zielen, zo druk in de weer,
zoveel arme sukkels in grote nood,

als ‘t kind in ons sterft, dan gaan we dood.

Ne mens gaat niet dood, als ie moe is gesjokt,
zijn herte begeeft en zijnen asem stokt,

dat sterven, dat is al jaren aan de gang,

dood gaan dat doe |’ heel uw leven lang,
gaan vader en moeder naar den overkant,
trekt uw kind, uw liefste, naar ‘t ander land,
je zinkt en verdrinkt in nen tranenzee,

bij ieder sterven, sterf j’ ook wat mee.

Ne mens gaat niet dood als zijn lijf ontbindt,
tot stof en as zijn lichaam verzwindt,
misschien is de dood een vereenvoudiging,
door vuur en water, een soort loutering,

kijkt naar het licht en hoort hoe dat ‘t waait,
kijkt hoe dat moeder eerde altijd verder draait,
zegen de regen, onze wijn en ons brood,

d'r is gene grens tussen leven en dood.



AFSCHEID VAN EEN VRIEND (Clouseau)

alles is voor goed gedaan

als jij er klaar voor bent

‘k heb aan je zijde gestaan

mijn God, ik heb je graag gekend

ik blijf nu hier, jij gaat naar daar
en daar is niet zover van hier
we spreken af, ik weet niet waar
en daar ontmoeten we elkaar

zonder jou tikt de klok even snel

maar de tijden veranderen wel

dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
weet dat je in m’n hart blijft voortbestaan

slaap zacht, je hebt het verdiend
je vocht tot aan je laatste zucht
en ga, ga nu m’n vriend

en droom voor eeuwig opgelucht

net zoals vroeger kom je wel terug

ik weet je vindt een thuis heel gauw

en ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd
in m'n hart blijf ik je trouw

zonder jou...

en ik weet ik zou dankbaar moeten zijn
maar precies daarom doet het zo’n pijn

Zonder jou...

ALS 1K DOODGA (Urbanus)

Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta,
dan zal ik rustig blijven wachten

tot ze me komen halen,

de goede geesten van het licht,

want ze zullen me leiden

naar de eeuwig groene weide.

Als ik doodga zal ik helemaal niet bang zijn,
ik zal zelfs heel tevreden zijn,
want ik heb vertrouwen in wat komen zal,

niemand loopt verloren dan als hij op weg is

naar 't heelal.

Als ik doodga dan zal God mij vragen
wat ik met al die mooie dagen

van mijn leven heb gedaan.

Hij zal vragen waar ik zat,

of ik aan Hem heb gedacht

toen ik Hem niet nodig had.

Als ik doodga en ik naast mijn lichaam sta,
dan zal ik rustig blijven wachten

tot ze me komen halen.

Begint alles van tevoren

want ik word opnieuw geboren.

eer alles is voltooid,

zal ik nog dikwijls moeten sterven

Maar echt doodgaan doe ik nooit.

© Sabam, Belgium, 2004

LAAT ME NU TOCH NIET ALLEEN {Clouseau)

Laat me nu toch niet alleen

radeloos en verloren

sloop de muren om me heen
help me zo bij jou te komen

Laat me eens je gezel zijn

wees de gids die me zal leiden
want ik ben reeds lang op reis
en zo moe, kom en bevrijd me

Neem me mee naar je land

vol muziek en vol dromen

leid me naar je land

laat me in jouw wolken wonen

Laat me nu toch niet alleen
neem mijn hand en toon me
de weg die leidt naar jou alleen
help me zo bij jou te komen

Neem me mee naar je land

vol muziek en vol dromen

leid me naar je land

laat me in jouw wolken wonen

Laat me nu toch niet alleen

radeloos en verloren

sloop de muren om me heen
help me zo bij jou te komen
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VLIEG MET ME MEE (Paul De Leeuw)

soms zijn er momenten dat ik aan je denk,

ook al komen die maar weinig voor

Seura mor ev'reu hulo, sjeura can te utor ora hiear,

sera ma vieux, ora cerra pasieux-to to rorra ma hiieux.

Ashma ti sjoem de cha Jerusalem, ashma lich nichna et li la sjalom,
ich merch ner bjirchne et li de shoarma, ich echne a la chabba

sje ne ceh pLoO.

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik denk alleen aan jou

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik hou alleen van jou

Vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik denk alleen aan jou

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik hou alleen van jou, hou alleen van jou.

L'amour sons les quandre quandre,

per pi sex ques t'une l'eau du urine.

Qua les mours des chandre, ques che tour de qua la treme.

(Pas qua lettre.) Je pra le chnee.

And my howe is over turning laugh, and my feeling ever swearing,
and my tearing over tearing laugh laugh.

Padde di lati, coddi di conti, coddi di rati, di filati, federati,

coddi getta e di fitee.

Und was in der sunten kunten, kunten under war,

und was is in der salt-lieb kunten tunten kunt die sahr.

Vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik denk alleen aan jou.

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik hou alleen van jou.

Vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik denk alleen aan jou.

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik hou alleen van jou, hou alieen van jou...

Vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik denk alleen aan jou.

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik hou alleen van jou.

Vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik denk alleen aan jou.

vlieg met me mee naar de regenboog-rainbow,
ik hou alleen van jou, hou alleen van jou...
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TEARS IN HEAVEN (Fric Clapton)

Would you know my name
If | saw you in heaven
Would it be the same
If | saw you in heaven.

I must be strong and carry on

‘cos | know,
1 don’t befong
Here in heaven.

Would you hold my hand
If | saw you in heaven.
Would you help me stand
If | saw you in heaven.

I'll find my way

Through night and day,
‘cos | know,

| just can’t stay

Here in heaven.

Time can bring you down,
Time can bend your knees,
Time can break your heart,
Have you begging “please”,
Begging “please”.



WAAROM NOU J1J? (Marco Borsato)

als er iemand bij me wegging

even slikken en gewoon weer opstaan
het deed me weinig

maar om jou ben ik verdrietig

zonder jou ontzettend nietig

je stem die in mijn hoofd blijft zitten
mij geen moment met rust laat

en dat er mensen zijn die lachen

en dat er mensen zijn die dansen

en dat er mensen zijn die innig zoenen
dat kan ik nu niet meer begrijpen

ik voel alleen de pijn van “God, waar is ze”

ik voel alleen de pijn van jou hier bij me missen

en ik kan er niet mee omgaan
ik kan er echt niet meer mee omgaan

en ik zou wel willen smeken

je op mijn knieén willen smeken
als ik wist dat dat nog zin had
maar de dagen worden weken

en de weken worden jaren

dat gevecht kan ik niet winnen
want jij zit veel te diep vanbinnen
waarom nou jij

waarom nou jij

waarom nou jij

waarom ben jij nou uit mijn leven
waarom ben jij nou niet gebleven
waarom wou jij me niets meer geven
waarom ben jij vertrokken zonder reden
ik hou je vast in mijn gedachten

ik zie nog hoe je naar me lachte

ik mis je lippen op de mijne

een beeld dat nooit meer zal verdwijnen
jouw handen niet meer in de mijne

en dus tel ik de lege lange dagen

die zonder jou voorbij gaan

met geen enkele hoop voor morgen
geen hoop op wat dan ook

maar jij, zul je soms nog aan mij denken
ben ik soms toch niet een beetje bij je
ach laat maar

ik tel gewoon de lange dagen

ik tel gewoon de lege lange dagen

maar ik wil niet

ik wil niet meer

als er iemand bij me wegging

even slikken en weer doorgaan

even woelen en gewoon weer opstaan
het deed me weinig

maar om jou ben ik verdrietig

zonder jou ontzettend nietig

je stem die in mijn hoofd blijft zitten
mij geen moment met rust laat

en dat er mensen zijn die lachen

en dat er mensen zijn die dansen

en dat er mensen zijn die innig zoenen
dat kan ik nu niet meer begrijpen

ik voel alleen de pijn van “God, waar is ze"”
ik voel alleen de pijn van jou hier bij me
missen

en ik kan er niet mee omgaan

ik kan er echt niet meer mee omgaan

na, na, na, na
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Wie met licht strooit,

geeft glans aan de wereld.

Wie met woorden strooit,

brengt inzicht in de wereld.

Wie met liefde strooit,

Licht woorden liefde:
. geloof in mensen,

hoop voor de wereld.

Christa Damen

geeft geloof en hoop aan mensen.







WEBSITES EN BOEKENLIJST

1 | Interessante websites

2)

3)

4)

5)

6)

De website van ndc-Horizon: www.ndc-horizon.be

nDc heeft de meest uitgebreide bibliografie van publicaties rond dood en overlijden (ook heel specifiek voor
kinderen). Je kunt de bibliografie op de website bekijken, op trefwoord of op naam van de auteurs. Je vindt er ook
een adressenlijst van allerlei personen en organisaties die bezig zijn met afscheid, rouw en rouwzorg.

De website www.rouwzorgvlaanderen.be geeft een overzicht van de activiteiten die in Vlaanderen gepland
worden voor jongeren en volwassenen die te maken krijgen met verlies en rouw. Je vindt er ook recensies van
boeken over dit thema en enkele interessante links.

De website van In de wolken, uit Heze: www.in-de-wolken.nl

Riet Fiddelaers-Jaspers heeft pionierswerk verricht in verband met het verwerken van een overlijden in een
schoolomgeving. Zij geeft informatie en tips over rouw bij kinderen en jongeren. Daarnaast biedt de website ook
een literatuurlijst aan.

www.achterderegenboog.nl: werken met en voor kinderen

Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het
overlijden van een dierbare binnen het gezin. Zij richten zich via de website tot de kinderen en jongeren zelf, hun
ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.

De website van verlies verwerken: www.verliesverwerken.nl
Deze site geeft onder meer zeer uitgebreide informatie over beschikbare literatuur in het Nederlandse taalgebied.

Er zijn nog andere websites bruikbaar als je op zoek bent naar achtergrondinformatie of teksten
Enkele voorbeelden:

- http://members.lycos.ni/gedichtenmgsé/ (teksten en liederen)

- www.kuleuven.ac.be/thomas/actualiteit/indexkijker (informatie en teksten rond zelfdoding)

- www.4ingen.be (eucharistie-, gebedsvieringen, bezinningen)

NUTTIGE LINKEN EN DOORVERWIJSMOGELIJKHEDEN

http://www.zelfdoding.be: Vlaamse Werkgroep 'verder', Nabestaanden na zelfdoding

http://www.ovok.be: Ouders van Overleden Kinderen

http://www.wiegedood.org: Nabestaanden van wiegendood-kinderen

http://www.zelfhulp.be/: Trefpunt Zelfhulp vzw Leuven

http://www.missingyou.be/: Jaarlijks wordt er in de herfst een dag georganiseerd voor jongeren tussen 12 en 25 jaar
rond het thema: verlies.
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2 | Een uitgebreide boekenlijst

TIP
ROUWKOFFERS
Een rouwkoffer bevat een schat aan boeken, teksten, poézie, symbolen, informatie, werkvormen en muziek
om met jongeren aandacht te besteden aan het thema verlies. Te reserveren en af te halen op de volgende
plaatsen:
- 11D Antwerpen, Appelkantstraat, 54, Boechout, tel. 03/454.11.44
~ Tabee, Tramweg 74, Turnhout, tel. 014/43.93.92
— 't Rondpunt, St.-Jacobsmarkt, 43, Antwerpen tel. 03/235.47.23
— 11D Vlaams-Brabant-Mechelen, Varkensstraat 6, Mechelen, tel. 015/29.84.13
Kijk hiervoor op de website www.ijd.be (doorkiikken naar ‘Antwerpen’ of naar ‘Vlaams Brabant en Mechelen’;
kijk onder ‘rouwkoffers’).
Je kunt ook een educatieve koffer aanvragen bij de jeugddienst van het Provinciebestuur West-Vlaanderen

(050/40.33.44).

TIP
WOORDENDOOS VOOR HET WOORDELOZE
Voor wie op zoek is naar inspirerende teksten, voor een aankondiging en/of plechtigheid: een doos met een 20-
tal publicaties die je tot twee weken kunt lenen, vanuit heel Viaanderen. De adressen en telefoonnummers vind
je op: www.ndc-horizon.be.

BOEKEN MET ACHTERGRONDINFORMATIE OVER STERVEN EN AFSCHEID NEMEN

Polspoel, A.R.m., Wenen om het verloren ik, Leuven, Davidsfonds, 2003

Abbeele, Claire Vanden, Nu jij er niet meer bent: rouwen met kinderen en tieners, Tielt, Lannoo, 2001
Abbeele, Claire Vanden, Meer dan verdriet: voor jonge mensen die rouwen, Tielt, Lannoo, 2004
Keirse, Manu, Kinderen helpen bij verlies, Tielt, Lannoo, 2002

Keirse, Manu, Helpen bij verlies en verdriet, Tielt, Lannoo, 1996

Verhulst, Manu, Er is meer in het leven, Tielt, Lannoo,

Versteylen, Luc, Ga in vrede, Leuven, Davidsfonds, 2000

Emmerik, Yvonne van, Roerloos (rond het overlijden van baby's), Dabar-Luyten, Aalsmeer

Emmerik, Yvonne van e.a., Zaaien in Tranen, Dabar-Luyten, Aalsmeer

INFORMATIEVE BOEKEN OVER ROUW BIJ KINDEREN

Andel, Lydia van e.a.. (red.), Verdriet, Houten, epN, 1996 De Kijkdoos, N16 De Ruiter

Fiddelaers-Jaspers, R., Jong verlies; een handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen, Kampen, Kok, 1998
Fiddelaers-Jaspers, R. & J. Fiddelaers, De meest gestelde vragen over kinderen en de dood, Heeze, In de Wolken, 1998
Fiddelaers-Jaspers, R., Als iemand dood gaat, Heeze, In de Wolken, 1999

Hattum, Mariet van, En toen was jij dood, Amersfoort, Stichting Opvoedingsinformatie,

Jordan,Grace, (vert. R. Fiddelaers-Jaspers), Is er iemand dood gegaan die jij kent? Zakboekje voor kinderen, Heeze,
In de Wolken, 2001

Storms, Werner, Dood zijn, hoe lang duurt dat?, Hasselt, Clavis, 2000

Tilstra, Harm, Kinderen en ingrijpende situaties. Over dood, rouwen en troosten, Hilversum, Kwintessens, 2002
Tilstra, Harm, Kinderen en ingrijpende situaties. Over levensbedreigende ziekte in de naaste omgeving, Hilversum,
Kwintessens, 2002

Walle, llse Vande, Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis. Praktische gids na een misdrijf of een plotseling
overlijden, Tielt, Lannoo, 2003
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Fiddelaers-laspers, Riet, Ine Spee, Dorinde Roos, Veelkleurig verdriet, kpc Groep, Den Bosch, 2000
Voor leerkrachten is het noodzaak inzicht te hebben in de tradities en rituelen van de culturen van kinderen die
hun school bezoeken. Dit boek geeft informatie over de gebruiken van diverse religies/culturen en is bedoeld voor
volwassenen die op professionele wijze te maken hebben met kinderen, met name in het lager onderwijs.
Struyf, Annemie en Lut Celie, Het kleine sterven, Van Halewyck, 1996
Dit boek is de neerslag van een jarenlange ervaring en een intensief contact met zieke en stervende kinderen.
Annemie Struyf schreef het boek en Lut Celie vertelde het documentaireverhaal van haar ervaringen in het
Koesterproject (bij kinderen met kanker).
Team Kinderwerking Slachtofferhulp, Kinderen helpen na een schokkende gebeurtenis, Tielt, Lannoo, 2003
In het leven van kinderen kunnen heel wat schokkende gebeurtenissen voorkomen: getuige zijn van een misdrijf,
inbraak, overlijden door ongeval, een ouder die zich van het leven berooft, en tal van andere gebeurtenissen.
Dit boek wil een gids zijn voor volwassenen die kinderen in deze situaties begeleiden.

ALS JE OP ZOEK BENT NAAR MOOIE TEKSTEN ...

Eigentijdse Jeugd, Ik voel me licht bij jou, eigen uitgave

Keirse, Manu, Vingerafdruk van verdriet, Tielt, Lannoo, 2000

Storms, Werner, Weg van Jou (gedichten voor jongeren), Clavis, Hasselt, 1998

Gelaude, K. e.a., Laat niet verloren gaan, werkboek voor uitvaartliturgie, Brussels Catechesehuis, zd

Uit handen geven, werkboek voor uitvaartliturgie, uitgave van de dienst Katechese Brussel, zd

Levensecht, Katern 27, Afscheid vieren, Brussel, zd

Voorhoeve, Bert, Verhalen en Sprookjes op de Grens van leven en Dood. Christofoor, 2004
Dit boek telt ruim zeventig sprookjes uit diverse culturen met als thema “op weg naar de grens van leven en
dood”, “de grens van leven en dood” en “over de grens van leven en dood”. In het dagelijks taalgebruik zijn mensen
vaak niet bij machte om de wezenlijke levenservaringen rond verlies en rouw te benoemen. Beelden uit verhalen
en sprookjes kunnen dat wel. Ze kunnen licht werpen op de meest ingrijpende levenservaring: sterven en het
verlies van een geliefde mens. Ze spreken het hart aan en kunnen de ernstig zieke en stervende mens en ook de
nabestaanden bemoedigen en troosten. In de verhalen en sprookjes worden de eigen ervaringen van angst, twijfel,
vragen, verdriet en boosheid ook herkend.

BOEKEN VOOR KINDEREN TOT 8 JAAR

Fiddelaers-laspers, Riet, Doodgaan is geen feest, In de Wolken, Heeze, 2003
Prentenboek voor kinderen over dood en afscheid van een vader, waarin ook de crematie wordt uitgelegd.
Robberecht, Thierry en Philippe Goossens, Eva in het land van de verloren zusjes, Clavis, Amsterdam-Hasselt, 2002
Een prentenboek over het omgaan met de dood van een ouder zusje. Een verhaal over rouwen en afscheid nemen.
Sels, Tania, Nooit meer is voor altijd, Clavis, Hasselt, 2000
Dit prentenboek vertelt over Lotte en wat de dood van haar vader betekent. Hoe haar moeder door haar verdriet is
veranderd en hoe zij samen met het verlies omgaan.
Somers, Patrik, Sterrenkind, Christofoor, Zeist, 2000
Een prentenboek dat kinderen die een dierbaar persoon verloren hebben, kan helpen hun verdriet een plek te
geven. Het is een goed hulpmiddel bij een gesprek met kinderen over de dood.
Stalfelt, Pernilla, Het Boek van de Dood, Hoogland & van Klaveren, Amsterdam, 2000
ledere kleuter maakt een periode door waarin hij de dood op zijn eigen omgeving gaat betrekken.
En misschien kun je zelf wel doodgaan! In dit boek over de dood gaan ernst en luchtigheid samen.
Varley, S., Derk Das blijft altijd bij ons, Lemniscaat, Rotterdam, 1994
Derk Das sterft van ouderdom en zijn dierenvriendjes proberen daarmee om te gaan.
Velthuys, Max, Kikker en het Vogeltje, Leopold, Amsterdam, 1992
Prentenboek over verdriet en verwarring rond de dood.
Viorst, Judith, Dat is heel wat voor een kat, Kosmos, Amsterdam, 1984
Troost vinden als je kat gestorven is en het wonder dat de kat het gras kan laten groeien.
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BOEKEN VOOR KINDEREN VAN 8 TOT 12 JAAR

Boendermaker, Conny, Het verhaal van Anna, van Tricht, Twello, 2000. Troef-reeks.

Anna verliest door een ongeluk haar enige en oudere broer Bas. Het verhaal gaat ook over haar ouders, haar
vrienden en over Maarten. Ze hebben allemaal te maken met het verdriet over Bas. Maar het verhaal is van Anna,
van Anna alleen.

Boonen, Stefan, Wacht op mij, Clavis, Amsterdam-Hasselt, 2001
Een boek met illustraties over de dood van opa. Kleinzoon Jacob probeert zich voor te steilen wat het verlies voor
oma betekent. Hoe lang ‘altijd’ en ‘eeuwig’ duren.

Delfos, Martine, Dood is niet gewoon, Trude van Waarden Producties by, Bussum, 2002
Een kinderboek met tekeningen en tekst over de dood van een ouder. Het is voor kinderen zelf, maar het kan ook
als voorlichtingsboek gebruikt worden, bijvoorbeeld in een basisschoolklas om een gesprek op gang te krijgen.

Elias, Bettie, Water van zout, Mechelen, Noordwijk: Bakermat, 1997
Dries, een negenjarige jongen verliest zijn vader bij een verkeersongeval. Zijn vierjarig zusje verwerkt het verlies op
een geheel andere wijze. Dries heeft veel steun aan opa met wie hij kan praten over zijn verdriet. Zeer herkenbaar
boek over het rouwproces van een kind.

Emmerik, Yvonne van, Als Vlinders spreken konden —Voor kinderen die rouwen, Uitgeverij Dabar-Luyten, Heeswijk,

tweede druk 1999
Dit boek is speciaal geschreven voor kinderen en jongeren. Over de schrik, het gemis, het verdriet wanneer een
klasgenoot, een broer of zus, een ouder of grootouder sterft. De schrijfster gaat naast de jongere staan en leeft zich
heel diep in dat verdriet in. In korte eenvoudige teksten wordt rouw bespreekbaar gemaakt. Er worden lichtplekjes
gezocht en woorden voor verder dan de dood. Houd je verdriet niet vast, zegt schrijfster, maar praat erover.

Het boek is sterk aan te bevelen voor kinderen en jongeren, omdat het taal geeft aan de rouw. Maar ook aan
ouderen kan het boek herkenning en troost bieden.

Emmerik, Yvonne van, En opeens is alles anders, Tielt: Lannoo, 1997
De moeder van de tienjarige Marieke overlijdt tengevolge van een ongeluk tijdens haar vakantie met papa. Na de
crematie raadt de juf Marieke aan om haar moeder brieven te schrijven zodat ze haar verdriet kwijt kan. Marieke
verwerkt het verlies op een heel andere manier dan haar broer Pim. Het is moeilijk maar langzaam pakt het gezin
met hulp van familie, vrienden, school en de gekke oppas Flossie de draad van het leven weer op. (niet meer te
koop, maar wellicht in de bibliotheek verkrijgbaar)

Essen, Ineke van, Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk; als je vader of moeder is doodgegaan, Utrecht,

Sjaloom, 1999
In dit boek vertellen dertig kinderen over wat zij meemaakten en hoe hun leven verder ging na de dood van hun
vader of moeder. Het gaat over geluk en verdriet. Over akelige gedachten en fijne herinneringen. Over houden van
en missen. En over je rot voelen en wat dan helpt.

Fiddelaers-Jaspers, Riet, Wie ben ik zonder jou? Jong zijn en verder leven na een verlies, In de Wolken, Heeze, 2001
Je bent jong en je hebt iemand verloren: je vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin of iemand anders die
belangrijk voor je is. Leren leven met zo’n verlies is moeilijk, veel moeilijker vaak dan je in eerste instantie denkt.
Sommige jongeren voelen niks, andere zijn boos, verdrietig of angstig, en het is ook normaal als je je jaloers of
schuldig voelt. Natuurlijk mogen mensen van wie je houdt niet doodgaan maar het gebeurt en als het jou
overkomt, roept het van alles bij je op.

Goeminne, Siska, De billen van Mamoe — met tekeningen van Wim Opbrouck, Uitgeverij Afijn Amsterdam — Hasselt, 2003
Dit is een boek over de gedachtewereld van Lieze, over alles wat ze ziet en denkt. Lieze zit in de kias bij meester
Dirk en leert lezen en schrijven, Het boek gaat over lachen, huilen en knuffelen. Over mama die broertje in haar
buik draagt en papa die op de muur tekent. Maar ook over Mamoe. Op een dag rollen er tranen uit Mamoe’s ogen.

Goudsmid, Bobje, Afscheidsbrief, Holland, Haarlem, 1999
De moeder van Anicke wil haar overleden dochter blijven gedenken door op haar verjaardag haar vrienden uit te
nodigen. Marit wil echter vooruit kijken, verder leven. In een brief verteit ze aan Anicke waarom ze niet op haar
verjaardag wil komen. Zij neemt afscheid van haar vriendin.

Kinder, Jan de, Mathilde, Uitgeverij Clavis, 2002
Een boek over de moeite die kinderen hebben om afscheid te nemen van hun geliefde huisdier dat sterft. Tevens
biedt het troost aan de jonge betrokkenen. Om voor te lezen maar ook om zelf te lezen door kinderen tot ongeveer
10-12 jaar oud. Prachtig boekje met zeer mooie prenten.

Lee, Virginia, Vlinder voor Marianne, Rotterdam, Lemniscaat, 1974
Marianne, het tienjarige zusje van Mark-O is ziek en Mark denkt dat ze altijd in haar bed zal blijven. Maar nu is
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haar kamer leeg want Marianne is dood. Voor het hele gezin is het moeilijk te aanvaarden dat ze er niet meer is,
maar de zesjarige Mark-O vindt een manier waardoor het wat makkelijker wordt.

Lindell, Unni, De zuigzoen, Lemniscaat, Rotterdam, 1996
Stella’s moeder is overleden. Haar vader kan er niet over praten en haar beste vriendin is bang voor Stella’s
verdriet. Pas als ze Tora, een therapeute ontmoet, verandert haar leven ingrijpend.

Lindgren, A; ills. 1. Wikland, De gebroeders Leeuwenhart, Amsterdam, Ploegsma, 1993
Kruimel is ziek en zal niet lang meer leven. Toch sterft zijn broer Jonathan eerder wanneer hij probeert om Kruimel
uit hun brandende huis te redden. Twee maanden later volgt Kruimel. Aan de andere kant van het leven blijkt alles
niet zo mooi als het lijkt. En nu moet Kruimel op eigen kracht voor zijn broer zorgen.

Masini, Beatrice, Schaduwbroer, Lannoo, Tielt, 1999
Guido had een s5-jarig broertje, Marco. Hij komt af en toe bij verrassing op bezoek bij Guido. Niemand anders ziet
of hoort het schaduwkind, maar toch is het er echt.

Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen, Soms moet je even huilen, gratis verkrijgbaar, (Nederland).
Werkboek over de uitvaart. Door middel van plakken, knippen en tekenen geeft dit boekje kinderen de
mogelijkheid actief bezig te zijn met het overlijden.

Piumini, R., Matthijs en 2’n opa, Amsterdam, Querido, 1993
Op zijn sterfbed stelt opa Matthijs voor om een wandeling te gaan maken. Al wandelend beleven ze allerlei
avonturen. Bij ieder avontuur wordt opa een beetje kleiner. Maar zijn stem blijft dezelfde. Op het laatst zorgt opa
via een list dat hij in het hoofd van Matthijs komt. Op deze manier blijft opa altijd bij hem.

Priemen, An, Familiegeheim, Clavis, Hasselt, 1999
Vera probeert, als zij zestien is, de zelfgekozen dood van haar twaalfjarige broertje Tim te verwerken. Dan ontmoet
Vera Jeroen en wordt ze verliefd. Door een toeval ontdekt ze dat er meer aan de hand is bij haar thuis. Met Jeroen
probeert ze dat te begrijpen.

Reef, Odiel, Alles is voor altijd anders, Amsterdam, Sjaloom, 1998
De moeder van de twaalfjarige Nina gaat plotseling dood en dit betekent, naast verdriet, ook veel veranderingen in
het leven van Nina. Haar ouders zijn al jaren gescheiden, dus waar moeten Timo en Nina nu wonen? Nina schrijft
over haar gevoelens en ervaringen in een dagboek.

Reef, Odiel, Alles is voor altijd anders, Sjaloom, Amsterdam, 1998
Soms heeft Nina geen zin meer om verder te leven, dan wil ze zelf ook dood om weer samen te zijn met haar
moeder. En intussen gaat het gewone leven door. In haar dagboek schrijft Nina over de moeilijke dingen waarover
ze met niemand durft te praten.

Slingenberg, Bert, Een e-mail van Lumie, Kampen, Callenbach, 2001
Lumie zit in groep 8 als blijkt dat ze kanker heef. Prille verliefdheden spelen een rol en ook het afscheidsfeest.
Als Lumie niet meer naar school kan komen, houden de klasgenoten via de computer contact. Deze nieuwigheid
levert een pagina in de regionale krant op.

St. Christopher’s Hospice, Een bijzonder iemand is gestorven, Stichting Achter de Regenboog (Nederland)
Gevoelens rond de dood van een geliefd persoon getekend en opgeschreven.

St. Christopher’s Hospice, Je vader of moeder is doodgegaan, Stichting Achter de Regenboog (Nederland)
Deze brochure richt zich op pubers die met eenzaamheid en nieuwe verantwoordelijkheden geconfronteerd
worden.

Storms, Werner, Dood zijn, hoelang duurt dat?, Clavis, Hasselt, 2000
Een boek met foto’s en illustraties over vragen van en voor kinderen over de dood. Alle aspecten die met het
thema ‘dood’ verbonden zijn, komen aan bod, onder andere: leven na de dood, euthanasie, zelfdoding, crematie.
Ook de omgang met de dood in andere culturen komt aan de orde.

Tock, Annelies, Varen naar de overkant, Lannoo, Tielt, 2001
De opa van Raja is veerman. Maar er komt een brug en opa begint aan zijn laatste reis.
Een poétisch kinderboek over afscheid nemen en vriendschap.

Vriens, Jacques, Achtste-groepers huilen niet, Houten, Van Holkema & Warendorf, 1999
Akkie uit groep acht (zesde leerjaar) blijkt ernstig ziek te zijn. De hele kias en juf ina leven mee maar ook Akkie
blijft zich met de school bemoeien. Als ze met haar kale hoofd en pet weer in de klas komt, hebben alle kinderen
een pet of hoed op, dus valt Akkie niet meer op. Dit boek, over een ernstig thema, is af en toe ook zeer komisch.
Ernst en plezier wisselen elkaar af.

Yumoto, Kazumi, De kippige, de dikke en ik, Querido, Amsterdam, 1997
Yamashita’s oma is gestorven en dat zet hem en zijn twee vrienden aan het denken over de dood. Zij sluiten
vriendschap met een oude man die hen veel over het leven kan vertellen.
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BOEKEN VOOR JONGEREN

Achtergrondliteratuur

Fiddelaers-Jaspers, Riet, Wie ben ik zonder jou? long zijn en verder leven na een verlies, Heeze, in de Wolken, 2000

Herinneringsboeken

Abbeele, Claire Vanden, Mijn herinneringsboek, Tielt, Lannoo, 2002
Fiddelaers-Jaspers, Riet, Josette Klijn-Naessens & Geert van Coenen, Naar een nieuwe horizon. Een werk- en herinnerings-
boek voor jongeren, Heeze, In de Wolken, 2002

Ervaringsliteratuur door jongeren zelf geschreven

Frankenhuyzen, Karin, Jou langzaam loslaten; De verwerking van de dood van mijn moeder, Haarlem, De Toorts, 1993
Soraya, Toekomstige ster (over de dood van haar vader toen ze drie was), Waalwijk, eigen beheer

Vermeulen, Helga, Als je niet alleen je broer verliest. Dagboek van een puber die haar broer verloor, Boekenbent
(www.boekenbent.nl)

Ziekte en overlijden hoofdpersoon

Peneder, H, Het dagboek van Floortje Peneder, Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1994
Seynaeve, K, Een wolk als afscheid, Apeldoorn, Altiora, 1988
Stolp, H, De gouden vogel. Dagboek van een stervende jongen, Rotterdam, Lemniscaat, 1987

Overlijden ouders

Bohlmeyer, A, Rotzooi in mijn hoofd, Amsterdam, Leopold, 1999
Lindell, Unni, De zuigzoen, Rotterdam, Lemniscaat, 1996

Manders, Hans, Bestemming onbekend, Amsterdam, Ploegsma, 1997
Reef, Odiel, Alles is voor altijd anders, Amsterdam, Sjaloom, 1998
Slee, Carry, Pijnstillers, Houten, Van Holkema & Warendorf, 1997

Overlijden oma/opa

Sterck, Marita, Wild viees, Amsterdam, Querido, 2002
Welsh, R., Een hand om vast te houden, Houten, Lannoo, 1990

Ziekte en/of overlijden broer/zusje

Bakker, Gerbrand, Perenbomen bloeien wit, Amsterdam, Piramide, 1999

Boendermaker, Conny, Het verhaal van Anna, Twello, Van Tricht, 2000

Cazemier, Caja, Te snel, Houten, Van Holkema & Warendorf/Unieboek, 1997

Daniéls, Wim, Ruben, Houten, Van Holkema & Warendorf, 1998

Lieshout, T. van, Gebr., Amsterdam, De Boekerij/Van Goor, 1996

Pershall, Mary K., Beelden van Nickie, Hasselt, Clavis, 1991

Pohl, P.en K. Gieth, ik mis je, ik mis je!, Amsterdam, Querido, 1994

Priemen, An, Familiegeheim, Hasselt, Clavis, 1999

Roskam, K. en Caroline Barneveld-Roskam, Mijn dochter, mijn zusje, Kok Lyra, Kampen, 1995
Poging tot verwerking van een dodelijk ongeluk van een 24-jarige vrouw, verteld door haar vader en haar zus.

Tijsinger, E., Word toch wakker, Rotterdam, Lemniscaat, 1088

Wijckmans, Anne, Infuus voor een sneeuwman, Hasselt, Clavis, 1999

Overlijden vriend(in), klasgenoot, bekende

Chambers, A., Je moet dansen op mijn graf, 3e dr., Amsterdam, Querido, 1992
Glaser, Pernilla, Dansen op dun ijs, Hasselt, Clavis, 2000

Goudsmit, Bobje, Afscheidsbrief, Haarlem, Holland, 1999

Mazetti, Katarina, Het is uit tussen God en mij, Haarlem, Gottmer, 1999
Rauprich, Nina, Het jaar met Anne, Hasselt, Clavis, 1998

Rood, Lydia, De krant van morgen, Amsterdam, Van Goor, 1984

Slee, Carry, Spijt, Houten, Van Holkema & Warendorf, 1996
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Literatuur over rouw bij jongeren

Abbeele, Claire Vanden, Nu jij er niet meer bent. Rouwen met kinderen en tieners, Tielt, Lannoo, 2001

Ankersmid, Mieke, Verlaat verdriet, Berg en Dal, Uitgeverij Ankersmid, 2002

Emmerik, Yvonne van, Als viinders spreken konden. Voor kinderen die rouwen, Dabar Luyten, Heeswijk, 1999
Fiddelaers-Jaspers, R., Doodnormaal; verlies en rouw bij leerlingen. epn, Houten, 1996

Fiddelaers-Jaspers, R., Jong verlies, een handreiking voor het omgaan met rouwende kinderen (4 ed.), Kampen, Kok, 1998
Fiddelaers-Jaspers, R., Waar ben je nu, zie jij me nog?, In de Wolken, Heeze, 1998

Fiddelaers-Jaspers, R., Wie ben ik zonder jou? long zijn en verder leven na een verlies, Heeze, In de Wolken, 2000
Fiddelaers-Jaspers, R., Rouw op je dak. Handleiding voor het begeleiden van rouwgroepen op school, Den Bosch, kpc-
Groep, 2003

Fiddelaers-Jaspers, R., Verhalen van rouw. De betekenis van steun op school voor jongeren met een verlieservaring,
Proefschrift, Heeze, In de Wolken, 2003

Fiddelaers-Jaspers, R., Een klein verhaal van rouw. Betekenisvolle verliezen van jongeren, Heeze, In de Wolken, 2003
Fiddelaers-Jaspers, R., Kun je de dood ook groeten? 101 gedichten over afscheid, Kampen, Kok, 2003
Fiddelaers-Jaspers, R., Mijn troostende ik. Kwetsbaarheid en kracht van rouwende jongeren, Kampen, Kok, 2004
Fiddelaers-Jaspers, R, R. Hoorens-Maas & A. Konig, Uit evenwicht; crisisbegeleiding bij jongeren, epn, Houten, 1998
Fiddelaers-laspers, R. (eindred.), H. Schoots-Wilke & I. Spee, Als een ramp de school treft. Omgaan met calamiteiten op
school, kpc-Groep, 's-Hertogenbosch, 2000

Fiddelaers-Jaspers, R, J. Klijn-Naessens & G. van Coenen, Naar een nieuwe horizon, In de Wolken, Heeze, 2002
Fiddelaers-Jaspers, R.. Mijn troostende ik; kwetsbaarheid én kracht van rouwende jongeren, Kampen, Kok, 2004
Frankenhuyzen, K., Jou langzaam loslaten; De verwerking van de dood van mijn moeder, De Toorts, Haarlem, 1993
Keirse, M., Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor al wie van kinderen houdt, Tielt, Lannoo, 2002

Vermeulen, H., Als je niet alleen je broer verliest; dagboek van een puber die haar broer verloor, Boekenbent, 2003
Weijers, A, & P. Penning, Het leven duurt een leven lang, Eigen beheer, Nijmegen, 2001

Zelfdoding

Fiddelaers-Jaspers, Riet, Ine Spee, Weer-zin in leven, EpN, Houten, 2000
Een handreiking voor scholen bij de begeleiding van een (mogelijke poging tot) zelfdoding van leerlingen,
docenten en andere medewerkers, alsmede bij zelfdoding in de gezinssituatie. Vragen die 0.a. aan de orde komen:
wat kun je als school doen? Hoe draag je bij aan preventie?

Kayser, Danny, Herinneringen in de toekomst, Elsevier/ De Tijdstroom, Maarssen, 2000
Een boek dat ingaat op de ingrijpende gevolgen van zelfdoding. Hoe kan de nabestaande het verlies, met alle
overweldigende gevoelens, integreren in de realiteit en in de toekomst? Het boek is zowel bedoeld voor
hulpverleners als voor nabestaanden.

Kienhorst, Ineke, Rouw na zelfdoding van een kind, avvL Uitvaartzorg, Diemen, 1999
De auteur gaat in op specifieke omstandigheden en reacties die zich kunnen openbaren bij ouders na de
zelfdoding van hun kind. Er zijn ook fragmenten uit gesprekken en brieven opgenomen van ouders die hun kind
door zelfdoding hebben verloren.

Monsjou-Krijger, Ellen van (red.}, En hoe nu verder...?, Ankh-Hermes Bv, Deventer, 1997
Twaalf nabestaanden komen aan het woord over de verwerking van het verlies van een dierbare door zelfdoding.
Ouders, echtgenoten, familieleden, vrienden, ieder benadert het verwerkingsproces vanuit zijn of haar eigen standpunt.

Polet, Anne, Verder, Acco, Leuven/Leusden, 2e herziene druk, 2002
Dit boek gaat over rouw na suicide. Door een combinatie van eigen ervaringen en informatie van deskundigen is
het zowel geschikt voor nabestaanden en hun omgeving, als voor hulpverieners, huisartsen en rouwbegeleiders.

Verlies van broer/zus

Boendermaker, Conny, Het verhaal van Anna, Van Tricht, Twello, 2000. Troef-reeks.
Anna zit op de middelbare school en verliest door een ongeluk haar enige en oudere broer. Alles verandert door de
dood van Bas. Anna voelt zich zo alleen. Een herkenbaar boek voor jongeren.

Masini, Beatrice, Schaduwbroer, Lannoo, Tielt, 1999
Guido had een 5-jarig broertje, Marco. Hij komt af en toe bij verrassing op bezoek bij Guido. Niemand anders ziet
of hoort het schaduwkind, maar toch is het er echt.

Robberecht, Thierry en Phililppe Goossens, Eva in het land van de verloren zusjes, Clavis, Amsterdam-Hasselt, 2002
Een prentenboek over het omgaan met de dood van een ouder zusje. Een verhaal over rouwen en afscheid nemen.
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Gedichten

Berg, Marinus van den, Je naam klinkt in ons door. Klein monument voor een overleden kind, Kok, Kampen, 2001
Een bundel die wellicht wat troost kan bieden na het verlies van een kind. Er zijn teksten van de auteur en
illustraties van beeldende kunst in opgenomen.
Emmerik, Yvonne van, Als viinders spreken konden, Dabar-Luyten, Aalsmeer, 1997
In korte eenvoudige teksten wordt de rouw voor kinderen bespreekbaar gemaakt. Er wordt gezocht naar woorden
verder dan de dood.
Fiddelaers-Jaspers, Riet (samenstelling), Als je woorden zoekt..., xpc-Groep, Den Bosch, 1996
Een keuze van tekstfragmenten, gedichten, enkele woorden, een paar zinnen die van toepassing kunnen zijn.
Kleijne, Jos de (samenstelling), Kon uit de dood ik die éne doen keren, sun, Nijmegen, 1998
Teksten uit de Nederlandse letterkunde die vorm geven aan het verdriet om het heengaan van een nabij mens en
aan de herinneringen van de achterblijvers aan de overledene.
Lier, Emmy van, Eendagsvlinder, Dabar-Luyten, Aalsmeer, 1997
Het beschrijven van het stervensproces van haar dochter, de leegte erna en het terughalen van herinneringen was
voor de moeder een instrument waardoor het ondraaglijke draaglijk werd.
Oosterhuis, Huub, Op dood en leven, Ten Have-Baarn, Kampen, 2002
In deze bundel is een dertigtal van de bekendste gedichten van Huub Oosterhuis, handelend over leven en dood,
samengebracht.
Warren, Hans en Mario Molegraaf (samenstelling), ik heb alleen woorden, Bert Bakker, Amsterdam, 1998
De honderd meest troostrijke gedichten over afscheid en rouw uit de Nederlandse poézie.

Boeken over kinderen als nabestaanden

Abbeele, Claire Vanden, Nu jij er niet meer bent, Lannoo, Tielt, 2001
Een boek als leidraad voor ouders, leerkrachten en ieder die te maken heeft met rouwende kinderen en tieners.
Het geeft inzicht in de rouwreacties in de verschillende leeftijdsfasen en er zijn adviezen en veel praktische
oefeningen in opgenomen.
Fiddelaers-laspers, Riet, Jong verlies, Kok, Kampen / kpc-Groep, 1998
De auteur benadrukt dat we kinderen en jongeren juist bij de dood moeten betrekken en hun verdriet serieus
moeten nemen. Een boek voor ouders en andere betrokkenen bij de opvang en begeleiding van kinderen in rouw.
Essen, Ineke van, ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk, De Bonte Bever, Utrecht, 1999
De auteur interviewde dertig kinderen tussen zes en twaalf jaar over het overlijden van een van hun ouders. Het is
een steunend boek voor kinderen met dezelfde ervaring en het geeft volwassenen een helder inzicht in het
gevoelsleven van een kind dat deze ingrijpende gebeurtenis meemaakt.
Keirse, Manu, Kinderen helpen bij verlies, Lannoo, Warnsveld, 2002
Een gids om ouders, leerkrachten, opvoeders, familieleden en hulpverieners te heipen om kinderen en jongeren te
kunnen begeleiden in de confrontatie met verlies, zoals ernstige ziekte in de familie, echtscheiding, zelfdoding.
Weijers, Annet & Petra Penning, Het leven duurt een leven lang, Nijmegen, 2001
Een boek om kinderen en jongeren te helpen bij verlies. Naast de informatie die gegeven wordt over rouw bij
kinderen en jongeren worden er vele werkvormen besproken die kinderen kunnen helpen hun gevoelens tot uiting
te brengen.
Wolzak, Ide, Kind in rouw, Vereniging Ouders van een Overleden Kind (Nederland)
Rouwen kinderen anders dan volwassenen? Een handreiking bij de begeleiding.
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